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GİRİŞ 


B: çalışma! ile Osmanlı Devleti'nin Doğu Afrika'daki arazisini XIX. yüzyıl boyunca nasıl korumaya çalıştığı ele alınmıştır. Anlatımın merkezinde ise Osmanlı Devleti ve İtalya vardır. 
İtalya'nın Doğu Afrika'daki sömürgecilik faaliyetleri ve bu topraklara yerleşim sürecinin gelişimi ortaya konmak istenmiştir. Bu yapılırken Mısır'daki Osmanlı varlığına ve Mısır paşalarının bölgeye olan ilgisine de yer verilmiştir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi 


için Mehmed Ali Paşa döneminden itibaren yaşanan gelişmeler esere dâhil edilmiştir. 


İtalya'nın Eritre kolonisini kurmasında önemli bir yeri olan Musavva şehri ve Musavva'nın 5 Şubat 1885'te İtalyanlar tarafından işgali üzerinde genişçe durulmuştur. Hatta konunun merkezinde burası yer almaktadır. Bu stratejik iskelenin İtalya eline geçmesi, bölgedeki dengeleri alt üst eden bir hadise olduğundan bu konu, Osmanlı ve İtalyan arşiv belgelerine ne şekilde yansımış ise aynen gösterilmek istenmiştir. Musavva, Eritre kolonisinin Asmara'ya taşınana kadar merkezini de teşkil ettiğinden bu sahil şehrinin önemli bir konumda bulunduğu kabul edilmiştir. Ayrıca birçok eser ve belgede Musavva'nın yazılışında bir bütünlük olmadığı görülmüştür. 
Bir yazım birliği olması için Osmanlı Arşivlerinde kullanılan şekliyle “Musavva” ifadesi bu eserde tercih edilmiştir. 


1 Bu eser, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından 
2014BSP010 proje koduyla desteklenmiştir. 
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Doğu Afrika'daki gelişmeler anlatılırken gerek arşiv belgelerin- den gerekse de araştırma ve inceleme eserlerden istifade edilerek, genel hatlarıyla XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgenin yerel unsurlarına da zaman zaman eserde yer verilmiştir. Günümüz- de Sudan ve Habeşistan olarak bilinen Doğu Afrika'nın iki büyük devletinin gelişimi de sınırlı olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde dışardan gelen tüm aktörleri etkileyen bölgenin yerel güçleri ve bölge toplumlarının mücadeleleri de anlatılmıştır. Ancak araştırma- nın ana merkezinden uzaklaşmamak için bu hususlar yeri geldiğinde konuyla ilgisi nispetinde ele alınmıştır. 


Bölgedeki siyasi ve askeri olayların şekillenmesinde ve Avrupalı büyük güçlerin Doğu Afrika'ya yerleşmelerinde Mısır önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle Avrupalı büyük devletlerin bölgeye yerleşmesine imkân tanıyan Hidiv İsmail Paşa'nın görevden uzaklaştırılması ve yerine Tevfik Paşa'nın gelmesi süreçlerine kısaca deginilmiştir. Ancak özellikle Mısırı maddi ve manevi olarak tüketen ve kaynaklarının büyük bir kısmının yok olmasına sebep olan bir yandan da enerjisini lüzumsuz şekilde sarf ettiren Doğu Afrika'ya yayılma süreci de anlatılmıştır. Son derece kıymetli kaynaklarını ve enerjisini tüketen Mısır, Avrupalı büyük güçlerin, Doğu Afrika'ya yerleşmesine istemeyerek yol açmıştır. Bu şekilde ileride koruma alanları diye tarif edilebilecek bir paylaşımın da ilk safhası gerçekleşmiştir. 


Mısır'ın Doğu Afrika'daki siyasi ve askeri faaliyetlerinden bahsedilirken yer yer Türk-Mısır ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade Mısırın hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlılığını göstermek için tercih edilmiştir. Aynı zamanda dönem içindeki gelişmeler de bu ifadenin tercih edilmesini gerekli kılmıştır. Örneğin Sevakin ve Musavva'nın Osmanlı Devleti'nden bir fermanla alınması ve Osmanlı Devletinin bu fermanda hâkim konumunu özellikle vurgulaması önemlidir. Aynı şekilde Zeyla ve Berbera gibi son derece önemli Somali sahillerinde de benzer durum yaşanmıştır. Her ne kadar birçok yabancı yazar Mehmed Ali Paşa'yla birlikte Mısır'ı bağımsız olarak 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gösterse de Mehmed Ali Paşa'nın ölmeden önce İstanbul'a gelişi ve yazışmalarında Osmanlı padişahının hâkim konumunu vurgulaması, Osmanlı Devleti'ne mevcut hukuki bağlılığın fiiliyatta da geçerli olduğuna delil kabul edilmiştir. 


XIX. yüzyılla birlikte Kızıldeniz'de son derece hareketli bir döneme girilirken Osmanlı Devleti, birçok sıkıntı ile karşı karşıya idi. 
Hem iç hem de dış faktörlerle kendini dayatan koşullar başta askeri ve siyasi olmak üzere birçok alanda kendini gösterdi. Toprakların her geçen gün gerilemesi, bunun yanında Rusya ile ardı ardına yapılan savaşlar ve içerideki isyanlar sıkıntıların en başta gelenleriydi. 
Bunun yanında ekonomik sorunlar ve uzun süredir Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu topraklarda asayişin bozulması sıkıntıları daha da karmaşıklaştıran diğer etkenlerdi. Her ne kadar XIX. yüzyılın başlarında III. Selim ve 11. Mahmud dönemlerinde bir dizi yenileşme çabaları olsa da bunlar hızlı çöküşü durdurmaya yetmedi. Mısır Meselesinin büyümesi ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın durdurulamaması Osmanlı Devleti'ne en zor dönemlerinden birini yaşattı. 
Rusların kıskacı altında kalan Osmanlı Devleti, bir süre sonra Kızıldeniz'de her geçen gün etkinliğini arttıran Palmerston hükümetinin tesiri altına girdi. 1838 Balta Limanı Antlaşması ve Nizip Savaşı'nın eşiğinde olunması ve Tanzimat Fermanı'nın da hazırlık evresini oluşturan bu safha oldukça zor geçti. 


Osmanlı Devleti içinde bulunduğu sıkışıklığı İngiltere'nin yardımı ile aşmasını bildi. İngiltere'nin desteği ile birlikte Kavalalı'nın oğlu İbrahim Paşa'nın askerleri Suriye'de yenilmeye başladılar. Ardından Mehmed Ali Paşa'nın istekleri ve Mısır Meselesi, Osmanlı Devleti'ni pek memnun etmese de bir çözüme kavuşmuş oldu. 
Tüm bu olağanüstü gelişmeler arasında İngiltere, Kızıldeniz'de İstanbul'daki politikalarından tamamen farklı bir siyaseti uygulamaya geçirdi. O da Aden'in işgaliydi. Her ne kadar İstanbul'da Osmanlı Devleti'nden yana bir tavır sergilense de, Hindistan yolunun güvenliği açısından önemli bir durak olan Aden'in işgal edilme fırsatı kaçırılmadı. Bu işgal aynı zamanda XIX. yüzyılın ilerleyen 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safhalarında İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik politikasıyla da tezat bir görüntü oluşturacaktı. 
İngilizlerin 1875'te Süveyş Kanalı hisselerinin bir bölümünü alması ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra ise Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü savunma politikası görünür bir şekilde terk edilecekti. Tüm bu süreçlerin içinde Aden'in geleneksel İngiliz politikasında her zaman ayrı bir yeri oldu. 


Kızıldeniz ve Doğu Afrika'da etkin olan tek güç İngilizler değildi. Fransızlar da XIX. yüzyıldan çok önce bölgeyle irtibat kurmaya başlamıştı. Gerek ticari nedenlerle gerekse de dini ve başka gerekçelerle olsun Fransa, hesaba katılması gereken bir aktördü. Fransa'nın Osmanlı Devleti ile çok eski tarihlere dayanan yakınlığı kendisini rakiplerine karşı üstün kılmaktaydı. Ayrıca Fransa'nın Mısır'la olan bağları ve özellikle Mehmed Ali Paşa'yla birlikte Mısır'daki Fransız nüfuzunun Kızıldeniz ve Doğu Afrika'nın diğer noktalarına yayılması da Fransa için son derece yararlı oldu. Üstelik XIX. yüzyılda uzun süre İngiltere ile rekabet içinde bulunması, kendisine bölgede destekçiler bulmada kolaylıklar sağladı. Her ne kadar Napoleon Bonapart'ın Mısır'ı işgali ve 1870-1871 tarihli Prusya ile yapılan savaştan sonra bölgedeki gücünde iniş çıkışlar olsa da bunlar kısa süre sonra telafi edilebildi. 


Doğu Afrika'da İngiltere ve Fransa'nın etkinliği yanında XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren başka güçler de bölgeye girme yollarını aramaya başladı. Bunlar içinde Doğu Afrika siyasetinde belirleyici devletlerden biri olan İtalya görülecekti. Her ne kadar İspanya, Rusya gibi diğer devletlerin bölge üzerinde hesapları olsa da İngiltere ve Fransa'dan sonra belirleyici aktör İtalya oldu. İtalya, bölgeye diğer iki büyük güçle kıyaslandığında sonradan gelmiş olmasına rağmen Mısır'ın bölgeden çekilişi sırasında yakaladığı fırsatla yerleşmesini bildi. Biraz da İngiltere'nin göz yumması ve üstü kapalı desteği ile gerçekleşen bu sömürgecilik faaliyetleri, 1940'lara kadar devam edecekti. 
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XIX. yüzyıl içinde Doğu Afrika sahillerinin bu şekilde paylaşılması karşısında Osmanlı Devleti oldukça sağlam bir direniş gösterdi. Özellikle Arap Yarımadası'ndaki toprakların muhafazası takdire şayandı. Aynı politika Doğu Afrika sahillerinde de 1860'lara kadar devam etti. Bu tarihten sonra stratejik öneme sahip Sevakin ve Musavva gibi iskelelerin Mısır'a bırakılmasıyla Doğu Afrika sahillerindeki Osmanlı nüfuzunda bir sarsıntı yaşandı. Bu iskeleler ve oralar- daki kaymakamlıklara bağlı araziler, her ne kadar hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlı Mısır elinde kalsa da onun gerilemesi ile daha önce Mehmed Ali Paşa'nın ölümünden sonra yaşandığı gibi bu toprakların Osmanlı'ya geri dönüşü pek mümkün olamayacaktı. Aynı şekilde Zeyla ve Berbera gibi iskelelere sahip Somali sahillerinde de benzer bir durum yaşanacaktı. Bu nedenle Doğu Afrika'daki arazilerin Mısır'a bırakılması ve çok geçmeden Mısır'ın yaşadığı gerileme, Hicaz ve Yemen'den idare edilen Doğu Afrika'daki Osmanlı mülkünün büyük güçler tarafından paylaşılmasının önünü açmış oldu. 


1. 


Osmanlı-Mısır İlişkileri ve 


Doğu Afrika Sahilleri 


smanlı Devleti, XVI. yüzyılda birçok İslam ülkesinin dolayısıyla Arapların da yegâne hâkimi oldu. Ancak Araplar Osmanlı hâkimiyetine girdikleri sırada, siyasi bütünlükten uzaktılar. Cezayir 1516'da, Suriye ve Mısır 1516-1517'de, Trablusgarb 1555'te, Tunus 1574'te Osmanlı hâkimiyetine girdi. 1639'da Irak'a yerleşen Osmanlılar, Basra Körfezi'ne kadar hâkimiyetlerini uzattılar. Bu arada Yemen 1580'den beri Osmanlı vilayeti olmuş, Hicaz ise Mısır'ın fethinden hemen sonra Osmanlı Devleti'ne tabiiyetini bildirmişti.? Böylelikle Osmanlı çok geniş bir alanda büyük bir devlet haline gelmişti. Bu güç bir süre sonra Doğu Afrika sahillerine doğru da uzanmaya başlamıştı. 


Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz sahilleri ve Doğu Afrika ile olan münasebetinde Mısır'ın Yavuz Sultan Selim tarafından 1517'de alınmasının önemli bir yeri vardır. Mısır'ın alınması ile birlikte Doğu Afrika sahillerine doğru uzanan bir hâkimiyetin de ilk adımları atıldı. Kızıldeniz ve Doğu Afrika'daki birçok sahil şehri Osmanlı Devleti'nin giriştiği sonraki hareketlerle Osmanlı kontrolü altına girdi. 
Bu şehirlerin Osmanlı hâkimiyetine girdiklerinin net olarak ortaya konması, XIX. yüzyılda son derece kritik bir öneme sahiptir. Birçok 


2 Zekeriya Kurşun, Yol Ayrımında Türk-Arap İlişkileri, İrfan Yayınevi, İstanbul, 
1992, s. 18. 
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sömürgeci güç, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bölgede hâkimiyeti olmadığını iddia ederek buralarda yerleşimler kurma gayreti içinde oldu. Bu nedenle Doğu Afrika'daki Osmanlı geçmişi son derece önem arz etmektedir. 


Memlük Devleti'ni ortadan kaldırarak Mısır'a hâkim olan Osmanlılar, böylece o devlete ait bulunan Kızıldeniz sahillerindeki toprakların da hâkimi oldular. Güneyde bugünkü Sudan'a tekabül eden Nübya ile sınır teşkil edilmişti ve bu sınır Memlük Devleti'nin sahip olduğu sınırlar ile hemen hemen aynıydı. Nübya sahillerinde bulunan Sevakin Limanı, Memlük Devleti'nin Kızıldeniz kıyısında sahip olduğu önemli bir ticaret limanıydı. Ancak Sevakin'in Osmanlı hâkimiyetine ne zaman girdiği kesin olarak bilinmemektedir.?* Osmanlı Devleti'ni Doğu Afrika sahillerindeki Sevakin ve Musavva gibi noktalarla ilgilenmeye iten faktörlerden en başta geleni, Portekizlilerin bölgeye sokulma riski ve Babü'l Mendeb Boğazı'nı kapatma ihtimalleriydi.* Zira Portekizlilerin ilk hedefi, Babü'l Mendeb Boğazı'nı kapatmaktı. Böyle bir hareketle Kızıldeniz'e Müslüman gemilerinin girmesine mani olabilirlerdi.” 


Doğu Afrika'daki stratejik öneme sahip sahillerden biri olan ve İtalyanların bölgede bir koloni kurmalarında etkin bir rol üstlenen Musavva, 1517'de Mısır'ın alınmasından sonra Kızıldeniz sahilleri ve Yemen'le birlikte Osmanlı idaresi altına girdi.5 Birçok kimse Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı almasıyla birlikte Osmanlı hâkimiyetinin Musavva ve Sevakin de dâhil olmak üzere Güney Nübya'ya inişini bu döneme dayandırmaktadır. Bunu Naum Bey'in Tarik El Sudan'ına ve İngiliz Wallis Budge'nin 1907'de basılan The Egyptian 


3 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunun Güney Siyaseti Habeş Eyaleti, TTK 
Basımevi, Ankara, 1996, s. 1-2. 

4 Salih Özbaran, Ummanda Kapışan İmparatorluklar Osmanlı ve Portekiz, Tarihçi 
Kitabevi, İstanbul, 2013, s. 50. 

5 O İhsan Süreyya Sırma, Osmanlı Devleti'nin Yıkılışında Yemen İsyanları, Beyan 
Yayınları, İstanbul, 2008, s. 43. 

6 Martin Plauc, “Eritrea and Yemen: Control of the Shipping Lanes”, Review of 
African Political Economy, Vol. 23, No. 67, Taylor& Francis, 1996, p. 107. 
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Sudan adlı eserine dayandırmışlardır. Ancak Sevakin ve Musavva gibi yerlerin fethi Çerkez asıllı Mısırlı Memlük Özdemir Bey zamanında olmuştur. Kendisi Asvan'da bir garnizon kurmuş ve buradan İbrim ve Say taraflarına yayılmıştır.” Özdemir Paşa, Yemen'de valilik de yapmıştı. Kendisi Afrika'nın belli noktalarına Osmanlı hâkimiyetinin yayılmasında etkili oldu. Berberistan ve Habeş'in kontrol altına alınmasında önemli rolü olduğu kadar Kızıldeniz sahillerinin iki önemli limanı olan Sevakin ve Musavva'nın da onun gayretleri 
ile Osmanlı hâkimiyetine girdiği görülmektedir.8 Özdemir Paşa, 5 
Temmuz 1555'te Habeş Beylerbeyliği'nin kurulmasında da önemli birrol üstlendi? ve onun gayretleri sonucunda Osmanlı Devleti, Kızıldeniz'de etkili bir güç olmaya başladı.'9 


Musavva, Osmanlı Devleti'nden önce de Doğu Afrika'nın Kızıldeniz'e açılmasında önemli bir merkez olma özelliğine sahipti."' 
Musavva'nın bulunduğu konum son derece kritik olduğundan, Özdemir Paşa'ya bağlı kuvvetler yeni kurulan Habeş eyaletinin merkezi Sevakin'den gemilerle Musavva'ya hareket etti. Aslında Osmanlılar Musavva çevresinde 1520'lerden itibaren görünmeye başlamışlardı. 
Şehirde ticaret ile meşgul bir Osmanlı kolonisi vardı. Musavva ve civarının kesin olarak ele geçirilmesi 1557 yılında olmuştur. Şehir tam olarak 2 Nisan 1557'de alınmıştır. Bunu takiben Habeş krallığına tabi Arkiko ele geçirilmiştir. Musavva karşısındaki Dahlak gibi adalar Yemen idaresindeyken Habeş eyaleti kurulduktan sonra oralar 


7 Cengiz Orhonlu, 2.g, s. 22; PM. Holt, “Sultan Selim 1 and the Sudan”, 7e 
Journal of African History, Vol. 8, Cambridge University Press, 1967, p. 19-22. 

8 o Cengiz Orhonlu,a.ge,s. 34; PM. Holt, “The Beylicate in Ottoman Egypt during 
the Seventeenth Century”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 24, No. 2, Cambridge University Press, 1961, p. 217. 

9 Cengiz Orhonlu, a.ge, s. 37; Durmuş Akalın, “Aden'in İşgali ve İşgalden Sonra 
Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz'de Aldığı Tedbirler”, 72r/ İncelemeleri Dergisi, XXIX/2, 2014, s. 360. 

10 Ahmet Kavas, “Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hâkimiyeti: Kuzey Somali'de 
Zeyla İskelesinin Konumu (1265-1334/1849-1916)”, İlam Araştırmaları Dergisi, Sayı 5, 2001, s. 112. 

11 Salih Özbaran, a.ge., 5. 136. 
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da Özdemir Paşa'ya bırakılmıştı. Genel olarak bakıldığında Habeş eyaleti, bugünkü Sudan Devleti'nden güneye doğru sıralanan Eritre, Etiyopya, Cibuti ve Somali'yi de kısmen içinde bulundurmasıyla beraber daha ziyade Kızıldeniz sahilindeki Sevakin ve Musavva gibi noktaları içeriyordu." 


Kızıldeniz sahillerinde Musavva gibi iskeleler, XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlıların kontrolünde kaldı. Burası Habeş içindeki askeri faaliyetler için de bir üs görevi gördü."* 
Musavva'daki Osmanlı hâkimiyetini tarih olarak daha da sınırlandırmak gerekirse 1557'den 1865'e kadar Osmanlıların bu şehri ellerinde tuttuğunu söylemek mümkündür.” Ancak hukuken Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar bu topraklar üzerindeki haklarından vazgeçmemiştir. Bunu da birçok defa siyaset sahnesinde göstermeye çalışmıştır. 


Birçok devlet açısından son derece hayati öneme sahip Kızıldeniz, konumu itibariyle bir kesişme ve birleşme noktasıdır. Pekçok millet de bu deniz etrafına dağılmıştır. Bu deniz aynı zamanda bir geçiş bölgesidir. Bu da bölgenin her dönem değerli ve stratejik bir noktada olduğunu göstermektedir. Gerçekten de Mısır'ın Osmanlı idaresi altına alınmasıyla bölgenin ticari bir canlanma içine girdiğini söylemek mümkündür. Portekizlilerin Doğu Afrika sahilleri ile Arap Yarımadası için tehdit oluşturmaları Osmanlı Devleti'nin bölgeye yerleşmesinde en başta gelen faktörlerdendi. İtalya'nın bölgede başlattığı sömürgecilik faaliyetinde önemli bir yeri olan Musavva'nın bölgenin son derece gelişmiş olan ticaretinde de hatırı sayılır bir yeri 


oldu. 


12 Cengiz Orhonlu, age,s. 43-44; Salih Özbaran, a.g.e.,s. 156-157. 

13 Muhammed Tandoğan, Afikada Sömürgecilik ve Osmanlı Siyaseti (1800-1922), 
TTK Basımevi, Ankara, 2013, s. 6. 

14 Stephen H. Longrige, “The Future of Eritrea”, Affican Affairs, Vol. 45, No. 180, 
Oxford University Press, 1946, pp. 123; Cengiz Orhonlu, z.g.e, s. 40-41. 

15 Jonathan Miran, “A Historical Overview of Islam in Eritrea”, Die We? des Islams, 
Vol. 45, Issue 2, Brill, 2005, p. 182. 
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Musavva, XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlıların kontrolü altında sayılırdı ve bölgedeki yerel güçlerin Osmanlı Devleti'ne bağlı Mısır, Hicaz ve Yemen toprakları yanında Hindistan ile de güçlü bağları bulunuyordu.'5 Musavva ve Beylül gibi limanlar XVI. yüzyılın ortalarında yine Osmanlı kontrolü altındaki kahve ticareti açısından son derece önem kazandı.!7” XVII. yüzyılın sonlarında ise Musavva'nın, Habeşliler için taşıdığı önem bir kat daha arttı.!9 Bölgeye XVII. yüzyılda yabancılar da gelmeye ve daha çok ilgi göstermeye başladılar. Bunlardan İngiltere adına bölgede faaliyet yürüten James Bruce, 1769'da Musavva'ya vardı. Burada Habeşistan ile kahve ticareti hakkında yerel liderlerle görüşmeler yapmaya çalıştı.'? Musavva'nın ticari ve stratejik değeri, bu şekilde yerel dinamikler ve büyük güçler arasındaki siyasi ve askeri hadiselere bağlı olarak inişli çıkışlı olarak bir gelişim kaydetse de Doğu Afrika sahillerindeki iskeleler önemini devamlı olarak muhafaza etti. 


Doğu Afrika sahillerine ve şehirlerine olan ilgi aslında doğal bir durumdu. Çünkü gerek Hindistan gibi doğudan gelen malların Avrupa'ya taşınmasında buralar öne çıkarken, yine Sudan ve Habeşistan'ın da dünyaya açılmasında Kızıldeniz'in Doğu Afrika sahilleri büyük bir kıymet arz ediyordu. Kızıldeniz'in her iki yakasında devam eden ticaret, bu değeri daha da katlıyordu. Bu nedenle Doğu Afrika sahilleri, dönemine göre son derece yoğun ticari faaliyetlere ev sahipliği yapan yerlerdi. 


XIX. yüzyılın başında Sevakin ve Musavva gibi iskelelerin Mekke ve Cidde ile güçlü ticari bağları vardı ve her geçen gün bu bağlar 


16 (o Haggai Erlich, “Alula, The Son of Çubi: A King's Man in Ethiopia 1875-1897”, 
The Journal of African History, Vol. 15, No. 2, Cambridge University Press, 1974, p. 267. 

17 Merid W. Aregay, “The Early History of Ethiopias Coffe Trade and the Rise 
of Shawa”, 7he Journal of African History, Vol. 29, No.1, Cambridge University Press, 1988, p. 21. 

18 Merid W. Aregay,a.gm.p.22. 

19 Merid W. Aregay,a.g.m.,p. 24. 
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çeşirleniyordu.* XIX. yüzyılın ortalarında bölgedeki en önemli politik, ekonomik ve sosyal hareketlilik geçişleri, Musavva'dan Gondar ve Gojam üzerinden Habeşistan'a doğru yaşanıyordu.?' XIX. yüzyıl ortalarında pek çok ihraç malı Aden ve Moha'ya getirilirdi. Buradan da daha sonra Musavva ve Berbera gibi yerlere gönderilirdi.2 Kızıldeniz'in ve Aden Körfezi'nin Afrika sahillerindeki iskeleler, Osmanlı Devleti'yle olan ilişkileri nedeniyle Arap Yarımadası'yla güçlü bağlar geliştirmişlerdi. Üstelik bu sahil şeridi yoğun olarak Müslümanların yaşadığı bir alandı. İdareleri de Osmanlı Devleti'nin Hicaz ve Yemen valileri tarafından yapılıyordu. Üstelik bu iskelelerde birer idareci ve asayişi sağlamak üzere bir miktar asker bulunduruluyordu. Bu faktörler, hem siyasi hem de ticari açıdan Kızıldeniz'in doğu sahilleri ile temasları arttırıyor ve çeşitlendiriyordu. 


Sevakin, Tigray ve Musavva'nın Kızıldeniz'in Afrika sahillerinde önemli ticari noktalar olarak, çeşitli Hint tekstil ürünlerinin alınıp satılmasında belirgin merkezlere dönüştüğünü söylemek mümkündür.? Zaten bu ticaret Doğu Afrika sahilleri boyunca çok geniş bir alana yayılmış durumdaydı. Bölgeyi gezenlerden biri olan Valentia, Doğu Afrika sahillerindeki ticareti anlatan notlar almıştı. Aynı şekilde bölgede ziyaretlerde bulunan Fransız seyyah Lefebvre'nin de Musavva'nın Cidde ve Moha ile çok yakın olduğu aynı zamanda Musavva'nın ticaretinde Sevakin ve Bombay'ın da hatırı sayılır bir yeri olduğunu ifade eden açıklamaları, bölge ticaretinin yayılma alanlarını göstermeye yardımcı olmaktadır.?* 


20 Fred H. Lawson, “Rural Revolt and Provincial Society in Egypt, 1820-1824” 
İnternational Journal of Middle East Studies, Vol. 13, No. 2, Cambridge University Press, 1981, p. 135. 

21 oMordechai Abir, “The Emergence and Consolidation of the Monarchies of 
Enarea and Jimma in the First Half of the Nineteenth Century”, 74e Journal of African History, Vol. 6, No. 2, Cambridge University Press, 1965, p. 207. 

22 Fred H. Lawson, “İnternational Regimes and Commercial Hegemony: Control 
of the Arabian Littoral 1800-1905”, 75e İnternational History Review, Vol. 5, No. 
1, Taylor&Francis,, 1983, pp. 89; Durmuş Akalın, a.g.m., XXIX/2, 2014, s. 375. 

23 FredH.Lawson,a.g.m., 1981, p. 136. 

24 Richard Pankhurst, “Indian Trade with Ethiopia, the Gulf of Aden andthe Horn 
of Africa in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries”, Cahiers d'Ecudes Africaines”, Vol. 14, Cahier 55, EHESS, 1974, p. 459. 
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Bölgede hem Müslüman tüccarlar hem de Hintli tüccarlar en fazla faaliyet gösterenler arasında geliyordu. Banyan adı verilen Hintli tüccarlar, XIX. yüzyıl boyunca Hint Okyanusu ve Kızıldenizde etkin konumdaydılar. Moha, Berbera ve Musavva en fazla görüldükleri yerler arasındaydı. Ancak en dikkat çekici toplanma noktaları Maskat'tı. 1840'ta Maskat'ta 2.000 kadar Hintli tüccar yer alıyordu.” XIX. yüzyıldan itibaren buna bir de Avrupalı tüccarlar grubunu eklemek gerekir. Hintliler, Batı Afrikalılar ve Osmanlı Devleti'nin farklı insanları 1846'ya kadar Musavva'ya yüksek oranlarda yerleştiler.29 Müslüman tüccarlar da çok geniş bir sahada ticaret yaparken benzer mahkeme ve şeri kanunlara aşinaydılar. Karaçi, Bombay, Batavya, Musavva ve Zengibar'da benzer ortamlar söz konusuydu.” Tüm bunlar ticaretin yayılmasına ve gelişmesine hizmet 


eden faktörlerdi. 


Siyasi açıdan XIX. yüzyıl başında Doğu Afrika ve Kızıldeniz sahillerini etkileyen olayların ağırlık merkezi, daha çok Mısır'daki gelişmeler olmuştur. Napoleon Bonapart'ın Mısır'ı işgali ve sonrasındaki gelişmeler son derece önemlidir. Napoleon'un Mısır'ı işgali karşısında Osmanlılara yardım etmek isteyen İngilizler Kızıldeniz'e daha fazla sokulma imkânı yakalamışlardır. Bu destek önce Kızıldeniz'deki birkaç ada üzerinde İngiliz askerlerinin konuşlanmasına ön ayak olurken bir süre sonra bu durum kalıcı yerleşmeler haline gelecektir. İlk olarak Perim ve Sokotra gibi adalar ön plana çıkarken 


25 Claude Markovits, “Indian Merchant Networks outside India in the Nineteenth 
and Twentieth Centuries: A Preliminary Survey”, Modern Asian Studies, Vol. 33, No. 4, Cambridge University Press, 1999, p. 891; Durmuş Akalın, “Somali'de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti'nin Bölge Üzerindeki İddiaları (1839- 1894)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX/1, 2014, 5. 4. 

26 James De Lorenzi, “Caught in the Storm of Progress Timoteos Saprichian 
Ethiopia and the Modernity of Christianity”, Journal of World History, Vol. 19 
No. 1, University of Hawai'i Press, 2008, p. 101. 

27 Gad G. Gilbar, “Muslim tujjar of the Middle East and Their Commercial 
Networks in the Long Nineteenth Century”, Seudia Islamica, No. 100/101, Maisonneuve&Larose, 2005, p. 199. 
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sonrasında Yemen, İngilizler için daha anlamlı hale gelecek ve Aden'in işgaline neden olacaktır. 


Mısır'da başlayan ve bölgeyi derinden etkileyen en önemli hadise ise Napoleon Bonapart'la mücadele nedeniyle Mısır'a gelen ve çok geçmeden kendisini paşa olarak kabul ettiren Mehmed Ali Paşa'nın Mısır Valiliği'dir.28 Mehmed Ali Paşa'nın valiliği ile birlikte bölge günümüze kadar birbirini etkileyen gelişmelerle karşı karşıya kalacaktır. Mehmed Ali Paşa, Kahire'de ve tüm Mısır üzerinde sahip olduğu gücünü, Suriye ve Anadolu'ya olduğu kadar Kızıldeniz sahilleriyle birlikte Sudan ve Habeşistan'a kadar genişletmek üzere harekete geçirmek isteyecekti. Bu harekete geçiş de Mısır'ın Sudan'a hâkim olmasıyla sonuçlanacaktı. 


Mehmed Ali Paşa, Sudan ve Habeş topraklarına yönelmeden önce XIX. yüzyılın başında Habeş eyaleti mahalli idareciler tarafından yönetiliyordu. 1807 yılında bu toprakları ziyaret etmiş olan Henıy Salt dikkat çekici bilgiler vermektedir. Notlarında, “Mxsavvdda Osmanlı hâkimiyetini temsilen bir kaymakam vardı; fakat Arkikoda oturmakta olan bir naip bulunuyordu ve esas kudret bu naipteydi. Musavvada bulunan kaymakam onun vekili durumundaydı” şeklinde bilgi veriyordu.? Mehmed Ali Paşa, Kızıldeniz ve Nil arasındaki tüm alanı kontrolü altına aldıktan sonra daha güneye yöneldi. Bu sırada Mısır'daki İngiliz konsolos Henry Salt, Habeşistan'daki bu faaliyetleri yüzünden Mehmed Ali Paşa'yı uyardı. Ancak Mehmed Ali Paşa'nın kuvvetleri, Dongola, Berber, Shendi, Sennar ve Kordofan'daki yönetimleri kendi idaresi altına aldı.” İngilizlerin bu faaliyetlere itiraz etmelerinin kendileri açısından bazı gerekçeleri vardı. Zaten Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'da bağımsız bir hükümet 


28 Eduard Driaul, Napoleon'un Şark Siyaseti, Tercüme: Köprülüzade M. Fuad, Çev. 
Selma Günaydın, TTK Basımevi, Ankara, 2013 

29 Cengiz Orhonlu, a.ge,s. 137-138. 

30 M. Abir, “Ihe Origins of the Echiopian-Egyptian Border Problem in the 
Nineteenth Century” 7he Journal of African History, Vol. 8 No. 3, Cambridge University Press, 1967, p. 446. 
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kurması, İngilizlerin Kızıldeniz vasıtasıyla yapmakta oldukları Hindistan ticaretinin sonu olacaktı.3' Ancak bu dönemde İngiliz devlet adamlarının Mehmed Ali Paşa'yla araları pek iyi olmasa da onu durduracak imkânları yoktu. Mehmed Ali Paşa'nın faaliyetleri uzun vadede Osmanlı Devleti için de ciddi bir tehlike arz ediyordu.* 


Sudan ve Habeş topraklarına yayılmadan önce Mehmed Ali Paşa aynı zamanda önemli ikmal noktaları olan Kızıldeniz sahillerindeki şehirlere yöneldi. Bu kapsamda Musavva ve Sevakin'de Mısır kontrolü Mehmed Ali Paşa zamanında 1813'te başladı. 1821'de Mısır kuvvetleri Berbera'yı ele geçirdi.? Yaşanan karışı klıklarla birlikte 1826'da bir ara Mısır kuvvetleri Musavva'yı boşaltmak durumunda kaldı. Ancak hemen sonra şehri tekrar ele geçirdiler.3* 1827 yılının sonlarına doğru Mehmed Ali Paşa, bu defa Sudan'a Hurşid Paşa'yı gönderdi. Hurşid Paşa bölgedeki düzensizlikleri kontrol altına almak için gayret sarf etti. Bu arada sık sık Habeşlilerle karşı karşıya geldi. Mısır'ın bu dönem askeri ve ekonomik yönden güçlü olması bu karışıklıklarla mücadele etmesine ve nüfuzunu genişletmesine fırsat tanıdı. 


Hurşid Paşa'nın Sudan'da otorite kurmaya çalıştığı sırada (1832-1837) daha önce kurulmuş olan Take idaresi 1832'de yağmaya uğradı. Hurşid Paşa her ne kadar bölgede düzeni tesis etmeye çalışsa da birçok defa ve düzensiz olarak Take yağmalandı. Sevakin ile Musavva arasındaki Habab sahilleri Müslüman toplulukların kontrolündeydi. Aynı zamanda burası yoğun bir trafiğe de ev sahipliği yapıyordu. Take çevresi sık sık saldırıya uğrasa da 1834-1835'e 


31 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cile V., TTK Basımevi, Ankara, 1999, s. 133; 
Durmuş Akalın-Selim Parlaz, “Nil'de İktidar Mücadelesi ve Kavalalı”, U/sslararası Avrasya Strateji Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Çankırı, 2012, s. 126. 

32 Mübahat Kütükoğlu, Bala Limanına Giden Yol Osmanlı-İngiliz İktisadi 
Münasebetleri (1580-1850), TTK Basımevi, Ankara, 2013, s. 117. 

33 M. Abir,a.gm., 1967, p. 445; Durmuş Akalın, a.g.m., XXIX/1,2014, s. 9. 

34 M. Abir a.gm. 1967,p.447. 

35 Durmuş Akalın-Selim Parlaz, a.g.m., 2012, s. 123; M. Abir, a.g.m., 1967, p. 448. 
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kadar Mısır idaresi altında kaldı.39 Çok masraflı olmasına rağmen Mısır bu işin üstesinden gelmeyi kısmen ve geçici de olsa başardı. 


Kızıldeniz sahillerinde olduğu gibi Doğu Afrika'nın içlerine doğru da Mısır askerleri bir yayılma faaliyeti içinde oldular. Mehmed Ali Paşa, hem askeri hem de ticari nedenlerle bölgenin önemli olduğunu düşünerek buraya ilgisini daha da arttırdı ve sonraları adından çokça söz ettirecek olan Sudan ve Habeşistan'daki Mısır nüfuzu bu şekilde başlamış oldu. Sudan'ın Mısır tarafından ele geçirilmesi ilk defa 1820-21'de Mehmed Ali Paşa ile oldu. Bölgede hâkimiyeti eline alan Mehmed Ali Paşa, bir miktar asker ve gerekli askeri malzemeyi orada bırakarak bir idare tesis etmeye çalıştı. Ancak iklim koşulları ve aşırı sıcaklar Türk-Mısır hâkimiyetine zarar verdiği için bu askerlerin bir kısmı çekilmek zorunda kaldı. Buna çözüm olarak da Sudanlı askerlerin istihdamıyla bu sorun aşılma- ya çalışıldı.? Mehmed Ali Paşa, 1820'de Func Devleti'nin başkenti Sennar üzerine harekete geçmişti. Çok süratli bir şekilde bu devleti mağlup ederek Sennar'a girmiş ve harekâtına devam etmişti. Mehmed Ali Paşa, aynı zamanda damadı Defterdar Mehmed Hüsrev Bey emrindeki diğer bir orduyu da Kordofan'a göndermişti. Daha sonra El Ubeyd'e giren bu ordu Sudan'ın fethini tamamlamıştı. Sudan'da vergilerin peşin olarak, erkek esirlerle ödenmesi usulü vardı. Mehmed Ali Paşa da ordusu için daimi olarak esir talep ediyordu.3* Bölgede istihdam edilen askerlere daha çok başıbozuk adı veriliyordu. 
Bunlar belli şeyhlere bağlı ya da kendi başına yaşayan insanlardı. 
Herhangi bir askeri eğitimleri ve tecrübeleri olmayabilirdi. Aldıkları para karşılığında üstlerine hizmet eden bir nevi paralı askerlerdi. 
Bu askerlerden de Sudan'da Türk-Mısır hâkimiyeti sırasında çokça kullanıldı. 


36 M. Abir,a.g.m., 1967, p. 449. 

37 Alice Moore-Harell, “The Turco-Egyptian Army in Sudan on the Eve of the 
Mahdiyya 1877-80”, /nternational Journal of Middle East Studies, vol. 31 No. 1, Cambridge University Press, 1999a, p. 20-21. 

38 Cengiz Orhonlu, a.g.e, s. 142-143. 

39 Alice Moore-Harell,a.g.m., 1999a, p. 22. 


Durmuş Akalın - Selim Parlaz / 23 


Her ne kadar Doğu Afrika sahilleri ve Sudan taraflarında kısmi başarılar sağlansa da Mehmed Ali Paşa, Osmanlılar karşısında başarılarını devam ettiremeyip 1840 Londra Anlaşması'na razı olmak durumunda kaldı. Böylece Doğu Afrika'da son derece önemli olan bazı noktalardan da çekilmesi gerekti. Bu yerlerin en başında ise Sevakin ve Musavva gibi iskeleler geliyordu. Osmanlı Devleti'nin hâkim olduğu Arap Yarımadası'na çok yakın olması ve ticari açıdan taşıdıkları anlam buraların Mısır'ın elinden alınmasında en başta gelen faktörler arasında yer aldı. Gerek Osmanlılar gerekse de İngilizler Mehmed Ali Paşa'yı ekonomik açıdan destekleyen kökleri kesmedikçe Mehmed Ali Paşa ve Mısır'ın dizginlenemeyeceğinin farkındaydılar. Bu nedenle son derece önemli bir gelir kaynağı olan Doğu Afrika sahillerinden Mısır'ın çekilmesi istendi. Ancak Mısır, Sudan ve Habeş topraklarındaki hâkimiyetini devam ettirecekti. 
Bölgenin idaresi ise Take üzerinden yapılacaktı. 


Habeş topraklarına yakın Take, 1840'ta ele geçirilmişti. Güney topraklarının hayat merkezi olan Sudan Vilayeti, Nübya, Sennar, Darfur, Kordofan ve Bahre'l Gazel memleketlerinden oluşmaktaydı. 
Bu topraklar 1841 tarihli fermanla Mehmed Ali Paşa'ya verilmişti. 
Sudan Vilayeti'ni elinde tutması nedeniyle Mısır, Sevakin ve Musavva gibi limanlarının müstakbel durumlarını ortaya koymak istedi. 
Bu dönemde Sevakin ve Musavva gibi limanlar her ne kadar Mısır elinde kalsa da asıl tasarruf Osmanlı Devleti'ndeydi. Mehmed Ali Paşa bir şekilde 1845'e kadar bu limanlardan istifade etmeyi bildi. 
Ancak Padişah Abdülmecid, 1846'da bu limanları kesin bir şekilde Mehmed Ali Paşa'ya verdi." Ancak çok geçmeden Osmanlı Devleti bu limanları tekrar kendi kontrolüne aldı. 


Mısır kuvvetleri, 1841 yılının başlarında Osmanlı Devleti ve Mehmed Ali Paşa arasında kararlaştırılan 1840 Anlaşması hükümlerince Musavva'dan çekildiler. Ancak 1846 yılının sonlarında Osmanlılardan Musavva'nın gelirlerini alınca tekrar geldiler. Musavva'nın 


40 Cengiz Orhonlu, a.ge, s. 146-147; Muhammed Tandoğan, a.g.e. s. 144 
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yeni Mısır valisi böylece Habeş sahillerinde yayılmak için bir dizi faaliyete girişme imkânı buldu. Ancak Mısırlılar bu işi yapabilecek derecede güçlü sayılmazlardı. Sonunda Mısır kuvvetleri Habeş sahillerini tekrar boşalttı. 1848 yılının sonlarına doğru Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa bu sahillerden tamamen çekildi.*! Mısır, XIX. yüzyıl içerisinde Musavva'yı 1841-1846 ve 1849-1865 dönemleri haricinde doğrudan kendi kontrolü altında bulundurdu ve yönetti.” 


Bölgede yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler, yabancıları da Doğu Afrika sahillerine ve özellikle de Musavva'ya çekti. Bölge üzerinde ilk başlarda Fransızlar daha etkili sayılırdı. Fransızların bölgede uzun yıllar görev yapan Lazarist rahipler gibi temas kurabileceği kesimler mevcuttu. Üstelik Osmanlı Devleti'yle geleneksel hale gelmiş bağları ve Mısır üzerinde etkin bir nüfuzu vardı. Bunun yanında yine Mısır'da birçok alanda istihdam edilmiş uzmanları, Fransızlara sahada da üstünlük kazandırıyordu. Böyle olunca Mısır üzerinde sahip olduğu etkiyle Kızıldeniz ve Doğu Afrika sahillerinde bir nüfuz kurmada rakibi İngilizlere göre avantajlı sayılırlardı. 


Fransızlar 1841'de, İngilizler 1848'de Habeşistan için konsolosluklar açtılar. Aslında 1820'lerin ve 1830'ların olayları Habeşlileri uluslararası düzenin içine çekti.“ Bir ara adından sıkça söz ettirecek olan Web&, bu dönemde Fransa adına mühendis olarak bölgede bulunuyordu. Kendisi Musavva'da Fransız konsolosluğunun açılması için oldukça fazla gayret gösterdi. Ardından 1841'de bu isteğine ulaştı. Zaten bölgede kendisine zemin kazandıran Katolik misyonerler mevcuttu.“ Konsolosluk binasının açılmasından sonra Webe, Musavva'nın Mısırlıların elinde olmasındansa Osmanlıların 


41 M.Abira.g.m.,1967,p. 459. 

42 Donald Crummey, “İnitiatives and Objectives in Echio-European Relations 
1827-1862”, The Journal of African History, Vol. 15, No. 3, Cambridge University Press, 1974, p. 434. 

43 Donald Crummey,a.g.m., 1974, p. 434. 

44 Donald Crummey,a.g.m., 1974, p. 437. 
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eline geçmesinden son derece mutluydu.” Fransa'nın konsolosluk işlerini üstüne alan Webe, bölgede hem bir Fransız nüfuzu kurmaya çalışmak, hem Katolik din adamlarının işleriyle uğraşmak, hem de Habeş topraklarında hatırı sayılır bir güce sahip olan Reis Ali ile bir mücadele içindeyken Musavva tekrar Mısırlıların eline geçti.“ Yine de genel hatlarıyla bakıldığında 1840'larda Sudan'ın limanlarından olan Sevakin ve Musavva Mısır hayli bir süre kontrolü altında kal- 


dı 47 


Fransız konsolos Webe, Reis Ali'yle devam eden mücadeleden sonra ilişkilerini düzeltmiş, tüm sahiller üzerinde bir otorite kurmaya çalışırken 1848'de Walter Plowden İngiliz konsolos olarak Musavva'ya geldi. Web&, Reis Ali'yle ilişkileri tekrar geliştirmek için fırsat kolladı. Bu arada Plowden, Musavva'da konsolosluk binasını açıyordu. Plowden'in de ilk amacı Habeşistan'ın en güçlü yöneticisi olan Reis Ali ile temas kurmaktı. Tüm bu gelişmeler devam ederken Musavva'nın idaresi ve kontrolü tekrar Osmanlıların eline geçti. 
Daha sonra 1847'de Musavva'da Fransız konsolos önemli görevler üstlendi.” Böylece Osmanlı Devleti ve Mısır arasında değişen dengeler ve kontrol alanları arasında Avrupalı büyük devletlerin temsilcileri kendilerine bir yer bulma fırsatı yakaladılar. Bu açıdan Doğu Afrika'daki sahillerin iki kez Mısır'a bırakıldığı ve tekrar geri alındığı 1840'lı yıllarda konsolosluk binaları açılmaya başladı. Ardından bölgede görev yapan Avrupalı devletlere ait konsoloslar son derece etkin bir güç elde etmenin yollarını aramaya başladılar. 


45 Donald Crummey, a.g.m., 1974, p. 438. 

46 Donald Crummey, a.g.m., 1974, p. 438. 

47 Fred H. Lawson, “Foreign Exploitation and Domestic Conflict in Mid- 
Nineteenth-Century Egypt: A Reevaluation of the Suez Canal Concessions od 1854 and 1856”, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 24, American Research Center in Egypt, 1987, p. 64. 

48. Donald Crummey,a.g.m., 1974, p. 438. 

49 Donald Crummey, “Imperial Legitimacy and che Creation of Neo-Solomonic 
Ideology in 19th —Century Ethiopia”, Cahiers d'Etudes Africaines, Vol. 28, Cahier 109, EHESS, 1988, p. 19. 
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Musavva'da ilk İngiliz konsolosluğu ise 1848'de kuruldu. İlk konsolos ise Walter Chichele Plowden oldu. Plowden bu dönemde daha çok Reis Ali ile ilişkiler geliştirdi. Kendisi oldukça zeki birisiydi. Gezileriyle ilgili notları ve araştırmaları çok değerliydi. Ancak konsolosluk faaliyetleri aynı derecede başarılı sayılmazdı. Plowden, 
1860 yılında Musavva'ya dönerken öldürüldü. Kendisinin ölüm haberi İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na 11 Mayıs 1860'ta ulaştı. Ölümünden bir ay sonra yerine Kaptan Charles Duncan Cameron atandı. 
Cameron daha önce Karadeniz'de Poti'de görev yapmıştı. Güney Afrika'da savaşmış ve Kırım Savaşı'nda da Osmanlılarla birlikte savaşa katılmıştı.” İngiliz konsolos Plowden'in bölgede takip ettiği siyasetin ana hatlarına bakıldığında kendisi İngiltere'nin Musavva'yı alması gerektiği düşüncesindeydi. Ancak ne Palmerston ve Granville ne de Malmesbury ve Clarendon bu düşünceye destek vermediler.” 
Plowden'in bu isteğine rağmen İngiltere'nin böyle bir girişim için harekete geçme düşüncesi yoktu. 


Plowden'in ölümünden sonra bölgeye konsolos olarak Cameron gönderildi. Cameron Kasım 1861'de İngiltere'den ayrıldı ve 10 
Şubat 1862'de Musavva'ya ancak ulaşabildi. Kendisinin gelmesiyle konsolosluk görevini vekâleten yürüten Barroni de rahatlamış oldu.5? Musavva'daki İngiliz konsolos Cameron, bölgeye tam olarak hâkim olamadı. Politikaları Habeş sahasının ötesine geçemedi. 
Cameron, 31 Ekim 1862'de bölgedeki duruma ve Osmanlıların bölgede yayılmaya çalıştıklarına dair bir yazı gönderdi. Bu sırada Osmanlılar da Musavva üzerinde hak iddiasında bulunuyorlardı”? 
Cameron'un genel yaklaşımı ilişkileri geliştirmek olsa da bölgenin yerel unsurlarıyla ilişkileri çok da dostane olmadı. Hatta bir ara 


50 J.R. Hooker, “Foreign Office and Abyssinian Captives”, 74e Journal of African 
History, Vol. 2, No. 2, Cambridge University Press, p. 245-246. 

51  Nini Rodgers, “Ihe Abyssinian Expedition of 1867-1868: Disraeli's Imperialism 
of James Murrays War”, 7be Historical Journal, Vol. 27 No. 1, Cambridge University Press, 1984, pp. 132. 

52 J.R. Hooker,a.g.m., p. 246. 

53 JR. Hookera.g.m., p. 246. 
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kendisi Habeşli yerel liderlerce tutuklandı ve bir müddet esir hayatı yaşadı. Kurtarılması için de bölgeye gönderilen Rasam, yoğun mesai harcamak durumunda kaldı. Bu açıdan bakıldığında İngiltere'nin Musavva'daki pozisyonu XIX. yüzyılın ortalarında çok da derinlik kazanmış sayılmazdı. 


Yoğun siyasi ve askeri hadiselere rağmen XIX. yüzyıl başlarında Musavva kahve, altın ve köle ticareti bakımından önemli bir şehir olarak kalmaya devam etti. Zaten tarih boyunca Musavva, misk, fildişi, altın ve köle ticareti bakımından önemli bir ticaret merkeziydi.i Musavva'nın ihracatı özellikle Habeş topraklarından gelen fildişi, altın, esir vesaire idi.” 1856'da Musavva'daki kahve ve baharat ticaretinde Amerikalılar hatırı sayılır bir yer edindiler.“ Ancak yine de Kızıldeniz'deki en önemli merkez olarak duran Aden hala yerini koruyordu. Hint Okyanusu'nun kuzeybatısındaki en önemli liman İngilizlerin elindeki Aden'di. Arap Yarımadası'nın da güneybatısın- daki bu liman 1839'dan bu yana İngilizlerin kontrolündeydi. Burası XIX. yüzyılın ikinci yarısında son derece şöhret kazandı. 1839'dan 1856'ya Aden'in nüfusu 1.300'den 21.000'e çıktı. Büyük gemiler için de Hindistan'a olan yolculuklarında burası önemli bir merkez haline geldi.” XIX. yüzyıl ortalarında Aden ve Moha'ya getirilen mallar buradan Musavva ve Berbera'ya tekrar gönderiliyordu.”8 Bir anlamda burası her açıdan bir toplanma merkezi haline gelmeye başlamıştı. 


54 o Abdussamad H. Ahmad, “Darita, Bagamdir: An Historic Town and Its Muslim 
Population, 1830-1889”, 75e International Journal of African Historical Studies, Vol. 22, No. 3, Boston University African Studies Center, 1989, p. 446. 

55 Cengiz Orhonlu, age, s. 138. 

56 FredH.Lawson, a.g.m., 1987,p. 64. 

57 Janet). Ewald, “Crossers of the Sea: Slaves, Freedmen, and other Migrants in 
the Northwestern Indian Ocean 1750-1914”, 7he American Historical Review, Vol. 105 No. 1, Oxford University Press, 2000, p. 82; Durmuş Akalın, a.g.m., XXIX/2, 2014, s. 371. 

58  FredH.Lawson, “Hegemony and the Structure of International Trade Reassessed: 
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Kızıldeniz çevresindeki başlıca ticari sektörlerden biri de köle ticaretiydi. Bu ticaret daha sonraları yasaklanacak olsa da yüzyılın başında son derece önemli bir kalemdi. Bu ticaretin yapıldığı en yoğun alan ise Habeş toprakları ve Sudan taraflarıydı. Habeş topraklarında köle ticareti yapanlar arasında genelde Sudanlılar, Danakilliler ve Somalili Araplar ilk sırada geliyordu.” Köle ticaretinin derinlik kazanmasında Mısır'ın da önemli bir yeri vardı. Hem kölelerin çeşitli alanlarda istihdamı hem de başka yerlere naklinde burası önemli bir mevkiydi. Doğu Afrika sahillerinden toplanan köleler Musavva ve Zeyla gibi limanlardan Süveyş'e yakın yerlere getiriliyorlardı. Ancak daha sonra Türk-Mısır hükümeti Sudan'da etkili tedbirler aldı. 
Daha sonra bu iş teknelerle kaçakçılık şeklinde yapılmaya başlandı.“9 
Alınan tüm önlemlere rağmen köle ticareti gerek bölgenin dağınık ve karmaşık yapısından gerek siyasi ve askeri istikrarsızlıktan gerekse de önemli bir gelir kapısı olmasından dolayı XIX. yüzyıl boyunca dikkat çekmeye devam etti. 


Habeşistan'da köle ticaretinin artmasında Mehmed Ali Paşa'nın Sudan'a hâkim olması ve buradan elde ettiği kölelerden yeni bir ordu kurması, Süveyş Kanalı'nın açılması ve Sudan'daki Mısır hâkimiyeti sırasında ağır vergilerin yerli halkı zorlaması ve topraklarından etmesi gibi faktörler de belirleyici oldu.“! Sudan ve Habeş bölgelerinden köle getirilmesinde buralarda yaşayan toplulukların pagan veya animist olmaları da etkili olmuştu. 1850'lerde Beyaz Nil yolunun Hartum'un güneyine inmesi Ekvator ve Bahre'l Gazel bölgelerinden köle getirilmesinin de önünü açmıştı.5? Böylece bu ticaret geniş bir alana yayılma imkânı yakalamıştı. Ancak bir süre sonra bu ticaretin 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yapılmaması için Avrupalı büyük güçlerin etkin baskısı kendisini hissettirmeye başlamıştı. 


1840'larda İngiliz siyaseti Osmanlı Devleti'ndeki köle ticaretine dikkat çekmeye ve onu sınırlamak için bir dizi girişimleri arama yollarına yöneldi. 1847'de Basra Körfezi'nde ve genel olarak 1857'de Afrika'dan getirilen kölelerin oluşturduğu trafiği engellemek adına kararlar alındı. Bunu 1877 İngiliz-Mısır Anlaşması ve 1880'de Osmanlı Devleti ile yapılan anlaşmalar izledi.“ 1857'de ilk defa etkin bir şekilde karar alınmaya başlayınca 1860'da Musavva'daki Osmanlı Kaymakamı Pertev Efendi, köle ticaretini engellemek için yoğun tedbirler aldı ve bunları uygulama yoluna gitti.“* Pertev Efendi son derece başarılı bir kaymakamdı ve Cidde Valisi ile yazışmalarında uzun uzadıya bu ticaretin engellenmesine dair çalışmalarını anlatıyordu. Musavva'dan XIX. yüzyılın son çeyreğinde her yıl tahminen 1.600 civarında köle taşınıyordu. Somali'nin diğer sahilleri de düşünüldüğünde bu rakam oldukça yüksek bir miktara ulaşıyordu.“ 


Mısır'da köle ticaretinin yasaklanması ile ilgili ilk önlemler 1856'da Said Paşa zamanında alındı. Ancak sonradan bu kararlar- dan vazgeçildi. Hidiv İsmail zamanında da bu konudaki hassasiyet devam etti. Ancak kesin önlemler 4 Ağustos 1877'de Mısır-İngiliz Anlaşması'ndan sonra hayata geçirilebildi.“9 Bu kararlar daha sonra 1884'te Habeşli kölelerin alınıp satılmasını ve 1889'da bu kararın Sudan'da yürürlüğe sokulmaya başlamasıyla devam etti.57 Ne var ki 1877-1880 arasında Zeyla, Berbera, Tacura ve Hartum gibi yerlerde köle ticareti ile mücadele kapsamında pek fazla bir şey yapılmadı.“ Hatta bu konuda yoğun gayret içinde olan Hidiv İsmail'in 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saraylarında 1869'da tahminen 2.000 ile 3.000 arasında köle çalışıyordu. Binlercesi de tarlalarda çalışıyordu.“ Bu yönüyle bakıldığında köle ticareti hala dikkat çekici bir noktada duruyordu. 1883'ten 1895'e kadar Hicaz'a köle ticareti yeni bir hal aldı. Sudan'da Mehdi ile Mısır kuvvetlerinin savaşması nedeniyle yolların kesilmesi, Sudan'dan Cidde'ye köle akışında kesintilere neden oldu. Bu sırada İngilizlerin uyguladığı sert tedbirler de buna etki yaptı.” Sudan ve Habeşistan tarafında yapılan köle ticaretinin büyük bir kısmı Sevakin'in kuzeyinde gerçekleşti. Buranın yanı sıra Musavva gibi şehirler ile Zeyla, Berbera, Tacura ve Harar gibi yerler de köle ticaretinin yapıldığı önemli noktalar olarak dikkat çekti.”' 
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2. 


Osmanlı ile Mısır Arasında Kızıldeniz 
Sahilleri ve Musavva 


ısırda son derece önemli bir güç haline gelen Mehmed 

Ali Paşa, 1840 yılında Osmanlı ve İngiliz kuvvetleri tarafından sınırlandırılmış olsa da yine de hatırı sayılır bir güçtü. 
Mehmed Ali Paşa'nın Akdeniz'de ve Osmanlı topraklarında ilerleyişi durdurulmasına rağmen Sudan ve Habeşistan taraflarında hala etkin bir konumdaydı. Mısır'ın gelişmesi ve kalkınmasında bölgenin kaynakları ve insan gücü de son derece önemli olduğundan Mehmed Ali Paşa yönünü bu taraflara çevirdi. Ancak buradaki kazanımların korunması ve faaliyetlerin devamında Kızıldeniz'in batı sahillerine ihtiyacı vardı. Bunun için de Osmanlı Devleti ile görüşülmesi gerekiyordu. 


Musavva gibi sahil şehirlerine ihtiyaç duyan Mehmed Ali Paşa, 
5 Mayıs 1846'da daha önce Osmanlı Devleti'ne bırakılan Doğu Akdeniz'deki bazı iskeleleri geri isteyen bir yazısını İstanbul'a göndermiştir. Yazısında, Cidde'ye bağlı Sevakin ve Musavva iskelelerinin şimdiki gümrük gelirleri ile diğer gelirlerinden Cidde Hazinesi'ne ne kadar gelmekte ise yüzde elli zamla Cidde Hazinesi'ne verilmek üzere Mısır'a bırakılmasını istemiştir. Söz konusu iskeleler için binbaşı rütbesinde iki memurun bu taraftan Cidde'ye gönderilip atanması ve ikamelerinin Cidde Valisi Şerif Paşa tarafından icra edilmesini talep etmiştir. Bu isteğe müsaade verilmesine dair talebini 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açıklamıştır. Mehmed Ali Paşa'ya göre bu istek ticari veya başka bir menfaate dayalı değildir. Take Müdürlüğü'yle hem hudut bulunmasından dolayı bazı Arapların vergi ödememek için bu iskelelere iltica etmesinden ileri gelmektedir.” 


20 Mayıs 1846'da Mısır Valisi'nin Cidde'ye bağlı Sevakin ve 
Musavva iskelelerine iki memur göndermesi hakkında ve Kavala Kalesi'nin tamiri ile Beykoz tarafında düşündüğü sahilhanenin inşası için yer tayini hususlarında verilen müsaadeye teşekkür olarak iki kıta tahrirat padişaha sunulmak üzere gönderilmiştir. Mehmed Ali Paşa'nın istediği iskeleler hakkında hemen bir karar çıkmamıştır. Ancak sahilhane için lazım gelen yerin seçilmesi, Mehmed Ali Paşa'nın yazısı üzerine Deâvi Nazırı ile müzakeresi Enbiye-i Hassa Müdürüne tembih edilmiştir.”? 


Sevakin ve Musavva iskelelerinin durumu ve bazı Arapların vergi vermemek için yer değiştirmeleri üzerine Osmanlı Devleti'nin bölgeyi kendi kontrolü altına alması gerekmiştir. Bu kapsamda bir dizi tedbire başvurulmuş ve Cidde Valisi gelişmeleri takip etmeye başlamıştır. Ancak bir yandan da meselenin halledilebilmesi için bu iskelelerin Mısır'a bırakılması bir çözüm olarak düşünülmeye başlanmıştır. 


25 Haziran 1846'da Sevakin iskelesiyle civarında bulunan Musavva iskelesini Mısır Valisi'nin düzene sokmakta olduğu, ayrıca Sudan ve Take Müdüriyeti'yle hem hudut ve sınır bulunduğundan reayadan bazılarının, aşar ve vergi talebi durumunda iki taraftan birine geçmekte oldukları görülmektedir. Bu hem kargaşa çıkarmakta hem de vergilerin tahsil edilmesine engel olmaktadır. Bundan dolayı iskelelerin hasılatlarına yarısı nispetinde zamla Mısır tarafına ihale edilmesi ve maiyetlerine üçer beşer yüz asker ile binbaşı rütbesinde tayin kılınacak memurların Cidde Valisi tarafından atanması uygun görülmektedir. Böylece hem sorunun çözümü hem de hazinece 


72 İ.MTZ (05) 12/330. 
73 İ.MTZ (05) 12/330. 


Durmuş Akalın - Selim Parlaz / 33 


faydası ve gerektiği gibi askerlerin toplanması ve istihdamıyla Hicaz'a bir nevi güç katacağı düşünülmüştür. Durum daha önce Hicaz Valisi Osman Paşa tarafından İstanbul'a sorulmuşsa da şimdiye kadar bir irade çıkmamıştır. Mehmed Ali Paşa da İstanbul'a gidecek olduğundan geldiğinde konunun kendisiyle görüşülmesi ve müzakere edileceği Osman Paşa'ya bildirilmiştir. Sorun bu şekilde çözülemediği takdirde tekrar padişaha arz edileceği valiye bildirilmiştir.” 
Ancak Mehmed Ali Paşa'nın İstanbul'da bulunduğu sırada da kesin bir sonuç ortaya çıkmamıştır. 


Mehmed Ali Paşa kendisinin kaleme aldığı ve İstanbul'a gönderdiği birkaç yazıdan henüz bir sonuç alamayınca bu sefer daha açıklayıcı bir şekilde Doğu Afrika'daki Sevakin ve Musavva iskeleleri ile ilgili isteklerini ifade etmek durumunda kalmıştır. Paşa, son derece önemli gördüğü bu yerlerin Mısır'a bırakılmasının asayiş ve vergi toplama noktasında bulundukları konumu, gönderdiği yazısında etraflıca açıklamıştır. 


Mehmed Ali Paşa, 10 Eylül 1846'da İstanbul'a gönderdiği yazısında, “Sevakin ve Musavva iskelelerinin Take Müdüriyeti'ne ilhakına dair Cidde Valisi'nin tahriratı geldiğinde müsaade edilmesini İstanbul'da iken size ifade etmiştim. Söz konusu tahriratta durumu açıklamak lazım gelmiştir. Şöyle ki eski vali merhum Osman Paşa zamanında Hinduya kabilesinden dolayı meydana gelen durum etraflıca Babıali'ye bildirilmişti. Sevakin ve Musavva iskelelerinin Take Müdüriyeti'ne ilhakı temenni olunmuş olmasıyla merhum Osman Paşa'dan sorulmuştu. 
Daha sonra bu durum öylece kalmıştı. Ardından ise Take Müdüriyeti'ne bağlı Araplardan bazılarının vergi vermekten kaçınarak Sevakin ve Musavva tarafına iltica ettikleri memurlar tarafından bildirilmişti. 
Merhum paşadan bu iltica eden Araplardan vergileri tahsil etmeleri memurlara bildirilmiş ve o esnada iki taraf memurları arasında bize ve size tabidirler yollu sözler söylenmiştir. Musavva ve Sevakin birer köyden ibaret olup Cidde'ye tabi iseler de tasarrufları hükmü olmayan 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şahısların eline geri dönerek geçen sene de Cidde tarafından tayin olunanlara ne şekilde muamele olduğu ortadadır. Bir kere Cidde'nin merhum paşanın göreve başlamasından bitmesi zamanına kadar gelir defterlerine bakıldığında ne taraftan ne alındığı açıkça ortaya çıkacaktır. 
Musavva ve Sevakin Take Müdüriyeti'ne bırakılsa ve bu taraftan atanması gerekecek 2 nefer binbaşı rütbesinde birileri gönderilip bu taraftan idare olunması yerinde olacaktır. Şimdi Cidde Hazinesi'ne bu iki iskeleden ne kadar gümrük ve diğer yollu vergi verilmekte ise yüzde elli zam ilave edilerek yani mesela 10.000 frank hâsıl olursa buna 15.000 
frank verilse ve memurların maiyetinde de 300-500 asker bulunacaktır. Böylece Hicaz'ın başka yerlerinde sıkıntı olduğunda bu miktar asker başka yerlere gönderilebilir. Bu da Hicaz'a daha çok kuvvet verecektir. 
Aynı zamanda Hicaz Hazinesi'ne de faydalı olacaktır diye Cidde valisine daha önce yazmıştım. İşte bu açıklamadan gerçek durum sizin de bileceğiniz üzere bir ticaret ve menfaat fikrine bağlı olmayıp Arapların iltica eden tüccarlarından başka güvenliğin sağlanması ve iki iskelenin bu nedenle Take Müdüriyetine ilhak olması düşüncesindeyim. Eğer bir başkası çıkar da Take Müdüriyeti iki iskele tarafına terk olunmasına ben şöyle böyle idare ederim ve daha fazla irat veririm derse ortadan bu sorunun kaldırılması için pazarlığa dahi girişirim. Bu konuda gerekenin yapılacağını beklemek dostluğumuzdandır” şeklinde durumu 


etraflıca izah etmiştir.” 


Mehmed Ali Paşa açıklamalarında daha çok Take'ye bağlı Arapların durumunu ortaya koymuştur. Burada bir düzenin tesisi gayretinde olduğunu göstermeye çalışmıştır. Açıklamalarında Sudan ve Habeş üzerine olan ilgisinden herhangi bir şekilde bahsetmemiştir. 
Ancak Mehmed Ali Paşa'nın ve Mısır'ın, asayiş ve düzenin tesisin- den başka düşüncelere sahip olduğu da daha sonraları ortaya çıkacaktır. Mehmed Ali Paşa'nın ısrarlı girişimlerinden sonra Sevakin ve Musavva iskelelerinin Mısır'a bırakılıp bırakılamayacağı ile ilgili olarak İstanbul'da görüşmeler başlamıştır. Bu kapsamda Meclis-i Vâlâ'nın meseleyi ele alması son derece önemlidir. 
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8 Ekim 1846'da Meclis-i Vâlâ, Mehmed Ali Paşa'dan ve Mısır'dan gelen istekleri görüşmüştür. Mısır Valisi'nin tahriratının içeriğinde adı geçen iskelelerin Take'yle hem hudut olması nedeniyle Take'ye bağlı Araplardan bazıları bu tarafa geçmekte olduğundan ve söz konusu iskeleler birer köyden ibaret bulunduğundan Take'ye ilhakı istenmiştir. Vali tarafından tayini icap eden binbaşı rütbesinde iki nefer memurun atanması ve ikamesiyle iskelelerden ne kadar gümrük vergisi alınıyor ise bedeline yüzde elli zamla Cidde Hazinesi'ne verilmesi düşünülmüştür. Böyle olursa hem faydalı olacağı hem de söz konusu memurlar maiyetinde 300-500 nefer bulunacağından o havalide bir kuvvet oluşturulmuş olacaktır. Valinin bu husustan maksadı bir nevi ticaret emeli olmayıp oradaki bazı Arapların uygunsuzluklarından dolayı zabıtanın sağlanmasıdır. Şerif Paşa'nın tahriratı dahi daha önce bu iltimasa uygun merhum Osman Paşa tarafından sorulan durumla karşılaştırılmıştır. Henüz bir şekilde idaresi zuhur etmediği ve Cidde Hazinesi kayıtlarından istifade edilirse söz konusu iskelelerin Take ile yakınlığı ve hasılatlarının incelenmesi neticesinde ilhakıyla oluşacak menfaat görülebilir. 
Cidde Valisi'nin yazısı söz konusu iskelelerin müdürlük ile birleşerek zabıtasının sağlanacağı şeklinde havale edilmiştir. Söz konusu iskelelerin işleri Cidde Valisi idaresinde ve Take Müdürlüğü de Mısır Valisi kontrolünde, hatta mecliste mevcut haritaya bakıldığında zikrolunan iskeleler Cidde Limanı'nın karşısında, Nübya ve Sennar eyaletleri sahilinde Osmanlı mülkü olarak gözükmektedirler. Cidde'den ayrılarak Mısır'a ilhak sureti olmayıp zikrolunan iskelelerin Cidde valileri tarafından Mısır Valisi'nin uygun bulduğu memurlara ihale edilerek zam bedeliyle bir seneliğine verilmesi düşünülmüştür. 
Mısır Valisi'nin göndereceği memurlar Cidde Valisi tarafına gönderilerek layıkıyla tahrirat yazılması hatıra gelmişse de bu hususun Meclis-i Hass-ı Vükelâ'da mülahaza edilmesi yerinde görülmüştür.” 


Mesele etraflıca ele alındığında gerekli düzenlemelerin yapılarak bir seneliğine Mısır'a bırakılmasının uygun olacağı şeklinde bir 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karar ortaya çıkmıştır. Meclis-i Vâlâ görüşmesinden çıkan sonuca göre durumun, bu iskeleleri kendi bünyesinde barındıran Cidde'ye de bildirilmesi gerekmiştir. Bu nedenle Cidde Valisi'ne durumu açıklayan bir yazı gönderilmiştir. 21 Ekim 1846'da gönderilen yazıyla, Cidde'ye bağlı Sevakin ve Musavva iskelelerinin Take Müdürlüğü'yle hem hudut bulunması nedeniyle Take'ye bağlı Araplardan bazıları vergilerini vermekten kaçınarak Sevakin ve Musavva'ya iltica etmektedirler. Bu durum sıkıntıya sebep olduğundan şimdiki gümrük vergisinden ne miktar gelir elde edilmekte ise bedeline yüzde elli zamla Cidde Hazinesi'ne verilmek üzere iskelelerin idaresine tayini icap eden binbaşı rütbesinde 2 nefer memurun Cidde'ye gönderilmesi ve buradan atanması düşünülmektedir. Bunun hem hazineye hem de oraları zabıta altında tutarak güvenliğe faydası vardır. Valinin yazıları ihaleye mutabık göründüğünden zikrolunan iskelelerin Mısır Valisi tarafından Cidde'ye gönderilecek memurlara ihalesine tatbiken, şimdiki hasılatı Cidde Hazinesi defterlerinde ne miktar ise yarısı nispetinde zammıyla bir seneliğine verilmesi düşünülmüştür. 
Gidecek memurların Mısır Valisi tarafından tembih edilerek Cidde Valisi'nin emirleri doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. 
Bu durum Mısır Valisi'ne gönderilen yazıyla da belirtilmiştir.7? Meclis-i Vâlâ kararları, Cidde Valisi'ne olduğu gibi aynı şekilde Mısır Valisi'ne de gönderilmiştir.”8 Böylece intikal işlemi gerçekleşmiştir. 


Osmanlı Devleti, buna rağmen daha sonra bölgenin durumuyla ilgili başka kaynaklardan da bilgi toplamak istemiştir. İntikal işleminin sağlıklı olup olmayacağına dair İstanbul'daki görüşmelerde bölgeden gelen bilgilere de önem atfedilmiştir. Bu kapsamda Şerif Abdulmuttalip Efendi ile irtibata geçilmiştir. Kendisi Hicaz havalisini dolaşmış olduğundan adı geçen iskelelerle ilgili bilgi alınmıştır. 
Abdulmuttalip Efendi'ye göre oralarda Cidde valilerinin hiçbir vakitte hükmü yoktur. Fakat gümrüklerden cüzi bir hasılat alındığı bilinmektedir. Mısır Valisi tarafından söz konusu iskelelerin kendisine 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ihale edilmesi hakkında istek meydana gelmiştir. Çünkü Sudan ahalisi topraklarına o iskelelerin bir nevi bağlı olması nedeniyle onların Mısır Valisi'ne ihalesi aynı zamanda Sennar eyaletinin iyi bir şekilde idaresini de sağlayacaktır. Bunun Cidde körfezinin yakınında bulunan sahillere politika olarak hiçbir zararı olmayacağını dahi Abdulmuttalip Efendi beyan etmiştir. Daha sonra ilgili evraklar padişaha sunulmuştur. Padişah da bunca senelerden beri Cidde'ye bağlı olan adı geçen iskelelerin bütün bütün Cidde'den ayrılarak diğer bir eyalete ilhakı ve ilavesinin uygun olmayacağı kanaatindedir. Ancak Mısır Valisi Sennar eyaletinin bir nizama sokulması talebindedir. Mısır Valisi'nin yazısı dahi adı geçen iskelelerin ihalesini istediğinden Meclis-i Vâlâ ve Meclis-i Hass-ı Vükelâ'nın kararı maslahata uygun olduğundan bundan böyle Cidde'nin yakınında olan bu iskelelerin Cidde Valisi tarafından Mısır Valisi'ne bir seneliğine ihale ve iltizam olunması hususuna müsaade edilmesine karar verilmiştir.” 


Osmanlı Devleti ve Mısır arasında Musavva ve Sevakin üzerine görüşmeler devam ederken gazetelerde İngiliz ilgisini gösteren bir yazı görülmüştür. Durumla ilgili de Osmanlı Devleti vakit kaybetmeden işi tahkik etmeye başlamıştır. Mesele araştırıldığında bu durumun biraz da Musavva'daki İngiliz konslos Plowden'in gayretlerinden dolayı ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Her ne kadar Musavva'da konsolosluk görevini 1848'den itibaren icra eden İngiliz konsolos Plowden'in iskelenin İngiliz kontrolüne geçmesine dair bir isteği olsa da bu istek eyleme geçmemiştir.” Yine de muhtemelen bu düşüncelerin gazetede yer bulması nedeniyle mesele ciddiyet kazandığından üzerine düşülmüş ve araştırılmıştır. 


Gazetede çıkan yazıyla ilgili olarak 27 Eylül 1848 tarihli yazışma ve görüşmelerde bu haberin garip bir şey olduğu üzerinde durulmuştur. Gazetedeki ifadeler, Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında olan ittihat ve uyuşmaya aykırı düşmektedir. Söz konusu haberin aslı olamayacağı düşüncesiyle bu hadise hakkında açıklayıcı bilgi 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istenmesine karar verilmiştir. İngiltere'nin İstanbul elçisi ise Hariciye Nezâreti'ne gönderdiği haberde bu mevzuya dair katiyen malumatı olmadığını, hadiseyi gazeteden öğrendiğini ifade etmiştir. Elçi, bunu yazmış olan şahsın amacının İngiltere ile Rusya'nın, Osmanlı Devleti'ni istila etmek niyetinde olduklarına dair bir şüphe uyandırarak fenalık etmekten ibaret olduğunu beyan etmiştir. İngiltere barış içinde olduğu bir devletin ve Osmanlı padişahının mülkünü istila etmeyi hiçbir zaman uygun görmez. Bu konuda zerre kadar bilgisi ve haberi olmayıp farzı mahal oralara İngiliz bayrağı dikilmişse bu dahi orada İngiltere tüccar ve ahalisi aleyhine yerlilerden bir hücum olduğunda İngiltere memurları tarafından şahsi muhafaza şeklindedir veya o havalide mülk tasarruf etmek niyetinde olanlara karşıdır. 
Bu şekilde Osmanlı Devleti'nin hukukuna saygı duyulduğu gibi her şekilde riayet edileceği de belirtilmektedir. Beri taraftan dahi adı geçen mahallin padişahın mülkü olduğu bilindiğinden kimsenin kendi tasarrufuna alamayacağı mesela biri çıkıp da ben buraların sahibiyim dediğinde itibar etmemek gerektiği cevabını vermiştir. 


İngiliz elçinin ifadeleri son derece kesindir. Zaten Musavva da bir seneden beri Mısır Valisi'nin kontrolündedir. Musavva'da Mısır tarafından memurlar dahi bulunmakta olduğu halde o taraftan şimdiye kadar buna dair bir şey yazılmamıştır. O havaliden İstanbul'a gelen Eşref Bey de Babü'l Mendeb çıkışında Berbera denilen yere İngiliz bayrağı dikildiğine dair bir lakırdı işitmiş ise de Musavva hakkında hiçbir şekilde duyum almamıştır. Bu da havadisin gerçek olmadığına delalet eder şeyler olup hakikatin ortaya çıkması için o taraf memurlarından durumu öğrenmek ve icabına göre hareket etmek üzerinde durulmuştur. Gazetede Musavva'ya dair çıkan yazı, etraflıca Londra Sefareti'ne yazılarak İngiltere'ye dahi Osmanlı Devleti'nin hukukunu teyiden doğrudan doğruya bazı şeyler söyletilmesini akıllara getirmiştir. Ne var ki İngiliz elçinin yazdığı ifade Osmanlı yetkililerince yeterli görülmüştür. İngiliz elçi bu şekilde Osmanlı Devleti'ne güvence vermiş olduğundan durumun şimdilik 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Londra Sefareti'ne yazılmasından vazgeçilmesi, Musavva'nın Mısır Valisi'nin elinde olması ve Mısır tarafından dahi şimdiye kadar bir şey yazılmaması ayrıca Eşref Bey'in bu konuda hiçbir duyumunun olmaması haberin gerçek olmadığına delil kabul edilmiştir. Anc.ık gerçeğin layıkıyla meydana çıkması için bölgedeki memurlardan inceleme yapmaları istenmiştir. Gelen cevapların padişaha bildirilmesi ve haberin Yemen'e de sorulmasına karar verilmiştir.89? Böylece alınan tüm tedbirlerle Osmanlı Devleti, toprakları üzerinde herhangi bir devletin yerleşmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğini gösterecek şekilde kesin bir tutum sergilemiştir. 


Sevakin ve Musavva iskelelerinin Mehmed Ali Paşa'nın isteği üzerine Mısır'a bırakılmasından sonra Mısır kuvvetleri ve idaresi bir süre bu iskelelerde devam etmiş, kontrolü elinde tutmuştur. Ancak Mehmed Ali Paşa'nın ölümünden sonra bu iskelelerin durumu tekrar gündeme gelmiştir. Mısır artık buraları idare edemeyeceğinden Musavva ve çevresinden çekilmeyi düşünmeye başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, toprak bütünlüğünün zarar görmemesi için Cidde Valiliği üzerinden Doğu Afrika'daki hukukunu tekrar tesis etmeye ve mali kayıpların yaşanmaması için tedbirler almaya çalışmıştır. 


2 Nisan 1849'da gönderilen bir yazıyla tekrar Cidde tarafından 
idaresine karar verilen Sevakin ve Musavva iskeleleri gümrükleri bedellerinin geçen seneden aşağı düşürülmeyerek iyi bir şekilde idaresi istenmiştir. Ayrıca oralarda bulunan Mısır askerleri kaldırılacağından onların yerlerine icabı kadar başıbozuk askeri tertip edilmesi Meclis-i Vâlâ'da görüşülmüştür. Görüşmelerden sonra valiye gümrük maddesinde ve oraların askeri kuvvetinin sağlanması hususunda bundan böyle dikkatli olunması şeklinde bir cevap yazılması yerinde görülmüştür. Ayrıca eski Cidde Defterdarı Sadi Efendi'yle Mustafa Efendi'nin İstanbul'a gelişlerinde üzerine para geçirmelerinden dolayı Meclis-i Vâlâ'daki muhakemeleri sırasında kullanılan evrakın da Maliye Nezâreti'ne teslimi münasip görülmüştür.8* 
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Cidde Valisi kendisine yapılan bilgilendirmelerden sonra 2 Nisan 1849 tarihli İstanbul'a gönderdiği yazısında, adı geçen iskelelerde istihdamına lüzum gördüğü başıbozuk askerinin Cidde'den ve gerekirse Mısır'dan tertip ve tedarik edilebileceğini belirtmiştir. 
Osmanlı makamları bunun üzerine, buraların Osmanlı Devleti'nin şan ve şerefine uygun bir şekilde idare edilmesini sadece mali menfaatlere bakılmamasını istemiştir. Padişahın da isteği üzerine Trablusgarb'da bulunan Osmanlı askeri mirlivalarından Mehmed Paşa'nın, Musavva'ya tayin edilmesi ve yanına da yeterli miktarda asker verilmesi düşünülmüştür. Gerekli talimatlar da verileceğinden bundan başka tedbire gerek görülmemiştir. Mehmed Bey'in oraya gelmesiyle maiyetine verilecek nizamiye askerlerinden başka biraz da başıbozuk askeri istihdamına gerek görülürse icabına bakılacağı ifade edilmiştir. Eğer ihtiyaç olursa gerekenlerin yapılacağı, Musavva'yı iyi bir şekilde idare etmesi ve gümrüklere dikkat etmesi istenmiştir.** Osmanlı Devleti böylece sağlam bir şekilde Doğu Afrika'daki varlığını muhafaza etmeye dönük adımlar atmaya başlamıştır. 


Musavva ve Sevakin iskelelerinin Osmanlı idaresine geçmesiyle birlikte 22 Nisan 1849'da Musavva Adası'nın muhafazasına memur olacak Mirliva Mehmed Paşa'ya kapsamlı bir talimat verilmiştir. Buna göre, idaresi Cidde'ye nakledilen Musavva Adası'nın iyi bir şekilde idaresi ve muhafazası için mirliva rütbesinde bir paşa ile Arabistan Ordusu'ndan biraz nizamiye askerinin tayini ve gönderilmesi lazım gelmiştir. Bu isim de Mehmed Paşa olmuştur. Kendisi Trablusgarb'da bulunup Arapların hallerine vakıf ve askeri ümera içerisinde yer almaktadır. Kendisine yeniden mirlivalık rütbesi verilerek Musavva Adası'na memur olması ve Arabistan Ordusu'ndan sıcaklara alışmış iki veya üç büyük birlik tertibiyle Musavva'ya gönderilmesi hususlarına dair emir verilmiştir. Bu durumun gereğini yapmak üzere paşanın dâhili ve harici hareket tarzını içeren ve Hariciye Nezâreti ile muhabere edilerek Meclis-i Vâlâ'da kaleme alınan talimatname de kendisine ulaştırılmıştır.9 
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Mehmed Paşa'ya verilen talimatnameye göre, Musavva için asker toplanması daha önce Seraskerlik'ten Arabistan Ordusu'na yazılmıştır. Şimdiye kadar gerekenler yapılmış olacağından paşanın bu taraftan hareket ederek doğruca Şam'a varması, oradan Beyrut'a gitmesi ve Sayda Valisi'ne ulaştırması gereken emirnameyi vermesi istenmiştir. Burada kumanyalarını tedarik ettikten sonra askerlerini gemilere bindirerek İskenderiye'ye götürmesi ve Mısır Valisi'ne verilecek olan tahriratı ulaştırması istenmiştir. Buradan da her bir araç gerecini tedarik ederek Mısır yoluyla Süveyş'e, oradan da denizden Cidde'ye hareket edip Cidde Valisi'yle görüşmesi emredilmiştir. Ayrıca Cidde Valisi'ne emirnameyi teslim etmesi, her bir hususu görüşmesi ve icabına göre askeri işleri yoluna koyduktan sonra Musavva tarafına geçmesi istenmiştir." 


Mehmed Paşa'ya verilen talimatnamede Musavva'nın durumundan da bahsedilmiştir. Talimatnameye göre, Musavva Adası, 1847-1848 senelerinde Mısır idaresinde ise de 1849 senesinden itibaren idaresi Cidde'ye nakledilmiştir. Mısır tarafından memur olarak o tarafta bulunan askerlerin yine Mısır'a döneceği açık olduğundan paşanın gönderilmesinden maksat oraların muhafazasına tayin olunmasıdır. Yine gönderilmesindeki bir diğer amaç güzel bir idareden ibarettir. Maiyetinde bulunan askerler ile adı geçen mahalle varıktan sonra Cidde Valisi tarafından alacağı şifahi talimata göre hareket edecek, iyi bir idare ve muhafazaya itina edecektir.” 


Talimatnamede yer alan ifadeye göre, daha önce Musavva Adası muhafazasında bulunmuş olan Arkiko askerlerinin bağlantısı kesilerek nizamiye askerleri ile muhafazaya bakılacağından bu askerlerin başı olan kişi bir miktar askerle, Habeş hükümdarı Naip Reis Ali tarafına firar etmiş ve Habeş iskelesi bulunan Arkiko tarafını yakma- ya cesaret etmiştir. Geçen sene Reis Ali tarafından Musavva üzerine 30.000 kadar Habeş askeri gönderilmişse de Mısır tarafından adı geçen mahal muhafazasında memur olup geçici olarak bırakılmış 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olan Halil Bey tarafından alınan tedbirler ile bu grup yenilmiş ve geri dönmüşlerdir. Bu durum Cidde Valisi tarafından gönderilen yazılarından anlaşılmıştır. Belli grupların bu şekilde meydana gelen tasallutlarından ortaya çıkan malumata göre Musavva Adası'na gerek Reis Ali tarafından gerekse de başka taraflardan müdahale eksik olmamaktadır. Muhafaza hizmetinde bulunanların gayet sağlam bir şekilde hareket etmeleri lazım geleceğinden bu şekilde hareketler olduğu takdirde askeri talimat üzerine dikkatle müdafaa etmeleri gerekmektedir.” 


Musavva Adası'nda daha önce konsolos olmayıp buralar Mısır idaresinde bulunduğu sırada Fransa konsolosu gelip ikamet etmiş bir müddet sonra Musavva iskelesinde Naip Yahya isimli şahıstan biraz yer istimlak edip bir kilise inşa ettiği Cidde Valisi tarafından yazılmıştır. Musavva'daki konsolostan Naip Yahya'nın kaç kuruş almış ise tahkik edilmesi ve verdiği akçenin iadesiyle bu arazinin şamata çıkarılmadan kurtarılması istenmiştir. Oralarda böyle ecnebi tebaasının arazi istimlak eylemelerine hakimane bir suretle engel olunması hususlarına dair padişah tarafından bir ferman buyurulmuştur. Bunun gereği olarak da Cidde Valisi'ne bildirilmiştir. Mehmed Paşa'nın bu noktada Cidde Valisi'yle görüşerek Musavva'yı kurtarması ve ecnebi tebaanın arazi istimlak edememesi hususuna gayet hakimane bir suretle gayret etmesi istenmektedir. Mehmed Paşa, askeri duruma dair mevzuları Hicaz'da bulunan paşa ile muhabere edeceği gibi mülki konular ve diğer mevzularda dahi Cidde Valisi'ne müracaat edip görüşecekler ve ona göre hareket edecektir.!9 


Mehmed Paşa'ya verilen talimatnamede Afrika'daki din adamları ile de ilgili bilgi verilmektedir. Buna göre, Afrika'da olan ve Asya kıtasının Hint ve Çin tarafında vahşi topluluklar arasında Katolik ve Protestan mezheplerinin yayılması amacıyla Avrupa'nın ruhban cemiyetleri tarafından böyle yerlere misyoner tabir olunan adamlar gönderilmektedir. Bundan başka Avrupa memleketlerinde bazı 


88 A.MKIMVL.21/38. 
89 A.MKIMVL.21/38. 


Durmuş Akalın - Selim Parlaz / 43 


iktidar sahipleri bilinmeyen memleketlere, garip âdetlere ve basit eşyalara olan merakıyla oralara seyahat etmektedirler. Denizci devletlerin ise dünyanın uzak noktalarındaki müstemlekeleriyle Avrupa arasında cereyan eden malumat ve münasebete kuvvet vermek için Afrika ve Yemen sahillerinde işe yarar mevkileri fırsat düştükçe ve bir vesileyle ele geçirip zapt etmektedirler. Bir kere bir yere yerleştiklerinde oranın topraklarında olabildiğince içlere yayılmak emelindedirler. Bu üç noktadan sonuncusunun zararları açıktır. 
Ancak ilk maddede yer alan hiçbir dünyada bulunmayan bir takım adamların Hristiyanlığa daveti, ikinci maddede dahi bazı şahısların seyahat emeliyle dolaşmalarında devletçe ne zarar gelebilir gibi düşünülebilir. Ancak bu misyonerler grubu teşebbüs ettikleri mezhep maddesinde hem devletlerinin himayesini sağlamakta hem de bulundukları bölgelere hükümetlerini yerleştirmeye çalışmaktadırlar. 
Bu durum dahi herkesin dikkatini çekmekte ve kendilerinden söz ettirmek için neşrettikleri mübalağalı hayat dahi misyonerlerin işini kolaylaştırmakta ve devletlerinin dahi bu yolla yerleşmelerinin önünü açmaktadır. Açıkçası bu şekilde zabıtasız ve hükümetsiz gibi bulunan yerlerde mahzurlu görünen durumların aşama aşama politikaya geçerek feci neticeleri davet ettiği görülmektedir.” 


Hal böyle olunca Musavva gibi itina edilecek bir mevkide memur bulunan zatın her şekilde teyakkuzda bulunması ve etraf- ta dönen ahvalden haberdar olması gerekmektedir. Oralara gelen Frenklerin hareketlerine dikkat etmeli bazılarının kötü niyetlerini anlamaya çalışmalıdır. Böyle durumlar olduğunda bir Avrupalının bugün sabit bir töhmeti yokken onu ikametten veya istediği mahalle gitmekten men etmeye mevcut durum mani olduğundan bu suret mümkün olamaz ise de onun zararlı teşebbüslerini hakimane tedbirler ile iptal etmeye çalışmalıdır. Mesela birtakım vahşi şahısların arasında dolaşmanın mahzurları ve oraların müthiş durumlarından dostane tavır ve lisan ile bahsederek onu seyahatinden vazgeçirmek mümkün olduğu gibi Mehmed Paşa bu gibi hareketlerle fesatlık 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edenleri etkisiz kılmaya çalışmalıdır. Aynı zamanda gelenlere iyi bir muamele gösterilecek ve hele ticaret erbaplarının işleri sıkıntıya düşürülecek olursa bundan pek çok zarar ortaya çıkacağından devletçe korkulan şeylere fırsat yaratılmış olacaktır. Bu hususlarda dahi gayet akıllıca davranılmalıdır. Denizci devletlerin oralara gemileri gelecek olursa içlerinde bulunanlara dostane muamele edilmesiyle beraber nereden gelip nereye gittikleri ve ne yapıp ne işleyecekleri çok fazla dikkat çekilmeden öğrenilmelidir. Bir de padişahın da niyeti olan adil bir idarenin Musavva'da tesis edilmesi ve dışarıdan gelecek fesadın dahi iptaline dair tedbirler alınmalıdır. Bu noktada mesai sarf edilmeli oranın ahvali de peyderpey İstanbul'a bildirilmelidir. Bu şekilde talimatın ifadeleri pek de sınırlı olmayıp memuriyetinin dirayetine, hal ve mevkie göre paşa hareket etmeye muktedirdir.”' Bu talimatla Mehmed Paşa, aslında Osmanlı idaresini tamamen tesis etmeye memur edilmiştir. Ayrıca ileride ortaya çıkması muhtemel sorunların da önü alınmaya çalışılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Mehmed Paşa'ya verdiği talimatın ne derece mühim ve isabetli olduğu daha sonra yaşanan gelişmelerde çok net bir şekilde görülmüştür. 


Musavva'nın muhafazasını sağlamak üzere gönderilen Mehmed Paşa'ya gerekli talimatlar verildikten sonra bu iki iskelenin gelirleri üzerinde de durulmuştur. Suistimallere fırsat vermeden ve gelirlerde bir düşüş yaşanmadan bu geçiş işlemini yapmak elzem görünmüştür. 
Aynı tarihlerde Osmanlı Devleti'nin Kıbrıslı Muavin Tevfik Paşa ile Yemen üzerine idareyi tesis etme gayretleri” ve bu iş için harcamaların artması gelirler konusunda Osmanlı Devleti'ni daha dikkatli davranmaya itmiştir. Aynı zamanda Yemen'deki gaile, Doğu Afrika'da arzu edilen idarenin kurulmasına da bir süre sekte vurmuştur. 


22 Nisan 1849 tarihli bir yazışmaya göre, Hidiv'in de malumu olduğu üzere Mazlum Bey'in Mısıra gittiği hengâmda 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kararlaştırdığı, senelik hasılatın üzerine yüzde elli zam ve memurların maaşının indirilmesiyle Cidde'ye bağlı Sevakin ve Musavva iskelelerinin gümrükleri 1847-1848 senelerinde 21 yük 44.615 kuruş bedel ile Mısır'a ihale olunmuştur. Bu bedele mahsuben Mısır Hazinesi'nden Cidde Hazinesi'ne teslimat yapılmış ise söz konusu gümrüklerin Hicri 1265 senesi Muharrem ayından (Kasım-Aralık 1848) itibaren Cidde tarafından idare olunacağı mahalline bildirilmiştir. Maliye Nazırı tarafından takdim kılınan takrirde yazıldığı ve Meclis-i Vâlâ'da uygun görüldüğü şekliyle padişahın da onayıyla durumun Cidde Valisi'ne ve Cidde Defterdarı'na bildirilmesine karar verilmiştir.? Böylece önceki idareleri ve mali durumları da ortaya konarak iskelelerin Osmanlı Devleti'ne intikali gerçekleşmiştir. 


Her ne kadar Mısır, Sevakin ve Musavva iskelelerini Osmanlı Devleti'ne bırakacak ve Osmanlı Devleti bu iskelelerin idaresini kendi tasarrufuna alacak olsa da işler beklendiği şekilde gitmemiştir. Mehmed Paşa'nın kesin bir talimatla bölgeye gönderilmesine rağmen aksaklıklar olmuştur. En önemli sıkıntı Yemen'deki askeri faaliyetlerdir. Yemen'deki askeri hareketlilikten ve başka nedenlerden dolayı nizamiye askerlerinin Musavva'ya yerleştirilmesi hemen mümkün olamamıştır. Bu nedenle de Osmanlı kurumları arasında bir dizi yazışmalar yapılmıştır. 


27 Nisan 1849'da Cidde Valisi Hasib Paşa'nın İstanbul'a gönderdiği yazısında Sevakin ve Musavva iskelelerine havanın uygun olmaması münasebetiyle nizamiye askeri gidemeyeceğinden bahsederek lüzumu kadar başıbozuk askerin ikame edilmesinin Meclis-i Vâlâ'da kararlaştırıldığını hatırlatmıştır. Bu karar padişah tarafından onaylandıktan sonra valiye de yazı gönderilmiş, gerekenin yapılacağına şüphe duyulmamıştı. Buna rağmen valinin yazısından anlaşıldığına göre Hicaz tarafında bulunan askerin büyük bir kısmı Yemen tarafına gönderilmiştir. Adı geçen iskeleler için lazım gelen asker çarçabuk tedarik edilemez, bunların gönderilmesine bakılmaz ve Mısır 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askeri de çekilecek olursa bu mahaller askersiz kalacak demektir. Bu dahi kesinlikle uygun olamayacağından oraya gönderilecek askerlerin ulaşmasına kadar Sevakin ve Musavva'da bulunan Mısır askerlerinin kaldırılmaması hususu Mısır Valisi'ne İstanbul'dan yazılmıştır. 
Bunun yanında Cidde Valisi ile yazışarak icap ettiğinde Mısır'dan başıbozuk askeri toplanmasına müsaade etmesi Mısır Valisi'ne bildirilmiştir. Cidde Valisi'ne bu kararın gerekçesi ile icap eden durumu anlatan bir cevap yazılması münasip görülmüştür. Ancak karar padişaha bırakılmıştır. Padişah da Hicaz tarafında bulunan askerlerin haylicesi Yemen tarafına gönderilmiş olduğundan Mısır askerlerinin bir süre daha Sevakin ve Musavva'da kalmasını, Cidde Valisi'nin gerekli olacak olursa Mısır'dan başıbozuk askeri toplamasına müsaade etmesinin Mısır Valisi'ne bildirilmesini istemiştir.” 


Musavva ve Sevakin gümrükleri 8 Mayıs 1849'da Cidde'ye terk edildiğinden idari durumu ve muhafazasının da Cidde'den yapılması gerekmiştir. Orada memuren ikamet etmek üzere olan bir tabur Mısır askeri ile Miralay Halil Bey'in bir müddet için bulundukları 
memuriyette kalmalarının münasip olacağına dair 6 Haziran 1849 
tarihinde bir tahrirat gelmiştir. Mısır eyaleti ve ona bağlı olan yerler ile Cidde eyaleti Osmanlı Devleti'ne bağlıdır. Tüm nizamiye askerleri ve Mısır askerlerinin ayrısı gayrısı olmadan tamamı padişahın askerleridir. O havalinin muhafazasına ne derece itina etmek gerekirse bu tarafın da muhafazasına itina göstermek gerekir. Söz konusu tabur Mısır eyaletine bağlı olan Take'nin muhafazasına memur iken Take'nin bir müddettir asayişte olması nedeniyle iki iskele tarafına gönderilmişti. Şu aralık Take dâhilinde asker olmaması nedeniyle bazı fitne erbabı fesatlık çıkarmaktadırlar ve kışkırtıcılık yapmaktadırlar. Şimdiden yine söz konusu tabur oraya tayin ve memur olunmamak lazım gelse iki iskele muhafazası için bir büyük eyalet olan Mısır'a da etki edebileceği ifade edilmiştir. Böyle olursa bir tabur Mısır askerinin dahi gönderilmesi mümkün olmadığından bu durum açıkça belirtilmiştir. Asker olmadığı halde Halil Bey'in dahi 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orada boş yere durmasına gerek olmadığından Mısır askerlerinin Take'ye sevki ve Halil Bey'in Mısır'a gelmesi İstanbul tarafından tasvip edilecektir. İki iskele tarafından Arkiko namıyla bir sınıf asker tayin olunagelip yine o taraftan öyle bir takım ikame ve tayin ettirilebileceği ve tayin edilen zabit ve askerler oraya gelince Mısır askerlerinin hemen Take'ye geçirilmesi ve Miralay Halil Bey'in kendisinin dahi hemen Mısır'a hızlıca gelmesi yazılmıştır.” 


Cidde Valisi'nin 13 Haziran 1849 tarihli gönderdiği birkaç kıta tahriratında, Musavva muhafazasında bulunan bir tabur Mısır askerinin geçici suretle bulundukları memuriyette kalmaları daha önce kararlaştırılmışsa da Mısır Valisi'nden gelen cevapta bazı Hristiyanlardan dolayı Mısır askerlerinin eski memuriyet yerleri olan Take eyaletinin muhafazasında bulunmaları gerekmiş ve Musavva taraf ın- da kalamayacakları belirtilmiştir. Mısır askerlerinin bir iki maddeden kalmaları zaruri olsa da durum tekrar bildirildiğinde aynı cevap alınmıştır. Hicaz'ın muhafazasına bir sıkıntı vermeden bir tabur asker ile Hicaz'da bulunan 3 taburun süratle gönderilmesi ve o vakte kadar Mısır askerlerinin bir süre daha kalmaları Mısır'a yazılmıştır.” 
Hem Mısır hem de Cidde tarafının sıkıntıda olması ve asker ihtiyaçlarının en üst seviyede bulunması bu yazışma trafiğini arttırmıştır. 
Tüm sıkıntılara rağmen Osmanlı Devleti de bu iskeleleri başıboş bırakmamak düşüncesindedir. 


Yazışma trafiği hızlandığından Cidde Valisi Hasib Paşa, daha önce yazıldığı üzere Musavva muhafazasında bulunan bir tabur Mısır askeri ile Miralay Halil Bey'in geçici suretle bir müddet bulundukları memuriyette kalmalarını Mısır tarafına tekrar yazmıştır. Bu defa alınan cevapta bazı hususlardan dolayı Mısır askerlerinin eski memuriyetleri olan Take eyaletinin muhafazasında bulunmaları gerektiğinden Musavva'da kalamayacakları belirtilmiştir. Tarife ve tekrara gerek olmadığı üzere Hicaz tarafı Yemen meselesinden dolayı askerinin yarısını o tarafa göndermiştir. Gerek asker eksikliğinden 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gerekse de akçesizlikten muzdarip olmuştur. Hicaz'ın durumu ve kabileler de malum olduğundan daha önce nizamiye askeri hakkında vaki olan niyaz ve iltimasa müsaade olup olmadığına dair henüz bir irade zuhur etmemiştir. Talep edilen askerlerin gelişine kadar bir ay müddetle Mısır askerlerinin yerinde kalmaları zaruridir. Bu nedenle durum Mısır Valisi'ne tekrar yazılmıştır. Cidde Valisi, Hicazın bir sıkıntı yaşamaması için bu isteğe müsaade buyurulursa talep edilen bir tabur nizamiye askeri ile Hicaz'da bulunan üç taburun tasarrufunda bulunan askerlerin süratle gönderilmesi ve o vakte kadar da Mısır askerlerinin yerlerinde kalmalarının Mısır Valisi'ne yazılmasını istemektedir.”? 


Gerek Mısır'ın gerekse de Hicaz'ın içinde bulunduğu müşkül durum bölgenin yerel güçlerini de Musavva'yı almak üzere cesaretlendirmiştir. Bölgede son derece etkin bir konumda bulunan Reis Ali bu ortamda bir saldırı tertibinde bulunmuştur. Ancak Mehmed Paşa henüz Musavva'ya ulaşmadığından şehrin ve etrafının muhafızlığını üzerinde bulunduran Miralay Halil Bey, gerekli tedbirleri alarak bu girişimi püskürtmüştür. 


İdaresi Cidde'ye nakledilen Musavva Adası üzerine Habeş hükümdarı Reis Ali tarafından yapılan saldırılar ve Musavva'ya dair bazı ifadeleri içeren Cidde Valisi'nin bir kıta tahriratı ve Musavva Adası'na memur Halil Bey'in takdim ettiği mektuplar I Temmuz 1849'da Meclis-i Vâlâ'ya verilerek bu konuda kaleme alınan mazbata padişaha sunulmuştur. Gelen bilgilere göre Reis Ali'nin yenilerek çekildiği ve fesatlık yaptığı yerlerde dahi hastalık ve telefat olması nedeniyle duramayarak büsbütün perişan oldukları anlaşılmıştır. Buna dair yazıların ve ifadelerin mahallince tekrar soruşturulmaya muhtaç olmamasıyla Meclis-i Vâlâ'da ifade olunduğu üzere bundan böyle oraların idaresine dikkat edilmesi istenmiştir. Mısır idaresi sırasında Musavva Adası'na ruhsat ile gitmiş olan Fransa konsolosu hakkında burada elçiliğe sunulacak ifadelerin icra kılınması hususunun dahi 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Hariciye Nezâreti'ne havale kılınması mazbatada beyan olmuştur. 
Osmanlı makamları, Fransız konsolosunun Musavva'da yer istimlak ederek bina inşa etmiş olmasını dikkate değer görmektedir. Musavva'da böyle ecnebi tebaasının arazi istimlak etmelerine hakimane suretle engel olunması ve adı geçen konsolos burayı kaç kuruşa almış ise tahkikatla verdiği akçenin iadesi, arazinin de şamatasızca ve gayet hakimane bir surette kurtarılması dahi valiye bildirilmiştir.” 


İstanbul'daki Osmanlı makamları Cidde Valisi'nin gönderdiği yazıdan öğrendikleri üzere, Habeşlilerin Musavva tarafına hücumu esnasında Mısır tarafından memur olarak orada bulunan Halil Bey'in doğrusu pek akıllıca ve tedbirli bir şekilde hareket ettiğini öğrenmiştir. Ancak geçici olarak orada bulunmasından dolayı Habeşlilerin pek de üstüne gidememiştir. Cidde tarafından askeri muhafaza için başka bir memur gönderildiğinde de yine aynı şekilde tedbirli hareket etmesi istenmiştir. Cidde'den gönderilecek memur böyle iş bilir adam olmayıp sadece bir şahıs olacak olur ise yanında bulunacak askerler dahi başıbozuk takımından olacağından bunların ne müdafaa ve muhafaza ne de bir iş yapmaya muktedir olamayacakları düşünülmektedir. Musavva ise hem oralarda Osmanlı Devleti'ne kuvvet verecek olan ve hem de ecnebilerin etkinlik kazanmalarının engellenmesi gereken bir mevkidir şeklinde İstanbul'da bir düşünce 


hâkimdir.” 


Musavva'yı tedbirsiz bırakmak uygun olmayacağından Musavva'nın muhafaza ve idaresi için mirliva paşalardan bir binbaşı- nın Seraskeriye'den gönderilmesi ağır basmış bu konuda daha önce düşünülen Mehmed Paşa'nın tayini yerinde görülmüştü. Buraların havasına alışkın olmayanlar Musavva'ya dayanamadıklarından Musavva tarafına nizamiye askeri gönderilmesi daha önce mümkün olamamıştır. Ancak Habeş takımının tasallutlarından dolayı hâsıl olan son malumat üzerine orasının tamamen başıbozuk askerlerinin elinde bırakılması caiz görünmemektedir. Arabistan Ordusu'nda 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sıcaklara alışmış pek çok adam bulunacağından şimdiden durumun Arabistan Ordusu Müşiri olan Emin Paşa'ya yazılması yerinde görülmüştür. Arabistan Ordusu'ndan hazırlanan üç bölük asker ve Mehmed Paşa doğruca Şam'a gitmekle görevlendirilmiştir. Mehmed Paşa'nın oradan bu askerleri alıp memuriyet mahalline gitmesi ve icap eden tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kendisinin dâhili ve harici hareketleri için etraflıca talimat verilip bu memuriyetine dair Cidde Valisi'ne yazılacak tahrirat dahi kendisine teslim edilmiştir. Valiyle her bir hususu inceledikten ve yoluna koyduktan sonra Musavva tarafına gitmesi gerekmektedir. Halil Bey'in yazısından anlaşıldığına 
99 işe yaramakta olduğundan orada 
1-2 şotiye fazla bulundurulmasının dahi valiye bildirilmesi ve Halil Bey'in hareketlerinin takdir edildiğine dair Mısır Valisi'ne yazı gönderilmesi kararlaştırılmıştır.!0! 


göre Musavva tarafında şotiyeler 


Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıl ortasında sadece Doğu Afrika'daki arazilerin tekrar Cidde'ye bağlanması ile ilgili hususlara yoğunlaşmamıştır. Bu dönemde devleti oldukça meşgul edecek bir diğer hadise de Yemen'de asayişi ve Osmanlı idaresini yeniden tesis etme gayretidir. Osmanlı Devleti, bu meselede son derece hızlı davranarak Mehmed Ali Paşa'dan sonraki dağınıklığı yeniden toparlamak için uğraşmıştır. Bu kapsamda Kıbrıslı Muavin Tevfik Paşa komutasında bir askeri birlik Yemen'i tekrar almak üzere Hudeyde'ye çıkmış ve yerel önderlerden olan Şerif Hüseyin'in geçici olarak devam ettirdiği idare yerine daha düzenli bir bağlılık kurmak için mücadeleye başlamışlardır. 


Yemen'de işleri düzenlemek üzere bazı teşebbüslerde bulunulmuştur. | Eylül 1849 tarihli yazışmalarda alınan tedbirlerle ilgili bazı hususlardan bahsedilmiştir. Yemen'in iskelelerinden biri olan Moha'da | adet şotiyenin daima limanda bulundurulması elzem görülmüştür. Mecidiye adlı şotiyenin alıkonulması ve kaptanı Seyyid Ahmed'in tecrübeli ve denizcilikte maharetli olması nedeniyle Mir-i 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Bahrilik hizmetiyle görevlendirilmesi istenmiştir. Bundan başka tamiri zaruri olan Kale-i Hakaniye'nin durumu ve bazı ihtiyaçlar ifade edilmiştir. Moha ve ona bağlı bulunan limanların muhafazasındaki başıbozuk askerlerden Siriyade Abdürrahim ve süvari başı Ömer ve Hüseyin Ağaların maiyetleri olan askerlerin geliş gidişleri ve istihkaklarıyla ilgili bir kıta defterin Cidde Hazinesi'nden gönderilmesi istenmektedir. Bu şekilde Yemen tarafındaki bazı aksaklıklar İstanbul'a bildirilmiş ve çözüm aranmıştır.!*? 


Kızıldeniz'in güvenliği ve bölgenin kontrol altına alınması bakımından Yemen'deki gelişmeler yakından takip edilmiştir. 3 Eylül 1849'da Sana'da meydana gelen karışıklıkla ilgili birkaç kıta tahrirat İstanbul'a gönderilmiştir. Tevfik Paşa tarafından İstanbul'a gönderilen bir yazıya göre, Tevfik Paşa ve maiyetindeki askerler Gamran adlı kasırda iken ve yeterli yiyecekleri de varken daha sonra zahire noktasında ortaya çıkan eksiklikten dolayı sıkıntıya düşmüş ve ellerindeki zahirenin tamamen bitmesi nedeniyle bir süre deve etiyle idare etmek zorunda kalmışlardır. Bu şekilde kasırda kalmaları mümkün olmadığından yeni İmam Ali bin Mehdi ve kabilelerin önde gelenleriyle irtibata geçilmiştir. Askerler de cana ve mala dokunmayacaklarına dair güvence vererek Sana'da bulundukları mahalden çıkmışlardır. İmam Ali bin Mehdi tarafından şayet yolda bir taraftan müdahale olunur zannıyla hazırlıklı bulunulmuştur. Osmanlı askerleri Sana'dan çıkıp Bestan adlı bir mahalde birtakım eşkıya ile karşı karşıya kalmışlardır. Eşkıya kendilerine saldırmış iki taraf arasında muharebeler meydana gelmiştir. Osmanlı askerleri gayrete gelip birçoğunu tarumar etmişlerdir. Eşkıyadan birçoğu hayatını kaybetmiştir. Oldukça fazla ganimet, silah ve eşya zapt edilmiştir. 
İmam tarafından beraberce memur bulunanlar dahi gayret ettiklerinden nasılsa İmam Ali bin Mehdi işbu haberi aldığında kendisi de imdatlarına gelmiştir. Gelen askerler eşkıya üzerine hücum edip ölen elebaşlarını Tevfik Paşa'ya getirmişlerdir. Fazlaca bir zarar olmadan Osmanlı askerleri kalkıp Hudeyde iskelesine 50 saat mesafede 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kalarak Bacil adlı yere gelmişlerdir. Yolda hâsıl olan saldırıdan kurtulup ertesi gün Hudeyde'ye gelecekleri anlaşılmıştır. Şimdiki saatte Bacil adlı mevkie ulaşmışlardır. Askerden bir kısmı da Hudeyde'ye 


varmıştır.!9 


Tevfik Paşa'nın gönderdiği yazısından işlerin yolunda gitmediği ve düzeni sağlamak için daha çok gayrete ve askere ihtiyaç duyduğu anlaşılmıştır. Daha sonra yapılan tahkikatlarda zahire sıkıntısının olmadığı görüldüğünden'** Yemen'de aslında ortaya çıkan başarısızlığın zahire sıkıntısından çıkmadığı, askerlerin yeterince iyi sevk ve idare edilememesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. Yemen'de yaşanan bu sıkıntılar haliyle Musavva'da arzu edilen işlerin yapılmasını da aksatmıştır. Bir yandan Yemen'de düzeni sağlamak için uğraşılırken bir yandan da Mehmed Ali Paşa'nın vefatından sonra Doğu Afrika'daki Osmanlı hâkimiyetini de yeniden tesis etme gayreti vardı. 
Üstelik Kızıldeniz sahillerinin her iki yakasında da etkili tedbirlerin alınması gerekiyordu. 


Cidde Valisi 3 Eylül 1849'da Sevakin ve Musavva'daki ecnebilerin durumuyla ilgili İstanbul'a bir yazı göndermiştir. Musavva ve Sevakin iskelelerine ecnebiler tarafından bazı tasallutların olduğuna dair alınan havadisin tahkikiyle bazı tüccar ileri gelenleri tarafından verilen yazıların tercümesine göre Aden memuru tarafından da kimi iskelelere müdahale edildiği öğrenilmiştir. Bu müdahale daha sonra durmuştur. Tedbirli olmak için Moha iskelesi sahillerinde bazı mahallere birkaç kıta palanka ve tabya inşasıyla toplar ile birlikte topçu erleri yerleştirilmiştir. Ancak İstanbul'a verilen bilgilerde, sahillerin ve adaların muhafazası daha önceden beyan edilmişse de tayin olunacak askerlerin miktarı ve ne kadar asker yerleştirileceği ve diğer durumlar bildirilmemiştir. Böyle içeriği netleşmemiş yazılarla gerekli tedbirler alınamayacağından tekrar etraflıca yazılması istenmiştir.!” 
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Bununla beraber Fransa himayesine girmiş olan Habeş taraflarındaki bazı yerlerin Afrika sahillerinin neresinde olduğu, ne zamandır himaye altında olduklarının bilinmesi gerekmektedir. Bunların yazılması, ayrıca tabyaların ve Babü'l Mendeb'in mevkisinin ve diğer yerlerin mevkisinin bilinmesi için bir harita takdim edilmiştir. İstanbul'da gönderilen harita üzerindeki çalışmalarla bazı bilgiler edinilmiştir. Buna göre Babü'l Mendeb, Yemen eyaleti dâhilinde Moha ile Aden iskeleleri arasında Süveyş Denizi'nin sonunda ve iki denizin arasındadır. Burası iki deniz arasında bir boğaz olup buruna doğru sokulmuştur. Ortasında Perim diye bilinen bir ada vardır. Adada bir kıta tabya inşasıyla boğaza yakın mahalle 10 kıta top konulması, 100 nefer topçu yerleştirilmesi ayrıca muhafaza için 100 nefer daha piyade askeri yerleştirilmesi düşünülmüştür. Bunun yanında adadaki tabyaya da 5-6 kıta top, 50-60 nefer topçu askeri yerleştirilse her açıdan buraların çok iyi bir şekilde savunulacağı üzerinde durulmuştur. Söz konusu tabyaların inşasıyla gerekli top ve askerin tayin edilmesi ve ikame ettirilmesi ne şekilde irade buyurulur ise gereğinin yapılacağı belirtilmiştir."9© 


Beyan edildiği üzere yapılacak incelemelerle adı geçen tabyaların ve askerin yerleştirileceği binaların miktarının ve masrafının tahmin edilmesi ve resmiyle birlikte İstanbul'a gönderilmesi gerekmektedir. Buna rağmen orada bu işi yapacak bilgiye sahip mühendis bulunmadığından İstanbul'dan mühendis gönderilmesi gerekmektedir. Ancak inşasına müsaade buyurulup buyurulmayacağı kesin olarak bilinmeden mühendis gönderilmesinin yakışık almayacağın- dan bahisle keşiften vazgeçilmiştir. Yemen eyaleti dâhilinde bulunan Hudeyde ve Moha iskeleleri ile diğer iskelelerin Kala-i Hakanisi ve diğer yerler harap olmuş ve tamire muhtaçtırlar. Hudeyde Kalesi ise muharebe esnasında zedelenmiş ve kalenin toplarını dahi Şerif Hüseyin, Ebu Arişte yeniden toparlatmıştır. Söz konusu topların eski yerlerine nakli için Şerif Hüseyin, Tevfik Paşa'ya Arapça ibareli mektuplar yazmıştır. İdare ve kontrol altına alınan Yemen hududu 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dâhilinde bulunan Kala-i Hakaniye'nin ve daha önce harap olan yerlerin ne kadar masrafla tamir edileceğinin tespiti için keşif yapılması düşünülmüştür.'*7 


İstanbul'da Yemen ahvali ile ilgili bilgi sahibi olmak için bölgeden malumat istenirken aynı şekilde Musavva'da bulunan Miralay Halil Bey'den de Habeş ahvali ile ilgili bilgi sahibi olunmuştur. Bu kapsamda Musavva eski Muhafızı Halil Bey marifetiyle bir inceleme kaleme alınmıştır. Halil Bey, Habeş topraklarının Yemen fatihi Sinan Paşa zamanında feth edildiğini belirtmiştir. Ona göre ahalisinin üçte biri İslam'dır. Diğerleri Kıpti mezhebindendir. Bu taraflar bir müddettir Osmanlı Devleti tarafından aranılıp sorulmadığından buralar Osmanlı idaresinden çıkmıştır. Diğer yerler ise Habeş hükümdarı Reis Ali'nin elindedir. Bu bölgeler Müslüman olduğundan ve kendisinin de bağlılığını bildirmesinden daha önce tahkikat için mektup yazılması düşünülmüştür. Yazılacak mektuplar hazırlanarak görüş alınması için padişaha sunulmuştur. Padişah tarafından ne şekilde karar verilirse onun yapılması yerinde olacaktır. Habeş Katan kabilesi, Fransa himayesine girmiş diye yazılmışsa da daha sonra gönderilen layihalarda ve haritalarda gösterildiği üzere buralar Osmanlı Devleti'ne aittir ve Cidde tarafından idare oluna gelmiştir.!98 


Kutsal topraklara yakın ve civarında olan yerlere şimdiye kadar hiçbir taraftan taarruzun meydana gelmemesi son derece önemlidir. 
Beyana hacet olmadığı üzere bunun eyleme geçirilmesi sadece teşvik ile değil yeri geldiğinde denizden ve karadan kuvvet gönderilerek gerçekleşebilecektir. Daima basiretli bir şekilde dikkatli olunması, daha önce de yazılan yazıda belirtilen bir tabur nizamiye askeri ilavesiyle eksikliklerin tamamlanması yine bir sonraki yazılan yazıda belirtildiği üzere süvari, piyade ve başıbozuk askerine ruhsat verilmesi yerinde görülmüştür. Önceki yazışmalarda olduğu üzere alınması 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düşünülen vapurlar ve gerekli gemilerin tedariki uygun görülmüş- 


tür.!9 


Bir yandan Kızıldeniz'de gerekli tedbirler alınırken öte taraftan da Doğu Afrika'daki en önemli limanlardan biri olan Musavva'ya da Mehmed Paşa'nın gönderilmesine dair çalışmalar hızlandırılmıştır. 
Daha önce kendisine verilecek talimatname ve hareket tarzı ayrıntılı olarak bildirilmiş olsa da hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte eyleme geçilmesi için süratle adım atılmaya başlanmıştır. Mehmed Paşaya yeniden Nizamiye Askeri Mirlivalığı rütbesi verilerek Musavva Adası'na memur edilmiştir.'!9 


Osmanlı Devleti'ni 1849 senesi içinde en fazla uğraştıran mesele Yemen'in kontrol altına alınması olduğu halde bu konuda yeterince başarı kaydedilememiştir. Hatta Kıbrıslı Muavin Tevfik Paşa'nın bu işte tam bir başarı sağladığı da söylenemez. Durumla ilgili de hem Cidde hem de İstanbul tarafından ilgili makamlar arasında yazışmalar devam etmiştir. Bu şekilde daha sağlıklı kararlar alınması amaçlansa da Kızıldeniz'de çok yönlü bir politikaya ihtiyaç duyulmuştur. 10 Eylül 1849'da da Mekke Şerifi gönderdiği yazısında hadisenin vaktiyle çaresine bakmak üzere asker ve akçe gönderilmesini istemiştir. Tevfik Paşa da Sana'da başarılı olamadığından İmam Muhammed bin Yahya azledilerek yerine Ali Mehdi İmam olarak geçmiştir.'!! Bütün yaşananlar ise Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz ve Doğu Afrika'daki hâkimiyetini zayıflatan gelişmeler olarak kabul edildiğinden devlet elindeki tüm imkânlarla sorunların çözümüne yönelmiştir. 


Mekke Şerifi'nin isteği üzerine 400-500 kadar asker ile 50.000 
riyal gönderileceği daha önce Cidde Valisi'ne yazılmışsa da Cidde Hazinesi'nin çektiği sıkıntıya rağmen Yemen meselesine bir çözüm bulmak üzere padişah tarafından talep edilen asker ve akçenin 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mümkün mertebe bulunup gönderilmesine çalışılmaktadır. Sana'ya girmiş olan askerlerin çıkarılmayarak bizzat fesat olanların terbiyelerine bakılması ve alınan yerlerin elden çıkarılmayarak Osmanlı Devleti'nin itibarının korunmasına dikkat edilmesi için Mekke Şerifine cevap yazılmıştır. Taif muhafazasında bulunan başıbozuk piyade askeri sergerdesi Giridi Hasan Ağa, mevcut maiyetiyle bu defa Mekke Şerifi tarafına sevk edilmektedir. Fakat 1849 senesine mahsuben Mısır'dan gönderilen 4.000 kadar akçeden başka para gelmemiştir. 
Bu konuda Mısır tarafına tekrar yazılıp bu günlerde Cidde Hazinesi akçe sıkıntısı çektiğinden başka askerlerin 1848 senesinden beri 200.000 kuruşa varan maaşlarının ödenmesine çalışılmakta oldugundan söz konusu riyallerin dahi bundan böyle Mısır'dan gelecek akçelerle karşılanması düşünülmektedir. Mümkün olduğu kadarının bir şekilde tedarik olunarak yine de gönderilmesine çalışılacaktır. 
Fakat bu hususlar sadece gayret ile olmayıp asker ve akçe ile olacak işler olduğundan Osmanlı Devleti'nin mülkü günden güne kontrol altına alınmaktadır. Ancak Hicaz taraflarının muhafazası ve iyi bir şekilde idaresi son derece mühim olduğundan 1.000 nefer piyade ile 1.000 nefer süvari başıbozuk askerinden başka bu kocaman araziyi muhafaza ve idare için 800 nefer süvari ile 1.200 nefer piyade başıbozuk askerinin irade buyurulan mahalden toplanması istenmiştir. 
Toplanan askerlerin süratle gönderilmesine yine Şam ve Mısır taraflarından yeniden toplanmasına müsaade istenilmiştir. Söz konusu meblağın dahi Hicaz'dan temini zor olacağından irade buyurulan mahalden veya Mısır tarafından bulunmasına gayret edilmelidir.'? 


Yemen'de düzenin sağlanması ile Musavva ve Sevakin'in Osmanlı Devleti'ne bağlanması konusundaki çalışmalar bir arada yürümüştür. Her ne kadar birbirlerinden uzak ve ayrı yerler olsa da her iki bölge, Cidde'ye tabi olduğundan Cidde Valisi'nin bu meseleyle epeyce uğraştığını söylemek mümkündür. Konunun aynı anda Mısır'la da bağlantısı olduğundan Cidde, Kahire ve İstanbul arasında 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epeyce yazışma yapılmıştır. Meselelerin çözümünde kaynakların kullanılmasında da bir işbirliği olduğu görülmektedir. 


Yemen'de işler yolunda gitmediğinden Mısır Valisi'nden istenilen Sevakin ve Musavva için görevli Mısır askerleri ile Miralay Halil Bey'in kalması isteği yerine getirilmiştir. 2 Ekim 1849'da Mısır Valisi'ne yazılan tahriratta Musavva ve Sevakin gümrükleriyle diğer kısımların Hicri 1265 Muharrem ayının başından itibaren Mısır idaresinden çıkarak Cidde eyaletine terk edilmesiyle iskelelerde bulunan memurların dönmesi için bir tahrirat gönderilmiştir. Mısır Valisi açıklamalarında, “Mazlum Beyefendi tarafından 11 Aralık 
1848 tarihiyle alınmış tahrirattan 31 Mayıs 1849'da haberim olmuştur. İcabına bakılarak gerekli memurların tayin ve ikamesiyle hasılatın muharrem ayı başından itibaren devir ve teslim ettirilmesi icra olunmuştur. Bu sahillerden Musavva'nın zabıtasında olan Miralay Halil Beyin kumandasında bulunan 1 tabur Mısır askerinin dahi mahallerine dönmesiyle yerlerine Osmanlı askerlerinden 1 tabur tayin edilmesi ve gönderilmesi lazım gelmiştir. Bu defa Hicaz tarafında bulunan nizamiye ve başıbozuk askerlerinden haylicesinin ortaya çıkan memuriyetlerine gönderildiğinden Musavva ve Sevakin taraflarının dahi talep üzere muhafazasına biraz asker lüzumuna tarife gerek yoktur. Mısır askerleri dahi Osmanlı askerlerinden ve söz konusu sahiller Osmanlı mülkünden olmasıyla icabına bakılmak üzere geçici bir süre miralay Halil Bey ve Mısır askerlerinin Musavva ve Sevakinde kalması icaptan görünmüştür. Bu askerlerin bundan böyle gelecek bir yazıya kadar geçici süreyle kalmasıyla alınan muhafazaya itina ve dikkat edilmesi Miralay Halil Beye yazılmıştır. Bu duruma sizin de müsaade etmenizle geçici bir süre kalmaları konusunda Miralay Halil Beye bir yazı göndermeniz beklenmektedir” şeklinde cevap vermiştir."!? 


İstanbul'un gündemini en fazla Yemen meşgul ettiğinden 9 
Aralık 1849'da Meclis-i Vâlâ'da Yemen'deki hadiseler görüşülmüştür. 
Yemen işlerine dair Cidde Valisi tarafından İstanbul'a gönderilen 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yazılar ele alınmıştır. Meclis-i Vâlâ'ya aktarılan bir takım tahriratın iki kıtasında Sana'da İmam bulunan Muhammed bin Yahya'nın Osmanlı Devleti'ne olan bağlılığı zayıf olduğundan, Tevfik Paşa ile maiyetinde bulunan askerlerin Sana'ya girmesinden ve Gamran adlı saraya girmişken ahali arasında çıkan bazı fesatlıklar nedeniyle İmam'ın azledildiğinden bahsedilmiştir. Osmanlı askerleri maddi sıkıntıda olduklarından Tevfik Paşa ve Osmanlı askerleri yeni imam ile senetleşip güvence vererek Hudeyde'ye dönebilmişlerdir. Şerif hazretleri Cidde'ye gelmiş olduğundan, gereği müzakere edilerek bu şekilde yazılmıştır. Diğer iki kıta tahrirat içeriğinde dahi Mısır gemilerinden olup daha önce Sevakin ve Musavva taraflarına 3 tane Mısır'dan istenilmişse de bunların o taraflarda fazlaca ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bunlardan başka yine Mısır gemilerinden zahire nakli için haylice gemi kullanılmakta olup bunlar dahi bir miktar tamir ve düzenleme için daha önce Moha tarafına gönderilmiş olan şotiyenin yerine ikame edilecektir. Diğeri dahi Musavva tarafında kullanılmak üzere 2 adet şotiyenin yapılması lazım geldiği yazılmıştır. Başka yazılarla birlikte Yemen sahillerinin istihkâm durumu ve Musavva Adası'nın idaresi hakkında Mısır miralaylarından eski muhafız Halil Bey'in ifadeleri ve Yemen İmamı sabık Şerif Hüseyin ne şekilde itaat altına alınmış ve o konuda gelen mektuba ne şekilde cevap yazıldığı 


tafsilatı verilmiştir."!* 


Meclis-i Vâlâ'nın görüşmelerinde, Habeş eyaleti hükümdarı olan Reis Ali'nin ecnebi tarafına yakınlığına dair daha önce yapılan rivayetin aslı olmadığına hükmedilmiştir. Annesi Müslüman olduğundan kendisinin dahi İslam dinine geçmek emelinde olduğu anlaşılmıştır. Kendisine bir mektup yazılmasıyla kazanılması düşünülmüştür. Cidde Valisi ve Mekke Şerifi'nin uygunsuzluk maddeleri hakkında etraflıca malumat verilmediğinden bu maddelerin doğruluğunun incelenmesi vali paşaya bildirilmiştir. Meselenin her tarafını layıkıyla inceleyip anlayıp gizli bir şekilde yazması kendisine vazife olarak verilmiştir. Paşanın göndereceği yazılara göre cevaplar 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yazılması ve Cidde defterdarı Hacı İzzet Efendi'ye dahi gizlice ferman gönderilmesiyle duumun araştırılmasına itina ve gayret eylemesiyle peyderpey İstanbul'a yazması kendisine tembih edilmiştir. 
Defterdarın gelecek cevapları üzerine durum tekrar ele alınarak ona göre yazılması Meclis-i Vâlâ'da kararlaştırılmıştır.' © 


25 Aralık 1849'da Yemen ve Sana havalisi ile Musavva Adası 
ahvaline dair Cidde Valisi'nin birkaç tahriratıyla gelen evrak ve Musavva Adası'nın coğrafi mevkii ve idaresi hakkında yapılan tahkikat ve mütalaalara dair cevap mahiyetinde Meclis-i Vâlâ'nın mazbatasıyla, iskeleler ve Yemen taraflarının haritaları padişaha sunulmak üzere hep birlikte gönderilmiştir. Valinin, Musavva Adası hakkında beyan ettiği ve yazdığı tahkikat adanın askeri kuvveti ve genel zaptiyesi hakkında padişahın istekleri doğrultusundadır. Yapılan tahkikat Musavva Adası idaresine memur Mirliva Mehmed Paşa'ya yazılmıştır. Adada ve ona bağlı yerlerde bulunan mahallerde idare ve talep edilen asayiş padişahın muradıdır. Yabancıların bölgeyle ilgili müdahalelerinin engellenmesi hususunda mesai sarf edilmesi paşaya tavsiye edilmiştir. Mazbatada beyan olduğu üzere adada, Cidde ve Yemen tarafındaki iskelelerin Mısır Valisi'nin orada bulunan gemilerinden başka ihtiyaç duyulan 2 şotiyenin Cidde'de inşası Cidde Valisi'ne bildirilmiştir. Mısır gemilerinden orada bulunanların şimdilik yerlerinde kalması Mısır Valisi'ne yazılmıştır. Valinin daha önce inşasına lüzum beyan edip bu kere dahi yazdığı tabya ve palangaların ve Yemen taraflarında yeni alınan bazı istihkâmların şu anda Mekke'de bulunan mühendis Mahmud Efendi aracılığı ile keşfedilmesi daha önce Cidde Valisi'ne tavsiye olunmuştur. Yine Cidde Valisi'nin Habeş hâkimi hakkında devam ettirdiği muamele ve tatbik ettiği usul yerinde görülmüştür. Adı geçen hâkimin de bundan böyle Osmanlı Devleti'ne bağlılığının arttırılması ve Şerif Cesi'nin de Cidde'ye çağırılması istenmiştir."!6 
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Musavva'nın ahvali ve şu anda nerelere kadar hükümet ettiği, hududu ve Arap kabilelerinin bağlılıkları hakkında Musavva muhafızı olup bu defa Mısır'a iade olunmak üzere Mekke'ye gelmiş olan Mısır Nizamiye Askeri Miralayı Halil Bey'den tahkik ve şifahi sual olunan hususlar üzerine kaleme alınan yazıda mevcut durum gösterilmek istenmiştir. Buna göre Musavva, Habeş eyaletinin iskelesi olup zaman içinde hükümet kontrolünden çıkmış ve şimdi hükümette kalan batı tarafından dört günlük ve güney tarafından beş günlük mahalle kadar hükümet olunmaktadır. Doğusunda bir 
günlük mesafede Dahlak adlı bir büyük adası olup adaya bağlı 360 
adet küçük ada vardır. Adalarda inci çıkarılıp bunlar her yıl Fransa'ya satılmaktadır. Kuzey tarafı deniz olup batı ve güneyinde bulunan mahaller büyük oranda Arap kabilelerin elindedir. Adı geçen kabileler kadın ve erkek 70.000-80.000 civarında bir nüfusa denk gelmektedir. Haylice Arap şeyhi var ise de şöhretlileri dört kabiledir. 
Diğerleri bu kabilelere bağlıdır. Musavva da Habeşistan'ın kapısı pozisyonundadır.!!7 


Musavva'dan ifade edildiği üzere 4 kabile, gayet iyi bir şekilde idare edilip eski naiplerinden birisinin atanması ve Hüseyin ile Katan kabilelerinden emin olmalarıyla yıllık 20.000 frank bir gelir elde edilebilir. Ancak bunlar aşar tahsilinde ve diğer işlerde 100 neferden 
400 nefere kadar asker talep etmektedirler. Bu kadar asker ve naip 
marifetiyle bunların iyi bir şekilde idaresi mümkündür. Adı geçen kabileler naiplerini büyük görüp bunları hakem tahtından tutmuş ve şerif makamında bulunmuş olduğundan kabilelerin güzelce idaresi aşarlarının tahsiliyle kontrol altına alınabilecekleri ve bir naip tayininin mümkün olduğu ifade edilmiştir."!8 


Halil Bey'den önce görev yapan Hakkı Efendi 1844 senesinden beri gümrük ve adanın memuriyetinde naip bulunan Naip Muhammed'i azletmiştir. Maiyetinde olan Arkiko askerini sürmüştür. Bu kişi Osmanlı Devleti'ne hizmet ve bağlılık iddiasında olmayıp hain 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bir kimse olmasıyla Habeş eyaletinin büyük kabilelerinden olan Katan kabilesine yaslanarak bir takım fesatlıklar çıkarmıştır. Kabilelerden 14.000 büyük baş hayvanı yağma ettiklerinden bunları geri almak için asker gönderilmişse de geri dönmeleri yüzünden Arap kabileler bütün bütün elden çıkmıştır. Adı geçen hayvanların geri alınması noktasında Habeş hükümdarı bulunan Reis Ali'nin veziri makamında olan Cerman Vayb adlı kimseye Hakkı Efendi mektup yazmış ise de bir cevap gelmemiştir. Musavva Adası'nın muhafazası ve söz konusu fesadın önlenmesiyle beraber daha sonra idaresine Halil Bey tayin olunmuştur. Tayinden sonra adı geçen Cerman Vayb adlı kimse tarafından tarafımıza gönderilmiş olan bir kıta Habeş lisanında ve kesin ifadeli bir tarafı da Fransızca mektubu takdim edilmiştir. Mektubu bu tarafta pek de hakkıyla tercüme edecek kimse bulunamamış ise de Fransızcasının tercümesine göre Musavva'da siyasi kesintiyle ikamet üzere bulunan ve bazı konsolosluk iddiasında bulunan birkaç nefer Fransız'ın sapkınlığının neden olduğu belirtilmiştir. Habeş eyaleti Osmanlı Devleti'ne ait olduğundan hatta Cidde valilerinin atama fermanlarında dahi açıkça yazılmıştır. 
Ahalisinin üçte biri İslam olup çoğunluğu Kıpti mezhebindedir. İngiltere ve Fransa himayelerinde olması için bu devletler tarafından ne suretle tertip yapılmakta olduğu ve hükümdarın İslam ahaliye yakın olduğu yapılan incelemeler sırasında anlaşılmıştır. Bu ifadeler Halil Bey'in ifadesine uygun düşmektedir. Bu bölgenin kontrol altına alınması ve her türlü düzenin sağlanmasıyla Habeş'teki kabileler asker hususunda Osmanlı Devleti'nin işine yarayacaktır.'!? 


Musavva pazarının Habeş tarafından hiçbir şekilde sıkıntısı yoktur. Ancak belediye muhafazası ve adı geçen kabilelerden başka bir naip eliyle tahsil olunmak ve icabına göre maiyetinde askerler verilmesi için 1.500 nefer civarında başıbozuk askeriyle bir muhafız tayin edilmesi yeterlidir. Şimdilerde mevcut bulunan topçu pek az ve nizamiye topçularına ruhsat verileceğinden 20 nefer topçu neferi ilavesine ve kalede barut az olmasından 30-40 varil top barutu ve 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icabında sarf edilmek üzere 15 sandık kurşunlu fişeğin elde olduğunu Halil Bey ifade etmiştir. Daha önce geçici olarak bulunan Mısır nizamiye askerine verilen ruhsata göre 400 nefer başıbozuk piyade neferi Mısır'dan yeniden toplanacaktır. Söz konusu askerlerin gelmesine kadar topçu neferi tedariki mümkün olabildiği halde o miktar neferlerin barut ve fişeğin gelişine muhafız tayin edilerek askerler ile 


bölgedeki memuriyetine hemen başlaması yerinde görülmüştür.” 


Musavva Adası'nda ve beri taraflarında olan adı geçen kabileler- de Habeş ve Katan taraflarından bazı tahrikler ile bir şekilde sarkıntulık ve gaile çıkarmağa niyet edenler vardır. Muhafazada bulunan askerler ancak kalenin muhafazasına bakıp kabilelerin çıkardığı fesadın giderilmesine yeterli değillerdir. Ayrıca Cidde tarafından gerek muntazam askerler ve gerek başıbozuk askerlerinden külliyetlice derhal imdat, iane ve gailenin ortadan kaldırılmasına destek vermek icabı maslahattan olacaktır. Söz konusu iskelede Mısır'a ait bir tane şotiye varsa da mülhakatından bulunan diğer iskelelerin durumuna sürekli hâkim olmak ve icabına göre saldırılardan korunmasına dikkat edilmek üzere iki daha şotiye lazımdır. Söz konusu şotiye ile Sevakin tarafında bulunan iki şotiye Mısır tarafından talep edildiği Cidde'de bulunan Mısır işgal memuru Emin Efendi tarafından ifade olunmuştur. Lüzumuna göre tutulduğu Halil Bey tarafına cevap yazılmış ve durum Mısır tarafına dahi bildirilmiştir. Lüzumu gösterilen iki ve Sevakin için bir şotiyenin yeniden Cidde'de inşa olunması 


veya Mısır tarafından talep edilmesi yerinde görülmüştür?! 


Musavva ahalisi sakin kimseler olup arazisi gayet verimlidir. Beri taraftan gelen emtiaları fildişi, köle, cariye, yağ ve baldır. Yağ ve bal gibi ürünler de Cidde ve sair taraflarına köle tüccarları tarafından satılmaktadır. Aynı zamanda yılda bir defa Hindistan tarafından gelen emtia ile mübadele edilmektedir. Hint malından yüzde 5 ve belediye emtiasından yüzde 12 gümrük vergisi alınmaktadır. Ancak tüccarları hoşça tutularak doğru davranışlardan şaşmayan gümrük 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memurları olduğu ve kayıpları giderilerek yolsuzluğa sapılmadığı surette yıllık 36.000 riyal gümrük geliri olacağı açıktır. Şu kadar ki masrafları dahi şimdiki masraftan ziyade olmak icap edeceği ve Habeş eyaleti Osmanlı Devleti'nin himayesi altında olduğu ve asayiş ve emniyetin sağlanmasıyla burasının İskenderiye gümrüğü gibi olacağı hatta daha ziyade gelişeceği ve gelirleri olacağından Osmanlı Devleti'ne gelir ve asker bakımından büyük faydaları dokunacaktır.!?? 


Halil Bey'in memuriyetinden sonra, Katan kabilesi 30.000 
miktar asker ile gelip Arkiko adlı mahalli yakıp yıkmış ve daha sonra yenilerek, hastalıktan haylice telefatları olarak perişan halde mahallerine çekilmiş oldukları daha önce yazıldığı için tekrarına hacet yoktur. Ancak İngiltere ve Fransa taraflarından olarak beylerinin tahrik ve teşvik edildikleri öncesi ve sonrasıyla açıktır. Katan kabilesi layıkıyla bir terbiye görmedikçe veya İngiltere ve Fransa tarafından teşvik edilmeleri bitmedikçe Habeş tarafı emniyet halinde olmayacaktır. Daima dikkatli olunması gerekmektedir. Halil Bey'in ihtarlarından bu suretle ihtiyati olarak ziyade asker istihdamıyla boş yere masraf yapılmasındansa Osmanlı padişahının mülklerinden olan Habeş eyaletinin tamamen kontrol altına almak için kesin olarak bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak mevcut duruma göre 2 alay nizamiye askeri ve 6 adet top ve 4 adet dağ topu ve 1.500 miktarında başıbozuk süvari askeri ve lüzumu miktarında cephane ve 6 aylık zahireleri mevcut olursa bölge kontrol altına alınabilir. Beyan edildiği üzere 4 kabileden zahire ve cephane nakli için yeterli miktarda Arap alınarak uygun mevsimde savaş kabiliyeti yüksek bir memur tayin edilirse bütün Habeş ülkesi kontrol altına alınabilir. Bu halde bırakılır ise yabancıların tasallutundan kurtulamayacağı beyana gerek olmadığı üzere ortadadır. Ne şekilde yapılması gerektiği yine padişahın takdirindedir.'” 


Sahil tarafında bulunan Arap kabilelerinin itaat altında bulunması ve gereken öşürleri tahsil olunmak üzere naip atanmasının 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lazım geldiği daha önce ifade edilmiştir. Eski naip Hasan'ın, Osmanlı Devleti'ne bağlı olduğunun haber verilmesiyle adı geçen Halil Bey ile Naip Hasan beraberce çağırılmışlardır. Durum Halil Bey tarafından tekrar tahkik ve sual olunduğundan Naip Mehmed, din ve devlet gayretiyle sıkıştırıldığında frenklere bağlanacaktır. Geçen sene meydana gelen fesada dahi iştirak ettiği aşikâr olup ancak kendisinden önceki naip gayretinde değildir. Nasıl olduysa bir şekilde kendisine naiplik memuriyeti verilmiştir. Söz konusu kabilelerden Hicri 1266 senesi Muharrem ayından itibaren yıllık 12.000 riyal öşürleri tahsil olunmak ve kendisine onda bir nispetinde hizmet karşılığı maaş suretiyle 100 riyal tahsis edilmiştir. İleriki senelerde söz konusu aşar arttıkça gerektiği üzere onda bir maaşına zam olunacaktır. Söz konusu kabileler hiçbir şekilde zorlama ve rencide edilmeyerek bağlılık üzere taahhüt ettirilerek alınan makbuz senedi Cidde Hazinesi'nde saklanmıştır.!2* 


Musavva konumunda olan Zeyla, Adenin tam karşısında ve Berbera'nın bitişiğinde olmasından dolayı Fransa, Berbera adlı mahalli Aden gibi satın almak ve ele geçirmek emelindedir. Beyan olduğu üzere 4 kabileden Danakil kabilesinin ikametgâhı olup söz konusu kabilede 10.000'den fazla Arap yaşamaktadır. Kabilenin şeyhi daha önce vefat ettiğinden şimdi sağır oğlu şeyh olmuş ise de validesi Aliye adlı hatun kabileyi idare ve zapt etmektedir. Fransa beyzadelerinden olup bazı seyahat tarzıyla gelen gidenler tarafından bu hatun teşvik edilmekte ve külliyetli miktarda akçe ile tamah ettirilmeye çalışılsa da söz konusu Aliye, Müslime olduğu ve kabilesinin dahi İslam olduğunu beyan etmiştir. Ayrıca “söz konusu yer Osmanlı Devleti'nin mülküdür dünya malını versen bir karış padişahın mülkünden vermek ve başka himayeye girmek muhaldir” diyerek cevap vermiştir. 
Nihayetinde bir öküz derisi genişliğinde bir yerin Berbera adlı mahalle yol olarak verilmesi ve ne kadar akçe isterse verilmesi suretlerinde ifade edilen teşviklere yine önceki cevabını tekrar etmiştir. 
Bu durum Halil Bey ve adı geçen naibin ifadelerinden anlaşılmıştır. 
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Aliye Hatun'un bu suretle sadakat ve Osmanlı Devleti'ne hizmet ve Osmanlı mülkünün zapt ve korunmasına olan gayretinden oldukça memnun olunduğundan taltif edilmesi ve Arapça bir mektup yazılması, bunun yanında münasip bir hediye adı geçen naip vasıtasıyla gönderilerek Aliye Hatun'un kazanılmasına çalışıldığı ifade edilmiş- 


tir.!25 


Musavva Kaymakamı tarafından asayişle ilgili haberler Cidde'ye gönderilmiştir. Kaymakamın gönderdiği haberlerde, bölgede yer alan kabilelerin kendi aralarındaki husumetlere değinilmiştir. 
Bu husumetlerin ileride sıkıntı oluşturabileceği bunun için güvenilir adamlar ve hediyelerle aralarındaki sorunların çözülmeye çalışıldığı anlatılmıştır. Tedbirli olmak için de yeterli cephane ile 200 piyade askerinin Cidde'den sevk edilmesine karar verilmiştir. Her ne kadar kabileler arasındaki sorunlar giderilmeye çalışılsa da husumetin devam edeceği anlaşılmaktadır. Bundan böyle burada meydana gelecek olaylar ile Habeş meselesi bir neticeye varır ve bir barış zuhur eder ise durumun yine yazılacağı haber verilmiştir.'? 


Bölgenin nazik durumu ve Cidde Valisi'nin çok geniş bir alanda sorumluluk üstlenmesiyle ilgili gelişmeler devamlı olarak İstanbul'a bildirilmiştir. 6 Nisan 1850'de Cidde Valisi Hasib Paşa, İstanbul'a Kızıldeniz civarındaki mevcut durumu anlatmıştır. Buna göre, “Yemen ve Sana havalisi ile Musavva Adası ahval ve idaresine dair daha önce takdim ettiğim maruzatımın gelmesinden bahisle Sana maddesinin bu şekilde yakın bir zamanda kontrolden çıkması teessüf olunmuştur. Bundan böyle durumun telafi edileceği ve icabına göre Musavvada kullanılan 2 kıta şotiyenin kalarak yeniden inşası lazım gelen 2 adet şotiyenin de sahasında inşasına bakılacaktır. Hudeyde ve Moha kalelerinin tamire muhtaç yerleri Mekkede bulunan mühendis Mahmud Efendi marifetiyle keşif olunarak gerektiği gibi yapılacaktır. 
Yemen hâkimi eski Şerif Hüseyin ile Habeş hükümdarı Reis Ali'nin Osmanlı Devleti'ne yakınlaşmaları hususunda mesai sarf edilecektir. Bu 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mahallin savunulması için Arabistan Ordusu'nun tamamen teşkilinde yeterli askerin düzenleneceği ve adı geçen şotiyelerin yerlerinde kalması için Mısır Valisi'ne yazılacağı bildirilmiştir. Gerek kalelerin keşfi gerekse de diğer hususların yapılmasında hiçbir kusur olmamasına dikkat edilecektir.” Bunun yanında, asker maddesi son derece önemli oldugundan Arabistan Ordusu'nun topyekün teşkilinde gerekli askerlerin bir an evvel gönderilmesi Sadaret'ten istenmiştir.'? 


Gelişmeler birbirini takip eden bir şekilde hızla gerçekleşirken nihayet Mehmed Paşa'nın Musavva'ya ulaştığı haberi gelmiştir. Haberin kendisine gelmesiyle birlikte Cidde Valisi durumu İstanbul'a bildirmiştir. Bu hadise de uzun süredir devam eden Doğu Afrika sahillerinin ve buradaki Osmanlı hukukunun zarar görmesini engelleyecek olduğundan son derece anlamlıdır. Bundan böyle Osmanlı Devleti Doğu Afrika'da daha etkin bir sorumluluk üstlenmeye başlayacaktır. Bu gayret kendisini Avrupalı konsoloslar ile sık sık karşı karşıya getirse de Sevakin ve Musavva iskeleleri Mısır'a bırakılana kadar etkin bir şekilde devam edecektir. 


6 Nisan 1850'de Cidde Valisi Hasib Paşa, Musavva Adası muhafazasına memur ve tayin edilmiş olan Mirliva Mehmed Paşa yanında bulunan nizamiye askerleri ile bu ayın ikinci günü Cidde'ye varmıştır şeklinde haber vermiştir. Kendisiyle gerektiği şekilde müzakerelerde bulunulmuştur. İcap ettiği üzere şifahi şekilde talimat ve Arapça ibareli buyuruldusu verilmiştir. Musavva Adası'nda oturan Fransa tebaa ve tüccarın Musavva Adası'na bağlı Emkelü köyünde yaptıkları haneler, Cezmani ve Vobi adlı kimselerle daha önce yapılan yazışmalar üzerine Naip Hasan marifetiyle gönderilmiş olan hediyenin karşılığının gelmediği anlaşılmıştır. Diğer hususlara dair daha sonra Musavva Adası muhafızı Binbaşı Ömer Efendi tarafından gönderilmiş olan birkaç kıta yazının icabına bakılmak üzere bir kıta suretleri Mehmed Paşa'ya verilmiştir. Bu şekilde ecnebilerin Osmanlı Devleti'nde hane ve arazi edinmeleri izne ve Osmanlı 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padişahının müsaadesine mugayir bulunmuş olduğundan hanelerin uygun şekilde alınıp eski konsolosun arsası üzerine bina yaptırılmayıp bundan böyle bu şekilde şeylerin meydana gelmemesine dikkat ve itina edilmelidir. Her ne kadar daha önce ve sonra bunlar muhafızlara bildirilmiş, birkaç defa konsolos vekili ve adı geçen tebaaya beyan ettirilmişse de o tarafta bulunan söz konusu tebaanın söz anlamak işlerine gelmemekten midir nedir daima şartların ve anlaşmaların hilafında hareket etmektedirler. Bu şekilde davranmayı adet edinmişlerdir. Bu durum çözülmesi gerekli olan maddelerden görülmüştür. Bir de Mehmed Paşa'nın o tarafa varmasında Mısır nizamiye askerlerinin mahallerine iadesi lazım geldiğinden Mısır askerlerinin artık gidebilecekleri kapıkethüdalarına yazılmıştır. Daha önce yazıldığı üzere Habeş hükümdarının Musavva üzerine asker sevk edeceği havadisi henüz kesilmemiş olduğundan o tarafa vardıklarında durumu incelemeli ve Ömer Efendi ile müzakere etmelidirler. İcap ettiği takdirde Mısır askerlerinden iki bölüğün bir süre daha 


kalması binbaşıya havale edilmiştir.'? 


Osmanlı Devleti'nin her geçen gün daha fazla Musavva'ya yerleşmesi ve etrafını kontrol altında bulundurmak için uğraşması İngilizlerin dikkatini çekmiştir. Musavva'ya konsolos olarak tayin edilen Plowden bölgedeki gelişmeleri daha yakından takip etmeye başlamıştır. Bu konuda da ülkesine sık sık bilgilendirmede bulunmuştur. 
Zaman zaman da Osmanlı Devleti'nin Musavva'ya kaymakam olarak atadığı Mehmed Paşa ile karşı karşıya kalmıştır. 


Habeş iskelesi olan Musavva'da oturan İngiliz konsolosu Plowden'in 14 Nisan 1850'de Lord Palmerston'a gönderdiği bir yazısı Osmanlı makamlarına da ulaştırılmıştır. Plowden yazısında, Osmanlı Devleti'nin Musavva'ya yerleşmesinden dolayı ve bölgedeki Osmanlı memurlarının tutumundan dolayı artık Musavva'da kalamayacağını bildirmiştir. Ayrıca kendisine yapılan muameleyi önlemeye imkânı olmadığını beyan etmiştir. Bu muameleyi kabul etmesinin mümkün 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olmadığını da ilave etmiştir. Herhangi bir şekilde bir ameleyi bile istihdam edemeyecek durumda olduğunu söylemiştir. İki sene önce Habeş askerlerinin yakmış oldukları binasına ruhsat verilmediği gibi kendisi tarafından alınan ve etrafı çevrilerek elinde tuttuğu alanda Reis Ali'nin kraliçeye hediye etmek üzere gönderdiği fildişlerini alıkoyduğunu ifade etmektedir. Plowden'e göre bu fildişleri elinden alınmış ve gümrüğe kapatılmıştır. Bu fildişlerini muayene etmesine bile ruhsat verilmemektedir. Kendisinin bu konuda sorduğu sorulara dahi bir cevap verilmediğinden şikâyet etmektedir. Bundan sonra kendisini Tigray adlı tarafa geçmeye mecbur olduğunu söylemiştir. 
Eğer Osmanlı Devleti'nin bu tazyiki devam ederse, Osmanlıların ne kadar tesirli olduklarını Habeş sergerdelerine göstermek imkânları doğacaktır. Bundan sonra da Habeş taraflarına İngiltere tarafından memur gönderilmesi ve tayini zora girecektir. Bu sıkıntıları açıkça Lord Palmerston'la paylaşan Plowden mevcut durumu bu şekilde açıklamaktadır.'? Plowden kendisine karşı takınılan durumla ilgili birkaç yazıyı daha aynı içerik ve esasta olmak üzere kaleme almıştır." Plowden'in zor durumda kalması aslında biraz Mehmed Paşa'ya verilen talimattan kaynaklanmıştır. Paşa elinden geldiğince yabancıların hukuksuz eylemlerini önlemeye çalışmıştır. 


İngiliz konsolos Plowden'in şikâyeti Lord Palmerston'a ulaşınca İstanbul'daki İngiliz makamları da durumu Babiali ile görüşmeye başlamışlardır. Osmanlı Devleti duruma daha iyi bir şekilde hâkim olabilmek için Musavva'dan konuyla ilgili ayrıntılı bir tahkikat yapılmasını istemiştir. Buna göre, 3 Haziran 1850'de Musavva'dan gitme bir yazıda Ömer Efendi, Musavva Adası'ndan bir buçuk saat mesafe uzakta olan Emkelü köyünde konak yapmış olan ecnebilerin isimleri ile konakları hakkında bilgi vermiştir. Buna göre, Fransız kasabalarına Habeş'te kasaplık etmekte ve Kahire'den arada bir Musavva'ya gelip gitmekte olan Hoca Yakup'un konağı olup burayı hem konak ve hem de bir tarafını kilise etmiştir. Adı geçen konak Hoca 


129 HR.TO.213/40 (1850.4.14). 
130 HR.TO. 213/40 (1850.4.14). 


Durmuş Akalın - Selim Parlaz / 69 


Dikoti'nin olup adı geçen kasap tarafından satılmıştır. Konağın 3 
odası vardır. Binasının aslı ahşaptan olup içi ve dışı kireç ile sıvanmıştır. Ahşabı iyidir ve üzeri kireç ile bütün sıvanmıştır. Yanında birkaç mesken daha vardır. Konağın içinde bir mesken ile bir de ufak bahçe dahi yerleştirilmiştir. Musavva'da dahi kira ile tutulmuş konağı vardır. Konsolos Mesfor'un yukarıdaki konaktan ötede bir bina ile bir konağı vardır. Her ne kadar kendisi vilâyete gitmek üzere Musavva'dan kalkıp gitmiş ise halen adı geçen konağı Habeşli hizmetkârlarından birisi üzerinde bırakmıştır. İçinde bir iki yer dahi vardır.!*! 


İngiliz devleti tarafından Habeş diyarında konsolosluk etmek niyetinde olan ve Habeş'e gitmezden evvel konsolosun kullandığı Emkelü'ye yakın Kâtip Hüseyin Efendi'nin konağı vardır. Fakat içinde kimse olmadığından ahşapların üzerinde otlar çıkmıştır. Buranın etrafındaki bazı yerleri yıkıp yeniden yapmışlardır. Ancak geçen sene Habeş vakasında zarar gördüğünden, şimdiye değin öyle terk edilmiş vaziyette kalmıştır. Halen konsolos Mesfor'un Musavva'da vekili olan Hoca İstefan ki aslı Rum'dur ve İngiliz tebaasındandır ve kendisi bu tarafta ticaret yapmaktadır. Harap olan bina yerine yeni bina yaptırmaya kalkışmışsa da yaptırdığı binalar batmıştır. 
Tekrar Emkula'da bina yaptırmak oraya mahsustur denilmiş ise de orada konak yaparım ve yaptırırım diyerek kendi hizmetkârlarıyla bina yapmaya Emkula'ya gitmiş, adam götürerek yapmakta olduğu binanın ağaçları çıkarttırılaa Habeş davasına kalkışacakları açıktır. 
Konsolos Mesfor'un Musavva içinde dahi ikameti için mahsusi kira ile tutmuş konağı vardır. İstefan Mesfor dahi bu cihette öteden beri güzel bir konak yapmıştır. Musavva'da dahi kira ile tutup oturduğu konağı vardır.!3? 


Fransız tüccarlarından Musavva iskelesinde bir seneden beri ticaret etmekte olan Hoca Bisone dahi geldiği vakit, Emkelü'de bir meskeni kira ile tutmuştur. Adı geçen konağın etrafı boş bir mahal 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olduğundan sahibinden aldığı hüccetin içine dâhil ettirmiştir. Ramazan ayından beri isteği üzere orada binalar yaptırmaya kalkışmış ise de bir şekilde hakkı olmayıp adı geçen konak sahipsiz olduğundan bina yapımından men ettirilmiştir. Musavva'ya nazaran söz konusu madde konsolos tarafından arz edilmiştir. Tacir Mesfor ise mevcut mallarıyla Musavva'nın içinde geldiğinden beri konak ve dükkân kiralayıp oturmaktadır.!33 


Yukarıda isimleri beyan edilen kişiler malum olunan miktarda konakları Emkelü köyünde peyda etmişlerdir. Mesforların Emkelü köyünde mülk edinmeye yetkilerinin olup olmadığı tartışılmakla birlikte Musavva içinde de kendilerine özel konakları vardır. Bundan başka İngiliz ve Fransız tebaalarından bazılarının Habeş'te kendilerine ait aldıkları yerler vardır. Kimisi seyahat etmek emelinde kimisi de kasaplık ederek Habeş ahalisinin zihinlerini kandırarak kendilerine bağlamak niyetindedirler. Her biri de bir süre kalıp ahaliyi kendilerine çekmeye çalışmaktadırlar. Daima başka milletlerin tebaalarının seyahat etmek emeliyle Musavva üzerinden Habeş diyarına gelip gittikleri olmuştur. Emkelü köyünde yapılan konaklardan sonra yine böyle konak yapmak isteyenler olursa ne şekilde karar verilirse o şekilde yapılacağı bildirilmiştir. 2 Mart 1850 tarihinde Sekona adlı bir İngiliz yelkenlisi Aden tarafından Musavva'ya gelip demirlemiştir. Habeş diyarında olan konsoloslarına bir miktar malzeme götürmüşlerdir. Konsolos Mesfor Habeş'ten gelene kadar bekleyeceklermiş şeklinde son durum bu haliyle bildirilmiştir.!** Bu tahkikatla İstanbul'daki Osmanlı makamları Musavva ve çevresindeki mevcut durumu öğrenmişlerdir. Böylece İstanbul'daki İngiliz elçiliğinin şikâyetlerine karşı da bilgi sahibi olunmuştur. 


Musavva'ya Osmanlı Devleti'nin yerleşmesi ve Muhafız Mehmed Paşa'nın bölgeye gelişiyle birlikte İngilizlerin serzenişlerinin arttığı görülmektedir. Daha önce bir türlü asayişin sağlanamadığı ve Osmanlı Devleti ile Mısır arasında iki defa el değiştiren bu arazide 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kuvvetli bir idare tesis edilmeye çalışılması konsolosları rahatsız etmiş gibi gözükmektedir. Bu dönemin son derece nazik bir süreç olması da bu rahatsızlığı biraz daha arttırmıştır. İstanbul'daki İngiliz ve Fransız elçilikleri de bölgeden kendilerine ulaştırılan sıkıntıları Osmanlı makamları ile çözmeye çalışmışlardır. 


Benzer şekilde 20 Eylül 1850'de Musavva'daki İngiliz konsolos vekili tarafından gönderilen bir yazının tercümesinde Musavva Kaymakamı esir ticaretinin yasaklanması için alınacak tedbirler hakkında Cidde Valisi'ne müracaat etmektedir. Bu şekilde zorluklar çıkarıldığı ve kaymakamın çalınan 2 adet esiri salıverince kendisini tehdit eder yollu ifadeler kullandığını iddia etmektedir. Konsolos vekiline göre kaymakam, bu şekilde davranırsa kendisinin de Cidde'deki konsoloslar gibi olacağını söylemiştir. Bu ticaret bir müddettir terk olunduysa da aldığı bilgilere göre Kassala'da hala devam etmekte olduğunu öğrenmiş ve üstlerine bildirmiştir." 


İstanbul'daki İngiliz elçi Lord Stratford Canning'e ait 26 Kasım 1850 tarihli bir yazıda, elçilik baş tercümanı Pizani'ye verilen talimat ele alınmıştır. Habeş'in mahsullerinden olup İngiltere tüccarı tarafından ihraç edilen malların ve eşyaların gümrüklerinde sorun yaşandığı belirtilmektedir. Bu konuda elçi kendi ticaretlerine mugayir olmadığı sürece bir hukuk davasına kalkışmayacaklarını söylemiştir. İngiltere tüccarından fazla bir bedel alınmasını kabul edemeyeceklerini ifade etmektedir. Bu şekilde daha önce belirlenmiş olan vergilerden başka vergi alınmaması konusunda istekte bulunulmuştur. Bu konuda talep edilen istek Âli Paşa'ya da bildirilmiştir"? 


Mesele daha sonra ele alınarak, 9 Aralık 1850'de Habeşistan mahsulatından olarak Musavva iskelesine gönderilip ecnebi beldelerine nakledilen emtia ve eşyadan alınması lazım gelen gümrük ve vergiler hakkında İngiltere Sefareti'yle müzakere neticesinde bir karar verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu konuda verilecek karar üzerine 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taraflarına diğer bir tahrirat gönderilinceye değin tüccarın adı geçen mahsulattan ecnebi memleketlere satması düşünülmektedir. Bunun yanında Osmanlı ülkesinde satmak üzere Musavva gümrüğünden geçirecekleri emtia ve eşya cins ve miktarıyla yalnız gümrük defterlerine kayıt olunacaktır. Kendi taraflarından dahi mesela Habeşistan mahsulü olarak filan tarihte şu türden bu kadar malı ecnebi memleketlerine götürmek veya Osmanlı ülkesinde satmak için Musavva gümrüğünden ihraç ve gidiş yollu yazılar ve imzalı senetler alınıp şimdilik başkaca bir şey talep olunmaması düşünülmektedir. 
Bu yazının hilafına hareket edilmemesi istenmiştir.'97 Gümrük meselesiyle ilgili durum belli bir aşamaya geldiğinde Cidde Valisi'ne yazılacak emirnamenin sureti hazırlanmış ve valiye de son durum bildirilmiştir.'*8 


Başlangıçta son derece iyi şekilde karşılanan ve Osmanlı otoritesini Musavva ve Doğu Afrika'da tesis etmek için gönderilen Mehmed Paşa ile ilgili gün geçtikçe sızlanmalar ve şikâyetler olmaya başlamıştır. Ahalinin paşa hakkındaki şikâyetleri ve bir yandan da açıkça belirtilmese de İngiliz konsolos vekilinin Londra ve İstanbul'a olan şikâyetleri Mehmed Paşa'yı zor durumda bırakmıştır. Kendisine isnat edilen suçlara bakılırsa ahalinin de kendisinden pek hoşnut olmadığı görülmektedir. 


25 Aralık 1850'de Cidde Valisi Agâh Paşa'nın tahriratından 
Musavva Adası'na dair bazı bilgiler verilmiştir. Ada nazik bir mevkide olduğundan ve iyi idaresiyle ahalisinin Osmanlı olmalarıyla bu noktada alınması gereken tedbirlerin şimdiden düşünülmesinin padişahın da isteği olduğu beyan edilmiştir. Yapılan tetkiklerde, adada bulunan Mehmed Paşa'nın hareketi ve pek de iyi bir yolda olmayan naip ile ittifakı doğrusu pek yolsuz bir iş olarak görülmüştür. Ahalinin mahkeme isteğinde bulunmaları bu işin doğruluğuna bir delil olarak görülmüştür. Paşa için Seraskerlik'ten hemen bir tembihname yazılıp işbu makul ve makbul olmayan hareketlerinin 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doğruluğu neticesinde sonucuna katlanacağının bildirilmesi istenmiştir. Şikâyet maddelerinin ve ahalinin nefretinin tahkiki halinde şiddetli bir şekilde karşılık göreceği ve mesul olacağı anlatılmalıdır. 
Oraların iyi bir şekilde idaresi, Osmanlı halkının her yerde olduğu gibi hoşnut olmasına bakılması kendisine tavsiye edilmelidir. İşbu kabahatli hareketleri daha sonra araştırılır ise mesele daha da büyüyecektir. Bundan dolayı artık kendisinin orada kalması uygun olmayacağından gayet emin ve becerikli biri oraya vekil kılınarak naibin de derhal Cidde'ye çağırılmasıyla durumun buraya yazılması ve bunlar ile mahkeme olmak isteyenler olduğu halde durumun yine beyan edilmesi istenmiştir. Sevakin'e memur diğer Mehmed Paşa'nın Musavva'ya dair olan tahkikatının dahi İstanbul'a bildirilmesi istenmiştir.” Bu konudaki görüş birliği daha sonraki yazışmalarda da devam etmiş ve Mehmed Paşa'ya tembihname yazılması elzem görülmüştür.'* 


Bir yandan Mehmed Paşa'nın Musavva'daki pozisyonu ve kendisi hakkındaki şikâyetler Osmanlı makamlarını uğraştırırken bir yandan da Plowden'in daha önce dile getirdiği sıkıntılar hakkında Lord Palmerston, İstanbul'daki İngiliz elçisine bu meseleyi ne şekilde ele alacağına ve Osmanlı makamları ile kuracağı temaslardaki ana duruşu belirleyen talimatlarını göndermiştir. Buna göre 27 Mayıs 1851'de Lord Palmerston, İstanbul'daki İngiliz elçisi Lord Stratford Canning'e, Plowden'e yapılan muamelenin önlenmesi için girişimlerde bulunmasını istemiştir. Bundan sonra bu tür şikâyetlere fırsat verilmemesi de ilave edilmiştir. İngiliz konsolos Plowden'e kötü muamele yapılmasına dair önleyici bir tedbir olarak da bir savaş gemisinin Musavva'ya gönderileceği söylenmiştir. Durumun da bu şekilde 


Babıali'ye bildirilmesini istemiştir. *! 


İngiltere'nin Musavva'daki konsolosu Plowden'in şikâyetin- den sonra bir şikâyet de 9 Mart 1852'de Fransız elçi La Valette 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tarafından elçilik tercümanıyla Babıali'ye ulaştırılmıştır. Gönderdiği yazının tercümesinde, Fransız ruhban taifesinden Lazarist adı verilen papazlar pek çok senelerden beri Habeş memleketinde bulunup bazıları dahi Musavva Adası'nda ve Afrika kıtasının birçok yerinde bulunmaktadırlar. Afrika sahilindeki Monkullo adlı nahiyede ikamet ettiklerinden beri oraya ara ara gelen Osmanlı Devleti memurları tarafından güzel muamele görmüşlerdir. Hatta ihtiyaç duydukları bazı yerleri yapmalarına da müsaade edilmiştir. Ancak Musavva Kaymakamı bir süreden beri hiçbir görünür sebep olmadığı halde bu papazların oradaki ikametlerine tamamen mani olacak şekilde harekette bulunmaktadır. Şöyle ki adı geçen papazların Monkullo nahiyesinde olan ve etrafı çit duvar ile çevrilmiş olan küçük bir hane ile 4 kulübeden ibaret olan meskenlerini havanın şiddetinden dolayı tamir etmek istediklerinde kaymakam buna kesinlikle itiraz etmiştir. 
Hatta kendilerine son derece lazım olan birkaç işin dahi yapılmasına müsaade etmemiştir. Daha sonra Monkullo'daki meskenlerinin etrafında bulunan ve etrafı fırtınadan yıkılacak olan çit duvarın tamirine ruhsat vermek istemediğinden adı geçen rahipler meskenlerini terk etmeye mecbur kalmışlardır. Bu konuyu Hariciye Nazırı Âli Paşa'ya da arz edip Musavva Kaymakamı'nın Lazarist rahipler hakkındaki muamelesinin sınırlandırılması emrini vermesini rica etmişlerdir. 
Bu konuda kaymakama bir tembihname yazılmasını istemişlerdir. 
Kendi halinde olan bu rahiplere müdahale edilmesi ve sıkıntı çıkarılmasına kaymakamın salahiyetinin olmadığının bildirilmesi istenmiştir.!2 Meselenin bu şekilde bir süre önü alınmıştır. Ancak hassas konumundan dolayı Musavva üzerinde Osmanlı ilgisi devam etmiştir. 

Cidde Valisi Agâh Paşa tarafından 16 Kasım 1852'de Seraskerlik makamına gönderilen yazı üzerine mevcut bulunan nizamiye askerlerinin Cidde'ye süratle gönderilmeleri ve kendisinin gelmesi durumu, idarenin nazik mevkiinden ve asker bulunmadığından bahisle Musavva Kaymakamı tarafından gelen tahrirat Cidde Valisi 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aracılığı ile İstanbul'a ulaştırılmışır."*? Bunun üzerine durum İstanbul'da görüşülerek 16 Aralık 1852'de Cidde Valisi ve Musavva Kaymakamı'na son durum hakkında bilgi verilmiştir. Merkez memuriyeti olan Musavva Adası'nda şimdiye kadar bir Meclis-i Mahsüs olmadığından naip ve müftü efendiler ile diğer icap edenlerin de katılımıyla bir meclisin oluşturulduğuna dair Musavva Kaymakamı'nın yazısı İstanbul'a gelmiş, Meclis-i Vâlâ'da görüşülmüştür. 
Yapılan işler yerinde görülmüş asker ve vergi konuları hakkında da gerekli olanların yapılması için Cidde Valisi'ne yazılmasına karar verilmiştir. Bundan sonra da gayet iyi bir şekilde o tarafların idaresine bakılması ve asayişin sağlanması konularında hatırlatmada bulunulmuştur. Ancak asker ve vergi maddelerinin etraflıca mütalaa olunarak durumun tekrar İstanbul'a yazılması istenmiştir."** 


Musavva'da yabancı konsolosların etkinlikleri her geçen gün artmıştır. Bölgeyle ilgili haberleri ve sıkıntılarını sık sık İstanbul ve Londra'ya aktarmaları olağan bir durum halini almıştır. Bu sırada Osmanlı Devleti, Musavva'ya iyice yerleşmiş ve başka konularda da ön almaya başlamıştır. Yabancı elçiler de bu noktada kimi zaman zorlamalara gitmek istemişlerdir. Özellikle esir ticaretinin yasaklanması noktasındaki zorlamaları bu kapsamdadır. Bunun yanında yabancıların Habeş üzerinde nüfuz sahibi olmak istemeleri de aralıksız devam etmiştir. 24 Mart 1853'te İngiltere elçiliğine gönderilen yazıda, Musavva'da bulunan Habeşlilere Avrupalıların ne derecede mümkün olursa, bazı vaatler vererek tahrik ettikleri ifade edilmektedir. Bu nedenle oradaki Osmanlı memurlarının bu durumu önlemeleri gerekmektedir. Musavva'da bulunan bütün tüccar ve diğer kimseler belli usullerin yerine getirilmesinden dahi kaçınmaktadır- 


lar 145 


İngiltere'nin İstanbul elçiliğine Kahire'den 13 Mayıs 1853'te gönderilen bir yazının tercümesinde yabancı elçiliklerin esir 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ticaretinin yasaklanması konusunda ne derece gayret ettikleri görülmektedir. Kahire'den gönderilen yazıda, Musavva'da her sene 200 
kadar Hristiyan çocuk ve kadının satıldığı, köle ve cariye olarak kullanıldıkları yazılmıştır. Ayrıca bunların belli bir süre çeşitli hizmetlerde kullanıldıktan sonra İslamiyet'i kabule zorlandıkları ifade edilmiştir. Yine bayağı bir eşya gibi alınıp satıldıkları üzerine durulmuştur. Esirlerin yakınları ortaya çıktığında ve bunları kurtarmak istediklerinde epey bir çile ve sıkıntıdan sonra salıverilmelerine karşılık olarak haylice akçe talep edildiği ve bunu almadıkça salıvermedikleri anlatılmaktadır. Bunu ise dini gerekçelere bağlamaktadırlar. 
Bu şekilde biçare esirlerin salıverilmesine birçok defa gayret etmişligim olmuştur demiştir.'* 


Yine Kahire'deki İngiliz elçiliği aynı yazıda Musavva'daki konsolosun çalışmalarından bahsetmiştir. Konsolos, “Şasa Nehri ahalisinden Bitre Akinyo ve Belesa adlı mahallin sakinlerinden Berito adlı kadını ve bazı çocukları kurtarmak üzere bundan önce durumu Musavva Müdürü'ne anlattım. Ancak bu esirlerin salıverilmesini epey akçe harcadıktan sonra ancak yapabildim. Menze sekenesinden 10 yaşında- ki bir Müslüman çocuğa dahi yardım edilmek üzere İngiltere konsolosu Mösyö Plowden'in hanesine gidildiğinde o sırada konsolos yerinde olmadığından vekili yardımcı olmuştur. Hemen yakınlarının bulunmasına çalışılmıştır. Bir süre sonra yakınlarının şahitliği ve o sırada İbrahim Paşa'nın desteği ile bu kızın salıverilmesi gerçekleşmiştir. Bu kız Müslüman olduğu için kendisinin salıverilmesi sırasında hiçbir akçe talep edilmemiştir” diye bilgi vermiştir"? Benzer bir konuyla ilgili yine Kahire'den İstanbul'daki İngiliz elçiliğine gönderilen bir yazıda Lord Stratford Canning, çocukların zorla ailelerinden alınması usulünün terk edilmesini istemiştir. Bunun için tedbirler alınması gerektiğini ve ilgili nezâretin bu konuya dikkat etmesini talep etmiştir. Böyle bir durumun devlete olan bağlılığa da sekte vuracağını beyan etmiştir. 
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Musavva'daki İngiliz konsolosun sızlanmaları, Osmanlı otoritesinin Musavva'dan daha başka alanlara yayılmaya çalışılması üzerine de olmuştur. Bu kapsamda 14 Mart 1854'te Musavva'daki İngiliz konsolos Osmanlı yetkililerinin sadece kâğıt üzerinde görünen bir kaza ile beraber himayesi ve herhangi bir menfaati olmayan bir mülkü kontrollerine alıp, oradan daha ileriye Habeş taraflarına doğru genişletmekte olduklarını İstanbul'daki İngiliz elçi Lord Stratford Canning'e bildirmiştir.!* 


Mısır idaresinden alınıp Osmanlı Devleti'nin tekrar tasarrufuna geçen ve Cidde'den yönetilen Musavva'nın idaresiyle ilgili bazı aksaklıklar yaşanmaya başlanmıştır. Bu aksaklıkları aşmak için Mehmed Paşa muhafız olarak gönderilmiş ve bölgenin nazikliğinden dolayı kendisinin seçilmesinde de son derece hassas davranılmıştır. 
Ancak başlangıçta bu düzenlemeler esnasında Yemen'de girişilen askeri harekâtlar, daha sonra Mehmed Paşa hakkında oluşan şikâyetler ve özellikle Musavva'daki konsolosların sızlanmaları Cidde'yi zor durumda bırakmıştır. Üstelik Cidde'nin çok geniş bir alanı idare ediyor olması, maddi ve askeri bakımından Musavva gibi noktaların taleplerinin karşılanmasında da sıkıntıya düşülmesine neden olmuştur. Bu nedenle bir süre sonra Musavva'nın Hicaz'da alınarak Yemen tarafından idaresi gündeme gelmiştir. 


20 Ekim 1853'te Yemen Valisi, Musavva Adası Cidde dâhilinde 
kaymakamlık üzere idare olunmakta ise de mesafesinden dolayı idare ve muhafazası Cidde tarafından ifa olunamayacağından Yemen'e ilhak edilmesini talep etmiştir. Bu istek ve valinin tahriratı Meclis-i Vâlâ'ya havale edilmiştir. Böyle yapılacak olursa bir fayda ve tasarruf var mıdır bu konuda malumatın bilinmek istenmesi üzerine durum istişare edilmek üzere gönderilmiştir.!59 Bu noktada Hazine-i Hassa Nazırı ile de görüşmeler yapılmıştır. 5! 
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İstanbul'da Musavva'nın Yemen'e bağlanılmasında fayda olup olmayacağının Cidde Valisi'nden öğrenilmesine ve kendisine sorulmasına karar verilmiştir. MMusavva'nın Yemen'e bağlanması ile ilgili görüşmeler devam ederken 14 Kasım 1853'te Cidde Valisi'ne kaymakam tarafından Musavva'nın durumu ile ilgili bir yazı gönderilmiştir. Buna göre, Cidde'ye bağlı olup kaymakamlık ile idare edilen Musavva'nın layıkıyla idare olunamadığı adadaki Arapların bazılarının yollarının kesildiği, mallarının ellerinden alındığı ifade edilmektedir. Ahalinin asayişinin sağlanması noktasında Musavva Adası Kaymakamı İbrahim Paşa asayişin sağlanması için 2-3 bölük asker istemiştir. Cidde Valisi bu gibi talepler olduğunda Yemen'in çok uzak bir mesafede olmasından dolayı asker gönderemeyecek olduğu noktasındadır. Durum Meclis-i Vâlâ'ya havale edilmiş Hazine-i Hassa Nazırı Hasip Paşa ile tekrar görüşülmüştür. Ancak yapılan görüşmelerde Cidde'nin şimdiye kadar Habeş bölgesini de kendi içinde tuttuğu Sevakin, Musavva gibi noktaların Cidde tarafından idare olunduğu aynı zamanda mesafe bakımından Cidde'ye daha yakın oldukları Hasip Paşa tarafından ifade edilmiştir. Hasip Paşa'nın bu konudaki endişeleri Meclis-i Vâlâ'da da ele alınmıştır. 2 


Yemen Valisi'nin Musavva'nın kendilerine bağlanırsa daha iyi idare edilebileceğini ifade eden açıklamaları İstanbul'da görüşülürken, 26 Kasım 1853'te Sevakin Kaymakamı Nureddin Paşa tarafından İstanbul'a bir yazı gönderilmiştir. İçeriğinde padişahın istekleri- ne uygun hareket edilse de Cidde tarafından buraya pek ehemmiyet verilmemektedir. Cidde Valisi'ne özel tahrirat yazılarak içeriğinde Sevakin ve Musavva'nın şimdi ve ileride ehemmiyet ve menfaati belirtildikten sonra böyle yerlerden fayda olmayacak olsa bile devletçe lüzumu cihetiyle akçe ve benzeri bir şeyin alınmaması lazım geldiği belirtilmiştir. Bu mahallerin gelirleri artacağı malum olup kaymakamın talep ettiği 50 nefer süvarinin gönderilmemesine şayet Cidde Hazinesi'nin içinde olduğu sıkıntı mani olmuşsa da bu defa oraya epeyce akçe ve özel memur gönderilmesi tasavvur olunmaktadır. 
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Bundan böyle bölgede barış meydana geleceğinden istenilen şeylerin ertelenmesi kesinlikle caiz olmayacaktır. Paşa, muhabere ve mektuplaşmanın zorluğundan şikâyet etmekte olup daha önce tasavvur olunduğu üzere Kızıldeniz'de bir veya iki vapur bulunsa oralarda barış ve huzur, emniyet ve kuvvet meydana gelecektir. Bu yüzden bunun bir an evvel gereğinin yapılmasını istemiştir.5 


Musavva'nın Yemen'e bağlanması üzerine yapılan istekle ilgili 5 
Şubat 1854'te Cidde Valisi'ne son durum bildirilmiştir. Buna göre, Cidde eyaletine bağlı Musavva Adası'nın Yemen eyaletine ilhakı Yemen Valisi'nin gönderdiği yazıdan anlaşılmıştır. Durum Meclis-i Vâlâ'ya havale edilmiştir. Hazine-i Celile-i Hassa Nazırı Hasip Paşa ile durum görülmüştür. Habeş taraflarının iskelesi ve merkez idaresi Musavva Adası'ndan ibarettir. Şimdiye kadar Cidde idaresi altında olsa da zaman zaman Yemen'le bağlantısı olduğu zaten Yemen tarafında olan işlerin yine Cidde üzerinden yürüdüğü belirtilmiştir. 
Mevzu, Meclis-i Vâlâ'da görüşülse de yine durumun iyice araştırılması istenmiştir. Cidde'nin Hicaz ve Yemen'in merkezi noktasında olduğu her taraftan asker ve mühimmat bakımından desteklendiği ayrıca etraftaki Arapların ve diğerlerinin Cidde'ye müracaat ettikleri vurgulanmıştır. Musavva henüz tam olarak idare altında olmadığından her konuda Cidde ile birçok noktadan irtibatlı olduğu ve Cidde'ye bağlı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca ticaret ve benzeri geliş gidişlerinde yine Cidde'yle irtibatlı olduğu söylenmiştir. Eğer Musavva Cidde'den Yemen'e bağlanacak olursa ticaretçe Yemen'le pek bağları olmadığından sıkıntı yaşayacakları, inzibatın sıkıntıya düşeceği, yazışmalarında Yemen'in yine Cidde'yle bağlantılı olacak olmasından Musavva'nın Yemen'e bağlanmasında pek fayda olmayacağı belirtilmiştir."5* Böylece Yemen Valisi'nin isteği kabul edilmemiştir. 


Kırım Savaşı her açıdan Osmanlı Devleti'ni etkileyen ve Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki bağlantıları arttıran önemli bir savaş olmuştur. Bu savaş tüm Osmanlı topraklarını etkilemiştir. 
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Musavva'da bulunan yabancı konsoloslar da bu savaş sırasında İstanbul'daki elçileri vasıtasıyla sözlerini daha fazla geçirme imkânı yakalamışlardır. Musavva'daki yabancı konsoloslar zaten Mehmed Paşa'nın kaymakamlığından ve idaresinden şikâyetle daha önce paşanın görevden alınmasında etkili olduklarından nüfuzları daha da derinleşmiştir. Bu noktada yabancılara karşı takınılan tutum üzerinden bu defa yeni Kaymakam İbrahim Paşa da çok geçmeden yabancıların hedefi haline gelmiştir. 


10 Kasım 1854'te Fransa maslahatgüzarı Benedetti tarafından 
verilen yazının tercümesinde Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş ilan etmesinden beri kaymakam İbrahim Paşa'nın uygunsuz davranışları üzerinde durulmuştur. İbrahim Paşa halkı teskin etmek şöyle dursun daha da galeyana getirecek davranışlarda bulunmuştur. 
Paşa'nın davranışları yabancı tebaanın işlerinde amele kullanmasını önlemek, kendilerine ekmek satılmasını engellemek ve mecliste alenen hakaret içeren sözler söylemek şeklinde kendini göstermiştir. 
Bu davranışları ahaliyi olumsuz etkileyerek geçen 29 Nisan 1854'te Fransa konsolosu Delac'ın üzerine sokak ortasında hücum edilmesine neden olmuştur. Konsolosa çok fena hareket edilmiştir. Paşa'nın bu hareketi cezasız kalmış ve yazdığı mektupları dahi cevapsız bırakılmıştır. Bu davranışlar üzerine konsolos hükümet nezdinde kendisi için hiçbir emniyet hissetmez hale gelmiştir. Bu nedenle tebaasına canlarını ve mallarını korumaları şeklinde beyanlarda bulunmaya mecbur kalmıştır. Bu hareket hakkında Hariciye Nazırı'na da bilgi verilmiştir.” 


Konu son derece can sıkıcı ve Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakacak şekilde geliştiğinden Osmanlı makamları Fransa elçiliğine konuyla ilgili bir yazı göndermiştir. Giden yazıda, geçenlerde Mösyö Delac'ın Musavva Kaymakamı İbrahim Paşa'dan gördüğü muamele yazılmıştı. Bu konuyla ilgi Cidde Valisi Kamil Paşa'ya bir yazı gönderilmiştir. Durumu hal yoluna koyması için valiye gerekli uyarılar 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yapılmıştır. Kaymakam gayet tutucu bir zat olduğundan Avrupalılar hakkında daima nefretten geri durmamaktadır. Davranışları da son derece sert bulunmaktadır. Ancak bu davranışlarından men edilmesinde pek fazla üstüne gidilmemiştir. Bu da birtakım kişilerin kendisine hamilik yapmasından ileri gelmiştir. Bir de kendisi hakkında yapılmış olan teftişten rahatsız olması da mümkündür. Yapmış olduğu eylemleri de kendi nefsinden ileri gelmiştir. Ancak kaymakamın Musavva'da konsolos vekili bulunan Delac ile münasebeti son derece hasmane olmuştur. Bu durum her türlü meselede aralarında irtibatı kesecek noktadadır. Konsolos vekili Delac, mahalli hükümetin desteğine ihtiyaç duymadığından valinin dahi gönderdiği emir ve tembihlerin mahalli hükümet üzerinde hiçbir tesiri olmadığını ifade etmektedir. Cidde ve Musavva'nın durumu böyle olunca sıkıntıda kalacağından bu durum birkaç kere valiye de bildirilmiştir."56 


Musavva Adası idaresinin içinde bulunduğu uygunsuzlukların önünün kesilmesi noktasında alınan tedbirlerin yeterli olmadığı söylenebilir. Hatta becayiş yoluyla Sevakin kaymakamının İbrahim Paşa'ın yerine Musavva'ya tayini düşünülürken Fransız elçiliğinin iltiması üzerine İbrahim Paşa'nın İstanbul'a çağırılması hususunda Babıali karar vermiştir. Bununla beraber vali, Atabey adlı zatı durumu incelemek üzere Musavva'ya göndermek istemişse de İstanbul'dan bu yönde emir gelmediğinden beklemede tutulmuştur. 
Mösyö Delac'a karşı yapılan uygunsuzluklar noktasında bunların bertaraf edilmesi için derhal gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Mösyö Delac bundan önceki yazılarında meselenin ne şekilde zuhur ettiğini açıklayan yazılar göndermişti. Habeş'e bağlı olan yerlerdeki Hristiyan ahali üzerine sebepsiz yere yapılan hücumlar hakkında bilgi vermişti. Onlar dahi Musavva ahalisi hakkında bir vakitte mukabele etmek düşüncesine kapılmışlardı. Bu hadiseler esnasında gayet büyük bir hırsızlık hadisesi ve iki hizmetkârlarının öldürülmesi hakkında yazmıştı. Bu meseleler sırasında yetkililerin ilgilenmemiş 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olması ve bir inceleme yapılmamış olması da Mösyö Delac tarafından bildirilmiştir.!57 


Mesele daha sonra valiye bildirildiğinde vali, kaymakamın davranışlarından ve uygulamalarından ötürü meseleyi bertaraf etmek için hal yoluna koymaya çalışmıştır. Vali, adaya özel olarak bir kayık göndermiştir. Gerekli uyarılar bu kayıkla gidenler tarafından kaymakama yapılacak en ufak bir itiraz veya karşı koyma olursa zorla kayığa bindirilerek kaymakamın Cidde'ye getirilmesi emri verilmiştir. Hicaz tarafında birkaç hizmette bulunmuş olan İbrahim Ağa kaymakamlık vekâletini yerine getirmek üzere Musavva'ya gönderilmiştir. Osmanlı tarafından alınan bu kesin tedbirler ve yapılan düzenlemeler Fransa memuruna ve Mösyö Delac'e de bildirilmiştir. Bundan böyle Mösyö Delac'in hükümete ve Fransız elçiliğine göndereceği yazılarında hoşnutluk ve memnuniyet beklenmektedir. 
Bunun dışında başka gerekli tedbirlerin de alındığı ve bundan sonra konsolosluk ve valilik arasında gayet iyi münasebetlerin olması bek- 


lenmektedir."98 


Savaş durumunda olunması ve Kırım Savaşı'nın Osmanlı Devleti için hayati bir önem arz etmesinden dolayı Osmanlı Devleti, Musavva'da Kaymakam İbrahim Paşa'nın yaptıklarından dolayı görevden alınmasına karar vermiştir. Burada Fransa'nın memnuniyetinin kazanılmaya çalışıldığı dikkati çekmektedir. Bunun yanında yazışmalardan anlaşıldığı üzere İbrahim Paşa'nın davranışları da Osmanlı Devleti'ni zor duruma sokacak şekilde gelişmiştir. Meselenin halli için de kaymakamın görevden alınması en uygun yol olarak görülmüştür. 


Musavva'daki kaymakam ve Cidde'deki valilerin konsoloslara karşı tutumları sık sık Osmanlı Devleti ile ilgili devletler arasında sorun olmuştur. Bu noktada 9 Mart 1855'te İstanbul'daki İngiliz elçi Canning, Musavva'daki İngiliz konsolosuna karşı gösterilen 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muameleden dolayı yine şikâyette bulunmuştur. Bu defa bölgedeki İngiliz tüccarlardan alınan gümrük vergileri sorun oluşturmuştur. Cidde'de nispeten bu hususa dikkat edildiği ancak Musavva'da tamamen aradaki anlaşmalara mugayir hareketlerde bulunulduğu ifade edilmiştir. Hatta bu muamelenin tüm ecnebi tüccarlara karşı da yapılmakta olduğu beyan edilmiştir. Ayrıca Musavva'daki İngiliz konsolosun meşru olan hareketlerine müdahale edilmemesi istenmiştir. İngiltere'nin Habeşliler ile arasındaki anlaşma hükümlerine, Musavva'daki konsolos vakıftır. Kaymakam bu nedenle İngiliz kon- 


solosunu koruyacak yerde olması gerekirken aksine tahkir etmektedir.!5 


Ayrıca yanlarında çalıştırdığı ameleleri bile men etmekte hatta konsolos, kaymakamdan izin almadan kendi hanesini bile tamir ettirememektedir. Bu muamele emniyet gerekçesiyle lüzum dâhilinde gösterilse de yine de kabul edilemez. Kaymakam görevden alındığında yerine gelecek kişi mesul tutulamaz ancak yeni bir kaymakam atanıp eski kaymakam başka bir yere göreve gönderilecek olursa bu değişiklikten de hiçbir sonuç alınamaz. Yeni gelecek kaymakamın Habeş ile bağlantı kurulmasına engel olmaması, konsolosun yanına bir miktar kuvvet verilmesi ve aleyhinde bulunulmaması ve İstanbul tarafından himaye edilmemesi lazım gelmektedir. Osmanlı Devleti hiçbir vakitte yönetmediği bir memleketi zapt etmek ve istila etmek niyetinde olamaz. Bu niyet mevcut Kırım Savaşı'nın sebebi olan hukukun muhafazası ve bağımsızlık maddesine tamamıyla mugayirdir. Yani Osmanlı Devleti'nin bir yandan kendi istilasını yapması diğer yandan da diğerlerinin istiklaline saldırmasının hakkaniyete uymadığını belirten İngiliz elçinin açıklamaları önemlidir." Yine 
21 Mart 1855 tarihli olarak İngiliz elçinin benzer şekilde şikâyetleri 
de Osmanlı makamlarına ulaştırılmıştır.!6' 
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Yaşanan gelişmeler üzerine bölgenin durumu Meclis-i Vâlâ'da görüşülmüştür. 8 Nisan 1855'te Cidde Valisi ile Musavva Kaymakamı'na birer yazı gönderilmiştir. Buna göre, Musavva ve havalisinin zabıtasının sağlanması hakkında bazı ifadeleri içeren Musavva eski Kaymakamı İbrahim Paşa tarafından gelen birkaç kıta tahrirat ile diğer evraklar Meclis-i Vâlâ'ya havale edilmiştir. Havale mealleri bent bent evraka yazdırıldıktan ve lazım gelen mahaller ile muhabere- de olunduktan sonra maddeler hakkında meydana gelen müzakere bentleri yazılmıştır. Bu nedenle icrası uygun bulunarak padişahın da isteği doğrultusunda gerekenler Cidde Valisi'ne bildirilmiştir. 
Beyana gerek olmadığı üzere oraların idaresinde her bir tedbirin layıkıyla yerine getirilmesi, lazım olan tedbirlerin alınması ve hemen icra edilmesi istenmiştir. Aksi halde mesuliyetin kendilerinde olacağı belirtilmiştir. Musavva, Cidde eyaleti dâhilinde olduğundan her bir hususta valiye müracaat edilmesi ve onun üzerine vuku bulacak yazıya uygun çözümüne itina ve dikkat olunması istenmiştir. Padişahın da fermanında gösterildiği üzere gerekli durum hakkında vali tarafından vuku bulacak yazışmanın hâkim bir şekilde olması, kontrol altına alınan şeyhlerin taltifleri ve bu şekilde Osmanlıya ısındırılması ve bunun için ne gibi tedbirler almak gerekirse onların da yapılması istenmiştir.'? Ancak buna rağmen Musavva'daki İngiliz konsolosun İstanbul'daki İngiliz elçiliğine yaptığı şikâyetlerin sonu gelmemiştir. 17 Nisan 1855 tarihli benzer bir sıkıntı yine İstanbul'a aksettirilmiştir."© 


Musavva'da yaşanan gelişmelerden ve konsolosların şikâyetlerinden sonra kaymakam değişikliğine gidilmiştir. Yeni kaymakam, bir dizi tedbir almak ve güvenliği sağlamak üzere bazı çalışmalara girişmiştir. Buna göre, 7 Mayıs 1855'te Kaptan Paşa'ya bazı istekler- de bulunulmuştur. Musavva Adası'nda kullanılmak üzere ihtiyaca göre yerli ahali tarafından şotiye tabir olunan bir kıta gemi inşasına müsaade alınmasından sonra ada kaymakamı Emin Efendi'nin bu 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kere dahi takdim eylediği dilekçe Meclis-i Vâlâ'da mütalaa olunmuştur. Bu hususa dair Emin Efendi'nin daha önce takdim ettiği dilekçe ile yeni dilekçe birleştirilip gereğinin hızlıca yapılması istenmiştir.'©* Böylece İbrahim Paşa'dan sonra etkili olacağı düşünülen ve Musavva'dan gelen şikâyetlerin önüne geçmesi beklenen Emin Efendi'nin kaymakamlığı başlamıştır. 


Kırım Savaşı'nın en yoğun yaşandığı dönemde Musavva'da Osmanlı kaymakamını ve Fransız konsolosu karşı karşıya getiren olaylardan sonra kaymakam daha önce görevden alınmış yerine başka bir isim kaymakam olarak atanmıştır. Bu gelişmenin ardından bu defa Musavva'ya gelip giden Fransızların işlerine bakmak üzere konsolos vekilliği yapan Mösyö Rele başka bir yere atanmıştır. Onun yerine de Mösyö Şovin Pilbaz isminde biri tayin edilmiştir. Kendisine izin verilmesi konusunda 25 Aralık 1855'te istekte bulunulmuştur. 
Bu noktada Cidde Valisi'ne de gerekli yazılar yazılmıştır." Böylece hem Fransa hem de Osmanlı Devleti Musavva'da bazı idareci değişikliklerine gitmişlerdir. 


İngiltere'nin Musavva konsolosu Plowden son derece atik bir şekilde sık sık İstanbul'daki İngiliz elçiliğine yazılar göndermiştir. 
Bunlardan bir kısmı da İstanbul'daki Osmanlı makamları ile paylaşılmıştır.'6 Yine bu gönderilen yazılardan birinde Plowden, Hristiyan esirlerin alınıp satılması yasaklanmış olsa da bazı esirlere zorla din değiştirmeleri için baskı yapıldığına dair bir yazı göndermiştir. 
Esirlere çok fazla baskı yapıldığından esirlerden birinin kendisini telef etmesine güçlükle engel olunabilmiştir. Kaymakam paşanın kendisine ve tercümanına söylediği sözlere nazaran kaymakam, esirleri tekrar Hristiyan olmak üzere serbest bırakmaktansa amiri tarafından parça parça edilmeyi göze alacağını beyan etmiştir. Kaymakam, İslam dini daima kılıç ile kuvvet bulduğundan vahşi ve kâfirler için cebirden başka çare olmadığını söylemiştir. Ahalinin başlıcaları 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yakalanarak kiliseleri yakılmış ve köyleri tahrip edilmiştir. İçlerinden 
340 kişi esir alınmıştır. Mevcut ahalinin dahi Müslüman olmaktansa kendi hane ve mallarını terk etmeye hazır oldukları anlaşılmıştır. 
Halhal kazası dahi 5 senedir bu şekilde tehditlere maruzdur. Şimdi buradan esir alınmış olan şahısların iadesiyle bundan böyle bu şekilde işlere cüret edilmemesini içeren bir yazının Take kaymakamına gönderilmesi lazım gelmektedir.!67 


Cidde Valisi eski Musavva Kaymakamı'nın amiri iken Cidde'de bulunan İngiltere konsolos vekiline söylediği sözlere göre kaymakamın İstanbul'da hamileri olduğundan kaymakama karşı valinin emir vermekten çekindiği düşünülmektedir. Hatta Mısır Valisi İskenderiye'de oturan İngiliz konsolosun iltimasıyla birkaç yüz kaba kurşun için izin vermişken Musavva Kaymakamı savaş halidir diyerek kurşunu zapt etmiştir. Kaymakam, Kırım Savaşı sırasında ahaliyi kışkırtmak için güya Fransa ve İngiltere devletleri Osmanlı Devletinin emir ve fermanına dayalı olarak destek vererek asker gönderdiler diye açıklamalarda bulunmuştur. Camilerde okunmak üzere tüm Hristiyanların mahvolması ve İslam'ın galip gelmesi için bir dua tertip ve tanzim ettirmiştir. Musavva'da hiçbir şekilde zaptiye memurları dahi bulunmadığından geceleri konsoloslar hanelerini kendileri beklemeye mecbur olmuşlardır. Musavva Kaymakamı'nın emriyle Naip Mehmed'in bir miktar başıbozuk neferiyle hareket ettiğinden Hamasin, Mensa, Senhit, Bogos ve Mugara memleketlerinin ve gerek diğer Habeş mevkilerinin desteği ile Fransa konsolosu bu harekete geçişi protesto etmiştir."©8 


Her ne kadar Musavva'daki konsolosların sızlanmaları ve kaymakamları sıkıştırmak için sık sık İstanbul'daki elçiliklere gönderdikleri şikâyetler olsa da Osmanlı Devleti'nin Musavva'daki kaymakamları Osmanlı otoritesini tesis etmek noktasında son derece kararlı bir duruş sergilemişlerdir. Bu kapsamda 18 Mart 1856'da Musavva Kaymakamı Mehmed Emin, kaymakamlığı ile Habeşistan 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arasındaki Hristiyan ve çeşitli kabilelerin yaşadığı dağlar ile hem hudut olup, söz konusu dağların denize yakın kısımları ve burada yaşayan kabilelerin köylerinden Senhit, Mensa ve diğer köyler ile nahiyelerin eskiden beri Musavva'ya bağlı olduklarını yazmıştır. Ancak Musavva naipleri bu köylerle irtibat kurmadıklarından buralar boşta kalmıştır. “Ortaya çıkan boşluktan dolayı da bü yük devletlerin konsolosları bu köyleri ve bunlardan başka Habeşistan'ın başka yerlerini de kendilerine meylettirmeye ve bağlamaya çalışmaktadırlar. Bu konuda alınacak tedbirleri bundan önceki yazımda belirtmiştim. Musavva ile bem hudut bulunan Cebel-i Ali, Musavva'ya bir buçuk gün mesafede, deniz yakası ve kabilesi dahi birçok ağaçlarla doludur. Musavva ahalisinden bazıları gerek bina gerek gemi inşası için buradan malzeme tedarik etmektedirler. Şimdilerde ise yabancı tüccarlardan Fransa konsolosu bu dağa gidip ahşapları elde etmeye çalışmaktadır. İstanbul'dan bir izin gelmedikçe bunun menine cesaret edememekteyim. Buradaki ahşabın çokluğundan dolayı birkaç nefer tarafından ve aracılarla Musavvada bir tersane yapılmasıyla birçok gemi yapılabilecektir” şeklinde ortaya çıkan fırsatlar konusunda da İstanbul'u haberdar etmeye çalışmıştır. "6? Aynı zamanda yabancı konsoloslarla sıkıntıya girmemek için İstanbul'dan gelecek talimatlara göre hareket edeceği şeklinde bir izlenim bırakmıştır. 


Benzer şekilde ve 18 Mart 1856 tarihli olarak Musavva Kaymakamı Mehmed Emin Musavva'da yaşanan başka gelişmeleri de İstanbul'a aktarmak için yazılar göndermiştir. Gönderdiği bir başka yazısında bundan önce Hidivlik makamına da belirttiği üzere Habeş iskelesi konumunda olan Musavva'ya geldiğini ifade etmektedir. 
“Sizin de bildiğiniz üzere Hristiyan kavimler ve İslam ahali esir ticaretinin yasaklandığından haberdar değillerdir. Bunun yanında İslam ahalinin Hristiyanlığa zorlanması karşısında buna dayanamayarak bir seneden beri muharebeler meydana gelmektedir. Henüz hangi tarafın galip olduğu belli değildir. Musavva'ya bağlı sahilde yerleşik Arapların büyük kısmı Osmanlı Devleti'ne nefret beslemektedirler. Bu kabilelerin 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şeyhleri çağırılarak onlara nasihat edilmektedir. Musavva'nın kuzey tarafında epey İslam kabilesi bulunmaktadır. Bunların dahi kazanılması için çareler aranmaktadır. Musavva tarafında bunlar yanında epey Hristiyan köyü bulunmaktadır. 1846'dan itibaren büyük devletlerin konsolosları buralara gelip gitmektedir. Aynı zamanda bunlarla ticaret yapmaktadırlar. Bu ahalileri telkinle din değiştirmeye sevk ettikleri ve değiştirenlerden vergi alınmaması gibi bazı uygulamalar yapmaktadırlar. Bu Hristiyan topluluklar içinde dahi çok sayıda Müslüman bulunmaktadır ve hükümdarları da en büyük reistir. Bundan bir buçuk sene evvel Kasay namında bir şahıs tüfek, cephane ve akçe ile Hristiyan kavimleri toplamış ve tahrikle adı geçen hükümdara karşı esir ticareti yle ilgili sıkıntıyı aşması için müracaat etmiştir. Habeşteki İslam ahalinin başka geçimleri olmadığı için bu sıkıntılar çıkmaktadır. Bunun yanında Amerika'nın ileri gelenlerinden bazılarının gelişlerindeki amacın ne olduğunun ileride anlaşılacağı, ecnebi tüccarların ticaretinin az olduğu Hristiyan kavimlerden bazı fildişi ve hayvan aldıkları görülmektedir” şeklinde haber vermiştir.!” 


Musavva Kaymakamı Mehmed Emin bölgede yaşanan sorunlarla ilgili kesin çözümlerin sağlanması için yapılacak faaliyetler konusunda görüşlerini üstleriyle paylaşmıştır. Mehmed Emin Bey, 18 
Mart 1856'da gönderdiği yazısında, “açıklamaya gerek olmadığı üzere Habeşistan bir bü yük ülkedir ki hiçbir devlette öyle ülke yoktur. Ahalisi savaş ehlidir. Ancak tüfekleri olmadığı için sadece kılıçlarla savaşırlar. 
1.000-2.000 nefer piyade nizamiye askeriyle tüm Habeş ülkesi savaşsız zapt edilebilir. Yabancı devletlerin bu fikir etrafında Musavva, Babü! 
Mendeb ve Yemen'e bağlı Zeyla taraflarıyla ilgilendikleri ve bunun için ısrarcı oldukları tahkik edilmiş ve anlaşılmıştır” şeklinde haber vermiştir.!7! Yaptığı tahkiklerin ne kadar doğru olduğu daha sonra yaşanan gelişmelerde ortaya çıkmıştır. Kaymakam Mehmed Emin, 
2 gün sonra gönderdiği bir yazısında ise Habab'da ortaya çıkan karışıklıklarla ilgilenmek üzere yerinden ayrılacağını ve gittiği esnada 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işlere bakmak üzere kardeşi Mehmed Efendi'yi vekil bırakacağını yazmıştır. 7? 


Musavva Kaymakamı olan Mehmed Emin, bölgenin birçok sorunuyla ilgilenmeye çalışmıştır. 22 Mart 1856'da gönderdiği yazısında, Musavva dâhilinde esir ticaretinin yasaklandığını bundan dolayı bir sıkıntı hali olduğunu ve Hristiyan kavimlerin isyan halinde olduklarını belirtmiştir. Bunların adayı muhasara edebilecekleri ve bunun da devletin şanına dokunacak bir durum olduğunu söylemiştir. Sınır komşusu olan Mısır'dan yardım ulaştırılmasını istemiş, 300 nefer nizamiye ile 50 nefer süvarinin Ali Efendi refakatiyle gönderilmesi talebinde bulunmuştur. Gelen bu kuvvetlerle bir taraftan İslam, bir taraftan da Hristiyan kavimler üzerine yürümüş ve şeyhleri ve ileri gelenleri aman talep etmişlerdir. Durum bu şekilde İstanbul'a bildirilmiştir."73 


Musavva çevresindeki asayiş zaman geçtikçe son derece nazik bir hal almıştır. Kaymakam Mehmed Emin, I Nisan 1856'da Musavva'da eşkıyanın Osmanlı askerlerinden bulduklarını katlettiklerini haber vermiştir. Bu sırada İngiltere konsolos vekili Barroni, İtalya tebaasından olup geliş gidişlerinde bir ay müddetle ikamet etmiştir. Bu sırada Lenber adlı kişiyi konsoloshaneye çağırmış bir dilekçe hazırlanmış ve sureti Cidde Valisi'ne arz edilmiştir. Dilekçede kaymakamın ada haricindeki faaliyetleri ile ilgili iddialar yer almıştır. 
Kaymakam Mehmed Emin bir başka yazısında, kaymakamlık dâhilinden olup adaya iki ve bazıları altı saat mesafede İslam ahalinin eşkıyalar tarafından ezilmekte ve çoluk çocukları dahi eşkıyanın kendi topluluklarına dâhil edilmektedir şeklinde haber vermiştir. Baskınlar sırasında askerlerin duruma müdahil olmasıyla köylülerin bir kısmı köylerine dönmektedirler. Habeş'ten Hamasin kabileleri ahalisi çoluk çocuklarının kendilerine teslim edilmesini istemektedirler şeklinde bölgedeki bir başka gelişmeyi aktarmıştır. Yine kaymakamın 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bir başka yazısında bu çocukların kendilerine verilmesi için Osmanlı 


askerlerinin uğraşmakta oldukları anlaşılmıştır."7 


Musavva Kaymakamı Mehmed Emin Efendi'nin bu dönemde gönderdiği yazılar içinde en dikkat çekenlerinden biri de Habeş'te Müslüman ahali üzerlerine 2 seneyi aşkın Hristiyan kavimleri tazyik etmektedirler ve bu aralıksız devam etmektedir şeklindeki haberidir. Burada dahi melik iddiasıyla naipleri, Hristiyan kavimleri ve Osmanlı askerlerini kalelerden gönderin diye defalarca mektuplar göndermişlerdir. Bu mektuplar hükümette mahfuzdur. Her gün birbirlerine gidip gelmekte ve Musavva'ya bir saatten biraz daha fazla bir mahalde Makalli köyünü kendilerine mekân etmişlerdir. Kendileri burada Fransa'dan yardım istemektedirler. Bunlara müsaade edilirse Habeş'ten başka Musavva'nın da elden çıkacağı açıktır. Vergisi alınan köylerin ahalisini teskin etmekle uğraşılmaktadır. Bu eşkıya naiplerinin kuvvetlerini kırmak ve ele geçirmenin çarelerini bulmak üzere durum arz edilmiştir.!75 


I Nisan 1856'da Musavva Kaymakamı Mehmed Emin, bölgede yaşanan gelişmeleri ve Ali Efendi'nin desteği ile eşkıyanın nasıl bertaraf edildiğine dair bir yazı daha göndermiştir. Yazısında, Barroni'nin isyan eden naipleri kazanarak kendilerine bir kaymakam atanmasını sağlayacağını bildirmiştir. Tercümanlarını dahi güya o konuda göndereceklerini ve Mısır askerlerini bölgeden çıkaracaklarını ifade etmiştir. Bu naipler devlete bağlı olmayıp bir taraftan Hristiyanları toplamakta ve bir taraftan da henüz yerlerine dönmeyen İslam ahalinin zihinlerini çelerek kendi yanlarına çekmeye çalışmaktadırlar. Bunun yanında mallarını ve çoluk çocuklarını sahillerden dağlara sevk etmektedirler. Böylece 6.000-7.000 nüfusla bir muharebe tertibinde oldukları anlaşılmaktadır. Herkesin bir miktar hayvanı varsa da naipler bunları toplayarak çoluk çocukla hepsini dağlara sevk etmeye çalışmaktadırlar. Bu sırada birçok kayıp ve vefat olmuştur. Bundan başka asker gönderilmesiyle ve Mısır askerlerinin 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derhal eşkıya üzere gönderilmesi dilekçesinde Habab şeyhi Hasan Ağa da askerlere yardım edeceklerini haber vermiştir. Bunun için 2.000 nefer olarak ve bu işe uygun Araplardan asker toplayacakları sırada eşkıya önde gelen dağ yollarını tutmuşlardır. Bulundukları mahalleri zapt ederek aşağıdan bir miktar asker ve bir memur gönderilmesine mahsus mektuplar göndermişlerdir. Derhal Mısır askeri eşkıyaya doğru sevk olunmuştur. 


Buraların muhafazasını üstlenen uygunsuz hareketlerden dolayı yardım bahanesiyle bir kısmı Yemen'e gönderilen Osmanlı askerlerinden 100 küsur nefer ve başlarındaki Binbaşı Mustafa Ağa, eşkıya üzerine gitmişlerdir. Ancak şeyhleri ile karşı karşıya gelmekten kaçınarak kimseyi bulamadık diyerek derhal Musavva'ya dönmüşlerdir. Mısır binbaşısı Ali Efendi, dürüst davranarak ve cansiperane bir şekilde eşkıyanın üstüne gitmiş ancak eşkıya çok fazla olduğu için muhasara olunmuşlardır. Bir süre sonra imdat gelmesi ve top ateşiyle eşkıya perişan olmuştur. Eşkıyanın reisleri olan naipleri yakalanmış ve çoluk çocuklarından da 160 kadar bir nüfus esir alınmış ve Musavva'ya dönülmüştür. Ardından eşkıyaların önde gelenleri aman talebinde Musavva Adası'na gelmişlerdir. Peyderpey köylerine çoluk çocuklarını götürmekte iken Naip Mehmed Abdürrahim, Habeş'ten kafile ineceğini haber alarak Hristiyan kavimleriyle bağlantıları olan Arapları toplayarak Musavva'ya dört saat mesafede Cebel-i Ali boğazana varmıştır. Kafileyi topa tutmak niyetinde olduğu söylenen Şeyh Süleyman tarafından haber gelince, derhal yine Binbaşı Ali Efendi, yanına 50 nefer düzenli Osmanlı askeri ilave edilerek sevk olunmuştur. Eşkıya gece vakti bölgedeki boğazı taşla ser ederek ve dağdan taş atarak askeri itlaf etmek kastına girişmiştir. Bu olay müşahede edildikten sonra gerekli tedbirler alınarak asker dağa sevk edilmiştir. Bu sefer dahi eşkıya perişan olmuş ve tamamı ele geçirilmiştir. 
Bunun yanında İngiltere konsolos vekili gönderdiği yazılarında Habeş'te konsolos ikmaline niyet etmektedir. Ayrıca Mısır askeri yerine şimdilik Musavva'da asker olmadığı ve Hicaz'da dahi asker kalmadığı belirtilmiştir. Musavva'da işe yarar 100 küsur nizamiye askeri 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olmayıp Binbaşı Mustafa Ağa adı geçen konsolos vekiliyle ve eşkıya naiplerle yakın olduğundan Mısır askerlerinin burada kalmasıyla adı 


z 


geçen Mustafa Ağa'nın Musavva'dan alınması istenmiştir."76 


Düzen sağlandıktan sonra 26 Eylül 1856'da Musavva'da bulunan 2 bölük nizamiye askerinin Cidde'ye getirilmek üzere olduğu paşa tarafından yazılmıştır. Gereği de Serasker paşaya bildirilmiş ve muhabere olunmuştur. İhtiyaçtan dolayı askerler Cidde'ye getirilmiş olmasına rağmen Musavva tarafında ihtiyaç duyulacak askerlerin uygun yerlerden buraya nakledilmesi isteği Serasker'e bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir.'7” Böylece Osmanlı Devleti asayişin temini için tedbirleri elden bırakmamak üzere hareket etmeye çalışmıştır. 


1856'dan sonra bölgede bir ölçüde asayişin sağlanması hem Mısır hem de Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz'e yatırım yapmalarının önünü açmıştır. Her iki gücün nispeten kendini toparlamış oluşu bu faaliyetlere zemin hazırlamıştır. Bu kapsamda 19 Aralık 1856'da Mısır'ın teklif ettiği ve Kızıldeniz'deki iskelelerle bunun yanında Hicaz sahilleri ile Yemen, Musavva, Sevakin, Kasir ve Basra taraflarına gidip gelecek bir vapur kumpanyası kurulması yerinde görülmüştür. 
Bunun birçok faydaları olacağı belirtilerek müsaade edilmiştir.” 
Osmanlı Devleti de 30 Aralık 1856'da Akdeniz hattına bağlanmak üzere Kızıldeniz'de yapılacak telgraf hattının idaresiyle imtiyaz süresini içeren mukavelenin İngiliz Mösyö Gizborn ile tanzim edildiğini duyurmuştur.!? 


Bu gelişmeler olurken Fransa, 3 Ocak 1857'de Cidde Valisi'ne emirname ile Fransa tarafından Musavva'da konsolos bulunan Siyodele'nin başka bir yere tayin edildiğini haber vermiştir. Yerine de Şovin Pilbaz'ın görevlendirildiği elçilikten bildirilmiştir. Bu değişikliklerle Fransa, Kızıldeniz üzerine olan siyasetindeki konumunu daha da geliştirmek ve derinleştirmek için çalışma içine girmiştir. 


2 Şubat 1857'de Cidde Valisi, Musavva'da bulunan iki bölük 
Osmanlı askerinin Cidde'ye gelmeleriyle diğerlerinin gönderilmesi hakkında gönderilen tahrirata cevaben Serasker'e bilgilendirmede bulunmuştur.'8! Konuyla ilgili olarak Musavva'da bulunan İngiltere konsolosu İstanbul'daki elçiliğine oldukça sert bir şikâyette bulunmuştur. Buna göre Musavva Kaymakamı temin ettiği bir miktar Mısır askeriyle yalnız naibe hücum etmeyerek Hemzain adlı mahallin bazı yerlerini tahrip etmiştir. Pek çok Hristiyan esir edilmiş, haklarında son derece gaddarca davranıldığı o taraflarda bulunan konsolosluğa bağlı memurlar tarafından haber verilmiştir. Eğer Habeş kralı Osmanlı Devleti'ne düşmanca bir tavır içerisine girerse Osmanlı Devleti'nin dahi kendisine aynı şekilde hücum etmesi kabul edilebilir bir durumdur. Ancak durum bu şekilde olmayarak Osmanlı Devleti'nin buraları kendi toprağı ve ahalisini kendi ahalisi gibi görerek hareket etmesinden ileri gelmiştir. Hâlbuki buralar müstakil bir millet elindedir. Konsolos birçok defalar bu durumu İstanbul'daki İngiliz elçisine yazdığını ancak bu konuda kaymakamın kulak asmadığını ifade etmiştir. Konsolosa göre kaymakam Mensa ve Bogos taraflarına ihtarlara rağmen hücum etmekte ısrar etmiştir. 
Bir de Osmanlı Devleti'nin ilan ettiği kararlara aykırı olarak esir ticareti devam etmektedir. Mösyö Pizani bu yazıyı Reşid Paşa'ya takdim edecektir. Bu konuda Musavva'da bulunan memurlara münasip emirler gönderileceği ümidinde bulunduğunu Sadaret'e bildirmiştir."32 Bu teşebbüsler ile İngilizler aslında Osmanlı Devleti'nin Habeş toprakları üzerinde kontrol sağlamasının önüne geçmek düşüncesindedirler. 


Babıali, 28 Şubat 1857'de Cidde Valisi'ne bir yazı göndermiştir. 
Buna göre, Musavva'da olan 2 bölük Osmanlı askerinin Cidde'ye getirilmesiyle yerlerine başka askerlerin ikame edilmesi hakkında 


181 A.MKT.MHM. 106/60. 
182 HR.TO. 319/48 (1857.2.17). 


94 / XIX. Yüzyılda Doğu Afrikada Osmanlılar ve İtalyanlar 


gönderilen tahrirat üzerine derhal 3 bölük Osmanlı askeri Musavva tarafına gönderilmiştir. Musavva Adası hakkında İstanbul'da yeterince malumat olmayıp Emin Efendi'nin gelen yazılarından dahi bir şey istifade olunamamıştır. Dikkat edilmesi gereken bir yer olmasıyla oranın gerçek durumunu bildiren bir yazının gönderilmesi istenmiştir.!83 Ancak Musavva'nın bulunduğu konumdan dolayı asker ihtiyacı yine devam etmiştir. Bunun üzerine 6 Ağustos 1857'de Musavva'nın güçlü bir zabıtasının olması noktasında Yemen tarafından 200 nefer muvazzaf asker tedarik edilmesi ve istihdam olunması lüzumuna dair Musavva Kaymakamı Emin Efendi'nin bazı ifadelerini içeren iki kıta tahriratı Meclis-i Vâlâ'ya gönderilmiştir. Yazılan nokta incelenerek gerçek durum ve icap eden tedbirler noktasında 


yazı gerekli yerlere gönderilmiştir." 


Osmanlı Devleti elinden geldiğince Doğu Afrika'da bir düzen kurmak istese de bazı sıkıntılar Osmanlı Devleti'ni ve bölgedeki yetkililerini zorlamıştır. Sevakin Kaymakamı Nureddin Paşa tarafından İstanbul'a gönderilen bir kıta tahrirat mealinden anlaşıldığı üzere, ne kadar gayret edilse de Cidde tarafından Sevakin'in işlerine ehemmiyet verilmemekte olduğu Cidde Valisi'ne bildirilmiştir. İçeriğinde Sevakin ve Musavva'nın şimdi ve ilerde ehemmiyet ve menfaati bildirildikten sonra böyle yerlerden mali fayda hâsıl olmayacak olsa bile devletçe lüzumu nedeniyle akçe veya herhangi bir para alınmaması usuldendir. Kaymakam Nureddin Paşa'nın talep ettiği 50 nefer süvarinin gönderilmesine şayet Cidde Hazinesi imkân tanımayabilir ancak Kızıldeniz'de bir veya iki vapur bulunsa Musavva'nın da işlerinde faydalı olacağı, emniyet ve kuvvette olunacağından bunun 


dahi bir an evvel gereğinin yapılmasını talep etmiştir." 


Musavva'daki konsolosların kaymakamın esir ticaretine göz yumduğu şeklindeki ihbarları İstanbul'a ulaştırılmaya devam etmiştir. Babıali bu konuda Cidde Valisi'ne 17 Aralık 1857'de bir 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emirname göndermiştir. Musavva Kaymakamı'nın zenci esir ticaretine müsaade ettiği ve bu ticaretten kendisinin dahi istifade ettiği rivayet olunmuştur. Malum olduğu üzere Osmanlı Devleti'nin her tarafında zenci ticareti men edilmiş olduğundan Musavva'da dahi bu yasağa riayet edilmesi lazım gelmektedir. Şu kadar ki Hicaz ahalisinin esir istihdamına eskiden beri alışkın oldukları bilinmektedir. Bu noktada aşama aşama bu yasağa geçilmesi uygun olduğundan Osmanlı Devleti'ne ait memurların buna dikkat etmesi istenmektedir. 
Eğer bu noktada dikkat etmezlerse mesul olacakları ifade edilmiştir. 
Bu ticaretin aşama aşama ve sonra külliyen kaldırılması düşünülmektedir. Eğer kaymakamın rivayet olunan esir ticaretine iştiraki gerçek ise terk ettirilmesi tavsiye edilmiştir.'89 20 Aralık 1857'de aynı konu üzerine yazışmalar yapılmıştır.'8” 26 Kasım 1858'de bu defa Musavva Kaymakamı ile ilgili usulsüzlük yaptığı şeklinde başka iddialar da olunca kaymakam bu iddialara cevap mahiyetinde uzunca bir yazı yazmıştır. Kaymakam bu iddiaların doğru olmadığını olayların gelişimi üzerinden anlatmak istemiştir.'88 


Musavva Kaymakamı hakkında şikâyetlerin devletin üst kademesini fazlasıyla meşgul etmesi sonucunda 7 Haziran 1859'da Cidde Valisi Ali Paşa'ya bir yazı daha yazılmıştır. Buna göre, Musavva taraflarında bu aralık yine zenci esir ticaretine tevessül edildiğine dair rivayetler vardır. Malum olduğu üzere Sudan ve Habeş taraflarından esir nakli Osmanlı Devleti'nin her tarafında zenci ticareti yasaklandığından bu noktada daha önce her tarafa emirnameler gönderilmiştir. Emirnamelerin içeriğindeki talimat hükümlerine uyulmasına devam edilmesi lazım geleceğinden ve içerilerden gönderilen esirlerin ihraç noktası Musavva olduğundan oraya esir getirilmesi ve harice çıkarılmasının yasaklanması için lazım gelen tedbirlerin alınmasına bölgede bulunan Osmanlı memurlarının dikkat etmesi 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ve bunun için tembih edilmeleri istenmiştir.!8? Aynı yazı 21 Haziran 1859'da yinelenmiş ve kaymakama tembih edilmiştir.!” 


Musavva Kaymakamı hakkındaki şikâyetler üzerine 2 Aralık 1859'da Sadrazam Kamil Paşa, Cidde Valisi'ne tekrar bir yazı göndermiştir. Yazısında kaymakamın yasağa rağmen esir alınıp satılmasına müsaade ettiği ve buna dayalı olarak görevden alındığı belirtilmiştir. Yerine uygun biri atanana kadar gerçek durumu araştırmak üzere bu taraftan birisinin gönderilmesi yazılmıştır. Yazıya nazaran kaymakam hakkındaki iddialar gerçek olup durum araştırıldığından tahkikat sonunda kaymakam tayini gerekmektedir. Musavva'nın önemli bir mevki olması nedeniyle liyakatli ve iktidar sahibi ve yabancılarla ilişkilere vukufiyeti olan Pertev Efendi münasip görülmüştür. Durumun Cidde Valisi'ne yazılması ve Maliye Nezâreti'ne bildirilmesi kararlaştırılmıştır."* 


Musavva'da yapılacak bir kaymakam değişikliği ve aynı zamanda Avrupalıların Kızıldeniz üzerine olan ilgilerinin artmaya başlamasıyla bölgeye bir miktar asker gönderilmesi de gerekmiştir. Bunun için 7 Nisan 1860'ta Musavva tarafına bir fırka askerin gönderilmesi lüzumuna dair Cidde Valisi'nin gönderdiği yazı Sadaret'e ulaştırılmıştır.?? Yine güvenlik amaçlı olarak 4 Eylül 1860'ta Mekke Emirine ve Cidde Valisi'ne emirname gönderilmiştir. Musavva havalisinin ahvalinden ve ecnebilerin Kızıldeniz'de ve Habeş sahillerinde olan bazı önemli mevkiler hakkındaki fikirlerine ve hareketlerine karşı ne şekilde tedbirlere teşebbüs edildiği bildirilmiştir. Buradan hareketle Danakil adlı mahallin karşısında vaki Yafi adlı ada ve Musavva Adası'na 20 mil mesafesi olan Desi adlı adaya münasip miktarda aylık ve iaşe verilerek lüzumu kadar müdür, zaptiye neferi gibi memurlar tayin edilmesi kararlaştırılmıştır. İşbu memurların iskân ve ikametleri için az bir masrafla bir yer inşasına ve Musavva'ya bağlı Habab adlı 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mahalde olan aşiretler ahalisinin esaretinden kurtarılarak teminleri ne şekilde olacağı üzerinde durulmuştur.” 


Osmanlı Devleti'nin nasıl ve ne suretle bir idare tesisine çalışmakta olduğuna dair ifadeler Musavva Kaymakamı Pertev Efendi tarafından yazılıp Cidde valisine gönderilmiştir. Bu çalışmalar vali tarafından Meclis-i Vâlâ'ya havale edilmiştir. Zikrolunan müdür, zaptiye neferleri gibi memurlar tayin ve ikamesi, işbu memurlar için uygun yerler yapılması, muhafazalarının sağlanması aşiret ve kabilelerin itaat altına alınması devletçe birçok fayda sağlayacaktır. Devletçe faydası yanında ahalinin, aşiretlerin esaretinden kurtarılması da mümkün olacaktır. Bu noktada kaymakamın bu çalışmaları yapması ancak içte ve dışta bir sıkıntıya mahal vermemesi için dikkatli olması tavsiye edilmiştir. Bu konuda gerekli hazırlıkları yapmasına da müsaade edilmiştir. Alınan bu kararlar daha sonra padişaha sunulduğunda padişah da bu yoldaatılan adımları yerinde görmüş ancak kaymakamın dikkat etmesi gereken hususlarda Meclis-i Vâlâ'nın gösterdiği noktaları hatırlatmıştır.'9* 


5 Ekim 1860'ta Musavva Kaymakamı Pertev Efendi, Cidde Valisi Ali Paşa'ya Musavva'nın durumu ile ilgi yazısını göndermiştir. 
Yazısında Bekir Ağa'dan öğrenildiğine göre ve yapılan tahkikatlar neticesinde Musavva Adası'nda ve elli saatten fazla mesafesinde Musavva Kaymakamlığı dâhilinde Habab diye anılan mahallerde bulunan isimleri belli aşiret ve kabilelerden birinin ve bir miktarının da şeyhlerinin yapılan tembihlere aykırı davrandıkları görülmektedir. 
Sadece bu şeyhler değil onların çoluk çocukları da esir etme işine karışmaktadırlar. Mensup olduğu aşiret şeyhinin hizmetinde kullanılmak veya şeyhleri tarafından düşük bir akçe ile köle ve cariye gibi satılmaktadırlar. Adı geçen aşiretlerden bazı ileri gelenler buna tamah etmediğinde durum anlaşılmıştır. Hadisenin ortaya çıkması üzerine birer ikişer riyal verilerek bu işlerin terk edilmesi sağlanmıştır. Ancak iki üç seneden beri acizlerden sesleri çıkmayacak olanları 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önceki eza ve şiddeti tekrar göstererek kıyam ettikleri haber alınmış- 


tır. Bu manzara ne dinen ne aklen insaniyete sığmamaktadır."” 


Osmanlı Devleti'nin tüm yerlerinde olan kanunlar Habeşistan'da da geçerli olduğundan bunun önünün alınması gerekmektedir. Bu iş için asker kullanılması durumunda Habeşistan'daki yabancılar gizliden ahaliyi kışkırtabilirler. Onlar bu noktada Habeşlileri teşvik etmektedirler. Ancak bu durum büyük bir fenalığın çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden bu meselenin kesin olarak halledilmesi büyük bir zorunluluktur. Bu işleri halledebilmek için kuvvete ihtiyaç vardır. Ne var ki Musavva Kaymakamlığı'nda 200 nefer başıbozuk askeriyle bu âdetin iptal edilemeyeceği açıktır. Ancak aşiretlerin ileri gelenlerinden bazıları birer gerekçe ile çağırtılarak onları ikna ederek bu işi halletmenin yolları aranmaktadır. Bu işin çözülmesinde söylemeye hacet olmadığı üzere Mısır'a bağlı Habab ile hem hudut olan Sudan havalisi dahi Osmanlı memleketi olduğundan orada mevcut bulunan Mısır askeri dahi Osmanlı Devleti'ne bağlıdır. Bu nedenle başka bir yerden asker gönderilmesine gerek kalmadan hemen bir memur gönderilip Sudan tarafından lüzumu kadar askerin birkaç saat zarfında Habab'a girmesiyle durumun çözülmesi mümkündür. 
Böyle olduğunda mesele tamamen iptal olacağından 100.000 nüfustan mürekkep bir ahali memnun olacak ve padişaha duacı olacaktır denmiştir."? 


Aynı şekilde 5 Ekim 1860'ta Musavva Kaymakamı Pertev Bey tarafından Cidde Valisi Ali Paşa'ya mevcut durumu anlatan uzunca bir yazı gönderilmiştir. Bu tarafa gelişimde müşir beye takdim ettiğim dilekçemde ima olduğu üzere Habeş kıtasında olan hâkimler ve zabitlerden ziyade kuvvetli olan Gondar hâkimi Teodoros, İngiltere ve bundan biraz daha aşağıda olan Tigray eyaleti hâkimi Nikosi, Fransa'ya yakınlaşmışlardır. İngiltere ve Fransa böylece bunların fikirlerini bulandırıp kendilerine meylettirecek ve bağlayacaklardır. Musavva'daki İngiliz konsolos kendilerini birçok vaatlerle 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kışkırtmaktadır. Birçok şehir, kasaba ve köy olsa da İslam ahaliden zabitler tayin edilebilir. Adı geçen havalide olan İslam ahali Hristiyanlara nispetle bazı mertebe müsaadeye mazhardırlar. Bunların İsa dininden olanlara karşı artık tahammüllerinin kalmadığı, eğer bir arada hareket edilirse tüm hâkim ve zabitlerin Habeşistan'dan çıkarılacağı, diyar diyar sürünecekleri, kendilerine verilen nasihatleri can kulağı ile dinlerler ve amel ederlerse dini gayretlerinin de etkisiyle ayrıca gördükleri himaye ile Habeşlilerin rahat edeceklerini İngiltere'nin Musavva Konsolosu kendilerine telkin etmektedir.!?? 


Bu konsolos daha önce yazıldığı üzere hayli seneler Teodoros'un yanında müsteşarlık yapmıştır. Bundan önce de Tondarek haricinde idam olunan Plowden ile şimdilerde Teodoros'un yanında bulunan 3 nefer ve isyana gelip giden İngilizler tarafından Teodoros ile Kosta'nın muhafazasındadır. Fransa tarafından Nikosi'nin yanında memur yoksa da eyaletin merkezi olan Adave ile civarında vaki Honrin'de birkaç seneden beri bulunup daha önce Teodoros'tan çekinerek Musavva'ya ve hudut üzerinde yerleşik bazı mahallerde savaşmış olan rahipler vardır. Ayrıca Fransa'dan gelip gidenler tarafından Nikosi'ye destek verildiği istihbar edilmekte ve araştırmalar sonucunda anlaşılmaktadır. Mevcut durumda Habeşistan'ın. 
Musavva'dan başka limanı yoktur. Bu yüzden Habeşliler mallarını satmak ve kendilerine ihtiyaç olan malları almak için yılda bir kere 500'ü aşkın kişi ile Habeşli iki kafile olarak birbirlerini müteakip Musavva'ya gelmektedirler. Ayrıca sürekli 25-30 veya 40 adam geldiğinden oralarda vuku bulan tebligatın doğruluğunu teyit etmek kastıyla bunlardan Hristiyan bulunanların burada muavenete bağlı işleri olduğunda güya Avrupalı devletler halkından gibi ilgi görmek istemektedirler.!?8 


Musavva'da ticaret eden beş on tüccarın her birini birer isnat ile suçlu çıkarıp buradan çıkarmak için kâh yasak olan zenci esir ticaretini gizlice yaptıkları kâh bu havali önde gelenlerinin ticaret 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erbaplarının menfaatleri zenci esir ticaretinden hâsıl olmakta iken bunun yasaklanmasına yabancılar sebep olmuşlardır. Bundan dolayı nasıl olur ise olsun hemen burada bulunan konsoloslar ile ecnebilerin idamları hususunun zikredilmesinden bahisle, İngiltere ve Fransa'nın Musavva'da bulunan konsolos vekilleri tarafından ikide bir şikâyet arz etmektedirler. Bunların birer ikişer buradan gönderilmeleri için sebepler üretilmekte ve sürekli şikâyet edilmektedirler. 
Önceden yabancı tüccardan birinin ahaliden olan biriyle sıkıntısı olduğunda iddia sahibi tercümanıyla mahalli hükümete gelirdi. Ancak bu kaideye riayet etmek yerine hemen adam gönderip hakkında işlem yapılması istenenin çağırılıp, gelişi güzel yargılandığı olmaktadır.'” 


Memleketin başlıca mevzularında yabancıların da reylerinin alınması eskiden beri vardır. Tüccar ve ecnebi tebaanın işlerine zarar veren yakıp yıkan kabileler vardır. Musavva'ya gelmemden itibaren bunları teessüfle size bildirmiştim. Hatta bu kabileden olarak sizin de bildiğiniz üzere bu tarafa gelen giden Mekke'de bulunduğum sırada Musavva'nın en önde gelen tüccarlarından Ali Bacind'in gizli olarak Musavva'dan cariye çıkardığı ve yabancıların minarelerde ezan okunmamasını istedikleri Ali Bacind'in de buna uyduğu şeklinde haber getirmişlerdir. Ali Bacind'in sürülmesi konsolos vekili tarafından istenmiştir. Konsolos vekilinin yazısı üzerine Cidde'de bulunan İngiltere ve Fransa konsolosları tarafından bu işlemin yapılmasında ısrar edilmiştir. Ancak Musavva'ya dönmemden sonra mesele yeniden incelenmiş ve Ali Bacind'in sürülmesine asla lüzum görülmemiştir. Bu istek gayet güzel bir şekilde üslubuyla bertaraf edilmiştir.?99 


Yabancıların bu muameleden meram ve maksatları ileride istifadelerine fırsat yaratmak ve Habeşlilerin kendi tesirlerini görmelerini, kendilerine meyletmelerini sağlamak ve işinde gücünde kendilerine uymayan tüccar ve bazı şahısları kaçırtmaktır veya hükümet 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eliyle sürülmelerini sağlamaktır. Böylece Musavva'nın ticaretini de bütün bütün Hint havalisinden olup Banyan tabir olunan ve Musavvada bulunan az miktardaki tüccar ile Avrupa ahalisinden olup pek az sermayeleri olan ve Musavva'da bulunan 5-10 adamın eline geçmesini sağlamaktır. Ahaliyi dahi tüccar ve muteber isimlerden ibaret olarak birer ikişer yabancılara meyletmeye ve iltica etmelerine mecbur bırakmaktır. İngiltere'nin konsolos vekili Barroni memuriyet ve hizmette bulunmayıp daha önce idam edildiği yukarıda belirtilen Plowden'in uşaklığı ile Musavva'ya gelmiştir. Plowden, Habeş içlerine gittiğinde bunun elinde yazısı bulunmak münasebetiyle gelip gidecek evrakın alınması ve gönderilmesi için kendisini Musav- 


va'da bırakmıştır.? 


Barroni, haylice vakitten sonra kendisine verilen konsolosluk vekâleti sıfatını büsbütün John Russel'in müsteşarlığı gibi görmüştür. Barroni'nin memuriyet zannı dahi zihninde tecessüm ettiğinden bu fenalıkların define uğraşmakta olduğumdan türlü türlü isnat ve iddialara kalkışarak nihayet sefaretleri aracılığı Babıali'nin tacizi- ne kıyam edecekleri anlaşılmıştır. Pertev Efendi, bunların idareten şikâyetlerini en üst seviyelere kadar çıkartmaktan ziyade baş başa görüşmelerle ve gerektiğinde yapılacak müdahalelerle yerinde olacağı kanaatindedir. Söz konusu iddialarını ve isteklerini resmiyetten çıkararak münasip bir lisanla dostluk çerçevesinde kanunlara uyarak halletmek gerekir. Ancak yukarıda ifade edilen hareket ve zararlı müdahaleleri memuriyeti sırasında meydana gelmeyip Musavva'ya gelip giden Habeşlilerden öğrenilmiştir. Pertev Efendi bu bilgileri yabancıları himayesi neticesinde sohbetlerde öğrenmiştir. Yabancıların isteği ile müdahalede bulunmayacağını ahali ve tüccarlara gösterdiğinden Musavva'daki tüccarlar da bu tutumdan memnun kalmışlardır.?*? 


Musavva Limanı, Habeşistan'ın üretiminin dışarı sevk edilebil- 


diği önemli bir yerdi. Musavva'nın pazar ve dükkânları, Habeşistan 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ve Arabistan'dan gelen tacirler arasında bir toplanma yeriydi. Musavva'nın tüccar cemaati, Yemen ve Cidde'den gelmiş olan bir miktar Arap tacir ile mahalli Müslümanlardan birkaç yüz tacirden meydana gelmişti. Mahalli tüccarı teşkil eden Habeşli Müslümanlara Ceberti denmekte olup, küçük çapta ticaretle meşguldüler. Böyle olmakla beraber Adave, Gondar, Gojam ve güneybatı Habeşistan ile kervan ticaretinde çok faal bir rol oynamaktaydılar. Bir kısmı da sahip oldukları gemilerle Hicaz sahilleri, Basra Körfezi ve Hindistan ile irtibat halindeydiler.?9 Ancak bu Müslüman tüccarlar, yabancı konsoloslar tarafından hedef olarak görülmüştür. Bu tüccarların varlığı bölgede yürütülecek faaliyetlere engel olarak görüldüğünden kendilerine belli suçlar isnat edilerek etkisiz hale getirilmek istenmiştir. 
Ancak Pertev Efendi'nin bu konuda uyanık davrandığını söylemek mümkündür. 


Pertev Efendi, göreve başladıktan kısa süre sonra meseleleri gayet yerinde bir şekilde kavramış gibidir. Onun gönderdiği yazılarda Avrupalıların ve onların Musavva'daki konsoloslarının gayretlerine son derece vakıf olduğu görülmektedir. Kendisinden önceki kaymakamlardan farklı olarak gerginlik üzerine işleri halletmek yerine daha diplomatik esaslara uyacak şekilde hareket etmeye çalıştığını da söylenebilir. Gelişmeler bu şekilde devam ederken Cidde Valisi Ali Paşa, 13 Ekim 1860'ta Musavva Adası dâhilinde yer alan Habab şeyhlerinin verilen talimat ve tembihlerin dışına çıktıklarını İstanbul'a haber vermiştir. Birçok kimseyi ve çoluk çocukları da esir almaktadırlar. Bu işi suhuletle çözmek ve bu şeyhlerin yabancılara meyletmelerini de engellemek gerekmektedir. Bu tür şeylere fırsat vermemek için yapılması gereken işlere dair Musavva Kaymakamı Pertev Efendi'nin iki kıta tahriratı Sadarete gönderilmiştir.“ Bir 
yandan da Musavva'nın güvenliğini sağlamak üzere bir görevli 29 
Aralık 1860'ta oraya gönderilmiştir.” 
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6 Mart 1861'de Musavva Kaymakamı Pertev, daha önceki yazılarında olduğu gibi uzun uzadıya Musavva'daki esir ticaretinin durumuna ve alınan tedbirlere dair bir yazısını da Hariciye Nezâreti'ne göndermiştir. Gönderdiği yazısında, bu aralık Musavva taraflarında zenci esir ticaretine başlandığı rivayet edilmektedir. Bu ticaret yasaklandığından tekrar başlaması sebeplerinin kendiliğinden ve halkın elinde bulunan esirlerin salıverilmesi ve bir elden diğerine geçmesi engellenecek olursa ahalice bu durum şikâyet edilecektir. Bu nedenle hadisenin iki tarafına dahi itina ve dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Bu noktada daha önce gönderdiğim birkaç yazı ve Sadaret'ten gelen emirname tarafımdan alınmıştır. Yasağın icrasından sonra üçer beşer ve bazen sekizer esirin Musavva İskelesi'nden hareket eden kayıklara gizlice konularak ve bazı kayıklar Musavva Adası'na 3 saat mesafesi olan Bayram köyüne ve bazen gemiler daha ötesine gidip esirleri alarak Cidde ve Yemen tarafına nakletmektedirler. Bu nedenle ecnebilerin şikâyetleri meydana gelmektedir. Gerek Cidde ve Mekke'de bulunduğum günlerde ve gerek Musavva'ya geldiğimde mesele tarafımdan etraflıca soruşturulmuş ve incelenmiştir.?“ 


Musavva ahalisinden pek çok kimse zenci esir ticaretine itibar etmiş olduğundan memleketten bulunanlara bizzat ve dışardan olanlara ve Cidde tarafından gelenlere zihinlerine güzelce yerleşecek şekilde durum anlatılmıştır. Böylece burada bulunan ecnebilere de fırsat doğurmayacak şekilde hareket edilmektedir. Ancak bazı tamahkârlar bu işe devam etmek istediğinden Musavva Kaymakamlığı'na bağlı bulunan sahillerden esirleri karşı taraflara geçirmelerine meydan vermemek ve gelip gidenlerin durumu ve unvanlarını soruşturmak için Musavva Adası'na bazı memurlar tayin edilmiş ve yerleştirilmiştir. Bunun yanında memurlar kayıklar vasıtasıyla sahilleri kontrol etmektedir. Bunların adı geçen Bayram köyüyle o taraf sahillerine yanaşıp da esir almamaları noktasında oralara başıbozuk askerinden lüzumu kadar adamlar da gönderilmiştir. Bunun yanında daha uzakta iki günlük mesafe geçildikten sonra buraya ait bazı 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mahallerden yanaşıp esir almaları mümkün bulunan kayıkların içlerine mahsus memurlar konularak Cidde'ye ve Yemen'e kadar gönderilmektedirler.27 


Esir ticaretinin yapılmamasına dair yasağın uygulanmasına halen devam edildiği cümlenin malumudur. Ecnebiler tarafından dahi bu gayretler birçok defa konuşulmakta ve hakkı teslim edilmektedir. 
Ancak bundan birkaç ay evvel Cidde Valisi'nden aldığım bir yazı ile Ali Bacind Musavva gümrük memuru eski Yakup Ağa'ya bir köle ile bir cariye satmış ve bundan bilgim olmamıştır. Mekke ahalisinden Şeyh Seyyid Cafer binip Cidde'ye gittiği kayığa bindirilen 8 nefer başıbozuk askerinin gözleri önünde 34 esir kullanılmış olduğu Musavva'da oturan İngiltere konsolos vekili Barroni tarafından Cidde'de oturan İngiltere konsolosuna yazılmıştır. Konsolos vekilinin yazısı söz konusu yasağın men edilmesi için tarafımdan sarf edilen bunca gayretle tabanı tabanına zıt görünmektedir. Hatta hakkımda bir nevi esir ticaretine giriştiğim isnat edildiğinden zikr olunan mektupta suretini konsolos vekili Barroni'ye gösterdiğim iyi niyet ve aramızda geçen tanışıklığı kullanacak olsam üzerimde bulunan rütbe ve memuriyete yakışmayacaktır. Söz konusu isnadını ispat edebildiği halde Osmanlı makamları tarafından bu makamda hiçbir şekilde kalamayacağım, mahkemeye ve askerlerin dahi soruşturmasına hazır ve amade olduğumu belirttim. Musavva'da oturan Fransa konsolosu Mösyö Cleber'e de bu durumu beyan ettim.?*8 


Mösyö Cleber konsolos vekili Barroni'nin yanına giderek söz konusu ifadelerimi kendisine söylemiştir. Vekil Barroni bu iki hususu Cidde ve Aden'e yazmış ise de Ali Bacind'in Yakup Ağa'ya satmış olduğu köle ve cariye hakkında olan malumatı sonradan duyarak yazdığını belirtmiştir. Hatta buradan zenci esir çıkarılmaması hakkında olan mesai ve gayreti ahaliye yapılan nasihatlerle ilgili memnuniyet ve teşekkürlerini belirttiğini Konsolos vekili Barroni, Mösyö Cleber'e ifade etmiştir. Bu konuda yazdığı mektupların müsveddesi 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olmak üzere bir kıta evrak dahi göstermiştir. Fakat Seyyid Cafer'in kayığa esir koyduğu hususu bir kişi tarafından kendisine söylenmiş ise de bunun ismini açıklamakta sakınca gördüğünü hikâye etmiştir. 
Mösyö Cleber, zenci esirlerin bu taraftan ihraç olunmaması için herkesin malumu olan gayretlerimi valiye ifade etmek üzere Cidde'de oturan Fransa konsolosu Mösyö Rosi'ye yazmıştır. Adı geçen Yakup Ağa'nın bir köle ve cariye satın almadığı konsolos vekilinin ifadelerinde itiraf edilmiş olup beyanına hacet kalmamıştır.?99 


Seyyid Cafer'in iki eşiyle yasaktan 3 sene önce Sudan havalisin- de iken aldığı 3 cariyesi ve yanında bulunan 4 dervişin dahi birer eşi bulunduğu herkes tarafından bilinir. Bundan başka cariye ve köle, binecekleri kayığa konulacak olur ise tutuklanmaları ve alınmaları noktasında alınan tedbir icabınca Musavva Adası karşısında Cerar İskelesi'nden başıbozukların nezâretlerine verilmiştir. Bunlardan başka cariye ve kölelerin iskeleye götürülmediği söz konusu nezâret tarafından tarafıma ifade edilmiştir. Konsolos vekili Barroni, adı geçen Yakup Ağa'nın köle satın aldığını layıkıyla araştırmaksızın yazmış ve sonra yazısını yine kendisi tekzip etmiştir. Köle ve cariye maddesi gibi Seyyid Cafer'in bindiği kayığa dahi öyle esir konulmadığı ve bu hususun yanlış olduğunun ortaya çıkmasından sonra Barroni işin muhakeme edilmesine asla yanaşmamıştır.?"9 


Bu noktada meydana gelen yazıdan ortaya çıkan mahcubiyeti ifade etmek üzere birçok defa Fransa tebaasından İstefan'a açıklama- da bulunmuştur. Bir gün İstefan ile beraber tarafıma gelip koynun- dan bir kâğıt çıkarıp bunların, söz konusu yasağın devamı hakkında herkesin malum olan tedbirleri ele aldığı ve Cidde ile Aden'e yazacağı mektupların müsveddesini ve okumak üzere getirdiğini tarafıma ifade ve beyan etmiştir. Bu müsveddenin okunmasına hacet olmayıp sözlü ifadesinin yeterli göründüğü tarafımdan söylenmiş ve bu müsveddeler okutturulmamıştır. Yasaktan önce ahalinin ellerinde bulunan esirler için tarafımdan bir şey söylenmeyip bu hususa dahi gayet 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itina ve dikkat edildiği, önceden halkın elinde bulunan esirler başka mahallere götürüldüğü gibi burada öyle çok fazla esir alınıp satılmadığı belirtilmiştir. Bir senede 8-10 köle bir elden diğerine geçmekte ise de eskiden ahalinin ellerinde bulunan bütün esirlerin belirli bir süre zarfında arkası alınmak üzere bunların feshedilmesi çaresi düşünülmektedir. Gece gündüz düşünmekte olan vekil Barroni'ye o şekilde esirlerden birinin müracaatında emsaline ibret olacak şekilde ve ahalinin kızgınlığı ve şikâyetini çekecek derecede çalışıp nihayet tarafımdan bunca müşkülatla yapılan tebligatlar, Mösyö Cleber tarafından vekil Barroni'ye anlatıldığında kendisi süküt etmiştir.?"! 


Konsolos vekili Barroni, bu eylemlerini devletinin menfaati ya da her ne sebeple yaparsa yapsın yerine geçtiği elçilerin çalışmalarına yakışır şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Musavva'da bulunan İngiltere tüccarının işlerini görmek, hükümete ait işlerini takip etmek noktasından hareketle vekil Barroni ile şimdiye kadar hiçbir şekilde şikâyete neden olacak bir durum meydana gelmemiştir. Barroni, gayretli görünmek için sık sık tarafıma gelmekte ve her bir gelişinde kendisine gayet iyi davranılmakta ve memnun olması için çalışılmaktadır. Bu vaziyet de herkesin malumu olduğu halde böyle gerçek olmayan ve asılsız esir maddesinden dolayı tarafıma gelmemesi gariptir. Ancak işbu hareketinde gelmemesinden kasıt kendisinin iyi karşılanmamasıyla ilgili değildir. Kendisi aslen İtalyan olduğundan ve şu anda üzerinde bulundurduğu konsolos vekâleti İngiltere tarafından resmen icra olunmamış ve görevlendirilmemiştir. Geçen sene Habeş içerisinde öldürülerek vefat eden İngiltere konsolosu Plowden'in adeta hizmetkârı bulunduğu halde elinde yazısı bulunmasından dolayı Plowden, Habeş içerisindeyken gelen giden evrakı göndermek ve burada bulunan İngiliz tüccarların işlerini görmek için Barroni'yi vekil tayin etmesinden kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere İngiliz olmayanlara belirli bir süre hizmet etmedikçe ve bu hizmetini göstermedikçe konsolosluk memuriyeti verilmediğinden ve İngiltere tarafından Musavva'ya konsolos tayin olunup gelmesi 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beklenen Mösyö Camaron tarafından vekâlet görevinde kullanılıp kullanılmayacağı hakkında vekil Barroni endişelidir.?"? 


Barroni, kendisinin başka bir hizmette başarılı olamayacağını bildiğinden ve İngiltere nazarında başka bir iş göremeyecek durumda olmasından hiç olmazsa memuriyetinde kalmak için uğraşmaktadır. 
İngiltere'nin dikkat ettiği esir maddesi işinde itinalı ve dikkatli olduğunu anlatmak ve şu vesile ile konsolos yardımcılığını koparmak için bir cariye ve kölenin satılması ve kayığa bindirilmesi konusunda yeterince araştırma yapmadan kulaktan kulağa söylenen şeyleri sonrasını düşünmeden gerçek gibi yazmıştır. Bu suretle kendisini göstermek düşüncesinde bulunmuştur. İşbu yazım ortadayken Barroni, geçen sene Habeş'te katledilen Plowden'in vefatı yıldönümü birkaç gün sonra gelecek olduğundan, gerekli masrafları kendisinden karşılanmak üzere 5-10 topun kaleden attırılmasını istemiştir. 
Barroni, konsoloshanenin Arapça mektuplarını yazmakta olan Abdullah Efendi'yi özel olarak tarafıma gönderip teklifini ve talebini iletmiştir. Görevde bulunduğum süre içerisinde böyle bir masrafla devlet memurlarının vefatları yıldönümlerinde kalelerden ve gemilerden top atıldığı tarihlerde dahi görülmemiştir. Mamafih böyle hayatlarını kaybeden dost devlet konsolosları için Avrupa'da olduğu gibi top atılması bundan önce İstanbul'da bulunan bazı memurlar tarafından yazılmışsa da öteden beri böyle bir şeyin yapıldığına dair bilgim olmadığı söylenmiştir. Bu top maddesi gayet münasebetsiz ve boş olduğundan, Osmanlı Devleti'nden buralara gelip giden bulunmaması nedeniyle Barroni'nin gerçek niyetleri anlaşılamamaktadır. 
Barroni'nin daha başka uygunsuz hareketlerinden sarfı nazar ederek durum bu şekilde bildirilmiştir.?"* 


Musavva Kaymakamı Pertev Efendi'nin yoğun gayretlerinden 
sonra Babıali de kendisini destekler mahiyette yazı göndermiştir. 3 
Haziran 1861'de Musavva Kaymakamı'na gönderilen yazıda, zenci esir ticareti yasağının sağlamlaştırılması üzerine Musavva'da oturan 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İngiltere konsolos vekilinin bu iş için giriştiği bazı eylemler ve geçen sene Habeş'te telef edilen konsoloslarının vefatı günü için top atılması teklifinde bulunduğu anlaşılmıştır. Vekilin bu davranışı gayet uygunsuz görülmüştür. Bunun için söz konusu İngiliz elçiliğine tebligat yapılması ve hükümdarların doğum günlerinden başka hiçbir vakitte konsolosların top attırmaya hakkı yoktur. Bu noktada vekile verilen cevaplar yerinde görülmüş ve esir ticareti maddesinde yine şimdiye kadar tutulan yola devam edilmesi istenmiştir. Ayrıca şikâyetlere ve uygunsuzluklara meydan verilmemesi hususuna dikkat etmesi tembih edilmiştir.?!* 


Musavva Kaymakamı Pertev Efendi, Musavva'da yapmakta olduğu düzenlemelerle ilgili Mekke Emareti'ne de | Ocak 1862 tarihli bir bilgilendirme yapmıştır. Büyük Avrupalı denizci devletlerin bir süredir Habeşistan'la kurdukları münasebet ve muamelelerini ileride kuvvet ve zaman bulduklarında hayata geçireceklerini beyan etmektedir. Bunlar Musavva'nın kuzeyinden Babül'l Mendeb'e kadar Habeş sahillerinde olan Danakil tarafındaki bazı yerleri yüklü miktarda akçe vererek almak düşüncesindedirler. Ayrıca buradaki ahaliye belli bir süre geçtikten sonra servetlerinin artacağı şeklinde taahhütler vermektedirler. Bu şekilde senet karşılığı arazilerine yerleşmeyi düşünmektedirler. Bunun birçok yönden sıkıntılara sebep olacağı çok açık bir şekilde kendini gösterdiğinden önünü almak gerekmektedir. 
Bu noktada mahsusi bir maruzatla 28 Şubat 1861'de Babıali'ye yazılmıştır. Gönderilen emirnamede bir vakitten beri söz konusu sahil aşiret ve kabilelerinin kazanılması hususunda gayret edilmesi istenmiştir. Buraları daha iyi idare etmek için tayin olunacak müdürlere kazanılacak aşiret ve kabile şeyhlerinin isimleri ve büyüklüklerine göre münasip miktarda maaş verilmesi ve başka işlerde de kolaylık sağlanması emredilmiştir.?"5 


Musavva Adası'na 20 mil mesafesi olan ve ahalisinden satın 


alınmasına ecnebiler tarafından birçok defa girişilmiş olan Desi 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(Disseh) Adası şeyhleriyle ileri gelenlerine bir şekilde nasihatler yapılması istenmiştir. Bu şekilde gayretlerle birlikte Naip Mehmed Abdürrahim'in akrabasından ve Arkiko ahalisinden Mahmud adı geçen Desi Adası'na müdür olarak atanmıştır. Maiyetine 5 nefer zaptiye tayin olunarak mahallinde ikamete başlamıştır. Bunlar için lüzumu olan hane dahi az bir masrafla inşa edilerek gönderilen sancak her Cuma günlerinde asılmaktadır. Bu teşebbüslere nazaran kazanılması düşünülen Danakil havalisiyle berisindeki Bil Asir ve Zula taraflarında bulunan aşiret ve kabileler Sabık Naip İdris'in kardeşi Ahmed Aray vasıtasıyla verilen teminat üzerine Osmanlı Devleti'ne iltica ettiklerini ve hiçbir vakit bağlılıktan ayrılmayacaklarını beyan etmişlerdir. Başka tarafa meyil etmemeleri için kendilerinin verdikleri taahhütlere tevafuk edecek ve bağlılıklarını teyit edecek ve isimleri muhtarlık ve müdürlüğe çevrilen adı geçen şeyhler, Osmanlı Devletinden maaş alacaklardır. Ayrıca kendilerine verilecek maaş yanında asayiş ve emniyetleri için zaptiye neferi dahi tayin edilmiştir. Bunlar ve beraberinde olanlar son derece memnun olarak Osmanlı Devleti'ne hizmet edeceklerini bildirmişlerdir.?!6 


Bulundukları mahalden Babü'l Mendeb'e varıncaya değin o havalide bulunan aşiret ve kabileler, ahalinin kazanılmasını şimdi Danakil'e müdür olan Ahmed Aray ile ittifak halinde gece gündüz mesai sarf edeceklerini açıklamışlardır. Hepsi de yerlerine gitmiş ve tayin olunacak müdürlerin evvel emirde Danakil havalisindeki Beka Adası'nda ikamet etmesi daha önce kararlaştırılmış ve düşünülmüştür. Buralar ahalisi bu tür şeylere alışık olmadığından tayin olunan müdürü silahlı zaptiyeler ile gördüklerinde Mehmed Paşa ve İbrahim Paşa'nın daha önce Musavva Kaymakamlıklarında görüldüğü üzere arbede meydana gelmesi muhtemeldir. Bu gibi şeylerin meydana gelmemesi için aşiret ve kabilelerin de bağlılık üzerine olmasından Beka Adası'nda kalmasına hacet kalmamıştır. Alınan karar üzerine müdürün hemen Danakil tarafına doğru gitmesi ve bir kat daha hükümet idaresinin tesisi için aşiret ve kabilelerin bağlılığının 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sağlanması üzerine şeyhlerini bu tarafa göndermesi ve cümlenin memnuniyetini kazanması için çalışması beklenmektedir. Uygunsuz işlere girişmemeye dikkat ve itina etmesi hakkında Müdür Ahmed Aray'a talimat verilmiştir. Danakil tarafına gitmesi emredilmiş ve 


yanına 12 adet zaptiye tayin edilmiştir.?'? 


Söz konusu bölge sahilde olduğundan bu tarafta imal ettirilen sancakların asılması tüm aşiret ve ahali tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Sözü fazla uzatmamak için şeyhlere verilen maaşlar yazılmamış ise de bundan sonra takdim edilecek yazıda masarif defterine yazılması ve bununla beraber sunulması düşünülmüştür. 
Musavva'daki İngiltere konsolos vekili Barroni, konsolosluk memuriyetini yapamayacağından ve kendi devletine de sadakatte olmadığından menfaat emeliyle elindeki işi kaçırmamak düşüncesindedir. 
Kendisi Habeşlileri de kazanmak için çalışmaktadır. Sahil etrafında olan ve gelip giden gemiler halkını bu yönde kazanmak için çalışmaktadır. Konsolos vekilinin de bu düşünce ile bir miktar askerle Desi Adası'na asker çıkarması ve Zula'nın ele geçirilmesi için uğraşmakta olduğu Musavva'da bulunan Fransız misyonerleri tarafından güya söylenmiş olduğu rivayeti vardır. Kendisi bu düşüncelere yakın bir şekilde kaymakamlığa gelerek Pertev Efendi'nin Habeş taraflarının Osmanlı Devleti tarafından zaptına dair bir görüşme yapmış- 


tır.218 


Görüşmesinde böyle bir işin Osmanlı Devleti'nce faydası üzerinde de bir konuşma yapmıştır. Bu şekilde Pertev Efendi'nin düşüncesini öğrenmek yoluna girmiştir. Yine Cibuti hakkında da konuşma yapmış ve burasının Osmanlı mülkü olduğundan bahsetmiştir. Her ne şekilde olduysa memursuz kaldığı ve içinde bulunan aşiret ve ahali sürekli birbirleriyle çatışma içinde olduğundan Pertev Efendi'nin oralara müdür tayin etmesi ve memurlar göndermesini çok yerinde bulduğunu söylemiş ve bunu Aden ve Londra'ya da yazdığını anlatmıştır. Yalnız Zula tarafında 40.000 nüfus olduğu 


217 MVL. 761/97 (1277.Ş.17) 
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misyonerler ve başkaları tarafından söylenilmekte ise de buralar hakkında bilgisi olan insanların tahminleri bu miktarda değildir. Erbabı vukuf şahıslara göre kontrol altına alınan alanda 30.000 civarında bir nüfus ve yaklaşık 40 saatlik bir mesafe olduğu tahmin edilmektedir. Şu anda Musavva'nın herhangi bir sıkıntı ve kargaşaya mahal vermeden barış ve suhulet içinde olduğunu belirtmiştir. Böyle bir düzenlemenin kendi zamanında yapılmasından dolayı da Pertev Efendi, Cidde Valisi'ne teşekkür etmekte ve Musavva'daki son duru- 


mun bu minvalde olduğunu anlatmaktadır.?"? 


Musavva Kaymakamı Pertev Efendi'nin yaptığı düzenlemeler Cidde Valisi tarafından 7 Şubat 1862'de İstanbul'a ulaştırılmıştır. 
Vali, Musavva Kaymakamı Pertev Efendi tarafından gönderilen tahriratın ulaştırılmasıyla daha önce yazılan Habeşistan'daki Danakil adlı mahal ile Musavva Adası'na 20 mil mesafede Desi adlı adaya müdür ve zaptiye neferleri gibi memurlar tayin ve ikame edilmesi hakkında kısa açıklama yapmıştır. Bu konuda yapılacak muamelenin hâkim bir idare ile icrası eski Cidde Valisi tarafından emredilmiştir. 
Bu memurların ne şekilde tayin oldukları ve bölgenin nasıl idare altına alındığı Musavva Kaymakamı tarafından açıklanmıştır.2* Bu gelişmelerin yaşandığı sırada da Cidde Valiliğinde değişiklik yaşanmıştır. Yeni atanan Cidde Valisi Ahmed İzzet, 21 Nisan 1862'de daha önce Sadaret'ten gelen emir üzerine Zula taraflarının ne suretle kontrol altına alındığını tafsilatıyla anlatan Musavva Kaymakamı Pertev Efendi tarafından iki kıta tahriratını İstanbul'a bildirmiştir. 
Ayrıca Cidde'ye yakın bir tarihte geldiğinden yaptıracağı tahkikatla 


işin doğrusunun anlaşılacağı şeklinde bir açıklama yapmıştır.??" 


219 MVL. 761/97 (1277.Ş.17); Cengiz Orhonlu, a.g.e, s. 149. 
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3. 


Hidiv İsmail Paşa ve 
Doğu Afrika'da Mısırlılar 


idiv İsmail Paşa, Mısır'ın Doğu Afrika üzerindeki hâkimiyetinin yeniden kendini göstermesinde etkili bir isim oldu. Mehmed Ali Paşa'nın Sudan ve Habeşistan taraflarına doğru genişleme ve buraları Mısır kontrolü altında bulundurma politikasını daha geniş ve kapsamlı olarak ele aldı. Bu kapsamda bölgedeki faaliyetler için güvenli ve yayılmayı hızlandırıcı belli duraklara sahip olması gerekiyordu. Bunun için de Osmanlı Devleti'ne müracaat etti. İlk olarak Doğu Afrika'daki iki önemli liman olan Sevakin ve Musavva'nın durumu gündeme geldi. Osmanlı Devleti, Mısır alındıktan bir süre sonra Sevakin ve Musavva'yı ele geçirmişti. Bu iki liman yaklaşık 300 yıl boyunca Osmanlıların elinde kalmıştı. 
1820'lerde Mehmed Ali Paşa, Sudan'da kontrolü eline aldıktan sonrabu iki limanla da ilgilenmişti. Burası 1846-1849 arasında Mısır'ın elinde kaldı. Ancak Osmanlılar 1849'dan sonra burayı kendi kontrollerine aldılar. Bu defa 1865'te Hidiv İsmail Paşa bu iki liman için tekrar devreye girdi.2? 


İsmail Paşa, Mayıs 1865'te Somali sahillerinden Sevakin ve Musavva'yı bir fermanla Osmanlı padişahı Abdülaziz'den istedi. İsmail 


222 Kenneth |. Perkins, “The Best Laid out Town on the Red Sea: The Creation of 
Port Sudan, 1904-09”, Middle Eastern Studies, Vol. 27, No. 2, Taylor&cFrancis, 1991, p. 283. 
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Paşa yavaş yavaş Somali'nin kuzeyinde etkisini hissettirdi ve 1866'da beklediği fermanı aldı.23 Bu sahiller daha sonra Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Somali sahillerinden Cape Guardafui'ye kadar olan alan- daki askeri faaliyetler için önemli bir üs görevi gördü.> 1869'da Mısırlılar, Musavva'ya çok organize bir şekilde yerleştiler. Daha sonra buradan güneydeki askeri operasyonlara yöneldiler. Aynı yılın sonlarına doğru Berbera alındı. Bu harekâtlar Aden'in ticari konumunu ve Somali sahilleri ile olan bağlantısını da doğrudan etkiledi.? 


İsmail Paşa bir yandan Sevakin ve Musavva gibi limanların Mısır'a intikali ile uğraşırken bir yandan da Doğu Afrika'da girişilecek askeri hareketler için hazırlıklara girişti. Askeri noktalardaki eksiklikleri kapatma yoluna gitti. Ardından daha önce Sudan'da kontrol altına alınmış bir nokta olan Kassala'da bir askeri istasyon kurdu. 
Hem Türk-Mısır askerlerinin hem de başıbozukların toplanma ve bölgenin idari işlerinin yönetildiği bir merkez olarak burası önem kazandı. Hartum bölgenin önemli şehirlerinden biriydi. Buraya da Albay Charles George Gordon yerleştirildi ve kendisi burada hizmet etti.29 Charles George Gordon, İsmail Paşa tarafından 1874'te vali olarak Mısır'ın Sudan bölgesine atandı.27 Bundan sonra da Gordon Paşa olarak bilindi. 


1874'te Gordon Paşa, Sudan'a İsmail Paşa tarafından atanma- dan önce Sudan zaten karışık bir haldeydi. Gordon Paşa, bu duruma rağmen 1874-1876 arasında Habeşistan'da görev yaptı. Kendisi 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Sudan ve Habeşistan'da tutunabilmek için Musavva'nın Mısır'ın elinde olması gerektiğini düşünüyordu. Musavva, hem Hartum ve Kassala arasında hem de Kızıldeniz'e açılmada son derece önemli bir noktada kalıyordu.? Tüm gayretlerine rağmen İsmail Paşa, Gordon Paşa'yı 1879'da Sudan'dan ayrılmadan önce görevinde yeterli görmüyordu. Buna rağmen Gordon Paşa, İngiltere'ye gitmeden önce tüm enerjisini Mısır ile Habeşistan arasında barışın kurulmasına 


harcadı.?** 


İsmail Paşa, Sudan ve Doğu Afrika sahillerinde etkinliğini arttırmak için birçok Avrupalı uzmandan yardım aldı. Bunlardan Gordon Paşa, Sudan bölgesine vali olarak atanmıştı. Bunun dışında iki Avrupalı daha biri İtalyan Romolo Gessi ve diğeri de Silezyalı Eduard Schnitzer (Emin Paşa) Gordon tarafından Bahre'l Gazel ve Eguatoria'ya atandı. Ayrıca LA.W. Munzinger, 1871'de Musavva'ya vali olarak atandı. Ardından bu görevi 1873'te tüm Kızıldeniz ve Somali sahillerinin valiliğine kadar genişletildi. 1876'da İskoç H.E MekKillop, Mısır'ın bölge sorumlusu olarak Kızıldeniz sahillerinde köle ticaretini engellemek için birkaç gemiyle istihdam edildi. Asker olarak da yanında İngilizleri bulundurdu. Kendisi görevini Mart 1877'de Kaptan Morice'e bıraktı. Onun ardından Kaptan Malcolm, I Ocak 1878'de Kızıldeniz'de köle ticaretine engel olmaya çalışa servisin (Egyptian Anti Slave-Trade Police Service) başına getirildi. Ancak kendisi aynı yılın haziran ayında Gordon Paşa'yla anlaşamayarak istifa etti.23! McKillop gibi güney bölgesinde faaliyet gösterenlerden biri de Chaill&-Long'du. Kendisi Mısır'ın Sudan ve Somali taraflarında yürüttüğü askeri hareketler içinde bulundu. Bölgeye gitmeden önce bir süre Musavva'da kaldı ve yazışmalarının bir kısmını buradan yaptı.22 
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230 Bernard Allen, a.g.m.,p. 134. 

231 Cengiz Orhonlu, a.g.e, s. 150-151; Gabriel Baer, a.g.m., p. 432. 
232 Ch. Chaille-Long, a.g.m., p. 350. 


116 / XIX. Yüzyılda Doğu Afrikada Osmanlılar ve İtalyanlar 


İsmail Paşa'nın Türk-Mısır ordusunda istihdam ettiği birçok yabancı arasında en kalabalık grup Fransızlar ve Amerikalılardan oluşuyordu. Hatta bir ara 1870'lerde 48 Amerikalı subay Türk-Mısır ordusunda görev yaptı. Dikkat çekenlerden biri General Charles Stone Paşa'ydı (1870-1883). Avrupalılar arasında Dane Adolph Soren Arendrup gibi isimler de vardı. Arendrup 1875'te Habeşlilere karşı savaşırken yenilmiş ve öldürülmüştü. 1870'te WT. Sherman Mısır'ı ziyaret etmişti. Kendisi ülkesine döndüğünde Mısır ordusunda görevlendirilecek Amerikalıların seçiminde resmi görev üstlendi.* Samuel Henry Lockett, konfederasyon ordusuna bağlı bir subaydı. 1875'te Mısır'a gitti ve Mısır ordusunda mühendis olarak istihdam edildi. Musavva'ya gitti ve oradan Eritre'nin güneyine ve güneybatısına yapılan keşiflere katıldı.” Lockett, I Ocak 1876'da Kahire'den Musavva'ya gitmek için hareket etti. 10 Eylül 1876'da Musavva'da Habeşistan üzerine bir harita hazırladı. 24 Eylül 1876'da ise Musavva'dan tekrar Kahire'ye döndü.?“ Genel olarak bakıldığında 50'nin üzerinde Amerikalı subay Mısır'da Mehmed Ali Paşa hanedanına hizmet etti. Amerika'nın Mısır'la ilk askeri bağlantısı 1804'te General William Eaton'un İskenderiye'ye gelmesiyle başlamıştı. Amerikalıların Mısır ordusunda görev almaları ise 1882'de sona erdi. Amerikalıların istihdam edilmemesinde İngiltere'nin Mısırı kontrol altına alması etkili oldu.” 
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İsmail Paşa'nın hizmetinde çalışan en renkli isimlerden biri Munzinger'di. Munzinger, 1864'te Fransız konsolosu olarak Musavva'ya atandı. Bu görevde 1870'e kadar kaldı. Bu sırada İngiliz konsolos Cameron, Habeş Kralı Teodoros tarafından tutuklanmıştı. 1870'te ise Munzinger, İsmail Paşa'nın emri altına girmeye karar verdi. İsmail Paşa tarafından da 1871'de Musavva'ya vali olarak atandı. Kendisi Sudan'daki vali Ahmed Mümtaz Paşa'nın kontrolü altındaydı. Kontrolü altındaki alan Senhit (Keren) taraflarıydı.”8 
Munzinger Paşa, 1872'de Musavva Adası'ndan ayrıldı. 1875- 76'da Mısır, Habeş'le bir savaş halindeyken Munzinger Bogos kabilesinden yerli bir hanımla evlendi. Bu dönemde İsmail Paşa'nın Doğu Sudan'ı telgraf ve demiryolları ile bağlama düşüncesi vardı. 
Bu sırada Mısır ile Habeşlilerin savaşı patlak verdi. Bu savaşta II. 
Menelik?* de Mısırlıların yanındaydı. Kendisi Shoa valisiydi ve IV. 
Yohanna'ya karşıydı. Ancak bu savaşta Munzinger, eşi çocuğu ve yardımcısı A.G. Hagenmacher Somalili kabileler tarafından öldürüldü.2' Munzinger siyasi ve askeri tarafı dışında araştırmacı yönü olan biriydi. Kendisi Musavva'da konsolosluk görevini yürüttüğü sırada, Habeşli 11. Teodoros'un bazı kitaplarını aldı.242 Munzinger dışında başka araştırmacı yönü olan birçok Avrupalı bilim adamı XIX. yüzyılın sonlarında Doğu Afrika'yı ziyaret etti. Bunlardan biri 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de Johannes Maria Hildebrandt'tı. Bitkiler üzerine çalışma yapan bu bilim adamı da bölgeyi ziyaret edenler arasındaydı.?* 


İsmail Paşa, Doğu Afrika'da çok yönlü bir ilerleme kaydetti. İlk etapta Kızıldeniz ve Aden Körfezi sahilleri boyunca ilerleyerek en geniş alanı elde etmek hedeflendi. Aynı anda hem Sudan hem de Habeşistan bölgelerindeki yerel güçleri etkisiz hale getirip burada geniş bir alanda hâkimiyet tesis edilmeye çalışıldı. Bunun için de yabancı subaylardan istifade edildi. Ağustos 1870 tarihinde Mümtaz Paşa, Süveyşten Cape Guardafui'ye kadar olan sahaya vali olarak atandı. Bu arada Mısırlılar Berbera ve Bulhar'ı kontrolleri altına aldılar.2* İsmail Paşa daha 1871'de Amerikalı bir subay olan Albay Purdy'den Mombasa'dan Viktorya Gölü'ne kadar ilerlemesini istedi. 
Ancak bu emir daha sonra iptal edildi.2 


Somali sahillerine doğru yayılmanın başlangıç zamanlarında Mısır kuvvetleri bir ara Musavva'dan 1.200 civarında Mısır birliği ile Keren'e çekildi. İsmail Paşa, bu hadiseden sonra tüm Sudan ve Habeş topraklarını kontrol altına almak için bir dizi teşebbüste bulundu. 1874'te Darfur'u ele geçirdi. 1876'da Süveyş'ten bir Mısır birliği sahil boyunca keşfe çıktı.2““ Temmuz 1875'te İsmail Paşa, Zeyla'yı Osmanlı padişahından aldı. Yıllık belli bir ödeme karşılığında bu satış gerçekleşti.2*7 1875 yazında Rauf Paşa 100.000 kişilik bir birlikle 
19 Eylül 1875'te Zeyla'dan ayrıldı. 11 Ekim 1875'te de Harar'ı ele 
geçirdi. Buradan biri Juba Nehri'nin olduğu yerlere diğeri de Güney Habeşistan'a olmak üzere iki askeri keşif kolu hazırladı.?“8 Rauf Paşa, Harar'da askeri faaliyetlere devam ederken McKillop Paşa, Somali sahilleri üzerine görevlendirildi. McKillop, 4 gemi ve Chaill&-Long 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komutasında 500 kişiyle Süveyş'ten ayrıldı. 29 Ekim 1875'te McKillop, Kismayu'ya henüz ulaşmıştı ki İsmail Paşa, planların değiştiğine dair kendisine haber gönderdi ve Formosa Körfezi'ne doğru kendisini yönlendirdi.2 Bu grupta İngiliz subay McKillop Paşa, Federigo Paşa ve 2 Amerikan Albay Ward ve Lond da bulunuyordu. General Gordon Paşa da Hidiv İsmail'i Mombasa tarafları için teşvik etmişti. 


Ancak Zengibar Sultanı'nın İngilizler ile bir ittifakı bulunuyordu.?"* 


Mısır'ın Somali sahillerini yavaş yavaş ele geçirmesi İngiltere'nin protestolarına rağmen devam etti. Sonunda 1875'te Kahire'deki İngiliz konsolosu General Stanton, İsmail Paşa ile bu konu üzerindeki durumu iyice gündeme getirdi. Bu meselede ortaya çıkan görüşmeler İngiliz üst kademe siyasetçilerini bir süre meşgul ettikten ve biraz tereddüt yaşandıktan sonra Lord Salisbury, Ağustos 1875'te Mısır'ın Cape Guardafui'ye kadar uzanmasına göz yumdu.>' 1877'de İngiltere ve Mısır arasında yapılan anlaşmaya göre İngiltere Ras Hafun'a kadar olan Somali sahilinin Osmanlı Devleti'nin idaresinde olmak şartıyla Mısır Hidivliğine tabi olmasını kabul etmiştir. Fakat bu anlaşmanın Osmanlı Devleti tarafından tasdiki 1885'te dahi yapılmamıştı.22 Osmanlılar ve Mısırlılar tüm Arap sahillerinde ve Afrika'nın doğu kıyılarında birçok noktada ortak hareket ettiler.5* 1870'lerin sonuna doğru Sevakin ve Musavva'da 1.151 kadar Türk-Mısır askeri bulunuyordu. Bölgedeki önemli merkezlerden biri olan Kassala'da ise 3.163 asker vardı.2* 


1875 yılının sonlarında Mısırlılar, Doğu Afrika'da Zengibar'a 
kadar olan bir sahaya uzandılar. İsmail Paşa, Juba Nehri'nin denize döküldüğü ağzını keşfetmek ve bölgeye yerleşme imkânlarını incelemek üzere McKillop Paşa'yı gönderdi. Bu sıralarda Gordon Paşa 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da Viktorya Gölü'ne doğru hareket halindeydi. Ancak 1870'lerin sonunda Mısır'ın Sudan üzerindeki yönetimi zayıflamaya başladı. 
İsmail Paşa'nın 1879'da görevden uzaklaştırılmasıyla beraber artan türbülans, Tevfik Paşa'nın yönetimiyle birlikte 1882'de İngilizlerin Mısır'ı ele geçirmesiyle sonuçlandı. Bu arada Mısır'ın Sudan üzerindeki yönetimi iyice zayıfladı. Böylece 60 yıla yakın bir aradan sonra Sudan'daki yerel yönetimler tekrar birer hükümet olma ve güçlerini arttırmak için bir zemin yakalamış oldular. Bu arada Muhammed Ahmed ibn Abdullah, Haziran 1881'de kendisini Mehdi ilan etti. 
Cihat ilan etmesinin ardından bölgedeki etkinliği arttı ve Ocak 1885'te Hartum'u ele geçirdi.* Gordon Paşa da bu savaş sırasında muhasara edildi ve savaş sırasında öldü. Şehri ele geçiren Mehdi kuvvetleri İngilizlere ve Mısır'a büyük darbe vurdu.27 


Musavva, Mısır'ın Kızıldeniz, Sudan ve Habeşistan üzerine yaptığı askeri harekâtlarda hep bir hareket noktası olarak görev yaptı. 
Birçok birlik giriştikleri harekâtlar öncesi Musavva'ya uğradı ve buradan diğer noktalara intikal ettirildi.258 1881'de Sudan'ın belli bir kısmını Mısırlılar Take vilâyeti üzerinden idare ediyordu. Bu arada Musavva'da Türk-Mısır kontrolü devam ediyordu. Sevakin ise bölgedeki malların dışarı çıkışında önemli bir nokta olarak hizmet görüyordu.?” 


Her ne kadar Osmanlı Devleti'nin bölgedeki etkisinin zayıflamasıyla Mısır kendini göstermeye başlasa da bir süre sonra işler iyiye gitmemeye başladı. Yeni kazanılan başarılarla Mısırlılar Kuzey 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ve Batı Habeşistan'da etkinliklerini arttırmışlardı. 1875'te Berbera ve Harar henüz alınmıştı. Ancak olaylar beklenildiği gibi gelişmedi. 
1879'da İsmail Paşa Hidivlik görevini bırakmak zorunda kaldı. Çok geçmeden de 1882'de Mısır İngiliz kontrolüne girdi. 1883'te Sudan ve Hartum ise dervişlerin kontrolüne girdi. Dervişler bir süre sonra 1885'te Kassala'yı da aldılar. Etkinlikleri İngilizlerin ve Mısırlıların ortak harekâtlarıyla ancak azaltılabildi.?9 


İsmail Paşa'nın Mısır valiliği sırasında Doğu Afrika'da en dikkat çekici gelişmeler Habeş topraklarında yaşanıyordu. Habeşistan her geçen gün güçlü ve etkin bir şekilde adından söz ettirmeye başladı. 
Habeşistan'ın XIX. yüzyılda siyasi süreçlerine damgasını vuran 3 
büyük ve bir tane de bölgesel lider arasında Teodoros (r.1855-1868); Takla Giyorgis (r. 1868-1871); IV. Yohanna (r. 1871-1889) ve TI. 
Menelik (r. 1889-1913) gelir.2! Teodoros, Habeşistan'da siyasi yapıyı bir araya getirip imparatorluk ekseninde girişimlerde bulunan ilk liderdi. Kendisi Negusa Nagast unvanını aldı. 1850'lerde askeri bir güç haline geldi ve bu dönemde Kraliçe Victoria onu “a child of christ/İsa'nın oğlu” olarak kabul etti.2? Teodoros gelişim sürecinde bir ara Osmanlı makamlarını ve Musavva'daki kaymakamları oldukça uğraştıran İngiliz konsolos vekili Barroni ile de yazışmaları gerçekleştirdi.?63 


Teodoros bir lider olarak kendisini kabul ettirdi. Bölgedeki karışılıklar sırasında gücünü arttırdı. Hatta bir ara Ocak 1864'te Musavva'da görevli olan ve bir vesileyle kendisiyle de daha önce görüşen İngiliz konsolos Cameron'u tutukladı. Kendisinin salıverilmesi için Rasam, Musavva'ya gönderildi. Ancak bundan da hemen bir sonuç alınamadı.26* Böylece bölgede hesaba katılması gereken bir lider 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olduğunu da göstermiş oldu. Bu sırada Mısır ve Habeş ilişkileri pek de iyi değildi. Sudan'daki Türk-Mısır hükümeti son derece hassas durumdaydı. Bu nedenle Osman Rıfkı Paşa gibi isimler Habeş sınırına yakın Musavva ve Kassala gibi noktaları daha sıkı bir şekilde takibe aldılar.28 


İsmail Paşa zamanında Mısır ve Habeş güçleri Doğu Afrika'da birbiriyle karşıt hale geldi. Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da geniş bir imparatorluk kurmak istedi. IV. Yohanna ise Mısır'ın etkisini ortadan kaldırmak için gayret gösterdi. 1875'teki Gundat ve 1876'daki Gura Savaşı'ndan önce IV. Yohanna, Musavva'daki Fransız konsolos De Sarzec'e şöyle diyordu: “Masır ülkemi almak istiyor, beni her taraftan kuşattılar. Bugüne kadar bu yayılmaya karşı kesin karşı duruşum olmadı. Şimdi batı milletlerine sesleniyorum. Avrupa'nın Hristiyan dev- 


letleri beni desteklerler mi?” 266 


IV. Yohanna'nın başa geçmesinden önce Habeş İmparatoru Teodoros'un 11 Nisan 1868 ve 12 Nisan 1868 tarihli mektupları son derece önemlidir. Bölgenin gelişmeleri hakkında bilgiler içeren bu mektuplar Magdala'da yazılmıştır. Sir Robert Napier tarafından alınmıştır. İmparator bu mektuplardan kısa süre sonra kalesinde ele geçirilmiş ve dramatik bir suikastla 13 Nisan 1868'de öldürülmüştür. Teodoros, bu mektuplarında nasıl iktidara geldiğini Teodoros ismini neden seçtiğini ve İngiltere ile olan münasebetlerini konu edinmiştir.7 Teodoros'un ölümüyle birlikte yerine IV. Yohanna geçti. 10 Ağustos 1872'de Habeş İmparatoru IV. Yohanna, Kraliçe Viktorya'ya yazdığı mektubunda daha önceden Müslümanların 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Habeş topraklarını yakıp yıktıklarını anlatmıştır. Ayrıca Türklerin tekrar bütün Habeşistan'ı ellerine almak istediklerini ifade etmektedir.28 IV. Yohanna, her iki mektubunda özellikle İsmail Paşa'yı konu edinmekte ve onun Habeşistan'a doğru ilgisinden bahsetmektedir.26? IV. Yohanna da Negusa Nagast unvanını almıştır.”9 IV. Yohanna, Teodoros'tan daha güçlü bir liderdi. Teodoros'un kurmaya çalıştığı düzeni 1871'den 1889”a kadar devam ettirdi. Ancak Tigray ve Shoa'da farklı bir ayrışma gözlenmeye başlandı.?' Bu da ileride İtalyanları Adave'de yenmesi ile şöhretinin zirvesini yaşayacak olan II. Menelik'ti. 


Habeşistan'daki siyasi olayların gelişiminde Mareb Nehri çevresi önemli bir yer tutar. Mareb Nehri, Etiyopya'nın kuzeyindeki sahayı Eritre ve Tigray olarak bölmektedir.22 Mareb Nehri etrafındaki topluluklar XIX. yüzyılın son çeyreğinde kendi başlarına hareket etmeye başladılar. Habeşistan'ın dikkat çekici bir güç olmasında IV. 
Yohanna'nın en güvendiği komutanlarından biri olan General Ras Alula'nın da etkisi oldu. Ras Alula, 1875'te Mısırlıları Gundat'ta, 1876'da Gura'da, Mehdi güçlerini 1885'te Kufit'te ve İtalyanları 1887'de Dogali'de yendi. Ekim 1876'da ise İmparator IV. Yohanna tarafından Ras unvanına yükseltildi. Aynı zamanda Mehdi ile mücadele eden İngiliz-Mısır kuvvetlerini 1884'te Sudan'ın doğusunda rahatlattı. Yine 1896'da Adave'de İtalyanlara karşı çok kritik bir rol üstlendi. Bu başarıları nedeniyle yazar Augustus Wylde, onu Affrika'nın modern zamanlarının en iyi generali ve stratejisti olarak tanımladı.?” 
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Habeşlilere göre kendilerini güvenlik altında tutabilmek için Mareb Nehri çevresinin dışarıdan gelen güçlere karşı korunması gerekiyordu. Bölgeyi 1884'te Mısırlılar, Eylül 1885'te Mehdi kuvvetleri ve Şubat 1885'ten itibaren İtalyanlar tehdit etmeye başlamışlardı.?”* 
Bu noktada IV. Yohanna'nın ve Ras Alula'nın pozisyonu ve tutumu son derece kritik bir hal alacaktı. Ras Alula bir yandan IV. Yohanna nezdinde konumunu arttırmaya çalışırken bir yandan da Habeşlilerin Afrikalı komşuları ve Avrupalı güçlerle ilişkilerinde kritik bir 
konuma yükseldi. 3 Haziran 1884'te Mısırlılarla yaptığı anlaşma, 23 
Eylül 1885'te Mehdi kuvvetlerinden olan Osman Dikna'yı yenmesi ve Musavva yakınlarındaki Dogali'de 26 Ocak 1887'de bir İtalyan birliğini yenmesi konumunu güçlendirdi.?” Ras Alula bir süre sonra Asmara'ya yerleşti. Asmara, Ras Alula'nın şöhreti ve şehrin konumu nedeniyle dikkat çekici bir yer haline geldi. Ras Alula, buraya Tigray'dan bazı birlikleri ve Müslüman tacirleri çekti. Burası Musavva ile askeri ticarette son derece önemli bir konuma yükseldi. 
Musavva'ya yeni gelen güçlü komşu İtalyanlarla etkin bağlar kurdu. 
Asmara ticari açıdan da güvenliydi. Debablar gibi toplulukların kervanları soyması mümkün olamıyordu. İtalyanlar etraftaki kabilelerden Habab ve Assaortaları kontrol altına alsalar da Asmara önem kazanmaya devam etti.“ 


1889 yılı boyunca İtalya, Mareb Nehri'nde ilerlerken İmparator 
IV. Yohanna Mehdi kuvvetlerine doğru harekete geçti. Kendisi de 
10 Mart 1889'da Matamma'da öldü. Shoa lideri 11. Menelik 2 Mayıs 1889'da İtalyanlarla Uccialli Anlaşması'nı yaptı. Kendisini de 3 
Kasım 1889'da İmparator ilan etti. Ras Alula, Matamma Savaşı'na katıldı. Ras Alula bu savaşta kendisini kurtardı fakat bunun dışındaki herşeyi kaybetti. Bir kere Tigray'da IV. Yohanna'nın oğlu ve takipçisi Ras Mangasha, Alula'yı yalnız buldu. IV. Yohanna'nın ölümüyle tüm gücünü ve eyaletteki kaynaklarını kaybetti. Ras Alula, 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Ras Mangasha'ya yakın sayılırdı bu yüzden sık sık Tigray'daki asiller tarafından şikâyet edildi. Onun gözden düşmesi ile birlikte İtalyanlar I Ocak 1890'da Eritre Kolonisi'ni kurdular. Ras Alula, böylece tüm ekonomik kaynaklarını kaybetti.?77 


Habeşistan'daki liderler ardı ardına kendilerine komşu olan iki büyük güçle uğraşmak durumunda kaldılar. Bir ara 11. Menelik, IV. Yohanna'nın imparatorluğu sırasında bu komşularla iyi ilişkiler kurma fırsatını yakaladı. Ancak Kızıldeniz sahillerinden ve Musavva'dan Habeşistan'a ve 11. Menelik'e yapılan silah yardımları ilk başlarda Mısırlılar, 1885'ten sonra da İtalyanlar tarafından kısıtlandı.?78 
Buna rağmen Habeşlilerin İtalyanlar karşısındaki başarısı son derece önemli sayıldı. İlk defa İtalyanların yenildiği Dogali yakınlarındaki çarpışmada Ras Alula, Asmara'yı kendine merkez yaparak İtalyanlara karşı önemli bir üs olarak kullandı.2? 1887'de Ras Alula'nın İtalyanları Dogali'de yenmesi büyük bir başarı olarak görüldü. Bu Tigraylıların kendi kendilerine kazandıkları bir başarıydı ve siyahların Avrupalı kolonicileri yenebileceğini gösteren bir örnek olarak 


tüm Afrika'da dikkat çekmişti.?89 


Bölgenin diğer baskın liderlerinden biri de İmparator'un (IV. 
Yohanna) amcası olan Ras Araya Dimtsu'ydu. Kendisi Akkale Guzai bölgesinde valiydi. Akkale Guzai de Kebessa bölgesinin üç parçasın- dan birini oluşturuyordu. Onun oğlu Debbab Araya, imparatorun en azılı isyancılarından biri oldu. Habab ve Semhar bölgelerinde hareket etti. 1891'de de öldürüldü. Araya Dimtsu ve Debab, Mareb Nehri'nin kuzey yakasında etkin olan isimlerdi. Bu dönemde 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bölgeleri birbirinden ayıran kesin sınırlar da yoktu.?9' İtalyanlara karşı bölgede isyan bayrağını çekenlerden biri de Bahta oldu. Kendisi aynı zamanda IV. Yohanna'ya da karşıydı. Ancak IV. Yohanna'ya karşı bir koalisyon oluşturamadı. Başarısızlığındaki en önemli nedenlerden biri de Tigray bölgesinde etkin olamayışı ve Araya Dimtsu ile aralarında düşmanlık olmasıydı. Ancak onun İtalyanlara karşı 1894'te başkaldırışı epey ses getirdi. Tigray bölgesinin çok fazla önem kazanamamasında ekonomik düzen ve ticaretin zayıflığı kadar Ras Alula'nın da bu tarafa fazla önem vermemesi etkili oldu. 
Buna rağmen Ras Alula, 1897'de yerel bir isyanda (Ras Hagos Tafari) yaralanıp ölene kadar Doğu Afrika'daki siyasi dengelerde önemli bir yeri oldu.28 


İmparator IV. Yohanna, Gondar tarafına ve Mehdi kuvvetlerinin Matamma'daki kuvvetlerini ortadan kaldırıp aynı zamanda şöhretini arttırmak için bir saldırı planladı. Böylece Musavva'daki İtalyanlara karşı bir üstünlük elde etmeyi düşündü. Bu mücadele Kuzeydoğu Afrika'daki dengeleri belirleyen bir savaştı. 9 Mart 1889'da IV. Yohanna başarılı oldu ancak birliğinin bir kısmı ikametgâhının üstüne saldırdı. Bu sırada da IV. Yohanna öldü. Ardından Tigray bölgesinde IV. Yohanna'nın oğlu Ras Mangasha ve akrabaları ile yerel liderler arasında bir iktidar kavgası yaşandı.28* IV. Yohanna'nın öldüğü sırada 11. Menelik bu kavgaların içinde fazla yer almamıştı. Hatta Wichalle Anlaşması ile (Mayıs 1889) Musavva'daki İtalyanlardan belirli miktarda askeri malzeme temini gibi fırsatlar yakalamıştı. Böylece II. Menelik, Mareb Nehri'nin güneyinde bir kalkınma sağlamıştı.?8 
IV. Yohanna'nın ölümünden sonra Ras Mangasha, II. Menelik'in bir vassalı konumuna girdi.289 Ras Alula'nın IV. Yohanna'nın ölümünden ve Ras Mangasha'nın 11. Menelik'in bir vassalı olmasından 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sonra tüm stratejisi İtalyanları Tigray'a yönlendirmekti. Amacı TI. 
Menelik'le arasında bir tampon bölge oluşturmaktı. Ancak 1892'de İtalyan politikası çöktü. Gerçi Dogali'de İtalyanları yenmesinden dolayı İtalyanlar kendisini hiç affetmedi.297 Ras Alula, 1892'nin sonlarında son gücünü de Ras Mangasha'ya karşı kaybetti.288 


II. Menelik'in IV. Yohanna'dan sonra bölgede hâkimiyet kurmasında ve İmparator olmasında İtalyan yardımları da etkili oldu. 
Daha önceden IV. Yohanna da Mısırlılardan elde ettiği Avrupalı menşeli ateşli silahlarla böyle bir avantaj yakalamıştı.29? İtalyanlar ile Habeşlilerin 1 Mart 1896'da Adave'de yaptıkları savaşta İtalyanlar yenildi. Bu savaş sömürgecilik tarihinde önemli bir yer kazandı.9 Mısır'ın Habeşistan'a yayılma süreci ve İtalyanların 1896'da Adave'de yenildikleri dönem arasında Habeşistan'ın kuzeyindeki olayların gelişiminde en önemli figürlerden biri Ras Alula olmuştur. 
19 Şubat 1897'de öldüğünde çağdaşı İngiliz tarihçiler tarafından 
1868'de İmparator Teodoros'un ölümünden sonra Habeşistan'daki en büyük lider olarak adlandırılmıştır.? 


Doğu Afrika'nın dikkat çekici diğer gücü Sudan'dı. Sudan'da 1821-1885 arasında Türk-Mısır hâkimiyeti devam etti. 1830'lardan itibaren de buradaki en önemli sorunlardan biri Sudan'dan getirilen kölelerin artmasıydı. Bölgedeki kaynakların önemi, Türk-Mısır hâkimiyetinin derinleşmesine ve Gallabat kasabasının alınmasıyla sonuçlandı.”? Sudan'daki düzenli Türk-Mısır kuvveti yaklaşık 30.000-35.000 civarındaydı. Bu kuvvetler içinde 3.000 civarında Sudanlı da bulunuyordu. Sudanlı askerler ve Habeşliler, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne yardım için de gönderilmişti.23 
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Sudan çevresinde İtalyanların Musavva'yı ele geçirip koloni kurma sürecinde en etkili figür Mehdi'ydi. Mehdi, Mısır'ın Sudan üzerindeki hâkimiyetini birçok noktadan kısıtlamaya çalıştı. Aynı zamanda bölgede kendine destekçiler buldu. Böylece şeri esaslara uygun bir yönetim kurmak için çaba harcadı. Mehdi'ye destek veren gruplar arasında Mısırlılara karşı olanlar, Danakil bölgesindeki topluluklar ve ülkenin batısındaki Bakkara gibi kabileler vardı.?* 
Mehdi, Haziran 1885”te öldü. Ölümünden kısa bir süre sonra da Mehdi'nin hedefi gerçekleşti ve Mısırlılar Sudan'dan çekildi. Ardından bölgede Mehdi taraftarları arasında bir çekişme başladı.?” 
Sudan'daki Mehdi hareketinin ortaya çıkmasında başlıca iki faktör etkilidir. Bunlardan biri Mısır'ın mali sıkıntıya girerek bir süre sonra İsmail Paşa'nın görevden alınmasıdır. Bu görevden alış, Mehmed Ali Paşa ailesi için Avrupalıların gözünde bambaşka bir his uyandırmış ailenin itibarına sekte vurmuştur. Ardından Ahmed Urabi Paşa'nın isyanı ve Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmesi, Sudan'daki Türk-Mısır hâkimiyetine zarar vermiştir. Bir başka faktör de Albay Charles Gordon'un çekilmesi ve yerine Muhammed Rauf Paşa'nın gelmesiyle oluşmuştur. Böylece Sudan'da Mehdi'nin kendisini gösterebileceği ortam doğmuştur.” 


Sudan ve Habeşistan arasında Mehdi'nin yükselişiyle başlayan ve 1885'ten itibaren devam eden savaş 1889'da sona erdi. 9-11 Mart 1889'da Gallabat Savaşı'nda IV. Yohanna ölünce orduların karşı karşıya gelmesi ve aradaki savaş sona erdi. Aynı yıl 11. Menelik de Habeş imparatoru olunca aradaki gerilim tamamen ortadan kalktı. Böylece II. Menelik de tüm enerjisini İtalyanlara karşı sarf etmede rahatlamış oldu. Ancak bu hemen gerçekleşmedi.”? Bunun için biraz daha zaman geçmesi gerekiyordu. 
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İsmail Paşa'nın Mısır Valiliği ilk etapta Musavva'yı etkilemedi. 
Başlangıçta Mısır'ın kendi içinde yapılması gereken işler ve devam eden Süveyş Kanalı çalışmaları vardı.?8 Kanalla ilgili işler Mısır'ın büyük oranda enerjisini aldığından bu dönemde İsmail Paşa'nın ilgisi henüz Doğu Afrika üzerine yoğunlaşmamıştı. Ancak kanalla ilgili çalışmalar belli bir aşamaya geldiğinde yavaş yavaş Kızıldeniz sahilleri ile ilgilenilmeye başlanıldı. Aynı şekilde Pertev Efendi gibi Osmanlı Devleti'nin bölgedeki yöneticileri de gelişmelerin farkındaydı. İleride Kızıldeniz sahillerinin büyük bir önem kazanacağını ve yabancıların ilgisini çekeceğini bildiklerinden bazı tedbirler alma ve İstanbul'dan yapacakları çalışmalar için müsaade ve destek alma gayreti içinde oldular. 


Pertev Efendi, Musavva Kaymakamı olduktan sonra bölgede Osmanlı varlığını muhafaza etmek için yoğun bir gayret içinde oldu. 4 Ocak 1863'te Cidde Valisi İzzet Paşa'ya gönderdiği bir yazısında Osmanlı idaresi altında olan kabilelerin bağlılıkları ve Danakil sahillerinde bir iskonanın?” dolaştırılması daha önce talep edilmiştir. İskonanın yerine Cidde'de harap olan ve küçüklüğünden başka görünüşü ve şekli dahi buraların adeta tüccar kayıkları nispetinde bulunan bir şotiye, tamir edilerek Musavva'ya gönderilecek olmuştur. Ancak Pertev Efendi, büyük denizci devletlerin gayet düzgün olarak sürekli sahillerde gelip giden harp gemileri yanında beylik namıyla adı geçen şotiyenin gönderilmesinin münasip ve faydalı olmayacağını belirtmiştir. İstenilen hissiyatı da yaratmayacaktır ve halk bu gemiye sıradan gözüyle bakacaktır. Buradaki sahiller son derece önemli olduğundan bu nedenle bir iskonanın bu sahillerde dolaştırılması ve tasvip edilecek bir yerde inşa ettirilmesi faydalı olacaktır şeklinde tamir edilerek gönderilmek istenen şotiyeye karşı 


çıkmıştır?” 
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Pertev Efendi'nin iskona talebi, 14 Şubat 1863'te Cidde Gümrük Emini Mehmed'e de sorulmuştur. Cidde'nin mali durumunu da göz önünde tutarak Habeş sahillerini dolaşmak üzere bir adet iskonanın inşa edilmesi Pertev Efendi tarafından sorulunca durum İstanbul'da ele alınacaksa da Cidde'de inşa edilip edilemeyeceğinin araştırılması istenmiştir. İnşa edilecek iskonanın 8 top kaldıracak şekilde inşa edilmesi de isteniyordu. Cidde'ye sorulan hususlar arasında inşa edilmesi mümkün olursa bunun için yeterince kereste olup olmadığıdır. Olmadığı takdirde nereden alınabileceği, nasıl ödeme yapılacağı da merak edilenler arasındaydı. Yine şimdiye kadar bu şekilde gemilerin Cidde'de inşa olunup olunmadığı da merak konusuydu. Tüm bu sorulara Gümrük Emini Mehmed Bey, gemi yapımı için ihtiyaç duyulan kerestenin Yemen ve özellikle Hudeyde tarafındaki dağlardan temin edildiği, başka malzemelerin Hindistan'dan alındığı ve Cidde'de güvertesiz senbuk veya gala tabir edilen küçük gemilerin inşa edildiği şeklinde cevap vermiştir. İskona tipindeki bir geminin Cidde'de yapılması söz konusu olursa bir mühendis çağırılması gerektiği ayrıca denize girişinde çamura saplanmak gibi bir ihtimalin olabileceğini belirtmiştir. Cidde'ye iki saat mesafede- ki Abahur adlı limanın bu gemi inşaatı için elverişli olduğu ancak burasının Cidde'ye olan mesafesinden dolayı malzemelerin taşınması ve amelenin gidip gelmesinin geminin inşa masrafını arttıracağı vurgulanmıştır. Geçen sene Cidde taraflarına gelmiş gayet iyi bir iskonanın kaç kuruşa inşa ettirildiği sorulduğunda kendilerine tüm masrafının 68.000 kuruşa denk geldiği ve Bombay tarafında inşa bulunduğundan bir özel memur gönderilerek burada inşa olunduğu takdirde masraf olarak daha uygun düşeceği söylenmiştir.”" 


İskona yapımıyla ilgili durum Cidde Valisi İzzet Paşa'ya da sorulmuştur. 10 Mart 1863 tarihli yazısında paşa, Habeş sahillerini dolaşmak üzere Pertev Efendi'nin isteğinden haberdar olduğunu belirtmiştir. Pertev Efendi'nin isteğinden sonra bir süredir Cidde'de 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duran ve tamir ettirildikten sonra Musavva'ya gönderilebilecek bir şotiyeden bahsetmiştir. Bu şotiye 3 Temmuz 1862 tarihli emirle muayene ve keşfettirilmiştir. 15.000 kuruş masrafla bir 8-10 sene daha kullanılabileceği anlaşılmıştır. Kaymakama bu şekilde bir yazı gönderilecekken Kaymakam Pertev Efendi, şotiyenin çok fazla harap olmasından dolayı Musavva taraflarının denizlerine dayanamayacağı ve bu şotiye beylik bir surette görülmeyeceğinden halk nazarında küçük düşeceğinden bahisle kabul olunamayacağını ifade etmiştir. Bunun üzerine şotiyenin Musavva'nın denizlerine dayanacak ve beylik bir görüntüde yapılacağı daha sonra yine kaymakama yazılmışsa da Pertev Efendi, önceki fikrinde ısrar etmiştir. İskonanın lüzumuna dair bu defa da kaymakamın bir yazısı gelmiştir. Bu yazıdan sonra iskonanın Cidde'de yapılıp yapılamayacağının ve kereste bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Cidde Gümrükçüsü Ali Efendi'nin cevabı İstanbul'a gönderilmiştir. İskona, epey bir masrafla inşa olunacağından ve daha önce kaymakamın isteği üzerine Hudeyde boğazına yaptırılmış olan düzenlemelerin herhangi bir semeresi müşahede edilmemiştir. İskonanın hazineyi lüzumsuz bir masrafa düşürebileceğine dair endişeler olmuştur. Yine de iskonanın inşası elzem görünüyorsa Cidde gümrükçüsünün yazısına göre Cidde'de bunun mümkün olmadığı, Bombay tarafında yapılabileceği ve Basra Tersanesi'nde bulunan gemilerden kaymakamın talebi üzerine buraya elverişli olanı varsa gönderilmesi yoksa da Basra Tersanesi'nde bir adet iskonanın inşa ettirilmesi ve gerekli malzemelerin gönderilmesi talep edilmiştir.” 


İskona yapımı ile ilgili ve Musavva'ya gönderilmesi noktasındaki talep üzerine 2 Nisan 1863'te Habeş sahillerini dolaşmak üzerc tamiri yapılacak şotiyenin ufaklığı sebebiyle oraların denizlerine «layanamayacağı ortadadır. Musavva Kaymakamı tarafından istenen iskonanın ve Cidde'de inşası dahi mümkün olamayacağından Bas- 
.a Tersanesi'nde mevcut olan gemilerden Musavva'ya elverişli olan birinin gönderilmesi istenmiştir. Olmaz ise adı geçen tersanede 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yeniden bir kıta iskonanın inşasıyla içine denizci askeri ve top ile lüzumu kadar mühimmat konarak gönderilmesi Cidde Valisi'nden talep edilmiş ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'ye havale edilmiştir. 
Musavva Kaymakamı'nın şukkasından istifade edildiği üzere Musavva sahilinde Osmanlı Devleti'nin şanına uygun bir gemi bulundurulması gerekli olduğundan bu konuda ısrar edilmiştir. 13 Mayıs 1863'te ise Bahriye Nezâreti'ne Habeş sahillerinde dolaşmak üzere gönderilmesi istenen geminin Basra Tersanesi'nde mevcut gemilerden gönderilmesi mümkün olamayacağı, Bağdat Valisi tarafından bildirilince Maliye Nezâreti'nden harcamaları ödenmek üzere gerekli olan geminin yeniden inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. 5 Temmuz 1863'te Sadrazam Kamil Paşa tarafından durum kaptan paşaya da bildirilmiştir. 

15 Eylül 1863'te Pertev Efendi'nin talebi üzerine Bahriye Meclisi'ne havale olan yazıya nazaran Basra Tersanesi'nde mevcut olan gemilerin Habeş sahillerinde istihdama uygun olmadığı anlaşılmıştur. Habeş sahilleri için lüzumu olan gemilerin 170 kadem? uzunlugunda ve 3 direkli iskona olması lazım gelirken bunun için Tersane-i Amire tarafından malzeme gönderilmesi mümkün olamayacaktır. 
Fakat adı geçen geminin Hindistan iskelelerinden Malibar'da yaptırıldığı halde oraların sularına dayanıklı olacak bir kıta geminin makine ve diğer aletleriyle meydana geleceğinin tekrar valiye sorulmasıyla gelecek cevaba göre icabının yapılması kararlaştırılmıştır.?" 
Böylece Musavva Kaymakamı Pertev Efendi'nin isteği her ne kadar Cidde Valisi tarafından biraz gereksiz görülse de İstanbul'da ciddiye alınmış ve üzerine düşülmüştür. Elden geldiğince de kaymakamın talebi karşılanmaya çalışılmıştır. 


İngiltere'nin Musavva konsolosu Plowden'in öldürülmesiyle birlikte yerine işleri bir süre konsolos vekili olarak görev yapan Barroni takip etti. Her ne kadar Musavva'daki Osmanlı kaymakamları ile pek anlaşamasa ve sık sık İstanbul'daki İngiliz elçiliğine 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şikâyetlerde bulunsa da yeni konsolos Cameron bölgeye gelene kadar vazifesini sürdürdü. Yeni konsolos Cameron, Plowden kadar olmasa da bölgeye geldiğinde İngiltere'nin ağırlığını arttırmak üzere faaliyetlere girişti. 13 Ekim 1863'te yeni konsolos Cameron, Habab kazasının Musavva'ya ait olduğunu kabulden imtina eden hareketlerde bulununca Osmanlı Devleti bu durumu şikâyet eder bir vaziyette İstanbul'daki İngiliz elçiliğine sorunca Lord Russel, Mösyö Cameron'a bu hareket tarzının içeriğini açıklaması için bir yazı göndermiştir. Bu yazısı da Osmanlı makamlarına ulaştırılmıştır. 
Böylece Osmanlı Devleti'nin Musavva'daki yetkilileri daha önce yaşananları göz önünde tutarak daha tedbirli bir şekilde hareket etme yoluna gitmiştir. Birçok defa Musavva'daki konsoloslar İstanbul'a şikâyette bulunarak konsolosları zor durumda bıraktıklarından bu mesele önemli bir hal almıştır. 


İsmail Paşa, Mısır'da başa geçtikten sonra yavaş yavaş büyük bir devlet haline gelmek ve Doğu Afrika'ya doğru yayılmak için hazırlıklara girişmeye başladı. Bu kapsamda ilk yapılacak işlerden biri Musavva ve Sevakin iskelelerinin Mısır'a bağlanması oldu. Bunun için İstanbul'da bazı girişimlerde bulunuldu. İstanbul'dan gönderilen cevaplarda ise kapsamlı bir şekilde bu iki iskelenin durumu ortaya kondu. Buna göre Musavva ve Sevakin iskeleleri eskiden cetleri Mehmed Ali Paşa merhumun 1846 tarihinde kendisine, şartlı ve geçici bir süreliğine ilhak olunmuştu. Merhum Abbas Paşa daha sonra buraları Cidde'ye terk ve iade etmiş ise de Take Müdürlüğü'ne bağlı Arapların vergilerini vermemek için zaman zaman bu iki tarafa iltica ve beri taraf Arapları dahi ıslah edilmediği için iki idare arasındaki boş mahallere geçmekteydiler. Burası iyi bir şekilde idare altına alınmadığından hem buradaki mahzurları ortadan kaldırmak hem de esir ticaretini önlemek gayesiyle ve geliri Cidde Hazinesi'ne 


verilmek üzere Mısır tarafından istenmiştir.?“ 
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Musavva ve Sevakin taraflarının evvelki hali, idare usulü, gümrük ve diğer gelirlerinin tekel altında olmasıyla beraber henüz muhasebe defterleri gelmemiştir. Gelirleri kesin olarak bilinemediği gibi geçerli olan liva idaresi tamamen kaldırılacağından buraların gelirlerinin bilinmesi gerekmektedir. A yrıca Sevakin'deki büyük tuzla gelirleri yıllık 5.000 kese civarında olup ilerde daha fazla artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle ihalenin yeniden yapılması faydalı olacağından bu iskelelerin asli irtibatlarına halel gelmemek için vilâyetten tayin olunacak kişilerin isimleriyle rütbelerinin ve kaymakamlık veya müdürlük suretiyle tahsis kılınacak sıfatın ve ikisinin idaresine bir memur tayin olunur ise pusulasının bu tarafa gönderilmesi istenmiştir. Şimdiki kaymakamlara olduğu gibi buradan zapt ve idarelerini içeren bir emir gönderilmesi ve bu memurlara yerlerine giderken Cidde'ye uğrayarak aldıkları emirlerin Cidde Hazinesi ceridesine kaydedilmesi uygun olacaktır. Değişmeleri durumunda bu usulün icrasıyla emirlerin yenilenmesi gelen cevaplarda yazılmıştır. Bunu takiben yazılı kanunlara eklenmesi orada emniyeti hissettireceğinden bunların terki ile diğer bir münasip şeklin lüzumuna dair kapıkethüdalarına bir mahsus mektup gönderilmiştir.?9? 


Durum Encümen-i Mahsus-ı Vükelâ'da müzakere olup cevaba nazaran o havalinin umuru mülkiyesi yolundan gittiğinden ve gelirleri arttıracağı dahi gösterildiğinden Kızıldeniz'in deniz trafiği değişecektir. Şimdi Hicaz sahillerine uğrayıp Osmanlı memleketlerine gelen emtia ve ticari eşya giderek 26.000 kese derecesinde olan gümrük gelirlerinde haylice düşüklüğe neden olacağından şüphe olmamaktadır. Bununla beraber padişahın verdiği hüküm doğrultusunda şu iki mevki hasılatınca ileride gelişme ve Cidde tarafında bir düşüş görüldüğü takdirde kayıp ettirilmeyerek hazineye bildirilmesine ümit edilmektedir. İleride artması düşünülen gelirler söz konusu iskelelerin imtiyazından ayrı değildir. Ayrıca verilmekte olan mahaller gibi Hidive emniyetsizlik şöyle dursun oraya ait meselelerde sıkıntının bir harfi bile hatıra gelmez ise de mademki Hicaz 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vilâyetinin beyan ettiği konularda bazı sıkıntılar olacağı görülmüştür ki bu noktaya dikkat etmek gerekir.”8 


Hidivlik makamına bırakılacak yerlerin mali durumuna gelince söz konusu iskelelerin yıllık gelirlerine münasip miktarda bir şe; zam buyurulacağı yazıldığı üzere bunların vergisi tuzla gelirleri hariç tüm gelirleri beyan edildiği üzere 1864 senesi hesaplarına göre 5.000 
kese civarındadır. Şu halde buna yıllık 2.500'er kese ilavesi uygun olduğundan Mehmed Ali Paşa'ya ihalesi esnasında cereyan eden kaideye de uygun göründüğünden gümrük ve tuzlalar ile verginin dahi gelirler arttıkça bu tarafa bildirilmesi istenmektedir. Şimdilik 3 sene müddet için her sene 7.500 kese akçe bedel ile nakit ve geçici olarak ferman ile ihalesine karar verilmeyerek nihayetinde müzakere ile arz edilmesi yerinde görülmüştür. Bu konuda gerekli olan emir bildirilmiş olmakla valiye mektupla gereğinin icrasıyla tayin edecek şekil, idare ve gelirce tutulacak muamele maksatlarının kararlaştırılarak neticesinin yazılmasına karar verilmiştir. Bu müsaade Mehmed Ali Paşa zamanında da böyle olmuş ise de o vaktin adet ve kaidesi ile o havalinin şimdiki idaresi başka olduğundan birbirlerine benzemez. 
Ancak yine de son söz padişahındır denmiştir.?"9 


Musavva ve Sevakin'in Mısır'a bırakılması üzerine yapılan talepten sonra 9 Temmuz 1864'te Sevakin ve Musavva dâhilinde bulunan tuzlaların 1864 senesi hasılatıyla mahalli hükümet eliyle toplanan vergilerin miktarını gösteren pusula defteri hazırlanmıştır. 
Hicaz Valiliği'nin buna dair 9 Temmuz 1864 tarihli tahriratu Cidde Rüsümat Nezâreti'nin iki kıta tahriratı suretiyle bir kıta şukkasıyla 


beraber toplamda üç pusula tertip edilmiştir.?"9 


İsmail Paşa'nın talebi üzerine Musavva ve Sevakin'in durumu İstanbul'da ayrıntılı bir şekilde ele alınmaya devam etmiştir. 3 Ekim 
1864 tarihli bir yazıya göre, Habeş eyaletine bağlı bulunan Sevakin 
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ve Musavva iskelelerinin merhum Mehmed Ali Paşa zamanında olduğu gibi Mısır idaresinde olan Take Müdüriyeti'ne verilmesi geçende Mısır Valisi tarafından yazılmıştı. Adı geçen iskeleler o vakit mütegallibe elinde iken şimdi nizam dairesinde olup ayrıca kaymakamlık ihdas edilerek kontrol altına alınmıştır. Ayrıca etrafının ve şehirlerin durumu pek de ayrıntılı bilinmemektedir. Mehmed Ali Paşa'nn icra ettiği ve Osmanlı Devleti'nin de onayladığı ıslahat pek netice vermemiştir. Kaza ve liva usulünün terki ile buralar metruk bir hale düşmüştür. Bu konunun önce Hicaz Valisi'ne sorulacağı ve gelecek cevaba göre icabının mütalaa edileceği Meclis-i Mahsusa'da uygun görülmüştür.?"! 


Bunun üzerine gerekli emir Hicaz Valisi'ne gönderilmiş ve durum sorulmuştur. Bu konuda icra ettiği takibatını ve özel mütalaasını ve adı geçen iskelelerin gelir ve harcamalarını içeren defterler gönderilmiştir. Bunların Mısır idaresine ihalesi halinde Cidde gümrüklerinin durumunu içeren Cidde Rüsümat Nazırı tarafından gelen yazı ve Gümrük Emanetinin tezkeresi ve Mısır Valisi'nden buna dair gelen tahrirat toplanan encümende okunmuş ve mütalaa edilmiştir. Adı geçen mahallerin mülki idaresi padişahın zabıtası- na girmiş ve geliri dahi Sevakin'de olan büyük tuzla mahsulatıyla beraber senelik 4.700 keseye ulaşmıştır. Bu durum incelenerek bu konuda cereyan eden bahislerin sonunda üç yol olup birincisi adı geçen mahallerin ihalesinde mahzurların beyanıyla valinin isteğini reddetmektir. İkincisi gümrükleri ve tuzlayı istisna ile yalnız mülki idaresini Mısır'a vermektir. Üçüncüsü idaresini yine vermek ancak gelirlerini nakit olmak üzere üç seneliğine vermek ve üç sene sonra gelirlerde artış olursa gerekli olan zammı icra etmektir.?'? 


Bu üç suret üzerine fikir yürütülerek Mısır gibi büyük bir memleketin idaresi elinde olan zata öyle ufak iki mahal idaresini ihale etmemek emniyetsizliğe sebep olacağından reddetmenin yakışık almayacağı kanaati ağır basmıştır. Mali idaresi istisna ederek verilecek 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olursa idaresi Mısır'dan maliyesi de Cidde tarafından tayin olunacak memur eliyle yürütüldüğünde gümrüklerin muhafazası ve mahalli gelirlerin tahsili için Mısır tarafının gönderdiği memura müracaat edileceğinden aralarında uyuşma olmadığında bu durum birçok müşkülata neden olacaktır. Mahzurları olsa bile bu şartları kendisinin kabul etmesi yazdığı yazısına nazaran kabul edilmeyeceği gibi münasip de olmayacaktır. Üçüncü şıkkın icrası uygundur. Çünkü Mısır eyaleti valiye miras suretiyle havale olunmuşsa da kendisine bağlı Kordofan ve Sennar eyaletleri bu şekilde değildir. Ayrıca fermanla havale olacağından adı geçen iskelelerin kişiye verilmesi yazılacağından bu konuda mahallinden yazılan ve müzakere edilen mahzurlar dahi ortadan kalkacaktır. Zikrolunan mahallerin valinin kendisine mahsusen ve Cidde'ye bağlı Rüsümat Nezâreti'nin gösterdiği üzere ileride gelirleri oraya kayacak olur ise hazineden kopma- dan yeniden üç sene sonra yapılacak bir inceleme ile Mısır'ın ödeyeceği miktara zam yapılabilir. Sonradan alınan malumat üzerine 1864 
senesi geliri 4.700 kese olduğundan Mısır Valisi dahi bunun üzerine zam yapacağını yazısında ifade etmiştir. Bu şekilde Mısır Valisi'ne ihalesi esnasında cereyan eden kaideye dahi tevafuk edecektir. Şimdilik 3 sene için yıllık 7.100'er kese bedel tahsisi ve bu akçe münasip taksitler ile Cidde Hazinesi'ne verilmek üzere icabının yapılmasına karar verilmiştir. Bu şartlar ve mukavelenin gönderilecek fermana eklenmesi tasvip olunmuştur. Bu karara göre Mısır Valisi'ne yazılmak üzere kaleme alınan tahriratın müsveddesi dahi arz edilmiştir. 
Bu konuda padişah nasıl uygun görürse o şekilde yapılacağına karar verilmiştir. Padişah da bu çözümü uygun bulmuştur.?? 


Söz konusu iki iskelenin Mısır'a bırakılması ile ilgili İsmail Paşa bir yazı daha yazmıştır. 26 Aralık 1864 tarihli yazısında, Sevakin ve Musavva iskelelerinin Take Müdüriyeti'ne ilhakı hususunda ceddimiz merhum Mehmed Ali Paşa'nın meydana gelen istekleri üzerine müsaade buyurulmuşsa da merhum Abbas Paşa'nın idareleri zamanında terk olunarak yine Cidde'ye iade edilmiştir. Zikrolunan iki 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iskelenin Take Müdüriyeti'ne ilhakı birkaç nedene bağlı olarak zaruri görülmektedir. Şöyle ki Take Müdüriyeti'ne bağlı olan Araplar vergilerini vermemek için ikide bir Sevakin ve Musavva taraflarına iltica etmektedirler. Yine adı geçen iskelelere tabi olan Araplar dahi başları sıkıştığında beri tarafa firar ederek Take Müdüriyeti ile adı geçen iskelelerle Habeş hududu arasında olan aradaki boş yerleri mesken tutmaktadırlar. Bu nedenle iki tarafın hiç birine bağlı olmamaktadırlar. Aynı zamanda içlerinde bazı taraflardan dahi parmak oynatılıp mizaçlarına uygun bazı mugayir eylemler vuku bulmaktadır. Bu yüzden böylece buraların terk olunduğu halde git gide Habeş gibi ayrıca bir hükümet olmaları kaçınılmaz olduğundan bunların cümlesi bir idare altına girdiği surette bu taraftan tayin olunacak bir memur ve Take Müdüriyeti'nde bulundurulmakta olan müdür ve diğer memurlar serbestlikle birbirlerine gidip gelebileceklerdir. 
Böylece boş arazinin durumunu layıkıyla teftiş edebileceklerdir.?"* 


Mugayir haller ve durumlar meydana geldiğinde ittifak ve ittihatla ileride meydana gelebilecek olaylara müdahale edebileceklerdir. Böylece hiçbir mahzur kalmayacaktır. Bir de yasaklanmış olan esir ticaretinin kolaylaştırılması mümkün olacaktır. Zira Sudan ve Habeş esirlerinin durumu son derece kötüdür. Eşya satın almak bahanesiyle buralara gelen ecnebi takımı ve diğerleri o taraflara gidip gelmektedirler. Birçok biçare bu şekilde esir edilmekte ve insanlığa sığmayacak şekilde sıkıntılara maruz kalmakta ve hakaretlere uğramaktadırlar. Yerlerinden alınıp başka diyarlara götürülmektedirler. 
Bu işlerin yapılmasında Osmanlı Devleti kabahatli gösterilmekte ve biçare Araplar bu şekilde kandırılmakta ve Türklere vahşi ve gaddar nazarıyla bakmaktadırlar. Ancak Sudan diğer Osmanlı toprakları gibi Osmanlı Devleti'ne bağlı olduğundan bu işlerin önlenmesi ve Sudan'ın gelişmesi temenni edilmektedir. Bu işlerin önüne geçmek için uğraşılmakta ise de şimdilik önüne geçilmesi mümkün gözük- 


memektedir.?5 
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Her iki iskele esirlerin getirilmesinde ve başka yerlere götürülmesinde önemli bir mevkide bulunmaktadır. Adı geçen iki iskele Mısır idaresine terk olunduğu zaman gönderilecek memurlar ve denetleme ile icabına bakılacak ve esir ticaretinin bütün bütün yasaklanmasına ve kaldırılmasına çalışılacaktır. Sudan ahalisine gösterilen fenalıkların ortadan kalkması ile aşama aşama gelişme kaydedilecek ve bu yönde başarılı olunacaktır. Beyan etmeye gerek olmadığı şekilde Mısır idaresine havale ve ilhak buyurulduğu halde Sudan'ın bağlılığı ve sadakati artacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacağı aşikâr olmakla adı geçen iskeleler ile oralara bağlı yerler Cidde Hazinesi'ne yıllık ne miktar gelir veriyor ise o kadar miktarı her sene Cidde Hazinesi'ne verilmek şartıyla Mısır idaresine ilhak buyurulmaları niyetindeyim. İşbu isteğimin gerek hazinece ve gerek idarece hiçbir şekilde zararı olmayıp açıkça görüleceği üzere padişahın da bu konuda müsaade edeceği kanaatindeyim. Bu konuda sadrazamın da meseleyle ilgileneceği ve padişahın bu konuda müsaade buyuracağı emelindeyim demiştir.?!6 


11 Ocak 1865'te Habeş eyaletine bağlı bulunan Sevakin ve Musavva iskelelerinin Mısır idaresinde olan Take Müdüriyeti'ne ilhakı ifadesine dair Mısır Valisi tarafından kapı kethüdaları beyefendiye gönderilen tahrirat geçen gün toplanan Encümen-i Mahsus-ı Meşverette okunmuştur. İçeriğinden anlaşılacağı üzere adı geçen iskelelerin Take Müdüriyeti'ne ilhakı aradaki Arapların vergi vermemek için gidip gelmelerinin önüne geçecektir. Aynı zamanda esir ticaretinin yasaklanması hakkında olan usulün icrasını dahi kolaylaştıracağından iskelelerin Cidde Hazinesi'ne ait olan gelirleri her sene Cidde Hazinesi'ne ödenmek şartıyla Mısır idaresine ilhakı beyan olunmuştur. Buna dair eski evraklar bulunarak gerekli olanların yapılması düşünülmüştür. Mehmed Ali Paşa tarafından önceki tarihte verilen iltimas üzerine adı geçen iskeleleri yine eski haline döndürmek istemiştir. İskelelerin Mısır'a bırakılmasıyla eklenecek bedel ile bir senelik olarak Cidde Valiliği tarafından Mısır idaresine verilmek 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şartıyla ihale olunmuştur. Şimdi önceki gibi ihale edilmesi münasip olmayacağından Cidde tarafından önceki hasılatların yarısı miktarında bir ilave ile Mısır tarafından götürülecek memurlara bildirilmesi istenmektedir. Cidde tarafları da eskisi gibi idare olmadığından ve bu iki iskele öncekinden farklı olarak ayrı ayrı kaymakamlık olduğundan zabıtaları yerindedir ve gelişmişlerdir. Bu konuda Hicaz tarafından gelecek bilgilere göre düzenlemeye gidilmesi ve Mısır tarafına bu şekilde yazılması yerinde görülmüştür.?!7 


Musavva ve Sevakin'in Mısır tarafından istenmesiyle birlikte buraların gelir giderleri hesaplanarak görüşmelerin ona göre yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle 22 Ocak 1865'te Cidde'ye bağlı Musavva Kaymakamlığı dâhilinde olup Cidde Rüsümat Nezâreti'yle idare olunan gümrük ve memlehaların nezâretten alınan defterde gösterildiği üzere geçen 1864 senesi hasılatıyla mahalli hükümet tarafından alınan gelirlerini gösteren bir pusula tertip edilmiştir. Aynı şekilde Sevakin ile ilgili de kuruş üzerinden hesaplanan bir pusula hazırlanmıştır. 
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Musavva'da bulunan gümrük ve memlehaların bir senelik gelir ve 


giderlerinin miktarıdır 
| Gümrük hasılatı | Memleha hasılatı | | 
| Gelirler Giderler | Gelirler | Giderler | Aylar | 
58245,10 1840,00 0000,00 0000,00 Mart 
40802,02 2197,04 0000,00 0000,00 Nisan 
52344,00 1840,00 0000,00 0000,00 Mayıs 
27408,00 1875,00 0000,00 0000,00 Haziran 
178800,13 | 7702,04 0000,00 0000,00 
20108,19 1840,00 0000,00 0000,00 Temmuz 
60253,13 1840,00 0000,00 0000,00 Ağustos 
45768,08 | 2871,10 0000,00 0000,00 Eylül 
31953,14 1840,00 0000,00 0000,00 Ekim 
336885,17 | 16143,14 0000,00 0000,00 
32883,18 1840,00 0000,00 0000,00 Kasım 
26859,01 1873,00 6169,15 0000,00 Aralık 
26000,00 1840,00 0650,00 0000,00 Ocak 
25500,00 1840,00 0500,00 0000,00 Şubat 
448129,06 | 23537,14 9319,15 0000,00 


| Toplam Gelirler 457448,01 
| Yapılan Harcamalar | 023537,14 | 
Geri Kalan Gelirler 433911,07 | 
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Sevakin'de bulunan gümrük ve memlehaların bir senelik gelir ve giderlerinin miktarıdır 


Gümrük hasılatı Memleha hasılatı 
| Gelirler Aylar | 


112996,09 2605,13 19676,10 19155,14 Mart 


104486,05 2790,00 08814,15 04566,00 Nisan 
094332,19 6493,10 
062483,02 2758.10 


374298,15 14647,13 


00292,00 00156,00 Mayıs 


01057,00 00192,00 Haziran 
29840,05 24069,14 


073497,15 02750,00 00625,10 00180,00 | Temmuz 


066760,16 02743,10 00157,00 00156,00 Ağustos 
035120,10 02710,00 01177,00 00174,00 Eylül 
9 00 00198,00 Ekim 


37156,15 24777,14 


030865,10 02768,00 
580543,14 25620,03 


030398,19 02696,00 08310,00 00243,00 Kasım 


061314,06 02705,00 09384,15 00231,10 Aralık 
081935,01 02712,00 
176500,00 02700,00 


830692,00 36433,03 


19383,10 00278,00 Ocak 


15000,00 00300,00 Şubat 
89234,00 25830,04 


| Toplam Gelirler 919926,0 
Yapılan Harcamalar 062263,7 
Geri Kalan Gelirler 857662,15 


| Musavva ve Sevakin Toplam Gelir Giderleri | 
er İki iskelenin Toplam 1377375.1 | 


062263,1 


1291574,0 | 


zelirleri 
Her İki İskelenin Harcamaları 


Geri Kalan Gelirler 
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Sevakin'de bulunan büyük tuzlanın mahsulü mahallince sarf edilmeyerek eskiden beri her mevsim gelen Hint gemilerine verilmektedir. Bu gemilerin gelmesiyle birlikte yardımcı olan kayıklara ihraç ve nakil bedeli ödenirken çıkarılan tuz Cidde'ye gönderilmektedir. Buradan da Hint gemilerine satılarak gümrük defterlerine başka gelir olarak kaydedilmektedir. Bu nedenle 1863 senesinde söz konusu tuzun alınıp satılmasını gösteren kuruş üzerinden hesaplanmış bir pusula hazırlanmıştır. 


| Sevakin'de Çıkan Ancak Cidde'den Satılan Tuzun Gelir Gider 
Pusulasıdır. 


Kaç Kantar Olduğu 571.831 kantar 
Ne Kadara Satıldığı 989705,19 
Tuzun İhraç ve Nakliye Masrafları 512585,25 
Elde Edilen Gelir 477119,34 
| Her İki Livanın Gümrük ve Memleha Geliri 1291574,00 | 
| Her İki Livanın Gelirleri ve Vergileri 0249038,10 | 


Toplam 1540612,1018 | 


23 Ocak 1865'te Hicaz Valiliği'ne gönderilen yazıya göre, Cidde'ye bağlı Sevakin ve Musavva iskelelerinin Take Müdürlüğü'ne ilhakı hakkında Mısır Valisi'nin yazısı ve gerekli belgeler gönderilmiştir. Bu iskeleler Mehmed Ali Paşa zamanında Take Müdürlüğü'ne terk edilmiş ve bu müsaade o zaman geçerli olmuştur. Daha sonra bu iki iskeleye kaymakamlık verilerek önceden alelade iken şimdi gelişmiştir. Zabıtası artmış, gelirleri çoğalmış ancak varidatı henüz tam olarak bilinememektedir.*? Bunun üzerine daha önce Hicaz Valiliği tarafından hazırlanan belgeler ve pusulalar İstanbul'a 
gönderilmiştir. Tüm bu çalışmalar devam ederken 13 Şubat 1865 
tarihinde İsmail Paşa, Sevakin ve Musavva'nın Mısır'a ilhakına dair 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yapılan çalışmalarda gösterilen gayretten dolayı bir teşekkür yazısı göndermiştir.” 


Musavva ve Sevakin'in Mısır'a bağlanması noktasında çalışmalar ve görüşmeler devam ederken yabancıların bölge üzerindeki tesiri her geçen gün artmaya başlamıştır. Sadece Kızıldeniz sahillerinde değil, Beyrut ve birçok yerde konsoloslar tesirlerini arttırmaya başlamışlardır. Yanlarında yerli ahaliden insanları istihdam etmeye başlamışlar ve bu durum kimi zaman sıkıntı çıkarmaya başlamışt1r.2' Bu gelişmeler olurken İngiltere'nin Musavva'daki konsolosları, burada esir ticareti trafiğinin devam etmesinden dolayı tekrar ilgili makamların dikkatini çekmeye çalışmışlardır. 


Cidde'de oturan İngiltere konsolosuna özel memuriyet ile Habeşistan'a gitmiş olan Rasam tarafından 11 Mart 1865'te gönderilen yazı ulaştırılmıştır. Buna göre, Fransa konsolos vekiliyle görüşülüp gönderilen yazıdan anlaşılacağı üzere Cidde Valisi tarafından Musavva Kaymakamı'na gönderilen emirler doğrultusunda Musavva ile Hicaz Valiliği'nin diğer yerlerine esir ticareti yapılmasının engellenmesine tam bir yetki verilmiştir. Rasam, “hazı mertebe kaldırılmasında başarılı olduğum bu ticaretin aldığım emirden sonra ne şekilde azaldığını ve ne şekilde engel olmaya çalıştığımı aşağıdaki gibi beyan ederim. Şöyle ki Hicaz Valiliği'nin her tarafında gizlice esir alınıp satıldığını Musawa'ya gelmemden birkaç gün sonra tahkik eyledim. Bu ticaretin tamamen kaldırılması hakkında İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında yapılan dostane müzakerelerin bir sonuca ulaşması malum ise de iki devlet arasında muntazam bir anlaşma henüz yoktur. Osmanlı Devleti esir ticaretini yasaklamakla belki İngilterenin insanlıkla ilgili düşüncelerine muvafakat etmek niyetinde bulunmaktadır. Musavva Kaymakamı esir ticaretinin kaldırılması lüzumunu tasdik ile Musavva'ya gönderilen esirlerin tamamının serbest bırakılmasını kesin olarak emretti. Bu taraftan gelişinde vekili bulunan Abdullah Halet Efendi'ye bu emrin yerine getirilmesini tavsiye etmiş. Abdullah Halet Efendi'nin 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memuriyet müddetinde meydana gelen hareketi takdire şayandır. Ciddeye nakil olunmak üzere beri taraftan getirilen esirlerin birçoğunu serbest bırakmıştır. Abdullah Efendi'nin buraya gelişinde resmen konağına ziyarete gidilerek görüşüldüğünde esir ticareti hakkında kendisi dahi bu ticaretin tamamen kaldırılması hakkında gerekli olan tedbirleri almaya çalışacağını beyan etti. Birkaç gün geçtikten sonra gemilerin Musavva'dan çıkışlarında durumlarını içeren gümrük idaresinden izin almalarını ve yine gemiye esir kabul etmeyeceklerini içeren bir kefil belgesi temin etmedikçe gemilerin gidişlerine ruhsat verilmeyeceğini ilan etti. Bu hakimane tavra ber taraftan olumlu tepki verilmiş ola da birkaç gün sonra Hicaz iskeleleriyle Musavva arasında esir ticareti caiz olduğundan bahisle müdahale edilmeyip yalnız Süveyşe gönderilen esirlerin men olunmasını içeren emir gelmiştir. Musavva ilezikr olunan iki iskele arasında gemi geliş gidişi mümkün olmadığından söz konusu 
emir pek etkili değildir. Anlaşıldığında göre şu anda Musavva'da 200 
kadar esir olup bu emir fesh olunmadığı takdirde birçoğunun ziyan olacağı ve esarete düşecekleri aşikârdır. Bundan böyle birtakım şahıslar Galla tarafına giderek çalma veya satın alma yoluyla birçok erkek ve kadın getirecekleri ortadadır” şeklinde bilgi vermektedir.?> 


İsmail Paşa'nın isteği üzerine Sevakin ve Musavva iskelelerinin Mısır'a bırakılmasında itirazlar da olmuştur. Bu itirazlar Mısır'ın aslında bu değişiklikle çok büyük gelirler elde edeceği ve bu avantajla bölgede hâkim bir duruma geçeceği şeklinde endişeleri içermektedir. Bu eksende 15 Mart 1865'te Cidde Rüsümat Nazırı tarafından İstanbul'a gönderilen evrak dikkat çekicidir. Nazıra göre İsmail Paşa, Mısır tarafının sonunda olan Sudan ve Sudan hududundan güney tarafında olan Habeşistan'a doğru Kızıldeniz sahilinde ve söz konusu yerin etrafını dolaşarak sonunda hududu olan Sevakin'e ve oradan Musavva ve yine oradan Habeşistan civarına gitmek üzere kol kol demiryolu inşasına karar vermiştir. Bunun için Mısır'da yeniden bir büyük kumpanya teşkil olunup hatta tertibine başlandığı rivayet edilmektedir. Söz konusu Musavva ve Sevakin gelirlerinin 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istenilmesi üzerine gelirlerde Mısır'ın vermesi gereken paraya zam ile adı geçen mahal idarelerinin Mısır hükümetine terki düşünülmektedir. Bunun gerçek olması takdirinde Cidde ve Yemen dâhilinde olan idare vergileri ve hazinenin diğer gelirlerine eklenmesi kesin olan noksanına beyan olunur. Şöyle ki şimdiye kadar buralarda vapur olmadığından tüccarın her sene Hint tarafından aldığı mallar yelken gemileri vasıtasıyla götürülmektedir.?23 


Adı geçen gemiler birbirini takiben mahallerinden hareket etmekte ve kendilerine eşlik eden lodos rüzgârıyla 2-3 ay zarfında ve uygun havalarda 4 ay veya daha fazla müddetle Cidde'ye gelmektedir. Söz konusu gemiler taşıdıkları malları hac mevsimine yetiştirebildiklerinde menfaat elde etmektedirler. Gecikmeleri halinde ise zarar etmektedirler. Kaç seneden beri vapur ile Süveyş'e gönderilen ve oradan dahi yine vapur vasıtasıyla Cidde'ye varmalarından dolayı her sene Cidde Gümrüğü'ne 100.000 kuruş miktarında zarar olmaktadır. Belirtildiği üzere Sevakin ve Musavva mevkii Mısır idaresine geçip ve demiryolları dahi işlediği halde Aziziye Kumpanyası büyüyerek vapurlarının doğal olarak Kızıldeniz'in başka sahillerine ulaşması mümkündür. Kızıldeniz sahilleri yanında Aden'e ve belki Cidde'ye gelen eşyanın çıkış noktası olan Mukalla ve diğer sahiller ile Maskar'a gelip gitmelerine yol açacağı ve o halde bu bölge ile Hindistan'dan vapur vasıtasıyla aktarma olarak doğruca Musavva ve Sevakin'e gelmesi mümkündür. Oradan gümrük vergileri olmadan Musavwva'dan Cidde'ye ve Sevakin'den Cidde'ye ulaşması mümkündür.3* 


Bu durum malların vaktiyle gelip rahatça taşınmasına imkân tanıdığından tüccarların tamamı o yola dökülecektir. Bu ise Cidde ve Yemen eyaletlerinde olan hasılatları belli malların, Hint malları ile diğer mahsullerin vergilerinden, Hint gemilerine satılan tuz ve esmandan ibaret bulunan gümrük ve tuzla idarelerinin atıl kalmasına hatta hasılat alınamamasına neden olacaktır. Bunların çok fazla 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miktardaki geliri beyan olduğu üzere Musavva ve Sevakin'e intikal edecektir. Şimdilik bu iki mahallin gümrük ve tuzlalarının bir senelik hasılatı olan 3.700 kese ile tahmin edilen 1.000 kese başka gelirle toplam 4.700 keseye varmaktadır. Bu gelir bir misliyle nakten Mısır tarafına ilave olmaktadır. Eğer ki menfaat açık olsa da iki sene geçtikten sonra Cidde ve Yemen vergi idarelerinin 26.000 kese ve daha fazla olan gelirlerinin beyan olduğu sebeplere bağlı olmak üzere Mısır hükümetine geçeceği ve bununla hazinenin gelirlerine dahi sekte vuracağı açık olduğundan buna dikkat edilmesi gerekmektedir.?> 


Hicaz Valisi 16 Mart 1865'te durumu açıklayıcı bir yazı göndermiştir. Yazısında, Sevakin ve Musavva iskelelerinin ve Arapların Take Müdüriyeti'ne ilhakı hakkında Mısır Valisi tarafından kapıkethüdalığı tarafına gelen mektubun ve yazılan cevabın ve buna dair daha önce merhum Mehmed Ali Paşa tarafından gelip saklanan tahriratın suretleri gönderilmiştir. İşbu iskeleler merhum Mehmed Ali Paşa zamanında adı geçen müdüriyete terk edilmiş ve bu müsaadenin şimdiki validen farklı olunmaması dahi icaptan görünmüş ise de eski muamele sonrasında mütesellimlik ve ardından da şimdi usulü tatbiken başka başka kaymakamlık kurularak idare edilmiştir. Haliyle gümrük ve tuzla idareleri şimdi genel olarak emanet ve inhisarda olup muhasebe defterleri olmadığından hasılat miktarları malum değildir. Buyuruldu ile kaza ve liva usulünün tamamen terki düşüncesiyle bunlar kaldırılacağından zikrolunan iskelelerin gelirlerinin bu idareye tahvili ve yeniden ilhakı takdirinde genel mali duruma eklenecek mütalaanın etraflıca ve hızlıca yazılması 22 Ocak 
1865 tarihli emirname ile etraflıca mütalaa kılınmıştır.?2 


Mehmed Ali Paşa zamanında bunların idareleri kontrol altında olmadığı gibi gelirleri de çok cüzi idi. Şimdi Osmanlı idaresinde gerek mülki ve gerek gümrük ve vergi bakımından kontrol altına girmiş, gelirleri artmıştır. Bununla ilgili Cidde Hazinesi'nden gümrük, tuzla ve vergiye dair Cidde Rüsümat Nezâreti tarafından 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tanzim edilen defter vardır. Söz konusu kaymakamlıkların bir senelik geliri 15 yük 40.600 kuruştur. Adı geçen defterde şerh verildiği üzere Sevakin'de büyük tuzla mahsulünün mahallince sarfiyatı olmadığından öteden beri Hint gemilerinin uygun mevsimde gelişiyle 
defterlerine başkaca kayıt olunmaktadır. Geçen 1863 senesinde 4 
yük 7.100 kuruş kadar geliri olup bu da başkaca bir gelir demektir. 
Sevakin kaymakamlığının arazisi çok geniş olmayıp bir tarafı deniz ve kara tarafında yaklaşık 3'er 5'er saat mahaller oraya tabi olup 
geri kalanı bütün bütün Mısır idaresinde olan mahallerdir. 15 ve 20 
saate kadar genişliği olup dışındaki yerler Mısır hudududur. Yine Musavva'dan öbür tarafı ki Babü'l Mendeb karşısına doğru eskiden Fransa'nın oraları karıştırması ve bir kanca takmaya çabaladığı sırada şu anda Musavva Kaymakamı olan Pertev Efendi gayretiyle önüne geçilmeye çalışılmaktadır.” 


Babü'l Mendeb'in karşısındaki Perim Adası'na kadar deniz boyunca 100 saatten fazla mahalde bulunan Arapları Mehmed Ali Paşa, herhangi bir vergi ve başka bir şey almayarak kendi tabiiyeti- ne geçirmiştir. Bu mahallin bir tarafı deniz olup diğer tarafı Habeş taraflarıdır. Habeş sınırına yakın mahallerin arası kuş bakışı 8-10 saat bazı mahalleri daha fazla ve eksiktir. Buranın ileri tarafı yani Babü'l Mendeb karşısında Perim Adası hizasındaki yerler henüz bir hükümetin tasarrufunda olmayıp bir takım Arap ve kafile elinde kendi başlarına idare olunmaktadırlar. Osmanlı Devleti tarafından 20.000 asker tertip edip gönderilirse buraları layıkıyla idare ve zabıta altına alınabilir. Hatta daha ilerisinin dahi alınması mümkün ise de oldukça mesafeli ve havası gayet sıcak olduğu için çok fazla masraf yapılmasına neden olacaktır. Bunun yanında mevcut durum nedeniyle tam olarak idare altına alınması ve bağlanması, gelir elde edilmesi mümkün olamayacaktır.”28 


Bundan başka Babü'l Mendeb tarafını her nasılsa İngiltere eli- 


ne geçirmiştir. Fransa dahi oralardan öyle bir yer kazanmak fikrine 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düşmüş olduğundan bunu yapmak için çabalamaktan geri durmayacaktır. Bir vakit bulursa ve fırsat elde ederse o taraf Araplarını sıkıştırarak oralardan bir yer ele geçirmesi eğer bu şekilde olmaz ise zikrolunduğu üzere kendi kendilerine idare eden Araplardan bir kısmını elde edip bir kanca takması çok zor değildir. Bu durumda bir de Sevakin'in Cidde ile aynı hizada olduğu gibi Musavva toprağının dahi bazı yerleri Asir ve Yemen tarafının karşısında olmasıyla buraların İsmail Paşa eliyle idare olması ve bağlanması için lüzumu miktarında asker bulundurulmasıyla Asir ve emsali olan yerlerde mugayir hareketlere girişemeyeceklerdir. Aynı zamanda buralar valinin elinde olduğundan adı geçen kaymakamlıklardan ve iskelelerinden zenci esir ticaretine ruhsat verilmeyecektir.? 


Esir ticareti daha önceden kaymakamlıklara tembih edilmişse de şimdi Mısır elinde olacağından bu durumun neredeyse önü alınacaktır. Bu nedenle bu kaymakamlıkların Mısır'a ihalesinde birçok fayda görülüyor. Ancak, Osmanlı Devleti ve Hicaz ile bağlantısının kesilmesi de münasip olmadığından ve mütesellimlik eliyle idare edilmesi de uygun olmayacağından aynı zamanda da bu mahaller büyük yerler olduğundan yine kaymakamlık veya nasıl isterlerse Mısır tarafından tayin edilecek bir memur eliyle idare olunabilirler. Böyle olursa pusulanın Osmanlı Devleti'ne verilmesiyle şimdi kaymakamlara olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde zapt ve idarelerini gösteren bir emirname verilebilir. Bunun Mısır paşasına bildirilmesi ve görevlendirilecek memurlar Sevakin ve Musavva'ya giderken Cidde'ye uğrayarak emirnamelerinin Cidde Hazinesi'ne kayıt olması ve ileride Mısır Valisi bunları değiştirecek olduğunda bu usulün yine icrası yerinde görülmüştür. 


Mısır'a bırakılması düşünülen iskelelerin gelirleri ile ilgili hassasiyet devam etmiştir. Bu kapsamda Cidde Rüsümat Nezâretü eliyle bu iki iskelenin gümrük ve tuzla gelirlerini içeren pusulalar hazırlanmıştır. Sevakin ve Musavva'ya ait hazırlanan pusulalar 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Cidde Valisi tarafından İstanbul'a hazineye gönderilmiştir.?3! Benzer şekilde yine Sevakin'deki tuzla mahsulatının sarfiyatı olmadığı gibi öteden beri her sene Hint gemileri uygun mevsimde gelip belli bir fiyat ile Cidde'ye ihraç ve nakliye ücreti ödemektedirler. Bu Cidde defterine başkaca kayıt olarak geçmektedir. Bu kapsamda Cidde Rüsümat Nezâreti 1863 senesinde Sevakin'de çıkarılan ve Cidde'ye gelen Hint gemilerine satılan tuz miktarını gösterir bir pusula da hazırlamıştır.?32 


Cidde Rüsümat nazırı Mehmed Said Efendi, hazırlanan pusulalarla ilgili bir tahrirat da göndermiştir. Tahriratında, Sevakin ve Musavva gümrük ve tuzlalarının hasılatını içeren emir ve iradeyle tanzim olunan ve 11 Mart 1865 tarihli takdim kılınan pusulada adı geçen Sevakin tuzlasında bulunan büyük tuzlanın mahsulatının mahallince satılamadığını belirtmiştir. Adı geçen mahsulattan her sene bir fiyat üzerine Cidde'ye getirilip burada Hint gemilerine satılmaktadır. Cidde gümrüğü toplamına dâhil edilen tuzun 1864 senesinde 
meydana gelen hasılatının miktarı henüz toplanmadığından 1863 
senesine ait olanı gösterilmiştir. Sevakin ve Musavva gelirlerinin sorulması üzerine 1864 senesi hasılatı daha fazla olmasından büyük tuzla mahsulatından o senenin sarfiyatı bu kere eklenerek toplamda 100.000 kuruş fazla gösterilmiştir. Bu durum tanzim ve takdim edilerek gerekli düzenlemelerden sonra 1864 senesine ait olan sarfiyatını da içeren kuruş üzerinden hesaplanmış pusula gönderilmiştir. 3* 


1864'te Sevakin'deki Büyük Tuzlada Çıkarılan ve Cidde'de Hint 


Gemilerine Satılan Tuz Miktarıdır 
| Tuz | 


365609 
1218716,08 
632725,09 | 


585990,39”* 


Kantar 


İhraç ve Nakliye Masrafları 
Elde Kalan Gelir 
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19 Mart 1865'te Cidde Valisi söz konusu iki iskele ilgili bilgi 
vermiştir. Hem de buraların Mısır'a bırakılmasıyla ilgili endişelerini içeren bir yazısını Sadaret'e göndermiştir. Cidde Valisi, Mısır Valisi'nin Mısır tarafında olan Take Müdüriyeti'ne ilhakı iltimas buyurulan Sevakin ve Musavva kaymakamlıklarının mülki durumu hakkında takdim edilen yazıda gelirlerinin defterleri de verilmişti. 
Cidde Rüsümat memuru Said Efendi tarafından takdim olunan tahrirattaki pusulada daha önce Sevakin'de olan büyük tuzlanın 
1864 senesi geliri toplanmadığından 1863 senesi geliri gösterilmişti. 
1864 senesi geliri dahi bu kere toplanarak pusulasının gönderildiği 
ve 1864 senesi geliri önceki seneden 100.000 kuruş fazla olduğu muhüurada gösterilmişti. Asıl meselenin 100.000 kuruş fazla veya eksik olması olmayıp Mısır Valisi tarafından Sudan ve gerekli bazı mevkiler ile Sevakin ve Musavva taraflarında demiryolları yapılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Hindistan tarafından gelecek emtia ve eşyanın o yola dökülmesiyle Cidde ve Yemen tarafları gümrükleri zarara uğrayacaktır. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.” 


Musavva ve Sevakin iskelelerinin gelirleri yanında bir senelik harcamalarını içeren kuruş üzerinden hesaplanmış pusula da hazırlanmıştır. 3“ Buna göre, 


| Musavva Kaymakamlığı'nın Bir Senelik Masrafları | 


| Memur Maaşları 178.363,13 | 

| Muvazzaf Askerlerin Maaşları ve Tayınları 298.503,36 | 

| Arap Askerinin Maaş ve Tayınları 012.754,00 | 
Muvazzaf Topçuların Maaşları ve Tayınları 030.000,00 Kaymakamlığın Diğer Harcamaları 019662,20 


Toplam Harcama 539283,29 | 
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| Sevakin Kaymakamlığı'nın Bir Senelik Masrafları 


Memur Maaşları 078684 
Muvazzaf Askerlerin Maaşları ve Tayınları 167880 
| Muvazzaf Topçuların Maaşları ve Tayınları 031282 | 
| Kaymakamlığın Diğer Harcamaları 008640 | 
Ulema ve Şeyhlere Verilen Paralar 005748 
Toplam Harcama 292234 


Musavva ve Sevakin'in Toplam Masrafı 831517,9 


Osmanlı Devleti ve Mısır arasında Kızıldeniz'in Afrika sahillerindeki iki iskelenin durumuyla ilgili mesai harcanırken Fransızlar, Doğu Afrika'da etkinliklerini arttırmak için bir dizi faaliyete girişmişlerdir. İsmail Paşa'nın da Sudan ve Habeşistan üzerine olan ilgisi artmakta olduğundan ve yavaş yavaş Mısır'ın genişlemesine dönük adımlar atılırken, Doğu Afrika'ya olan Fransız ilgisi konusunda İsmail Paşa İstanbul'a bir yazı göndermiştir. 


İsmail Paşa 3 Nisan 1865 tarihli yazısında ifade ettiği üzere, Lazarist tabir olunan rahipler diyanet neşri kastıyla başka memleketlerde gezdikleri gibi birkaç sene önce Sudan taraflarına dahi gidip orada bulunan Bogos adlı kabileye diyanetlerini beyan etmiş ve göstermişlerdir. Diyanet ise din işlerinden ibarettir yoksa hükümet işlerine hiçbir şekilde karışması yoktur. Diğer Osmanlı topraklarında olan nizam ve kaideye tatbiken söz konusu Lazarist ve emsallerine bu taraftan hiçbir şekilde engel çıkarılmayıp mahalli hükümet kendilerini korumakta ve göz kulak olmaktadır. Bu rahiplerin bu kabileye olan dini teşviklerinin Fransa'nın Musavva'da yerleşik olan konsolosu tarafında himaye olunduğu kabul edilmektedir. Söz konusu kabile Fransa himayesine girmiş diyerek hükümetle aralarındaki bağlantıya müdahale etmek suretinde bulunmuş ve merhum Said Paşa zamanında Sudan taraflarında bulunan hâkimlerden bazıları adı geçen kabileye düşmanlıkta bulunmuş sözüyle her nasılsa o esnada kabileye verilen akçeler bu himayenin mahalli hükümet 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tarafından tanındığına delil kabul edilmiştir. Fransa'nın Musavva konsolosu, bununla yetinmeyip başka işlerine de müdahaleye kalkışmış ve ezcümle bu kere dahi söz konusu ahaliden üç nefer için dava edip salıverilmelerini istemiştir. Daha sonra bu konuda Mısırın Fransa genel konsolosuna takrir yazmış ve konsolos da bunu Hariciye memuriyetine göndermiştir.?37 


Fransa'nın Musavva konsolosunun takririne her ne kadar buradan cevap verilmişse de bu madde İstanbul'daki Fransa elçiliğine başka suretle bildiriliyor. Durumdan malumat sahibi olup icabı takdirde söz söyleyebilmek için takririn cevapları gönderilmiştir. Smail Paşa ifadelerinde, takririn dikkatlice mütalaa edilmesiyle ne şekilde inceden inceye bir iş peyda edilmek emelinde olduğu anlaşılacaktır. 
Sevakin ve Musavva iskelelerinin Mısır idaresine ihalesini istemiştim. Şimdi o havalide bulunan bu makule bir takım vahşi kabileler arasında bir tutmak düşüncesiyle orada bir gaile meydana getirmemeye dikkat etmek üzere malum olunur. Bunu beyan etmekten murat sadece Musavva ve Sevakin'in ihalesi maddesine ehemmiyet vermek için olup o cihetle dahi Osmanlı Devleti'ne hizmet etmek hakkında olan gerçek fikirler ve halis niyetimi ispat için durum bundan ibarettir. Şimdi öğrendiğime göre vali paşa tarafından Babıali'ye yazılan cevapta kaymakamlık suretiyle yahut her ne sıfat ile istenilir ise bu taraftan tayin olunacak iki memurun isimleriyle rütbelerinin pusulası Sadaret'e takdim edilmiştir.?38 


Daha önce kaymakamlara olduğu gibi söz konusu iki memura da zapt ve idarelerini içeren bir emirname verilmesi ve bu iki memurun Musavva ve Sevakin'e giderken Cidde'ye uğraması da uygun görülmüştür. Bu suretle adı geçen iskelelerin bu tarafa ilhakı icrasından sonra yine de Osmanlı mülkü gibi olan Mısır şeklinde Osmanlı Devleti'yle bağları belli olacaktır. Uhdemde olduğu halde bu gibi küçük iki iskelenin idaresinde emniyet olunmamak tabii ki namus ve şerefe dokunur bir hal olduğundan şeref ve itibara 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dokunmayacak bir surette ilhakları temennisinde olduğumu padişaha ve yetkili kimselere bildirmek üzere bu yazı yazılmıştır diye İsmail Paşa açıklamalarda bulunmuştur.” Bu yazısında Musavva ve Sevakin'in Mısır'a bırakılmasıyla ne kadar doğru bir iş yapılacağı ve bölgedeki yabancıların inceden inceye ahaliyi kışkırtmak üzere oldukları gösterilmeye çalışılmıştır. İsmail Paşa ayrıca Osmanlı Devleti adına Doğu Afrika'da güvenliği sağlayacağına dair de bir izlenim yaratmaya çalışmıştır. 


Cidde Rüsümat Nezâreti ve Cidde Valiliği, Sevakin ve Musavva'nın Mısır'a bırakılmasına pek taraftar değildiler. Bu konuda birçok defa İstanbul'a yazılar göndermişlerdir. Yine aynı düşüncede bir yazı da 7 Nisan 1865'te İstanbul'a ulaştırılmıştır. Mısır'la ilgili önceki endişeler yinelenerek, Mısır ve Sudan içinden Sevakin'e ve oradan Musavva'ya kadar demiryolu inşası tasavvur olunmuştur. Bu husus gerçek ise bazı sebep ve teşebbüslere nazaran adı geçen kaymakamlıkların vergi gelirlerinin ileride gelişmesi duracağından demiryolunun faaliyete geçmesi halinde ilerde telafisi mümkün olmayan bir kayıp yaşayacaktır. Bu konunun mütalaa edilmesi ve dikkate alınması tekrar hatırlatılmıştır.3** 


Uzun görüşmelerden sonra 16 Mayıs 1865'te beyan edilen iskelelerin şimdilik 3 sene müddetle ve vergisi ile tüm tuzla gelirlerinin yarısı nispetinde bir ilaveyle Mısır'a verilmesi Encümen-i Vükelâ'da görüşülmüş ve padişah tarafından onay verilmiştir. İsmail Paşa, bu konuda gerekli isteklerin hepsinin layıkıyla yapılacağını belirtmiş ve Hicaz Valiliği'ne de durumun bildirileceğini gelecek cevaba göre de tekrar haber verileceğini söylemiştir.*“! Aynı tarihte iskelelerin asli durumuna halel gelmemesi için Mısır'dan tayin olunacak iki memurun isimleriyle rütbelerinin, kaymakamlık veya müdürlük suretiyle tayin olunacakların ya da ikisinin idaresine bir memur tayin olunur ise pusulasının gönderilmesi istenmiştir. Bu memurlarlardan 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yerlerine giderken Cidde'ye uğrayarak aldıkları emirlerin Cidde Hazinesi ceridesine kaydettirmeleri istenmiştir. Bu noktada durum Hicaz Vilâyeti'ne bildirilmiştir.*2 Çok geçmeden gerekli düzenlemelerin de yapılmasının ardından 4 Haziran 1865'te İsmail Paşa'nın Habeş eyaletine bağlı olan Musavva ve Sevakin iskelelerinin Mısır'a ilhakı hakkındaki isteğinin kabul olunmasından dolayı gönderdiği teşekkür yazısı padişaha sunulmak üzere iletilmiştir. 5 Haziran 1865'te de bu yazı padişaha sunulmuş ve oradan tekrar Sadaret'e geri gönderilmiştir.*** Padişah Abdülaziz de 27 Mayıs 1865'te bu konuda müsaadeyi vermiş ve Musavva ile Sevakin, Mısır idaresine kesin olarak geçmiştir.” 


12 Haziran 1865'te yazılan ve 27 Haziran 1865'te Maliye Nezâreti'ne ulaştırılan yazıyla, Cidde Rüsümat Nezâreti'nin tahriratından anlaşılacağı üzere adı geçen mahallerin genel gelirleri rakam olarak ve tahminen yaklaşık 4.700 keseye varmaktadır. Zikrolunan defter ve pusulanın toplamlarına tamamıyla uymuyorsa da gelir ve hasılat bu yolda gösterilmiş ve bu miktarın esas olunması hazinenin menfaatine olacaktır denmiştir. Gerektiği gibi de yapılması istenmiştir. İki iskelenin 3 seneliğine bırakılacak olmasından dolayı hazineyi zarara uğratmamak için mali düzenlemeler üzerinde biraz daha uğraşılmıştır.?9 


Musavva ve Sevakin'in Mısır'a bırakılmasının ardından ve Sudan'da işlerin karışmasından dolayı İsmail Paşa intikalle ilgili bir yazı daha göndermek durumunda kalmıştır. Bu yazının gönderilmesi biraz da her iki iskeleye Mısır'ın yerleşmesinin gecikmesinden dolayı gerçekleşmiştir. İsmail Paşa, 4 Şubat 1866 tarihli yazısında, uhdeme ihale buyurulan Sevakin ve Musavva iskeleleri üzerine karar verilmiş olan 7.500 kesenin Cidde Hazinesi'ne gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bu taraftan gönderilecek taksitin şubat ayına kadar Cidde 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Hazinesi'ne teslimi hususuna dair tahrirat elimize ulaşmıştır. Bundan önce gönderilen emirle Hicaz Valiliği ile muhabere halinde olarak adı geçen meblağın münasip taksitlerle kararlaştırılıp ona göre teslim edilmesi uygun olacağından ve bu işe Sudan vekili Cafer Paşa memur kılındığından gereği Hicaz Valisi'ne yazılmıştır. Ancak karar verilmeksizin sizin de bildiğiniz üzere Sevakin'e yakın Sudan'a bağlı Take Müdiriyeti'nde yerleşik Sudan askerleri arasında ortaya çıkan kargaşa ve buna müteakip Sudan beldelerinin hepsinin hükümdarı Musa Paşa'nın vefatı nedeniyle Sudan taraflarının daha fazla karışmadan düzene konması ve asayiş ile emniyetin muhafaza kılınması 


önemli ve elzemdir.3““ 


Cafer Paşa'nın özel bir vapurla Kızıldeniz yoluyla doğruca Sevakin'e ve oradan olayın geçtiği Take'ye ve yeni tayin kılınan hükümdar dahi Nil üzerinden Asvan'a ve oradan karadan hükümdarlık merkezi olan Sennar'a acilen yollanmıştır. Yine Mısır ahalisinden olarak refakatinde bulunan nizamiye askerleri ile beraber Cafer Paşa Take'ye varmıştır. Bununla beraber Sudan taraflarının mahalli asayiş ve emniyetinin muhafaza edilmesi ve sağlamlaştırılmasıyla Arapların arbedesi esnasında ahali ve tüccardan bir şey alıp almadıkları araştırılarak yeni hükümdar dahi öbür tarafta vilâyetin gelişmesi ile meşgul olduğundan Sevakin ve Musavva işinin tehiri haberi buradan çıkmıştır. Şimdiye kadar sadece Sevakin iskelesine yerleşilip Musavva iskelesinin devir ve teslimi henüz icra olmamıştır. Ortaya çıkan gaile çabucak halledildiğinden ve tam bir emniyetin sağlanmasıyla Sevakin iskelesinin dahi taksidinin Musavva'ya da yerleşildikten sonra Sevakin İskelesi'ne düşen miktarla ödeneceği açıkça ifade edilmiştir.>“7 İsmail Paşa bu yazısıyla aslında Sevakin ve Musavva'nın beraber ihale edildiğini ancak iskelelerden birine yerleşilemediği için ödemelerin buna göre düzenlenmesini istemiştir. 


İsmail Paşa'nın gönderdiği bu yazı üzerine vakit kaybetmeden 


21 Şubat 1866'da Cidde Valisi'ne bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. 
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Gönderilen yazıda, Mısır idaresine bırakılan Sevakin ve Musavva iskeleleri bedellerinin şubat sonuna kadar Cidde Hazinesi'ne teslimi hakkında gönderilecek olan yazıya cevaben Musavva iskelesinin idare altına alındığı tarihten itibaren bedelinin ödenmesi Mısır tarafından istenmektedir. Mısır tarafından gönderilen tahrirat üzerine durum Maliye Nezâreti'yle muhabere edilerek adı geçen iskelelerin Mısır'a bırakılması icra kılınmıştır. Adı geçen iskelelerden Sevakin iskelesi daha önce idare altına alınıp Musavva iskelesi henüz alınmadığından önceki karara göre bunlar için 1865 senesi martından itibaren bedel ödenmesine Mısır tarafı borçlu değildir. Fakat adı geçen mahaller yeni zamla takdir olunan yıllık 7.500 kese bedelden ne kadarının Sevakin ve ne kadarı Musavva iskeleleri için olduğu kayden bilinemediğinden beyan olduğu üzere Sevakin iskelesinin zamdan hissesiyle senelik bedeli olan meblağın mahallince muhabere ile ayrılarak iskelenin idare altına alındığı tarihten itibaren ödenmesi uygun görülmüştür. Musavva iskelesinin dahi Mısır idaresine geçtiği zamandan adı geçen 1865 senesi şubat sonuna kadar günlük olarak hesaplanarak bedelinin tahsil edilmesi ve icap eden akçenin belirlenerek durumun İstanbul'a yazılmasının lazım geldiği ifade edilmiştir. Bu şekilde gerekenin yapılması istenmiş, Rüsümat Emaneti'ne bildirilmiştir. 1865 senesi martından itibaren yıllık 7.500'er kese bedel ile geçici olarak Mısır idaresine bırakılmış olan Musavva ve Sevakin iskelelerinin teslim tarihine kadar tuzla ve gümrükler hasılatının miktarını içeren evrakın gelmesiyle hesaplarının ödenmesi Maliye Nezâreti'yle beraber kararlaştırılmıştır. Gerekenin bu noktada yapılması istenmektedir. Aynı konuyla ilgili istekler 18 Mart 1866'da tekrar gündeme gelmiş ve her iki iskelenin ayrı ayrı gelirlerinin tespit edilmesi Cidde Valiliği'ne hatırlatılmıştır.?* 


Musavva ve Sevakin iskelelerinin durumu üzerine işler hal yoluna koyulduktan kısa süre sonra İngiltere'nin bölgedeki asker nakillerinde Musavva Limanı'na ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 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İngiltere tarafından yapılan 6 Kasım 1867'de Habeş taraflarına gönderilmek için Musavva Limanı'na gidecek asker ve mühimmatın vapurlardan karaya nakli ve taşınmasında kullanılmak üzere muavin ve senbuk tabir olunan ufak kayıklardan birkaç tanesinin Yemen taraflarından satın alınması veya kontrat yapılarak işlettirilmesi isteği bildirilmiştir. Bununla ilgili Aden kumandanının bir yazısıyla İngiltere'nin Hindistan vapurlarından Vazi adlı vapuru gelmiştir ve Hudeyde Limanı'nda ticaret yapan 44 senbuk olarak bunların şu mevsimde ticaretleri az ve söz konusu vapur reisi tarafından verilen ücret yeterli bulunmadığından sahipleri Musavva'ya gitmeye isteklidirler. Bunlardan ihtiyaç duyulan 22 tanesinin bir ay müddetle kontrata eklenerek o taraflara gönderilebileceği veya senbuklar iade kılınacağı dahi kontrata eklenerek söz konusu senbuklar hareket etmiştir şeklinde haber verilmiştir.”* Konuyla ilgili Yemen Mutasarrıflığı'na verilen cevapta İngiltere'nin Habeş'e sevk etmek üzere Musavva Limanı'na gelen askerleriyle mühimmatının vapurlardan karaya nakli hizmetinde kullanılmak üzere Hint Kumpanyası tarafından talep edilen ve senbuk tabir edilen kayıklardan 22 tanesinin kontrata eklenerek gönderilmesi uygun görülmüş gerekli kolaylığın sağlanması emri verilmiştir.”' 


Osmanlı Devleti, Doğu Afrika sahillerinden ikisini Mısır'a bırakmışsa da Doğu Afrika ve Arap Yarımadası üzerindeki hassasiyetini her zaman en üst seviyede tutmuştur. Süveyş Kanalı'nın 17 Kasım 1869'da açılmış olması bölgeye olan ilgiyi birden arttırmıştır.”? Bu yüzden Avrupalıların ilgisini takip etme ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle Kızıldeniz'deki etkinliğini arttırmak üzere bazı tedbirler alırken bir yandan da Avrupalı devletlerin bölgeye olan ilgileri izlenmiştir. Bu kapsamda 7 Temmuz 1870'te Fransa ve İtalya devletlerinin Babü'l Mendeb ve Kızıldeniz'in değişik yerlerinde elde ettikleri araziler hakkında bölgede bulunan Osmanlı vapurlarının idare vekilleri 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tarafından gelen haberler Hariciye Nezâreti'ne bildirilmiştir.33 Gerçekten de Süveyş Kanalı'nın açılması Kızıldeniz civarındaki bölgeler için yeni gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin bölgeye asker sevk etmesini kolaylaştırmıştır.3 Bir ara İngilizlerin Süveyş Kanalı'ndaki pozisyonları Fransa'yı rahatsız ettiğinden Fransa, Musavva'yla ilgilenmek istemiştir. Ancak İngilizlerin bölgede etkin oldukları anlaşılınca daha sonra bu istekten vazgeçilmiştir.” Fransa'nın istekleri Mısır'ın da malumu olduğundan İsmail Paşa, böyle bir durumda İngiltere ve Fransa'nın kendi arasında anlaşması gerektiğini kendisinin tarafsız kalacağını bildirmiştir.” 


Doğu Afrika sahillerinde Musavva ve çevresine sokulmak imkânının zor olduğunu gören Fransa, Arap Yarımadası sahilleri ile ilgilenmeye başlar. 23 Eylül 1875'te Mustafa Asım Bey Sana'dan Sadaret'e yazdığı yazısında, Arap Yarımadası sahilinden Babü'l Mendeb'e yakın Şeyh Said adlı arazinin bir kabile şeyhi tarafından iki Fransız'a satılmak istendiği haberleri üzerine bölgede araştırma yapılmasını istemiştir. Ayrıca Mısır Hidivliğine ilave edilen Afrika sahilinde ve Babü'l Mendeb haricinde yer alan Zeyla Müdürlüğü'nde kömür madeninin çıktığı haber verilmiştir. Muayenesi için Hudeyde'ye gönderilen Kızıldeniz kumandanı Miralay Hasan ile birlikte o tarafların keşfine memur Ali Efendi, Babü'l Mendeb ile Zeyla, Şeyh Said, Moha ve Tacura limanları ve oraların ahvali ile ilgili beş 
parça harita hazırlamıştır.”7 Alınan tedbirler bununla kalmamış 22 
Aralık 1875'te Bahriye Nezâreti'ne gönderilen yazıyla, Arap Yarımadası iskelelerinden Babü'l Mendeb'e yakın Şeyh Said adlı bölgede bir 


liman ve istihkâm yapılması talep edilmiştir.” 
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1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve 
Afrika'ya Yansımaları 


77-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Devleti'nin Kıl zıldeniz sahillerindeki nüfuzunda ve Mısır'ın bölgede yürüttüğü askeri faaliyetlerin sekteye uğramasında etkili oldu.359 Bu savaş sırasında Osmanlı Devleti elinden geldiği kadarıyla Rusya'yı dizginlemek üzere bir mücadele içinde olsa da savaşın gelişimi beklenildiği gibi olmadı. Neticede Osmanlı Devleti'ni her alanda sıkınuya sokan bir çöküşle karşı karşıya kalındı. Haliyle bu durum Doğu Afrika ve Kızıldeniz üzerinde önemli sonuçlar doğurdu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonraki gelişmeler çözülmenin de önünü açtı. 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra İngiltere Akdeniz'de Kıbrıs'ı ele geçirdi. Bunun üzerine Lord Salisbury, diğer ülkelerin Libya ve Tunus taraflarına karşı olan ilgilerine fazla ses çıkarmadı. Böylece bir domino etkisiyle Afrika'daki geniş topraklar Avrupalı devletlerin eline geçmeye başladı. Aynı şekilde Doğu Afrika'daki Osmanlı varlığı da bu savaştan sonra iyice zayıfladı ve Avrupalı büyük güçlerin yerleşimini hızlandırdı. 


13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması'ndan sonra 
Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere olan ihtiyacı arttı. Bu gereksinim devletin tüm noktalarında hissedildiği gibi Kızıldeniz ve 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Doğu Afrika'da bir süredir yürütülen mücadele için de geçerliydi. 
Bu kapsamda Osmanlı Devleti'nin Roma Sefiri, Dışişleri Bakanı olan Depretis ile görüşmeler gerçekleştirdi. 31 Aralık 1878 tarihli sefirin Hariciye Nezâreti'ne gönderdiği yazısında Mösyö Depretis'in politikasının Osmanlı Devleti'ne uygun olduğundan bahsedilmiştir. Sefir, Mösyö Depretis'in yabancı elçileri çağırdığı bir toplantıda kendisiyle uzun uzadıya görüştüğünü beyan etmiştir. Görüşmesinde Depretis, Ayastefanos'un hükmünün kalmadığını, eğer kendisi Berlin Konferansı sırasında bulunmuş olsaydı İtalya'nın bambaşka bir politika takip edeceğini söylemiştir. Bunların geçmişte kaldığını yine ilave etmiştir. Sefir, bu açıklamaları Avusturya'nın Bosna Hersek'e asker sokmasından ileri geldiğine yormuştur. Ayrıca siyasetteki 


sakinliği fırtınadan önceki sessizlik olarak yorumlamıştır.”€! 


Osmanlı Devleti bir yandan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken diğer taraftan da Kızıldeniz ve Doğu Afrika'daki gelişmeleri takip etmeye devam etmiştir. Bu dönemde esir kaçakçılığı yine gündemde olduğundan bu başlıkla ilgili hassasiyetini sürdürmüştür. Ancak kimi zaman sert uygulamalar ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti, her ne kadar Sevakin ve Musavva Mısır idaresine bırakılsa da hukuken kendisine ait gördüğü bu yerlerdeki gücünden vazgeçmemiştir. Bu kapsamda 22 Ağustos 1879'da Sevakin ve Musavva taraflarında esir nakli sebebiyle alınan kayıklara o havali memurlarının haksız yere sert davranmamaları hususunda bölgedeki yetkililere uyarılar yapmaktan çekinmemiştir? Böylece Kızıldeniz'in batı limanlarındaki varlığını da göstermek istemiştir. 


Aynı konuyla ilgili olarak 24 Ağustos 1879'da da meseleyi daha yakından takip eden bir tavır içerisine girmiştir. Yapılan incelemelerde Sevakin ve Musavva taraflarında esir nakline uygun sahillerde tutulup sonra Cidde'ye gönderilmiş olan birkaç kayık sahibinin durumu her iki kaymakamlığa sorulmuştur. Bu kaymakamlıklardan verilen cevaplarda bu kayıkların yasak olan sahillerde tutuldukları, 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su dolu variller ve güverte yapımına uygun ağaçlar bulundurdukları, kayıkların esir nakli için gezindikleri şüphesini uyandırmıştır. Bu nedenle senbuklar tutulmuş ve alıkonulmuştur. İçlerinden birkaçı askerler üzerine hücuma cesaret etmiştir. Ancak olayn senbuk sahiplerinin Cidde'deki yetkililere anlattıklarına göre bu şekilde olmadığı anlaşılmıştır. Senbuk sahiplerinin anlattığına göre, bir İngiliz vapurundan demir almak üzere gelen birkaç senbuk, havanın uygun olmamasından dolayı hareket edememiştir. Ancak, hareket ettikleri sırada iki kayıkla beraber silahlı Mısır askerleri gelmiştir. Askerler, bu demir almak için gelen kayıklara ateş etmiştir. Açılan ateş nedeniyle kayık sahibi Hasan'ın yakınlarından Mersal adlı birisine kurşun isabet etmiştir. Mersal ölmüş ve yine bir kayık sahibi Mansur'un Mehmed isimli yakını yaralanmıştır?“ 


Yapılan tahkikatta bu kayıkların 3 ay ve bazen daha fazla çalışmakta oldukları bunun için su depoladıkları, ayrıca herhangi bir sıkıntıda kullanılmak üzere ahşap götürdükleri anlaşılmıştır. Sahillerin yasaklandığına dair Cidde'ye haber verilmediği, Cidde tarafından karşı yakaya gelen kayıklara çok sert muamele yapıldığı anlaşılmıştır. Ellerinde silah olan askerler üzerine öyle 3-5 kendi halinde adamın hücum etmesi mümkün görünmeyip ellerinde evrak olan kayıkların ve reislerinin böyle bir muameleye maruz bırakılamayacakları belirtilmiştir. Bu hadiseler sırasında zarar gören kayıkların ve reislerinin zararlarının karşılanması, kaybettikleri 600'er liranın kendilerine verilmesi ve günlük kayıpları olan 200 riyalin ödenmesi Sevakin ve Musavva'daki kaymakamlıklara bildirilmiştir.“ Konuyla ilgili komisyon soruşturmaları devam etmiş ve bu mevzu da 30 
Aralık 1879'da tekrar Sevakin ve Musavva kaymakamlıklarına bildirilmiştir.?6 


1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Afrika'nın ve Kıuldeniz'in çehresi değişmiştir. Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve 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Kafkasya'da uğradığı kayıpların ardından Avrupalı güçler çok önceden itibaren ilgilendikleri yerleri ve nüfuz alanlarını kendi kontrollerine almak için harekete geçmişlerdir. Bu kapsamda Akdeniz'deki güçler dengesinin bozulduğu gerekçesi ile Kıbrıs ve Tunus'un ardından bu defa 1882'de İngilizler Mısır'a yerleşmişlerdir. İngilizlerin Mısır'a yerleşmesinin ardından da Osmanlı Devleti hukuken kendisine ait gördüğü bu memleketin durumuna yoğunlaşmıştır. İngilizlerin buraya yerleşmesi sadece Mısır'la sınırlı kalacak bir hadise değildir. Doğu Afrika'nın ve Kızıldeniz'in kaderini de tayin edecek bir gelişme olması bakımından önemlidir. Öyle ki Mısır'ın işgalinden kısa süre sonra Doğu Afrika'da yaşanan olaylar bu noktada gerçekleşmiştir. 


Mısır'ın işgalinden sonra bölgedeki siyasi ağırlık Mısır üzerinde yoğunlaşmıştır. Osmanlı makamları da Mısır'daki İngiliz işgalini sona erdirmek için çabalamışlardır. 14 Kasım 1882'de Besim Bey'e gönderilen bir yazıda Mısır'ın durumu ele alınmıştır. Osmanlı Devleti'nin Londra Sefiri, meseleyi İngiltere'de takibe çalışmıştır. Bölgeden gelen bilgilerde ise Mısırlıların İngilizlerden nefret ettikleri ifade edilmektedir. Kendileri her geçen gün emellerini gerçekleştirmek için kuvvetlenmektedirler. Hidiv ve etrafındakiler fazlasıyla sıkılmış durumdadırlar. Ahali İngiliz askerlerine Kızıl bela lakabını takmıştır. İngilizler de bunun farkındadırlar. Lord Dufferin, Urabi Paşa'yı idamdan kurtarmak niyetindedir. Urabi meselesinin mesulleri İngilizlerdir. Bunun ortaya çıkmaması için hadiseyi İstanbul'un üzerine yüklemek arzusundadırlar. İstanbul'u bu konuda Avrupa'ya karşı sorumlu tutacak mahiyette gazetelerde yazılar yazdırmışlardır. 
Gazetelerde Babıali tarafından Urabi'ye yazılan telgrafı da yayınlamışlardır. Arapların da İngilizlere karşı olduğu herkesçe bilinmektedir. İngilizlerin hesaplarını boşa çıkarmak için hem mektupları hem de telgrafı gazetelerde yayınlamak gerekirdi.” 
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Mısırın her yerinde posta, gümrük, vapurlar, şimendiferler, telgraflar, arazi, makineler ve mahkemeler yabancıların elindedir. 
Mısır'da aşama aşama yerliler bu alanlardan uzaklaştırılmakta ve 1.000 kuruş maaşla istihdam edilen yerliler yerine 15.000 kuruş maaşla ecnebiler getirilmektedir. Bu nedenle Urabi meselesinde Mısırda bir akis uyandırmak zordur. Babıali'nin kendisine tepki gösterdiği şeklinde yazılar yazılsa hem kamuoyunda hem de Avrupalılar nezdinde tesiri olur. İngilizler Mısır Mısırlılara kalacaktır şeklinde bir düzenleme yapıyorken aynı efkârla hareket eden Urabi Paşa niçin fesat çıkarmış oluyor. Sudan tarafları ise kontrolden çıkmıştır. 
25 gün önce olan muharebede askerlerin pek çoğu zayi olmuştur. 
Top ve tüfeklerini kaybetmişlerdir. Musavva, Zeyla ve Sevakin Mısıra emaneten terk olunmuş ve Sudan tarafı daha sonra sabık İsmail Paşa'ya yazılan fermanla Mısır'a eklenmiştir. Somali ise Yemen gibi bir büyük eyalet olup sahilleri pek elverişli olmadığından içerilere çekilmişlerdir.”*? 


Bu memleketler İstanbul'da bazı çevrelerde düşünüldüğü gibi faydasız yerler değildir. Buradaki ahali aşiret ve kabilelerden müteşekkildir. Somali'nin yakınındaki Harar'da 20.000 haneden fazla insan yaşamakta birçok ulema ve cami bulunmaktadır. Burasının denizle arası 80 saattir. Yaz kış sıcaklık genelde 20 derecenin üstündedir. Hatta bu memleketin bulunduğu büyük dağa Avrupalılar, Afrika Kafkasları adını veriyorlar. Ahalisi Habeş ile yakındır ve gayet zekidirler. Harar, Sana'dan geniştir. Denizden daha uzaktır. Bölgeden edinilen bilgilere göre 1846'da Cidde'ye atanan valilere Habeş Valisi ünvanı da veriliyormuş. Buralar bir ara Mehmed Ali Paşa idaresi altına girmiştir. Ondan sonra buralar Osmanlı Devleti'nden ayrılmış gibi kabul edilmeye başlanmıştır. Daha sonra Yemen tarafı burayla ilgilenmişse de uzak olması münasebetleri azaltmıştır. Bu mahallere dikkat edilmesi Mısır ve Osmanlı Devleti için son derece önemlidir. Sevakin'den Afrika'ya girildiğinde Trablusgarb'a 25- 
30 günde varılır. Keza İstanbul'da buraları hakkında hiç malumat 
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olmadığı gibi Trablusgarb ve Bingazi'nin ilerisi sorulsa kimse bilgi veremez. Bu edinilen malumatlar yerlilerden öğrenilmiş şeylerdir. 
Mısır'ın işlerine müdahale etmek için fırsat aranırsa bunlardan pek çok şeyler elde edilebilir. Eğer buralara İngilizler yerleşecek olursa fevkalade müşkülata neden olacaktır. Mısır üzerinde bir şey yapılamayacak olursa İngilizlerin maksadı hâsıl olmuş olur.?6 


Urabi Paşa'nın Mısır'da sebep olduğu karışıklık başka birçok olaya da sebep olmuştu. Bu vesileyle İngilizler, Mısır ve Sevakin'i işgal ettiği gibi İtalya da Kızıldeniz sahillerindeki Beylül, Musavva gibi noktaları işgal edecektir. İngilizler ayrıca Zeyla ve Berbera'yı geçici olarak işgal ettiklerini duyurmuşlar ve Fransızlar da Obuk ve Tacura'yı işgal etmişlerdi.*? Böylece Mısır işgaliyle birlikte Urabi hadisesi Doğu Afrika'daki dengeleri alt üst etmiş Avrupalı devletlerin lehine yeni bir düzenin tesisine ön ayak olmuştur. 


20 Kasım 1882'de Besim Bey'e gönderilen benzer bir yazıda 
Mısır'ın ve Kızıldeniz'in durumu yine etraflıca ele alınmıştır. Fardo Aleksandri gazetesinden alınan yazıda Mısır'a dair bir makale yer almıştır. Fransız gazeteleri bu aralık İngilizler aleyhinde olduğundan böyle şeylere abartılı bir şekilde yaklaşmamak gerekirse de bu makalede öyle bir şey yoktur. İngilizler ve Fransızlar arasında Mısır üzerine görüşmelerin olduğu ve bir müddettir Mısır'da Sudan'a şimendifer inşası söylentileri başlamıştır. Hatta 3-4 İngiliz mühendis dahi o taraflara gitmiştir. Bu şimendifer hattının Mısır şimendiferlerinin ötesinde inşa edileceği tahmin olunmaktadır. Ancak bugün okunan Mısır gazetelerinde bunun Sevakin'den Berbera'ya kadar inşasının düşünüldüğü ve bu konu üzerine birtakım çalışmalar olduğu yazılmıştır. Böyle olursa Kızıldeniz bir İngiliz gölü olacaktır. 
Bu şimendifer hattını İngilizler yapmak istemektedirler. Bu durum Osmanlı Devleti'nin Mısır'a ne kadar çok önem atfetmesi gerektiğine delildir. 
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Somali tarafları da son derece önemlidir. Somali tarafları için şimdiden biraz masraf yapmak gerekmektedir. Babıali bunu da uygun bulmaktadır. Osmanlı Devleti eski güçlü zamanlarında olmadığı için her türlü fedakârlığı yapmak ve her güçlüğe katlanmak gerekmektedir. Buralarda İngilizleri Mısır'dan çıkarmak için Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin yanında olacağı ifadeleri söylenmektedir. Bunun nedeni ise İngilizlere duyulan nefrettir. Böyle şeyler eskiden de söylenen şeylerdir. İngilizlerin dahi aynen böyle telaşları görülmektedir. Geçenlerde İngilizlerin arabalarla Abbasiye'ye kereste taşıdıkları görülünce bunun istihkâm yapmak için hazırlık olduğu tahmin edilmiştir. Tevfik Bey şayia ortaya çıkınca her tarafı dolaşmış ve bu söylentilerin asılsız olduğunu ispat etmiştir. Ancak buna rağmen böyle sözler söylenmeye devam etmektedir. Yine aynı endişe üzerine Osmanlı ve Rus gemileri İskenderiye Limanı'na girmiş ve İskenderiye Mutasarrıfı'na Babıali tarafından hususi telgraf gönderilmiştir. Bu hadiseler Rusya ile Osmanlı Devleti'nin Mısır hususunda ittifakları- nın doğruluğuna delil olarak görülmektedir. Lord Dufferin'in dahi Mısır'a gelmiş olduğu ara sıra söylenilmektedir. Buralara İngilizlerin çok önem verdiği hatta İngiliz konsolosunun çok güzel Arapça bildiği söylenmektedir. Sudan'dan yeni havadisler gelmemektedir. Galiba yeni vukuat yoktur. Ancak tertip olunan 4 piyade alaydan şimdiye kadar 4 tabur gönderilip bir taraftan da ikmalleri yapılmaktadır. 
Hepsi silahsız sevk olunarak Sevakin'de teslim olunmaktadır.” 


Osmanlı Devleti, Kızıldeniz'de sürekli teyakkuzda beklemektedir. Bölgedeki gemilerini de yakından takip etmektedir. Bu eksende 16 Mart 1883'te Erkadı Vapuru'nun Hudeyde sahillerinde memuriyeti olup bir müddettir görev alanına gidemediği, birtakım tamiratlara ihtiyacı olduğu Yemen Vilâyeti'nden bildirilmiştir. Şura-yı Bahriyece verilen karar ve öteden beri yapılageldiği üzere bu tamiratlar Süveyş'te yapılmakta olduğundan vapurunun kazanları- nın tamiriyle yine görev yerine dönmesi için yazı yazılmıştır.3”' Bu 


370 Y.PRK.SRN. 1/69 (1300.M.12). 
371 Y.PRK.ASK. 17/12. 


168 / XIX. Yüzyılda Doğu Afrikada Osmanlılar ve İtalyanlar 


şekilde gemilerin atıl durumda kalmamasına dikkat edilmektedir. 
Gelişmeler son derece hassas olduğundan ve Mısır da İngilizlerin kontrolüne girdiğinden Kızıldeniz'deki Osmanlı gemilerinin pozisyonu daha da önem kazanmıştır. 


Mısır Meselesi'nin son derece kritik bir evrede olduğu dönemde bu meseleyi çözmek için verilen uğraşlar Doğu Afrika üzerine de ilgiyi toplamıştır. 12 Ocak 1884'te Mustafa Fazıl Paşa'nın muhtırasının suretinde gerek Süveyş'ten Babü'l Mendeb'e ve gerek oranın haricinden Ras Asir'e kadar olan sahil ile kara içlerine kadar olan ahalinin tamamen Müslüman olduğu bildirilmiştir. Bunlar Mısır hükümeti idaresindedirler ve Mısır'ın deniz kuvveti olmadığı gibi mevcutlarının da son derece sınırlı olduğu ifade edilmiştir. Küçük karakol gemilerinden başka olmak üzere Sevakin, Musavva ve Berbera yakınında ikamet etmek üzere Kızıldeniz'e üç adet savaş gemisi gönderilmesi istenmiştir. Bunun gayet elzem olduğu bildirilmiştir. 
Adı geçen vapurların oralarda ikameti asayişsizliği önleyeceği gibi devlete ve millete de faydası olacaktır. Habeşlilerin saldırıları ilerleyip de Musavva iskelesine tecavüzleri meydana gelirse orada bulunan vapurlar, yabancıların müdahalesine izin vermeyecek ve deniz muhafaza edilmiş olacaktır. 


Mustafa Fazıl Paşa, muhtırasında en çok Sevakin ve Musavva'nın muhafazasını mevzu bahis etmiştir. Muzurus Paşa'nın geçende arz olunan telgrafına nazaran İngilizler sadece Mısır'ın muhafazası ile meşguldürler. Onun haricini müdafaa etmemek ve Sevakin de içinde olmak üzere Mısır haricinde kalan mahallerin Osmanlı Devleti'ne terk edilmesine bir şey dememek noktasındadırlar. Gelen telgrafların da içeriği bu noktadadır. Sevakin ve Musavva'nın Mısır Hidivliği idaresinde olmasıyla Hidivlik tarafından buraların muhafazasında bir sıkıntı olmadıkça bu iskelelere doğrudan Osmanlı askeri çıkarılması münasip olmayacak ise de Kızıldeniz'de Osmanlı Devleti tarafından gerektiği kadar deniz gücünün bulundurulması faydalı olacaktır. Mustafa Fazıl Paşa'nın muhtırasının bir fıkrasın- da yabancıların Habeşistan'ı Kızıldeniz'de bir iskeleye sahip etmek 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fikrinde olduklarını yazmıştır. Habeş hükümdarının İngiltere hükümeti tarafından himaye edilmesinin sonucu ve bunlara fevkalade ehemmiyet vermeleri daha da dikkat çekmiştir. Bu durum aslında Mısır Meselesi'nden ileri gelmektedir. Sıkıntıyı çözmek için ilk başta Mısır Meselesi'ni halletmeye bakmalıdır demiştir.”? 


İsmail Paşa'nın Mısır Hidivliği'nden alınması, Mısır'ın mali problemleri ve İngilizlerin müdahalesinin ardından Kızıldeniz sahilleri ve Doğu Afrika'da Mısır varlığı sıkıntıya girmiştir. Bu nedenle Mısır aleyhine kıpırdanmalar başlamıştır. Alınan haberlere göre Afrika sahilinde bulunan ahali, Mısır hükümeti aleyhine bir heyecana kapılmıştır. Bazı olaylar da devam etmektedir. Habeş ümerasından II. Menelik ile bir diğeri TV. Yohanna'nın nezdinde ve Adave şehrin- de toplanarak Musavva cihetine doğru hareket etmek fikrinde oldukları şayi olmuştur. Bundan dolayı ahalinin tamamen firar ederek Musavva Adası'na iltica ettikleri anlaşılmıştır. Habeş'te farklı türler- den birçok ümera bulunduğu ve adı geçen IV. Yohanna'nın da bunlardan birisi olduğu halde ecnebiler bazı fikirlere bağlı olarak buna kral unvanı vermişlerdir. Ayrıca kendisini Kızıldeniz'de bir iskeleye sahip etmek niyetindedirler.?”3 


Habeşistan'ın hiçbir taraftan iskelesi olmayıp gerek Süveyş'ten Babü'l Mendeb'e gerekse de oranın haricinden Ras Asir'e kadar sahil ve kara tamamen İslam olup Mısır hükümeti elinde olduğundan şimdiye kadar müdahale olunamamıştır. Sudan hadisesi münasebetiyle Mısır hükümetinin bu aralık bir şekilde ecnebiler tarafına temayülü olacağından adı geçen sahillerin muhafazasız bırakılmaması gerekmektedir. Mısır hükümetinin deniz kuvveti olmadığından ayrıca kanuna göre bulunduramadığından ve Kızıldeniz tamamıyla Osmanlı Devleti'nin mülkü olduğundan muhafazası devlet tarafından zorunludur. Habeş'in öyle bir iskeleye sahip olmasının Yemen'in ve Mısır'ın elden çıkmasına neden olacağı ortadadır. Çünkü yabancılar bu vasıta ile isteklerini elde etmiş olurlar. Ayrıca Sevakin, 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Musavva ve Berbera yakınlarında bulundurulmak üzere üç kıta savaş gemisi gönderilmesi elzem görünüyor. Bu vapurların başka bir muhtırada belirtildiği üzere küçük karakol gemilerinden başka olması 


gerekmektedir.?7* 


Mısır'ın içine düştüğü durum birçok Avrupalı gücü Kızıldeniz'de harekete geçirmiştir. 10 Aralık 1884'te Yemen'le yapılan yazışmalarda tedbirli davranılması ve son durumun bildirilmesi istenmiştir. Gelen cevaplarda ise Yemen Vilâyeti'nin idaresinden evvel Babü'l Mendeb'de Fransızlar tarafından binalar inşasına girişilmiştir, Önemli bir mevki olmasından dolayı bu durum engellenmiş ve muhafazası için bir kale inşa edilmiş ve kaleye birkaç nefer asker yerleştirilmiştir. Adı geçen alana yakın Perim Adası'nda İngilizler tarafından bazı binalar ve askeri ikametler ve bir İngiliz bandırası inşa edilmektedir. Eski kalenin yanında yeni bir kale ve koğuş, iki top, bir zabit ve iki takım da topçu askeri yerleştirilmesi gerekli görülmüştür. Bunların keşfi için bir özel memur belirlenmesi, keşif defterinin ve haritanın gösterdiği üzere söz konusu inşaatın 800.000 
kuruşa yapılabileceği belirtilmiştir. Bunun siyaseten bir mahzurunun olmadığı ifade edilmiştir. Bunun birçok yönden faydalı olacağı ve Aden himayesinde bulunan bazı kabileler açısından da yararlı olacağı belirtilmiştir.3” 
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5. 


İtalya'nın Musavva'yı İşgali ve 
Sonrasında Yaşanan Gelişmeler 


K Avrupalı güçlere göre Osmanlı Devleti'nin adece Musavva'da bir hâkimiyeti vardı. Buna rağmen Babıali, Babü'l Mendeb ve Zeyla'ya kadar hak iddiasında bulunuyordu. Osmanlı Devleti, Musavva'dan bir süre sonra Habeşistan'ın kuzeyini kontrol eder hale geldi. Danakil kabilelerinin şefleri pratikte bağımsızdı. 1839'da Fransız Compagnie Nanto-Bordelaise, Danakil şeflerinden Edd'i satın aldı. Bu satış daha sonra Fransa'nın buralar üzerinde de hak iddia etmesinin önünü açtı.96 Zaten Fransa'nın ilgilendiği alan bugünkü Cibuti ve onun kuzeyindeki sahil şeridiydi. 
Obuk'tan Musavva'ya Kızıldeniz sahili de yaklaşık 800 km. kadardı.377 


İtalya'nın Habeş toprakları ile ticari ilişkileri ise 1857'de başladı. Cristoforo Negri, bölgedeki bazı krallıklarla Sardinya arasında ticari anlaşmaların imzalanmasına vesile oldu.*”8 Sardinyalı bir grup denizci bir ara Hint ve Çin denizlerini ziyaret etmişti. Bir grup İtalyan da zaten Habeşistan'da bulunuyordu. Antonio Rizzo Sicilyalı bir 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tüccar olarak Asmara'da bulunuyordu. Rafaele Barroni ise Musavva'da İngiliz konsolosluğunda çalışıyordu..?”? 


İtalya'nın Habeşistan üzerindeki ilgisi 1860'larda arttı. Bu sırada Süveyş Kanalı çalışmaları da devam ediyordu.?* 1863'te Giuseppe Sapeto'nun tavsiyeleri İtalyan hükümetinde etkili oldu. Kendisi daha önce bölgede 1838'den 1843'e ve 1851'den 1859'a kadar keşiş olarak bulunmuştu. Onun tecrübeleri ve gözlemleri İtalyan hükümeti üzerinde son derece etkili oldu. Bu nedenle Sardinya hükümeti 1846'da Musavva'da bir konsolosluk açmak istedi. Habeşistan'ın önem kazanmasında Süveyş Kanalı'nın açılacak olması da önemli bir rol oynadı. Kızıldeniz ticareti için kritik bir noktada olan Habeşistan bir anahtar olarak kabul ediliyordu. Sapeto, Habeşistan ile güçlü bağlar kurma düşüncesindeydi. Bu nedenle İtalya'nın bölgedeki bir öncüsü olarak 1869'da Kızıldeniz sahilinde Assab Körfezi'nde bir arazi satın aldı. Böylece Musavva gibi burayı da Habeşistan açısından önemli bir ticari nokta haline getirmeyi düşündü. 
İtalyan hükümeti daha sonra bu projenin takipçisi oldu.?' Birleşik İtalya'nın sömürgecilikle tanışması Assab Körfezi'nde bir arazi satın almasıyla başladı. Rubattino Steamship Company, 15 Kasım 1869'da bu araziyi satın aldı. Burası Hindistan güzergâhında önemli bir yerdi ve Arabistan ile Afrika çevresinde İtalya için yeni bağlantılara sebep olabilirdi. Ardından 5 Şubat 1885'te hızlıca Musavva ele geçirildi.9? Bu durumu hem Mısır hem de Osmanlılar bölgede hak sahibi olduklarını iddia ederek protesto ettiler. 1885'te Musavva İtalyanlar ele geçirildi ve işgal sırasında Mısır birlikleri bölgeyi daha 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yeni terk ediyordu. 1890'da da Eritre bir koloni olarak organize edilmeye başlandı.38 


Assab'da bir arazi satın alınmasında öncü rolü Giuseppe Sapeto oynadı. İtalyanların Kızıldeniz'e olan ilgisini geliştiren Giuseppe Sapeto, Kızıldeniz'i çok iyi bilen biriydi. Sapeto, 1865 yılında LItalia e Il Canale di Suez (İtalya ve Süveyş Kanalı) adlı kitabı yazdı. Bu eser, kanalın açılmasıyla İtalya'nın bundan nasıl yararlanabileceğiyle ilgiliydi. Kendisi hükümetini Kızıldeniz'de bir istasyon kurmaya teşvik 
ediyordu. 1869'da Assab Körfezi'nde arazinin satın alınmasından 16 
yıl sonra burası ve Musavva, İtalyan askerleri tarafından ele geçirildi. 
Böylece bir İtalyan kolonisinin önü açılmış oldu.?8* 


İtalyanlar, 1882'de Assab'da bir koloni teşkil ettiler. Burasının idaresi için Assab Körfezi Komiseri sıfatıyla Beranki tayin edildi. 
İtalya bir müddet Assab'ı gemiler için bir kömür istasyonu olarak kullandı.385 İtalyanların Assab'da kontrolü eline almaları hesaplanmış bir gelişmeydi. İngiltere'nin muvafakati ile işgal hazırlığında olan İtalya, Assab'da bulunan İtalyanların hukukunu korumak için asker sevkine karar verdi. Adı geçen şehirde birkaç İtalya'nın katledilmesi üzerine İtalyan hükümeti Assab'daki İtalyanların hukukunu korumak üzere bölgeye 1884'te 2 savaş gemisi ile 1.000 asker sevk etti.28“ 


Musavva'nın işgalinden önce İtalyanlar aslında Tunus üzerinde yoğunlaşmışlardı. İtalya'da özellikle Sicilyalıların Tunus'la ilgilendikleri görülüyordu. Hem yakınlık hem de iklim benzerlikleri Sicilyalıları çeken unsurların başında geliyordu. Bu nedenle 1868'de Tunus ve Sicilya hükümetleri arasında anlaşmaya varıldı. Ancak Fransa'nın Tunus'la ilgilenmeye başlaması İtalyanlarda hayal kırıklığı yarattı.*7 
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1881'de Tunuslu kabile reisleri Cezayir'de bazı karışıklıklara neden olunca Fransa duruma müdahale etti. Tunus'taki Bey biraz da zoraki şekilde Bardo Anlaşması'nı imzalamaya mecbur bırakıldı. Böylece Tunus Fransa'nın kontrolü altına girdi. İtalya tek başına Fransa'ya meydan okuyacak güçte değildi. Bu yüzden Fransa karşıtı politikalar izleme konusunda başka bir güçle ittifak yapması gerekiyordu. 
Akdeniz'de etkin bir güç olma arzusunu taşıyan İtalya, Mısır konusunda İngiltere'ye destek vermek suretiyle Afrika ve Akdeniz'deki emelleri için İngiltere'nin anlayış göstermesini beklemeye başladı.38 
Akdeniz'de yaşanan hayal kırıklıklarından sonra İtalya yönünü Doğu Afrika'ya döndü. Zaten 1869'da bir İtalyan şirketi Assab Körfezi'nde bir kömür istasyonu kurmuştu. 11 yıl sonra İtalyan hükümeti bu girişimleri kendi üzerine almıştı. 1885'te ise Musavva ele geçirildi.” 


Akdeniz'de yaşanan hayal kırıklıkları kadar, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte İtalya, kolonilerini kurmada önemli bir fırsat yakaladığını düşünmeye başladı. Birçok yerde geç kaldığı için Kızıldeniz'in Afrika sahillerini en uygun yerlerden biri olarak gördü. 
İngiltere'nin de Mısır'a yerleşmesiyle İtalya bu noktada daha fazla hareketli olma ihtiyacı hissetti.” 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılması Hint Okyanusu ile Akdeniz arasındaki bağlantıları arttırdı. Böylece Avrupalıların Kızıldeniz etrafındaki kolonilerinin önü de açılmış oldu.*? 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte Akdeniz'in ticari önemi arttı. İtalya da bu ticaretten istifade etmek için hazırlıklara girişti. Sadace İtalya değil Avrupa'nın büyük devletlerinden birçoğunun ilgisi Kızıldeniz ve Doğu Afrika'ya kaydı.” 
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İtalya'nın Afrika'daki sömürgecilik faaliyetleri Akdenizin dışında Afrika Boynuzu'nda da kendisini gösterdi. Dönemin İtalyan Dışişleri Bakanı Mancini, bu durumu parlamentoda yaptığı bir konuşmasında “Kızıldeniz, Akdeniz'in bir kilididir” şeklinde açıklamıştı.29* Bu ifade İtalya'nın hangi merkezde Afrika'da faaliyet yürüttüğünün anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. İtalya'nın Afrika'da bir koloni sahibi olmasında istekli olan Başbakan Benedetto Cairoli gibi isimler daha önce Akdeniz'de bazı fırsatların kaçtığını düşünüyordu.3” Ancak İtalya'nın sömürgecilik faaliyetlerinde Mancini'nin etkisi daha fazlaydı.“ Bu dönemde Fransızlar Tunus, İngilizler de Mısır'da kendi otoritelerini kurmaktaydılar. Kızıldeniz bu noktada İtalya için biraz daha rahat hareket edilebilecek bir alandı. 


1882'de İtalya'nın zaten Assab'da faaliyet yürüten bir ticari firması vardı. Buradan hareketle İtalyanlar 3 yıl sonra Osmanlı Devleti, Mısır ve yerel otoritelerin protestolarına aldırmadan Musavva'yı işgal etti ve ardından Eritre Kolonisi'ni kurdular.” Başlangıçta İtalya'nın Habeş toprakları ile ilgisi sadece ticariydi. Ancak 1885'te Musavva'nın alınmasından sonra politik ve askeri yayılma başladı. 


İtalyan Dışişleri Bakanı Mancini'nin Musavva'yı almak istemesinde, Mısır garnizonlarının Habeş ve Kızıldeniz'deki noktaları terk edecek olması ve Berlin Konferansı'nın Afrika üzerine olan maddelerini fırsat olarak görmesi vardı. Böylece İtalya, Musavva'yı ele geçirmeye karar verdi. Bu sayede İtalyan hükümeti Habeşistan ve 
diğer alanlarla daha kolay irtibat kurabilecekti.29 Musavva'nın 5 
Şubat 1885'teki işgali sırasında bir yandan da Mısır askerleri bölgeyi terk ediyorlardı. Aynı yılın Aralık ve 1886'nın başlarında Mısır 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kuvvetleri Musavva'yı tamamen terk ettiler.” Mısır askerleri ile İtalyanların karşı karşıya gelme ihtimali yoktu. Mısır zaten bölgeyi tahliye aşamasındaydı. Üstelik İtalyanlar bölgeye geldiklerinde bunun çok yönlü bir işgal olmadığını belirtmişlerdi. 


İtalya'nın Musavva'ya yerleşmesinde biraz da İngiliz hükümetinin göz yumması etkili oldu. Zaten Mısır hükümetinin bölgedeki gücünün çökmesi ile İtalya bölgede bir koloni kurma imkânını yakalamıştı.“* Musavva ve Beylül'ün İtalyanlar tarafından alınmasından sonra II. Menelik, Kraliçe Viktorya'ya gönderdiği mektubunda bu durumu protesto etti. İtalyanlarla Habeşlilerin arası da pek iyi değildi. Ancak 1883'te İtalyan kont Pietro Antonelli, Habeş İmparatoru ile bir anlaşmaya varabildi. Buna göre Assab Körfezi ile Shoa arasında ticaret yolları açılacaktı.*' II. Menelik, 1886 yılında İtalyanlardan aldığı destekle Mısırlıların boşalttığı Harar'ı ele geçirdi.**? 


İtalyanlar Musavva'ya yerleştikten sonra Eritre kolonisinin temelleri atıldı. Bu koloni içinde doğrudan İtalyanların kontrolünde olan Hristiyan bölgeler, Mısırlı askerlerin boşaltması ile yerleşilen alanlar ve Mehdi'den alınan topraklar bulunuyordu.*3 Bu dönem bölge aktörlerini en çok uğraştıran gelişmelerden biri de Mehdi hadisesiydi. Bölgenin en güçlü Avrupalı aktörü olan İngilizler, Mehdi kuvvetleri ile savaşırken Sevakin'i kullandılar. Bu durum haliyle İtalyanların da dikkat etmesi gereken bir durum oldu. Ayrıca yaşanan tüm gelişmelerin bölgede devam eden ticarete tesirini de göz önünde tutmak gerekiyordu.“ 


İtalyan tüccar İssel, 1870'lerde Musavva'daki ticaretin büyük oranda Banyanların elinde olduğunu belirtmektedir. 1885'te 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İtalyanların Musavva'yı ele geçirmeleri ile bu ticaret büyük oranda değişmeden devam etti. İşgalden yaklaşık 5 yıl sonra Alamanni, notlarında Musavva'daki ticaretin büyük oranda yine Hintlilerin elinde olduğunu belirtiyordu.“ 1863'te İngiliz konsolos yardımcısı Walker, Musavva Limanı'ndaki 20 gemiden 15 tanesinin Hintli tüccarlara ait olduğunu belirten kayıtları vardı.“ 1884'te bir İngiliz kaynağına göre Musavva'da 15-16 Hintli tüccar, ticareti tekellerinde tutuyor ve Hindistan'la çok yüksek oranda ticaret gerçekleştiriyorlardı. İtalyan yazar Mantegazza, bu tüccarların her geçen gün etkilerini artırdıklarını belirtiyordu.*? İtalyan hâkimiyetinden sonra idareciler Musavva'daki tüccarlara zorluklar çıkarmaya başladılar. Buna rağmen 30'dan fazla Hintli tüccar hala Musavva'da bulunuyordu. 
Hintli tüccarlar işlerinin halledilmesi için bir İngiliz konsolosun Musavva'da görev yapmasını istiyorlardı. “8 


İngiltere, Doğu Afrika'daki limanlara son derece önem verdiğinden buralara başka Avrupalı güçlerin yerleşmesine sıcak bakmadı. Bölgeyi kontrolsüz bir şekilde bırakmanın ileriye dönük sıkıntıları ortada olduğundan Lord Granville, 20 Ekim 1884'te İtalya'nın Londra elçisi Nigra aracılığı ile Dışişleri Bakanı Mancini'ye Musavva'yı kendilerinin işgal etmek istemediklerini bildirmiştir. Bu konunun Osmanlı Devleti'ne de teklif edilebileceği, eğer Osmanlı Devleti ile bu iş olmazsa İtalya'nın Musavva'yı işgal edip etmeyeceklerini sormuştur. Lord Granville, aynı zamanda Nigra'nın da görüşlerini öğrenmek istemiştir." 


Mısır'ın Doğu Afrika'dan çekilme süreci içinde ileriye dönük bölgenin durumunun ne olacağına dair İngiltere bir düzenleme içerisine girmek istemiştir. Nigra'nın 3 Aralık 1884'te gizli kaydıyla 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merkeze gönderdiği yazıda Harar'dan da Mısır kuvvetlerinin çekileceği ve Fransa'nın Cibuti'de Tacura ve Sagallo gibi noktalardaki işgalinden bahsedilmiştir. Assab ve Musavva arasındaki Kızıldeniz kıyıları ile ilgili görüşmeler ve rivayetler de İngiltere'nin dikkat ettiği başlıklar olmuştur. İtalya da İngiltere'nin bölge üzerine olan yaklaşımını yakından takibe almıştır. Bununla ilgili olarak da 3 Aralık 1884'te İtalyan elçilikleri arasında bazı yazışmalar yapılmıştır. Londra'daki İtalyan elçiliği de edindiği bilgileri Roma'ya aktarmıştır.*!* 


21 Aralık 1884'te İtalya'nın Londra elçisi Nigra, Lord Granville 
ile olan görüşmelerini İtalyan Dışişlerine göndermiştir. İtalyan elçi Nigra, İngilizlerin her şekilde İtalya'ya dost olduklarını göstermeye çalıştığından bahsetmektedir. Yine açıklamalarında Lord Granville'in “Masırlılar Kızıldeniz deki tüm limanlara sahip olmayı devam ettiremeyebilirler. Limanlar belki Osmanlı Devleti'nin eline geçebilir. Bu mevzu da bir süredir Osmanlılara tavsiye edilmiştir. Bizim bu limanlarda herhangi bir hakkımız ve bize ait olmayan yerlerde de iddiamız yoktur. Eğer İtalyan hükümeti bu limanlardan bazılarını işgal etmek arzusundaysa bu İtalya ve Osmanlı Devleti arasında bir meseledir. 
Bizim için İtalyanların Zula, Beylül ya da Musavva'yı işgaline yukarıdaki hususlar çerçevesinde bir itirazımız yoktur” şeklinde ifadeler kullandığını belirtmiştir.#!! 


İtalya bir şekilde İngiltere'nin kendisine problem çıkarmayacağından emin olduktan sonra Musavva'nın işgaline karar vermiş ve işgalle ilgili bir dizi hazırlığa girişmiştir. Buna göre 8 Ocak 1885 tarihli Roma'da yapılan görüşmelerde bu mesele ele alınmıştır. Hazırlıklar kapsamında Musavva'yı işgal edebilmek için en azından 500 
denizci ve diğer görevlilerden oluşan bir tabur temin edebilmek için Kızıldeniz'de bir deniz gücünün toplanma kararı yeterliydi. Böyle bir deniz gücü şimdilik mevcuttu. Bu gemilerden olmak üzere Amerigo Vespucci, Garibaldi, Castelfidardo, Vedetta ve Messaggero ki bunlar Süveyş'e gelir gelmez işe başlayacaklardı. İlk olarak Amegiro 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Vespucci Spezia'dan ayrılacaktır. Castelfidardo'nun mürettebatını tamamlamak için gerekli personel A. Vespucci'den ve Garibaldi'den seçilecekler dahası 40 gambottan, 20 torpidodan, 40 denizciden ve 
10 rütbesiz askerden oluşan bir müfreze, kendine ait olan silahları, 
brandaları ve çuvalları ile Kızıldeniz'e taşınmak için bekliyordu. A. 
Vespucci ve Garibaldi, Spezia'dan maksimum hızda ayrılacaklar ve azami gayret göstereceklerdi. Kaptan Cecchi ve diğer yolcular yarın yani Cuma akşamı Garibaldi'de bulunmak zorundalardı ve eğer yola çıkmayı başaramazlarsa ya da eksik olursa Messina'da geminin arkasından yetişmeleri karara bağlanıyordu. Bakanlık bu yolcular hakkında ve daha sonra Kızıldeniz'de olacak Garibaldi için ayrıntılı talimatlar sunabilirdi. Garibaldi'nin, Messina'ya ulaşır ulaşmaz bakanlığa telgrafla haber verilmesi istenmektedir. Messina'dan mümkün olduğundan daha fazla gayret ve ihtimam ile doğrudan Port Said'e geçiş yapmaya çalışmak, gayret etmek zorundadır. Muhtemeldir ki orada bulunan savaş gemisi Principe Amedeo hala İtalyan birliklerine katılmadıysa onu beklemek zorundadır. Şimdilik A. Vespucci ve Garibaldi gecikmeksizin yeterince kömür alarak hareket etmeye 


hazırdır.12 


Bu vaziyette Principe Amedeo, 120 kişiden oluşan bir güçle ayrılacaktı. Çuval ve branda ile birlikte ilgili silahları, boşaltma araçları ve aletlerini diğer gemilere aktarma vazifesi ile görevlendirilmişti. 
Principe Amedeo, ulusal ticaret vapuru krallık bordosuyla beraber Port Said'e ulaşmayı başarmıştır. Birlikler Assab'a karaya çıkmak için ulaşmıştır. Uamedeo, Port Said'te bekleyecek iken A. Vespucci, Garibaldi ve ticaret gemisi birlikleriyle bakanlıktan telegrafla emir alır almaz Kızıldeniz'e kanala girmek için Musavva'ya hazır bir halde tutulmalıdır. Ordu komutanı Assab'a ulaşmıştır. Vedetta ve Messaggero adlı iki nakliye gemisini bakanlığa telgrafla haber vermesi için Perim'e göndermiştir ve Bakanlıktan telgrafla cevap ulaşır ulaşmaz Assab'ta toplanmak için Perim'i terk etmesi emredilmiştir. Roma ile telgraf haberleşmesini devam ettirmek için ve her ne olursa olsun 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gönderilen emirleri almak için Perim'de her zaman dikkatli olunacaktır. A. Vespucci, Perim'de kömür tedarik edecek ve onun yokluğunda da Assab'ta Castelfidardo bırakılacaktır. Aden, erzak ve gıda malzemelerinin merkezi olarak göz önünde bulundurulacaktır. Musavva'ya çıkıldıktan sonra gemiler korunmaya çalışılacaktır. Karaya çıkıldığında düzenli bir liman çalışması hazırlanmalıdır. Ayrıca ticareti geliştirecek her türlü teşebbüse de önem verilmelidir. Ne yerel liderlerle ne de halkla çatışmaya girmeden bu işgali tamamlamak mümkün olacaktır. Bu şehrin daimi İtalyan işgalinden sonra ortaya çıkabilecek birçok faydası mevcuttur.*!3 


İtalya'nın Musavva'yı işgali sömürgecilik faaliyetlerinin kurulmasında son derece önemlidir. Bu yüzden işgal öncesinde bir dizi tedbir alma ve Osmanlı sefirlerinin yakın takibi söz konusudur. 
Bu noktada İtalya'nın hareketleri Osmanlı Devleti'nin Roma Sefiri 
tarafından gözlenip sık sık Hariciye Nezâreti'ne bilgi verilmiştir. 9 
Ocak 1885 tarihiyle Roma Sefareti Maslahatgüzarından Hariciye Nezâreti'ne gönderilen 494 numaralı telgrafın tercümesinde sefir, şimdi Dışişleri Bakanı'nı görerek uygun bir lisanda konuştum. Nazır ilk önce teşebbüsümdeki maksadı dinlemek istemiyormuş gibi göründü. Bunun üzerine bendeniz “/fadenizden muradınızın ne olduğunu anlayamadım. Bunu nazik bir ret cevabı nazarıyla mı bakmak icap eder burasını bilmek arzusundayım” dedim. Bunun üzerine nazır “maksadım bu değildir yalnız bir ret cevabı vermek mecburiyetinden kurtulmak isterim. Şurasını izah etmeliyim ki Musavvada hal ve hususi mevki şu son günlerde Mısır memuriyeti tarafından yapılan müşkülat ve iki idarenin birlikte hareketlerinden, Mısır memurları ile İsalyanlar arasında meydana gelen sürtüşmelerde artık tahammül kalmamıştır. Ben kabineye dâhil olduğum vakit bu hal ve durumu buldum. Böyle bir sebep olamaz ise de bundan geri dönmek artık mümkün değildir. Alınan tedbir ile buna bir çare bulmaya mecbur oldum. Adı geçen tedbirin alınması sırasında Hidivin telgrafında beyan olunan ahvalin ortaya çıkıp çıkmadığına dair bir malumatım yoktur. Zaten 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söz konusu durum bölgenin Mısır idaresinden İtalya memurlarının idaresine geçmesi maddesinin tabi neticesinden başka bir şey olamaz. 
Fakat Osmanlı sancağına dair olan malumatınız doğru olmamalıdır. 
Bu sancağın tüm askeri mevkileri değil ise hiç olmazsa Musavva'nın bir noktasında bulunması muhtemeldir. Her halde İtalyan hükümeti bu hareketiyle Osmanlı Devleti'nin hâkimiyet hukukuna asla dokunmak istemedi. Söz konusu hukuku halelden masun bir halde bırakmıştır. 
Sonuçta Babıali bu hali İtalyanın Osmanlı Devleti hakkındaki fikir ve dostane temayülünün zerre kadar değiştiğine atfetmemelidir. İtalya Devleti bu talimatın delillerini daha sonra açıkladığı gibi Balkan Yarımadası'nda meydana gelen vahim hadiseler hasebiyle yeni delillerini dahi açıklamak niyetindedir. İtalyan hükümeti bu meselede bu kadar ileri gittikten sonra artık geri çekilemeyeceğini anlamalısınız. Zaten ileride bir münasip vakitte çözülmesi mümkün olan bu meseleyi tekrar ortaya çıkarmaktan feragat edeceğiniz ümidindeyim” cevabını vermiş- 


tir.114 


Musavva'nın İtalyan askerleri tarafından işgalinden önce Mısır ve İtalya ile ilgili birçok haber Osmanlı elçileri tarafından takibe alınmış ve ilgili makaleler İstanbul'a bildirilmiştir. Bu kapsamda 
Londra'da neşredilen Pal Mal Gazet adlı derginin 23 Ocak 1885 
tarihli nüshasında Osmanlı Devleti'nin İngilere ile anlaştığına dair bir haber çıkmıştır. Habere “ Teklif Olunan Osmanlı Devleti ve İngiltere İtifakı” başlığı atılmıştır. Dergideki yazının devamında, “Hasan Fehmi Paşa'nın Teklifleri” adlı bir bölüm de bulunmaktadır. 
Bu bölümde, aldığımız malumata nazaran Fransa, Mısır'da müşterek yönetim usulünün tesisinde ısrar ettiği halde Osmanlı padişahı İngiltere hükümetine ittifak teklifinde bulunmuştur. İlk olarak: İskenderiye, Dimyat, Port Said ve Süveyş yani İngiltere tarafından işgalde tutulacak sahil hariç olarak, Mısırın Osmanlı askeri tarafından işgal edilmesi. İkinci olarak: asayişin muhafazası ve intizamın Osmanlı Devleti tarafından yerine getirilmesi. Üçüncü olarak: Hartum'un tahliyesinden sonra İngiltere'nin Sudan'ı terk ederek 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Kızıldeniz sahillerindeki askerini ikame etmesi. Dördüncü olarak: Tevfik Paşa'nın azledilmesi. Bu hususta ittifak fikri oluşmuşsa da padişahın talebi üzerine Tevfik Paşa'ya bir halef tayin olunmuştur. 
Çünkü padişah uygun bir zaman ve müsait durumda Mısır'a Mehmed Ali zamanında olduğu gibi dışarıdan bir vali gönderme niyetindedir. Bu son maddenin doğruluğu konusunda şüpheler olsa da diğer hususların doğru olduğu kuvvetle ihtimal dâhilindedir diye haber yapılmıştır.#!5 


Benzer şekilde Times Gazetesi'nin 23 Ocak 1885 tarihli nüshasında yer alan ve İtalya'da Torino şehrinden gönderilen Ajans Royter'e ait telgrafın tercümesinde, Gazzetta di Torino gazetesinin ifadesine nazaran İtalya ile İngiltere arasında bir özel anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın hükümlerinden olmak üzere İtalya, Obuk ile Musavva arasındaki tüm Kızıldeniz sahilini işgal edecektir. Bundan başka Trablusgarb'dan dolayı bir mesele ortaya çıktığı surette İngiltere'nin vilâyet merkezinin İtalya tarafından zaptedilmesi ve işgaline rıza göstereceği zikr olunmuştur. İngiltere, Batı Afrika sahili üzerinde dahi bir İtalyan müstemlekesi kurulmasını uygun bulacaktır. 
Adı geçen gazetenin görüşüne göre İtalya da Nil Vadisi'nde İngiltere hükümetinin bir mümtaz mevkiye sahip olması için her halde bu durumda İngiltere'nin Mısır'daki politikasına destek olacak ve onaylayacaktır.*16 


İtalyan makamlarına 25 Ocak 1885'te Kaptan Cecchi, Port Said'den bir bilgilendirme yazısı göndermiştir. Cecchi'nin gözlemlerine göre Uamedeo, Amerigo Vespucci ve Garibaldi adlı İtalyan gemilerinin son durumu hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre Lamedeo 24 Ocak 1885 sabahı saat 9.30'a doğru Port-Said'de olması gerekirken bunu başaramamıştır. Çünkü pek ziyadesiyle olaylı bir yolculuk sırasında bir denizcisi hayatını kaybetmiştir ve gemi kaptanının hatası nedeniyle limanın az uzağında gemi karaya oturmuştur. 
Sabah 9.25'te dün akşamdan beri tüm gayretlere rağmen Amerigo 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Vespucci ile Avusturyalı Lyod'un bir vapurundan ve kanal şirketinin üç römorkundan yardım alınmış ancak kurtarılamamıştır. Garibaldi adlı gemi de bizimle beraber yola çıkmak zorundadır. Aksilik olarak makinelerinin gücünde yaşanan sorundan dolayı onun dalimana ne zaman ulaşabileceği bilinmiyor şeklinde son gelişmeleri aktarmışt1r.“7 Osmanlı Devleti de bu gelişmeleri bir şekilde takip ettiğinden Trablusgarb üzerine de bir şüpheye kapılmıştır. 


Lunan Gazetesi'nin 27 Ocak 1885 tarihli nüshasından tercümesinde İtalya'nın Trablusgarbı işgal etmek maksadı hakkındaki duyumlar üzerine Babıali'nin söz konusu vilâyetin askeri muhafazasını arttıracağı ve takviye edeceği yazılmıştır. Yine İtalyanların girmesine mani olacak istihkâmları arttıracağı Varane'den Daily News gazetesine telgrafla bildirilmiştir. Yine gazetenin haberine göre, Meclis-i Vükelâ söz konusu teklifleri kabul hakkında karar almış ve padişaha sunmuşsa da henüz bir cevap alınmamıştır.*!8 


Aynı şekilde Lunan Gazetesi'nin Roma'da bulunan yazarından alınan ve 23 Ocak 1885 tarihli nüshasında yer alan telgrafın tercümesinde Kızıldeniz'le ilgili bir habere yer verilmiştir. Haberde, bir kaynaktan aldığım malumata göre şubat sonunda Kızıldeniz'e 3.000 
kişi daha hareket edecektir. Kolordulara dokunulmaksızın bir limana 20.000 kişi toplanması bakanlıkça müzakere olunuyor. Rivayete göre güya daha önce sevk olunan askerlere takviye noktasında daha çok asker toplanarak Kızıldeniz'in üç limanına gönderilecekmiş. Bu havadisler tekzip ettirilmiştir. Siyasi mahfillerde İngiltere ile İtalya arasında Mısır'ın işgali için bir mukavelenin var olduğu zannedilmektedir diye bilgiler yer almıştır.*!? 


Jurnal Duj Petersburg Gazetesi'nin Roma'da bulunan yazarından alınan ve 27 Ocak 1885 tarihli nüshasında yer alan telgrafın tercümesinde ise Noya Firaye Press adlı Avusturya gazetesinin Osmanlı 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Devleti'nin Kızıldeniz limanlarını işgal etmesine İtalya hükümeti tarafından silahlı kuvvetlerle karşılık vereceği hakkında havadislerin gerçek olmadığı yazılmıştır.*9 


Lonor Gazetesi'nin 24 Ocak 1885 tarihli nüshasında, Korin şehri gazetelerinden İngiltere ile İtalya'nın anlaşma fikirleri, aralarında bir mukavelenin yapıldığı ve adı geçen mukaveleye göre İtalya'nın Mısır'da İngiliz politikasını tasdik edeceğini ve ileri gitmesine çalışmakla beraber muvafakat edeceği belirtilmiştir. İngiltere'nin ise İtalya'nın Afrika sahillerinin batısında bir müstemleke tesisini yerinde bulduğu ve Trablusgarb meselesi ortaya çıktığında İtalya'ya muavenet edeceğini yazmaktadır. İşbu yazılar yalnız havadis kabilinden alınmıştır ve makul da değildir denmiştir.*' 


Republic Fransız Gazetesi'nin 28 Ocak 1885 tarihli nüshasından yapılan tercümede, Babıali Hasan Fehmi Paşa'nın Berlin ve Paris'te güzelce kabul edilmesinden dolayı pek memnun olmuştur. 
Osmanlı elçisi, bağlı olduğu hükümetine Mösyö Bismark'ın İngiltere'ye kesin olarak bir şey vermeksizin İtalya ve Fransa tekliflerinin 


neticesini öğrenmeyi tavsiye ettiğini bildirmiştir. 


İşgal öncesinde 28 Ocak 1885'te Sevakin'den telgrafla İtalya'ya bilgi veren İtalyan yetkilileri, son gelişmeleri Dışişleri Bakanı Mancini'ye aktarmışlardır. Buna göre, Perim'deki Vedetta adlı geminin kumandanı Bonocare, Beylül'e giderek kumandan Trucco ile iletişim kurmuştur. Yönetim onun hareket tarzını onaylamıştır ve uygun tedbirleri alma kapsamında para verme yetkisi de tanınmıştır. 1 Şubata doğru da A. Vespucci, Garibaldi ve Gottardo bir tabur asker ile 
Sevakin'de Musavva'yı işgal için hazır bulunacaklardır. Yaklaşık 15 
gün içerisinde de ticari vapur Amedeo 100.000 erzak ve gıda maddesi ve 2.000 ton kömür ile Kızıldeniz'de bulunacaktır. Kâşifler ve gözcüler 28 Ocak'ta Napoli'den Assab'a gitmek için ayrılmışlardır. 
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Bu gelişmeler olurken Osmanlı Devleti'nin de bölgeye asker göndereceği söylentileri ortaya çıkmıştır. 


Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz sahillerine asker göndereceği ile ilgili haberler İngiltere'nin de dikkatini çekmiştir. 29 Ocak 1885'te Kızıldeniz sahillerine Osmanlı askeri sevk edileceğine dair havadis hakkında Lord Granville tarafından Osmanlı sefirinden malumat talep edilmiştir. Bunun yanında Kızıldeniz sahillerine ve Arabistan tarafına Osmanlı Devleti tarafından ehemmiyet verilmesine dair Hasan Fehmi Paşa'nın gönderdiği telgraf da padişaha takdim edilmiştir. Hasan Fehmi Paşa'nın Hariciye Nezâreti'ne gönderdiği telgrafında Lord Granville, paşaya Osmanlı askerinin Afrika sahillerine gideceği ile ilgili haberleri sorunca Fehmi Paşa malumatı olmadığını beyan etmiştir. Lord Granville bu konuda malumat sahibi olursa kendisini bilgilendirmesini istemiştir. Lord Granville ayrıca bana kalırsa Osmanlı Devleti, Kızıldeniz'de Afrika sahili ve Arabistan taraflarına daha fazla önem vermelidir demiştir.“ Aslında Lord Granville biraz da üstü kapalı bir şekilde olacaklarla ilgili ipucu vermiştir. Çünkü İtalya'nın hazırlıkları neredeyse bu dönemde tamamlanmak üzeredir. 


İngilizler hala Mısır'dan çıkmadığı için Osmanlı Devleti, 1885 
Berlin Konferansı'nda bu durumu dile getirmiştir ve hukukunu talep etmiştir. Ayrıca Tacura ve Obuk'un da Fransızlar tarafından Aralık 1884'te işgal edilmesinden sonra Osmanlı Devleti o zaman da Fransız hükümetine itirazda bulunmuştur. Fransa, Tacura'da daimi olarak yerleşmek niyetinde olmadığını beyan ile bu işgalin ehemmiyetini küçültmek istemiş fakat sonra yerlilerin Osmanlı hükümetini hiçbir vakit tanımadıklarını ve bölgede söz sahibi gücün Fransa olduğunu beyan etmiştir.“ Bu gelişmeler ise İtalya'nın benzer bir yol izleyebileceği şeklinde Osmanlı yetkililerini kaygılandırmıştır. 
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İşgalden çok kısa bir süre önce 2 Şubat 1885'te Sevakin'den Amiral Caimi, İtalya'da yetkilileri bilgilendiren bir telgraf göndermiştir. Buna göre Savaş Bakanı'ndan Albay Saletta'ya bir emir gönderilmiştir. Emirde, göreviniz değişmiştir. Size bağlı birliklerle Assab'a gitmek yerine Musavva ve çevresini işgal etmek zorundasınız. İkinci talimat da Amiral Caimi'den alınmıştır. Musavva'nın işgalini gerçekleştirmek için diğer şirketlere ait gemiler, denizcileri karaya çıkartacaktır. Garibaldi gemisindekiler de karaya bırakılırken Albay Saletta'nın eşlik ettiği Amedeo'daki askerler karaya çıkmaktadır. Garibaldi de Musavva'daki istasyonda beklemektedir. Önceki talimatlara göre kıyı bölgesi boyunca işgali gerçekleştirmek için hareket ettiğinde Beylül'de karaya çıkmaları için ayrılan müfreze yani Spezia denizcilerinin farklı gemilerden ayrılan görevlilere ve subaylara ulaşabileceğine inanılmaktadır. Gerekli olan kâşif, Musavva'ya varmış olacaktır. Yapılan anlaşmalara göre Baring'in Albay Chermside'ye talimatlarının ulaşmasından sonra, Musavva'ya çıkılması doğal olarak kaçınılmazdır.*” İtalya tüm hazırlıklarını yapmış neredeyse işgale başlamış gibidir. 


İtalyan işgalinden hemen önce Hariciye Nezâreti'ne 3 Şubat 
1885 tarihiyle Washington Sefareti'nden gönderilen telgrafın tercümesi ise son derece dikkat çekicidir. Newyork Herald Gazetesi, İtalya Dışişleri Bakanı'yla yaptığı bir mülakatı neşrederek bazı açıklamalarda bulunmuştur. Buna göre İtalya, Musavva ile sahilini işgal edecek ve bu suretle İngilizler bütün kuvvetlerini Sudan'da toplayabileceklerdir. Osmanlı Devleti bu durumu protesto edecekse de asker göndermeyecektir. Eğer ileride Avrupa bütün Mısır'ın tahliyesine karar verirse İngiltere gibi İtalya da müstemlekelerini elinde tutma talebinde bulunacaktır.28 Bu makale aslında olacakların habercisi gibidir. 2 gün sonra olacak olan hadiseler aynen İtalya Dışişleri Bakanı'nın gazeteye verdiği demeçteki gibi gerçekleşmiştir. 
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İtalya'nın Musavva işgali 5 Şubat 1885'te gerçekleşmiştir. İşgalden hemen sonra Sevakin'den İtalya'ya gelişmeler aktarılmıştır. Buna göre, Sevakin'den Amiral Caimi'nin 8 Şubat 1885'te gönderdiği raporda Gottardo'nun sabah 5.10'da ve Garibaldi'nin akşam 3.00'da Musavva'ya demirlenmiş oldukları belirtilmektedir. Meydanın işgali hakkında yerel yönetici vekili ile görüşerek İtalyanlar hemen karaya çıkmıştır. Bölgedeki yetkililer İtalyanların karaya çıkmsına hükümetinden talimat almadığı için karşı çıkmıştır, hükümetinin gönderdiği işgali doğrulayan notun eline ulaşmasıyla güç kullanmaktan vazgeçmişlerdir. Herhangi bir vuruşma olmadan ve tüfek patlama- dan Musavva ve etrafındaki kaleler Mısırlı kumandanın protesto yazılarına rağmen işgal edilmiştir. Mısır bayrağının yanına İtalyan bayrağı da çekilmiştir. Birlikler ve Spezia şirketi de dâhil olmak üzere şehrin kuzeyindeki yarımadada güçlü garnizonların kamp yapacağı yer henüz tespit edilmemiştir. Principe Amedeo şirketi deniz mürettebatına dokunmadı çünkü Türk topraklarının kiralanması ya da kullanılmasını protesto için Cidde'den Türk gambotu gelebilir ihtimaline karşı yetkili birine haber verildiği için deniz mürettebatına dokunulmamış, olduğu haliyle kalmışlardır. Berard adlı geminin Port Said'den beri İtalyanları takip ettiği haberi geldi. İtalyanlar karaya çıkarken bu gemi Musavva'ya geldi ve sonraki gün büyük olasılıkla telgrafla Perim'deki yönetimine İtalyanların işgal haberini erkenden vermek için Musavva'dan ayrıldı. Gottardo gemisi telgraf ile Sevakin'e gönderildi. Karaya mühimmat, erzak, yiyecek çıkartmaya devam etmek için bu gemiye ihtiyaç vardır. Ahali şu ana kadar sakindir. Sevakin'le iletişim kurmak için uğraşılmaktadır. Mısır yerel garnizon kumandanları yazılı olarak şehrin işgalini protesto ettikten sonra yöneticileri tanımayacaklarını ve kabul etmeyeceklerini açıklamışlardır. Bunun yanında acilen büyük bir damıtıcıya ihtiyaç vardır. Rivayetlere göre Fransa da Zula'yı işgal hazırlığındadır.* 


Kahire'deki İtalyan elçisi Maissa'nın Dışişleri Bakanı Mancini'ye gönderdiği telgrafa göre Baring'in de belirttiği ve De Martino'nun 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da onayladığı üzere Nubar Paşa, İtalya'nın Musavva'yı işgaline çok fazla sorun çıkarmamıştır. Bu konuda çok fazla gayret göstermeye gerek olmadığı zaten Nubar Paşa'nın politik düzene uyan bir kişi olduğu belirtilmiştir.*9 Haliyle bu durum da İtalya'nın işini son derece kolaylaştırmıştır. Bölgeyi hukuken elinde tutan Mısır'ın fazla tepki göstermeyen duruşu İtalya'nın kolayca yerleşmesinin önünü açmıştır. 


Mısırın çok fazla tepki göstermeyen tavrına karşılık İtalya, Osmanlı Devleti'nin bu duruma itiraz edip bazı askeri hazırlıklara girişebileceği endişesini taşımıştır. 11 Şubat 1885'te İstanbul elçiliğinden Roma'ya acilen gönderilen telgrafta 10 Şubat 1885 akşamı öğrenilen bilgilere göre Osmanlı yetkilileri Cuma günü için 3 tane buharlı gemi tutulması emrini vermiştir. Osmanlı Devleti, böylece Kızıldeniz'e 2.000 insanla varmayı hedeflemektedir şeklinde önemli görülen bu havadis hemen Roma'ya ulaştırılmıştır! Kahire'deki İtalyan yetkililer ve De Martino, bu arada Roma'ya verdikleri haberde 12 Şubat 1885 tarihli olarak Mısır Hidivliği'nin Musavva'nın işgalini haber vermek üzere İstanbul'a bir telgraf çekeceklerini öğrenmişler ve bunu hemen yetkili mercilerine ulaştırmışlardır.*32 
13 Şubat 1885'te İstanbul'dan verilen haberde ise aynı önceki haberdeki padişahın 3 geminin gece gündüz çalışılarak hazırlanması, silahlandırılması ve askeri hazırlıkların yapılması emrini vermiştir. 
Bazı araçların kiralanması için Aziziye adlı şirkete de teklifte bulunulmuştur. İstanbul'daki İtalyan elçi Kont Corti ise hemen hemen 
7 yıldır boğazlardan daha öteye geçmemiş Osmanlı gemilerinin silahlandırılmasının kolay olmayacağını belirtmiştir. Corti'ye göre bu gemiler kötü bir haldedirler ve hemen hazırlanmaları zordur.43 


İtalyan askerlerinin Musavva'yı ele geçirmesinden sonra Osmanlı Devleti, Mısır ve bölgedeki yerel güçler İtalya'yı protesto 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etmişlerdir. Aynı şekilde 12 Şubat 1885'te Roma Sefareti ateşemiliteri Rıza Efendi tarafından Bahriye Nezâreti'ne gönderilen tahrirat üzerine İtalya'nın Kızıldeniz'deki saldırgan teşebbüslerinden dolayı Osmanlı Devleti'nin yaptığı protestoların kuvvetlendirilmesi için durum Hariciye Nezâreti'ne bildirilmiştir. İtalya'nın Kızıldeniz'deki harekâtından dolayı protestoyu içeren telgraflar Osmanlı elçilerine gönderilmiştir. Bunların cevapları alınmaktadır.*** Her ne kadar Osmanlı Devleti durumu protesto etmişse de daha fazlasını yapamamıştır. Osmanlı Devleti, yaptığı protestolar yanında Avrupa devletlerini özellikle Almanya'yı yakın takibe almıştır. Almanya'nın İtalya, İspanya ve Portekiz gibi devletlerle olan münasebetleri elçiler tarafından Hariciye Nezâreti'ne bildirilmiştir (14 Şubat 1885). 


Musavva'nın işgalinden sonra Nur Gazetesi'nin 14 Şubat 1885 
tarihli nüshasında, İtalyanlar Musavva Limanı'nı mukavemet olmadan işgal etmişlerdir. İtalya söz konusu işgal hakkında Babiali'ye izahat vererek bu tedbire bazı gerekli durumlar ve o havalide emniyet ve asayişe bağlı olarak müracaat edildiğini beyan etmiştir. Bundan başka bir arazi hâkimiyeti meselesi kurmak emelinde olmadığını dahi bildirmiştir. İtalya, Musavva'da Mısır Sancağı'nı yerinde tutacak ve orada kalan Mısır askerlerine güzel muamele edecektir. Musavva'nın işgali hakkında Kahire'den İstanbul'a talimat gönderilmesi için yapılan talep üzerine padişah şehri terk etmemek lüzumunu içeren bir cevap göndermiştir. Binaenaleyh Musavva'da gerek İtalya ve gerek Mısır askeri kalacaktır. Demek ki Musavva'nın karma bir İtalyan ve Mısırlı idaresi vardır. Bu müşterek idare daha uzun süre devam edecek mi? Genel olarak bu yolda hazırlıkların devam etmeyeceği malumdur şeklinde haber yapılmıştır.“ 


İşgal hadisesinden sonra Roma'dan Ajans Royter şirketine çekilen bir telgraf içeriğine göre İngiltere, Sudan'da bulunan Lord Dolesi ordusuyla müşterek bir askeri hareket hususunda İtalya'nın 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fikirlerini öğrenmek için Roma'daki elçisine talimat vermiştir. Londra kabinesi buna dair henüz resmi bir talep olmamışsa da tahmini olarak İtalya'nın Sudan elçisine iştiraki üzerine müzakereler edeceği ve buna dair bir mukavele yapacağı beklenmektedir şeklinde bilgiler 


yer almıştır.“7 


16 Şubat 1885'te Roma'ya İtalya'nın Londra Büyükelçisi Kont 
Nigra ve İtalya'nın İstanbul büyükelçisi Kont Corti tarafından Roma'ya işgalden sonra Osmanlıların durumunu bildiren iki telgraf gönderilmiştir. Nigra'nın gönderdiği birinci telgrafa göre dolaylı bir kaynaktan öğrendiği ve Fehmi Paşa ve Hobart Paşa'nın söylediği- ne göre padişah, Musavva'da önemli bir güç bulundurmakta kararlıdır. Corti'nin gönderdiği ikinci telgrafa göre de cumartesi günü olağanüstü bir bakanlar konseyi toplantısı olmasından dolayı Kızıldeniz'de bir posta sevki haberi saraya gönderilmiştir. Padişah işgali kabul etmeye pek meyilli değildir. 


İtalya'nın Musavva'daki işgalinden sorumlu subayı Saletta'nın 
21 Şubat 1885'te Savaş Bakanı'na gönderdiği telgrafta Musavva'nın 
işgalinden sonraki gelişmelerden bahsedilmiştir. Buna göre Musavva'nın işgalinden sonra şehirdeki karışık durumu rahatlatmak ve azaltmak için faydalı anlaşmalar yapılması ve şehrin savunması için birçok aracının kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Amiral Caimi'nin yokluğunda sınırdaki ahali üzerindeki kuvvet azalmıştır. Bu arada Musavva'nın savunmasını sağlamak ve tanzim etmek için Kassala kabilesi ileri gelenlerini İtalyanların yanına çekmek düşünülmüştür. Musavva'nın kuzey-batısında Take'den bir dostluk teklifi ile aynı zamanda Arkiko'daki naiple savaş halinde olan Habeş reisinden dostluk teklifi gelmiştir. Habeş reisi doğrudan amirale verdiği haberde Arkiko'nun işgali için şu anda yeterli kuvvetinin olmadığını ve bu nedenle ağırdan aldığını, takviyeler gelirse ve hemen toplanılırsa işgali gerçekleştirebileceğini ifade etmiştir.” 


437 Y.PRK.TKM. 8/20 (1302.R.28). 
438 ASDMAE, Massaua, Fascicolo 4, 16 Şubat 1885 
439 ASDMAE, Massaua, Fascicolo 4, 21 Şubat 1885 


Durmuş Akalın - Selim Parlaz / 191 


Sevakin'den 22 Şubat 1885'te Denizcilik Bakanı Ricotti'ye aktarılan Saletta'nın raporunda, kabile reisleriyle görüşmelerin ağırdan alındığı bildirilmiştir. Tüm kabileler ve özellikle Habeşliler ile iyi anlaşmalar yapılabileceği belirtilmiştir. Politik ilişkiler konusunda istifade edebilmek için konsolos Maissa Musavva'ya gelmiştir. Mısır garnizonları ile uzlaşma içinde bulunulmaktadır. Ancak bir zorluk durumunda tehlike oluşturabilme ihtimalleri vardır. Mısır eğer bir yardıma ihtiyaç duyarsa erzak ve para yardımında bulunulabilir denmiştir.“ 


Musavva'nın işgalinden sonra İtalya'daki Osmanlı diplomatları İtalyan parlamentosunu da yakın takibe almışlardır. 24 Şubat 1885'te Roma Sefareti'nden Hariciye Nezâreti'ne gönderilen telgrafta parlamentodaki görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 
Buna göre, bugünkü telgrafımla belirttiğim gibi Musavva'nın İtalya askeri tarafından işgaline dair Lord Morris'in parlamentoda beyan ettiği ifadeleri burada siyasi mahfillerde ve kamuoyunda teessüf olunmuştur. Her ne kadar Mösyö Mancini, İtalya ile İngiltere arasında bir anlaşma yoksa da Kızıldeniz'de fikir, menfaat ve hareketçe iki devlet arasında daha gerçekçi bir anlaşma olduğunu açıktan açığa söylemiştir. Herkes İtalya'nın teşebbüsünde İngiltere'nin onayı olduğunu düşünmüştür. İngiltere Dışişleri Müsteşarının beyanları- na dair Londra'dan gelen telgraflar üzerine mebuslardan Mösyö Di Kombereal ile Mösyö Brunyalti'den biri Mösyö Mancini'nin bizzat söylediği şekilde İtalyan hükümeti ile İngiltere Devleti arasında Kızıldeniz üzerindeki fikir ve hareketlerde bir ittihat mevcut mudur ve bu ittihat ne yoldadır? şeklinde soru yöneltmişlerdir. Diğer mebus da Dışişleri Bakanı'nın İtalya'nın Doğu Afrika'daki mevki, hareket, Osmanlı Devleti ve İngiltere hükümeti ile olan münasebetleri hakkında memleketin merak ettiği soruları cevaplayabilecek bir evrak beyan edip etmeyecekleri şeklinde bir soru yöneltmiştir. Daha sonra Mösyö di Nokriyo tarafından bilhassa Musavva'nın işgaline dair bir soru daha sorulmuştur. Fakat Mösyö Mancini kendisinden 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cevaplanması istenen sorulara yanıt vermekten imtina etmiştir. Her ne kadar başka bir zorlama meydana gelmemişse de Mösyö Mancini önceki ifadeleri üzerine herhangi bir şey ilave etmemiştir. Kendisi başka bir açıklamasında mademki ya vakti geldiğinde açıklama yapmak ya da susmak şeklinde iki mesuliyetim var ben o zaman ikinci şıkkı tercih ederim demiştir.*! 


Osmanlı Devleti'nde, İngiltere ve İtalya arasında bir gizli anlaşma olduğu düşüncesi hâkimdi. Osmanlı Devleti suçlamaların- da kesin bir haklılığa sahipti. Hatta İngiltere hükümeti bu konuda açıkça suçlandı. Lord Granville, daha 22 Aralık 1884'e İtalya'nın Londra elçisi Kont Nigra'ya, İngiltere'nin kendileriyle dostluk ilişkilerini geliştirmek amacında olduğunu iletmişti. Bunun bir kanıtı olarak Zula, Beylül ve Musavva'ya İtalyan güçleri tarafından gerçekleştirilecek olası bir işgal eylemine, İngiltere hükümetinin karşı çıkmayacağını bildirmişti.“*2 Bölgede küçük dahi olsa bir iskeleyi ele geçiren İtalya, Zeyla veya Assab'ın kuzeyinde kalan Kızıldeniz'in Afrika sahillerindeki diğer yerlerini de işgal etmek istediğini 25 Aralık 
1884 tarihinde Londra elçisi vasıtasıyla İngiltere'ye iletti. İngiltere, 
Osmanlı Devleti tarafından izin verilirse itiraz etmeyeceğini bildirdi. Bunu haber alan Osmanlı Devleti de Roma Sefareti vasıtasıyla meseleyi yakın takibe aldı.“ 


İtalyan yetkililer Osmanlı Devleti'nin İtalya'daki faaliyetlerinden haberdardı. Hatta aradaki bazı yazışmaları öğrenmeleri bile mümkün olabiliyordu. Bu noktada gizli olarak Roma'daki ilgili makamlara ulaştırılan 26 Şubat 1885 tarihli bir haberde Messinadaki Osmanlı konsolosunun İstanbul'daki Hariciye Nezareti sekreterine dün öğleden sonra (25 Şubat 1885/ 3.15) gönderdiği telgrafında İtalyanların üçüncü nakliyesi olan 1.550 askerin Messina 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boğazından hareket ederek Kızıldeniz'e gittiklerini bildirdiklerinden haberdarlardı.** 


Musavva'nın işgalinden sonra daha başka haberler de gazetelerde yer almaya başlamıştır. Bu noktada 3 Mart 1885'te Londra'da bulunan Hasan Fehmi Paşa'nın Hariciye Nezâreti'ne gönderdiği telgraf dikkat çekicidir. Bu ayın biri tarihiyle gelen gizli telgrafa binaen Sevakin'de İngiliz askeriyle beraber müşterek askeri harekâtta bulunacağımıza dair kendisine isnat edilen ifadeleri Hobart Paşa'ya sordum. Hobart Paşa, asla böyle bir lisan kullanmadığını temin ederek böyle bir lisan zaten benim fikirlerime aykırıdır dedi. Her ne kadar paşa özel olarak hukukumuzu korumaya çalışıyorsa da ben kendisinden böyle bir ifade işitmedim. Hobart Paşa böyle şeyleri açıklamaya zaten yetkisi olmadığını beyan ediyor. Nezâretten yazıldığı üzere padişaha açık bir telgraf takdim etmediğini söylüyor. 
Padişaha sabır dileyen ve isminin bilinmesini istemeyen zata gelince Hobart Paşa, bu kişinin kendisine İngiltere'de böyle bir lisan kullandığını ve İngiltere'nin muteber devlet adamlarından olan bu kişinin ismini sadece padişaha arzedebileceğini söyledi şeklindeki bilgiler Hasan Fehmi Paşa tarafından İstanbul'a bildirilmiştir.“ Benzer şekilde 7 Mart 1885'te Paris'teki Osmanlı Sefiri yazılar göndermiştir. 
Bunun yanında 11 ve 17 Mart 1885'te Roma'dan gönderilen yazılar da benzer içeriktedir.**“ 


İtalya, Musavva'ya tamamen yerleştikten sonra 10 Mart 1885'te Kaptan Cecchi, İtalya'ya gönderdiği raporunda son durumla ilgili bilgi vermiştir. Buna göre Musavva ve etrafını gösteren yerleri içeren ve Albay Lockett tarafından hazırlanan bir taslakla şehrin planı çıkarılmış ve haritası da hazırlanmıştır.“ 


Musavva'nın işgalinden sonra İtalya'nın askeri hareketleri de yakından takip edilmiştir. 12 Mart 1885'te Ankona adlı zırhlının Port 
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Said'e gittiğine ve diğer ifadelere dair Roma Sefareti'nden alınan 24 
Şubat 1885 tarihli telgrafın tercümesi 25 Şubat 1885 tarihli tezkere ile Hariciye Nezâreti'ne takdim edilmiştir. Musavva'nın İtalya askeri tarafından işgali hakkında İngiltere Dışişleri Müsteşarı Fiç Morris'in parlamentoda beyan ettiği telgrafta yazılan ifadelerinin İtalya kamuoyunda ne yolda tesir ettiği ve İtalya ile İngiltere'nin Kızıldeniz'de aralarında bir ittifak olup olmadığına dair sorulan sorulara Mösyö Mancini tarafından cevap verilmediği bildirilmiştir. Alınan bu haberler de Sadaret'e ulaştırılmıştır.“ Roma Sefareti Maslahatgüzarlığı, İtalyanların Kızıldeniz'de meydana gelen askeri sevkiyatı hakkındaki temayüllerini de takibe başlamıştır. “* 


Maslahatgüzarlığın gözlemleri sonucunda İtalyanların temayülleri Hariciye Nezâreti'ne 17 Mart 1885 tarihiyle Roma Sefareti Maslahatgüzarlığından gelen tahriratın tercümesiyle bildirilmiştir. Buna göre, İtalya ahalisinin Kızıldeniz'de meydana gelen askeri sevkiyat hakkındaki önceki temayülünde soğukluk görülmeye başlanmıştır. Sefirin tahminine göre kamuoyunun fikir değiştirmesine sebep, Mösyö Mancini'nin beyanlarından ortaya çıkan abartılı ümitlerin gerçekleşecek gibi görünmemesidir. İtalya'nın müstemleke politikasının İngiltere ile bir ittifaka bağlı olduğu ve memlekete faydası olacak gibi zannolunmakta iken İngiltere parlamentosunda yapılan konuşmalardan iki devlet arasında bir şekilde ittifak olmadığı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı söz konusu faydaların az olacağı görünmeye başlandı. Rivayet olunduğuna göre ahvalin tesiri ile bir ittifak olsa bile söz konusu müstemleke politikasının icrasından evvel İngiltere ile yapılacak bir anlaşma kadar yerinde ve etkili olmayacağı tahmin edilmektedir.5* 


İtalya hükümetinin işbu askeri sevkiyatının gerçek sebebi hakkında sessizliği ve Mösyö Mancini'nin bu konudaki ifadeleri ve İtalya askerinin Musavva'da uygunsuz bir hal ve mevkide bulunduğunu 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ve Kassala'nın zaptından beri bu hal ve mevkiinin daha ziyade fenalaştığına dair alınan haberler İtalya'da beklenildiği gibi bir heyecana sebep olmuştur. Bu heyecan İtalya'nın müstemleke politikası hakkında mecliste Mösyö Mancini'ye birçok defa sorulan sorulardan da anlaşılmıştır. Mösyö Mancini, sorulara bugün cevap vereceğini vaat etmiş ise yeni ifadelerinin meseleyi izah edeceği pek de ümit olunmaz. Kamuoyunu teskin için Kızıldeniz sahiline asker sevk etmekten maksadın ne olduğunu kesinlikle ve açıklıkla bildirmek icap eder. Herkesin heyecanının neticesi olarak tarafsız bazı gazeteler İtalya'nın askeri sevkiyatıyla asıl Kızıldeniz'de olan müstemleke politikasının bağlı olduğu maksattan dönmesinden dolayı bazı teessüflü beyanlarla beraber Almanya ve İngiltere arasındaki münasebetin uyuşmasından fayda ile bu maksadın elde edilebilmesi için iki devletle de uyuşmasını tavsiye ediyorlar diye maslahatgüzar haber 


vermiştir.5! 


19 Mart 1885'e İtalya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul İtalya elçiliğine Musavva'nın işgalinden sonraki durumla ilgili bir yazı göndermiştir. Mancini bu yazıda, dünkü gün mecliste üyeler tarafından bana hitaben sorulan sorulara aşağıdaki gibi cevaplar verdim. İlk olarak müstemleke politikamızın meşruiyetine ikinci olarak Kızıldeniz'de olan politikaya ve askeri faaliyetlerle Mısır Meselesi'ndeki tavrımıza ve üçüncü olarak İngiltere ile Avrupa'nın diğer hükümetleriyle olan münasebetlere dairdir. Birinci nokta bahsinde bizim programımız medeniyet uğrunda olan düzenlemelere uygundur. 
Silahsız gezen rahipler ve diğer kimselerin esarete düşürülmesi veya herhangi bir öldürme hadisesine girişmedikleri halde bunların faaliyetlerinin mahalli ahalinin tabiatlarına uygun hareket etmekten ibaret olduğunu söyledim. Üstelik bundan önce meclis huzurun- da yapmış olduğum ifadelerimle müstemleke politikamızın esasları açıklanmıştı. Afrika memleketlerinin ahvalini keşif için yapılmasına karar verilen daha evvelki seyahat ilanlarını tasdik ettim. Berlin Konferansı'na dair meclise açıklayacağım diplomatik evraklara 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bu hususta Almanya tarafından meydana getirilen eski teşebbüsleri meclise ispat ederek İtalya'nın adı geçen konferans işlerine daha önceki surette ve mahirane iştirak eylediği teyit edilecektir. Yukarıda adı geçen rahipler ile seyyahların memuriyet sebepleri ve istimlak şirketlerinin tamamının şartlarını içeren bir kanun layihasını meclise takdim edeceğim. Bu hususta hükümetler ile görüşülecektir.*”>? 


İkinci noktaya gelince evvela Mısır Meselesi'nde bizim öteden beri belirli olan programımız mevcut durumu kabul etmemekle beraber Fransa'nın daha sonra yaptığı teklifler üzerine İngiltere ile olan muhabbetimiz ve Avrupa devletleriyle olan iyi ilişkiler ortadadır. 1882 senesinde Mısır'a müdahale etmek üzere Fransa ile müştereken İtalya'ya dahi İngiltere tarafından yapılan davete icabet etmemişizdir. Hükümetin ihtiyatlı davranışı şimdilik Kızıldeniz'de olan teşebbüslerimizin şartlarına uygun bulunmuştur. Askerimizin Kızıldeniz'e gönderileceği hükümet tarafından meclise haber verilerek bundan evvel meclis tarafından iyi karşılandığı gibi şimdilik dahi Kızıldeniz'de icra edeceğimiz politika esasen İtalyan politikası olup hiçbir kimsenin hukukuna dokunmamakla beraber şimdi ve ilerde meydana gelebilecek menfaatleri temin etmeye atfedileceğin- den bu hususta mesuliyeti tamamıyla kabul ederiz. Mamafih işbu teşebbüslere bizi sevk etmiş olan ancak bizim meşru menfaatlerimiz ve bununla bağlantılı medeniyetin menfaatleri ile Avrupa'nın genel 
işleridir. Söz konusu teşebbüsler ve teminat ancak kendimize ve 30 
milyondan ibaret olan bir milletin hissettiği müstakil kuvvetten ileri gelmiştir. Karar vermezden evvel işlerin meşruluğunu ve ortaya çıkacak sonuçları düşünmüş ve dengelemiş olduğumuzdan Avrupa'nın genel fikri de bu yöndedir.”? 


Üçüncü noktaya gelindiğinde İngiltere ile bir anlaşma veya mukavele mevcut olmadığını tekrar beyan eylediğim gibi İngiltere'nin bu fiile ortak olmak hususunda ve İtalya tarafından İngiltere'ye hiçbir teklif yapılmamış olduğundan Hartum'un teslimi haberinden 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dolayı bunu izah etmeye gerek kalmamış olduğu anlaşılmıştır. Şu kadar ki daha sonra bizzat meydana gelen işbu mevcut durum üzerine Londra'da oturan elçimiz İngiltere hükümetine tebliğe memur olduğu ifadelere nazaran İtalya devleti bunun bir büyük milletin hakkaniyet üzerine duruma müdahale teklifinden kaçınmaktadır. 
Ancak kendisinden kesinlikle sorulacak olur ise medeniyet ve insaniyete bağlı bir teşebbüse İngiltere'ye ispat etmek üzere asker ile müdahale ederek İngiltere ile beraber medeniyet ve insaniyete bağlı bir işte şartsız ve teminatsız yer almak noktasında olduğu belirtilmiştir. 
İşbu ortaklığa dahi muhalefetimiz ile ancak iki kayıt açıklanarak bunlardan birincisi Orta Avrupa'nın iki devleti ile kararlaştırdığımız ittifakımız ve kendi durumlarımız dışında şayet ileride bir şekilde taahhütte bulunamayacağımızdır. İkincisi dahi İngiltere'ye olacak yakınlığımız Avrupa dengesinin muhafazasıyla Kızıldeniz'in durumunun devamına bizim için ziyade bir teminat elde etmek lazım 


geleceği ifade olunmuştur.” 


İngiltere, işbu ihtarlarımıza bağlı olan cevabı ortadan kaldıracak bir teşebbüste bulunmamak fikrindedir. Hem iki devlet arasında olan bağı ziyadesiyle arttırmış ve bununla beraber Avrupa için kıymetli bir teminat olan Almanya ve Avusturya ile olan ittifakımızın devamı ve kendisiyle olan bağlarımıza hiçbir şekilde halel gelmemiştir. Assab hükümdarı dahi hakkımızda iyi niyet beyan ederek bazı şahısların yakalanması için 1.000 kişiden oluşan bir kuvvet sevk etmiştir. Eski ve şimdiki malumata bağlı işbu ifadelerden başka büyük menfaatleri ihlal edebilecek gelecek için başka bir şey ilave edemeyeceğimi beyan ederim. Durum gerektirecek olur ise İtalya hükümeti ve askerleri medeniyet uğrunda savaşa ortak olmakta tereddüt etmeyecektir. Son olarak vatanlarının sancağını ilk başta Afrika'ya ulaştırmış olan askerlere selam tebliğiyle beraber takip ettiimiz politikanın memleketin genel fikri ile meclisin fikirlerine uygun olduğuna emin olduğumuzu beyan ve teyit eylerim. Bugünkü mecliste sorulara verilmiş olan cevaplara üyelerin bazısı emniyet ve 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memnuniyet beyanıyla teklif etmekten feragat etmiş ve bazısı dahi söylemiştir. Gerek meclis ve gerekse memlekette hâsıl olan tesirler vekillerin ifadelerinin lehinde bulunmuştur.*5 


İtalyan Dışişleri Bakanlığı tarafından İstanbul'daki İtalyan elçisine gönderilen telgrafın tercümesi 20 Mart 1885'te padişaha sunulmuştur. İçeriğinde yer aldığı üzere İtalya'nın Kızıldeniz'deki teşebbüsleri ve hareketlerinde İngiltere'nin ortak olduğu bu nutukla tekzip edilmiştir. Bundan başka Sudan'daki İngilizlere dahi İtalya'nın askeri yardımda bulundukları Dışişleri Bakanı'nın nutkunda açıkça belirtilmiştir. İki devlet arasında olan ittifakın olumlu olması ve işbu telgrafın içeriği ise fevkalade ehemmiyetli olmasından bu teşebbüslere karşı ne yapmak lazım geleceği hakkında sadrazam tarafından padişahla görüşülmesi ve gazetelerde yayınlanması yerinde görülmüştür.”“ Bu sırada 21 Mart 1885'te Hasan Fehmi Paşa'nın Mısır Meselesi'ne dair yazısı ve bununla ilgili yazışmalar da padişaha sunulmuştur.*7 Hasan Fehmi Paşa, yazısında birçok defa ihtar eylediğim üzere İtalya'nın Kızıldeniz'deki harekâtına bir şekilde son verebilmek Mısır Meselesi'nin çözülmesine bağlıdır. Hatta Mösyö Mancini bile Beylül ve Musavva'nın işgalinin Mısır ahvalinden ortaya çıktığını ve bu işgalin Mısır Meselesi'nin çözümüne tabi olacağını beyan etmiştir. Şimdi Mısır Meselesi henüz çözüme yakın olmadığından padişahın isteği üzerine duruma bakılmalıdır. Ancak kesin bir netice ortada olmadığından bunun ne şekilde çözüleceği padişah tarafından soruluyor. Bu noktada Lord Granville ile yapılacak görüşmeler ve İstanbul'dan sorulacak olan hususların kendisiyle görüşüleceği bildiriliyor.*8 Yine İtalya'nın Kızıldeniz'deki politikasına dair Mösyö Mancini'nin mecliste açıkladığı nutku hakkında bazı hususları içeren bir yazı 21 Mart 1885 tarihli olarak Hasan Fehmi Paşa'ya takdim edilmiştir.“ 
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Osmanlı Devleti'nin Roma Maslahatgüzarlığı İtalya'nın Kızıldeniz dışında başka alanlarla ilgilenmekte olduğuna dair bir telgraf göndermiştir. Hariciye Nezâreti'ne 28 Mart 1885 tarihiyle Roma Maslahatgüzarından gelen 105 numaralı telgrafın tercümesinde, her halde şurası muhakkaktır ki İtalya Kızıldeniz'deki mevkiini sağlama almak niyetindedir. Mısır'ın ahvali politikası ileride çözüleceği vakit, mesela Bosna-Hersek Avusturya tarafından ne şekilde işgal edilmiş ise Trablusgarb'ın da aynı şekilde işgali gibi Kızıldeniz'de bazı fırsatlar yaratmak için şimdiki mevkiinden istifade etmek ümidindedir şeklinde haber vermiştir.“ 


Roma Maslahatgüzarlığı meclisteki konuşmalar kadar gazeteleri de takibe almıştır. 29 Mart 1885'te Deba Gazetesi'nin Roma yazarından alıp neşrettiği bir mektupta müstemleke politikasına ve Afrika'ya İtalyan hükümetinden asker gönderilmesinin sebeplerine dair parlamentoda açıklanan sorulara verilen cevaplarda, İtalya'nın müstemlekeler hakkında olan politikası iki kısma ayrılmaktadır. Birisi icraya konulan durumun Kızıldeniz sahilinin işgaliyle oralarda asayişin muhafazası olduğu ve diğerinin ileride tayin eyleyeceği İtalya Dışişleri Bakanı tarafından ifade olunmuştur. Dışişleri Bakanı- nın işbu ifadeleri dikkat çekici olduğundan Roma Maslahatgüzarlığından hızlıca tahkik edilmesiyle doğru olduğu anlaşılırsa Osmanlı Devleti tedbirlerin geciktirilmeden alınmasına bakmalıdır. Bunun yanında derhal maslahatgüzara telgraf yazıldığından alınacak cevap ve ifadelerin hakikat durumuna göre gerekli tedbirlerin alınması lazım olup söz konusu mektubun tercümesi padişaha sunulmuştur. 
Deba Gazetesi'nde yer alan ifadeler üzerine İstanbul'da görüşmeler gerçekleşmiştir. Görüşmelerde İtalya'nın birçok savaş tedarikinde bulunduğu anlaşılmıştır. Roma Sefareti'nden durumun araştırılmasıyla beraber bu hareketin devletlerarasındaki hukuka muhalif olduğuna dair ilaveten sefirler ile İtalya'nın İstanbul'da bulunan elçisine münasip lisan ile ifade edilmesine karar verilmiştir. Her ne kadar 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Deba Gazetesi'nin neşriyatını doğru nazarıyla bakmamak tabiidir. 
Osmanlı Devleti'nin maslahatgüzarından gelecek cevap üzerine icap eden durum arz olunacaktır. Ancak şimdiye kadar Kızıldeniz'de meydana gelen hareket, meşru ve devletlerarasındaki hukuk ve iki tarafın anlaşmasına uygun değildir. Bu yüzden duruma münasip bir surette sefir tarafından teessüfte bulunulması istenmiştir.©2 


31 Mart 1885'te ise Deba Gazetesi'nin Roma yazarından alıp 
neşrettiği mektupta İtalya Dışişleri Bakanı'na ait olan ifadelerin doğruluğu hızlıca Roma Maslahatgüzarlığından sorulacak ve alınacak cevap dahi padişaha sunulmak üzere Sadarete tebliğ edilmiştir. 
Adı geçen gazetenin konuya dair içeriği Roma Maslahatgüzarlığından telgrafla sorulmuştur. Gelecek cevap üzerine Meclis-i Vükelâ tarafından alınacak müzakere neticesinin arz edileceği bildirilmiştir. 
Ancak iki gün geçtiği halde Roma'dan bir cevap gelmemiş olduğundan işbu gazete içeriğinin doğru olup olmadığının bir şekilde bugün Roma Maslahatgüzarlığından sorularak bu akşama kadar cevap alınmasına çalışılması istenmiştir. Gerek bu akşam ve gerek yarın buna dair gelecek cevabın Meclis-i Vükelâ'ya konulmaksızın hemen padişaha bildirilmesi, niçin cevap yazmamış olduğunun da araştırılması istenmiştir. Bir an önce cevap alınmasına çalışılması ve cevap alındığı takdirde ayrıca düzenli olarak bilgi verilmesini talep eden bir telgrafın daha gönderilmesi istenmiştir.“ İtalya'nın Trablusgarb üzerine olan ilgisi devam etmiştir. İtalyanların harekete geçemeyişine Trablusgarb'taki askeri kuvvetin ve devletlerarası dengelerin engel olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Ancak bu konuda dikkatli olunması gerektiği kanaati ağır basmıştır.*“* Muzurus Paşa da sık sık Londra'da olan biten hadiseleri bildirmeye devam etmiştir. 


Kahire'deki İtalyan elçi Maissa 2 Nisan 1885'te Albay Saletta'ya bir rapor göndermiştir. Rapor, Musavva'nın İtalya tarafından işgalinden sonra buradaki sivil hizmetler hakkındadır. Rapora göre sivil 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hizmetlerin uygulaması çok yavaş olsa da dikkatle hareket edilmesi gereken bir noktada görülmüştür. Bununla birlikte özet olarak aşağıdaki başlıca üç temel tedbir önemli kabul edilmiştir. Bunlardan biri İtalyan posta genel direktörü tarafından Musavva'ya gönderilen Battilani'nin yönetimi altında burada bir İtalyan posta ofisinin kurulmasıdır. Bu ofis nisan ayının başlarıyla birlikte düzenli bir şekilde çalışmaya başlamıştır. Bu servisle ilgili haberleşme için gerekli olan düzenlemeler yapılmıştır. Mısır posta ofisi de İtalyan posta ofisi gibi Hidivlik ile gönderilen postaların gelmesi için gecikmesiz bir sistem ile başarıya ulaşabilir. Osmanlı'nın hâkimiyetine tabi bir yerde kurulması gibi durumlar hala göz önünde bulundurulsa da bir İtalyan posta ofisi müessesesinin kurulmasındaki zorluklar daha sonra ortadan kaldırılmış görünmektedir. Musavva'da birinci sınıf bir posta ofisi müessesesi İtalyanlara haberleşmede birçok avantaj sağlayacaktır. İkincisi Sevakin'den Süveyş'ten ve Kahire'den gelen güvenilir bilgiler yine Süveyş'ten Sevakin'e İngiliz savaş ya da tüccar gemileri tarafından günlük olarak taşınmaktadır. Kahire'deki genel konsolos ve krallık temsilcisi bütün bu gemileri elde etmiştir. Eğer talep edilirse bunlar İtalyanların posta hizmetinde kullanılacaklardır. Böylece Sevakin ve Musavva arasında düzenli bir iletişim kurulacaktır ve İtalya'dan gelen haberler, mektuplar hızlı bir şekilde İtalyanlara ulaşacaktır.*© 


Mısır otoriteleri tarafından kabul edilen bir yerde onların gözetminde Musavva'da karışık bir polis servisi kurulması kararlaştırılmıştır. Şehirde Rierato suyunun geldiği yerde bir polis merkezi oluşturulmuştur. Krallık birliklerinin eşliğinde Genar adasında küçük bir mezarlık düşünülmüştür. Musavva'nın az olan Katolik nüfusunu tespit etmek için İtalyan kampının dâhil olduğu yerde kalıcı olarak yeni bir mezarlık tayin etmek için derhal gerekli tedbirler alınacakur. Katolik nüfusunun artmasıyla bütün ihtiyaçlara cevap verecek kalıcı bir mezarlık kurulmasının gerekliliği belirtilmiştir. Bu nedenle bir askeri doktor ve Genio adlı bir şirketin görevlisinden oluşan 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bir komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştır. Hemen bir liman ve iskele oluşturulmasına zaman kaybetmeden başlanmalıdır. Daha sonra Abdülkadir yarımadası üzerine bir mezarlık kurulması düşüncesinden vazgeçilmiştir. Komisyon orada bulunan uzun bir bendden dolayı Ganludi Adası'yla buranın karayla birleşen denizden birkaç yüz metre uzağında Monkullo'ya giden yolun sağında bir mezarlık kurulmasına karar vermiştir. Toprak kumlu olduğu için kazılması kolaydır ve her saat ulaşılabilir bir yerdedir.*“ 


İtalya'nın Kızıldeniz üzerine olan askeri sevkiyatlarının takibi Roma Maslahatgüzarlığı tarafından 1885 yılı boyunca devam etmiştir. Aynı zamanda İtalyan kamuoyu da sürekli gözlenmiştir. Bu kapsamda İtalya ahalisinin Kızıldeniz'de meydana gelen askeri sevkiyat hakkındaki temayüllerinin ne suret ve ne sebeple değiştiğine dair Roma Maslahatgüzarlığından gelen tahriratın tercümesi 12 Nisan 
1885”te Sadaret'e sunulmuştur.*7 Yine 13 Nisan 1885'te İtalya'nın 4 
tane ve 6.000 askeri ile 4 tane de erzak ve mühimmatı içeren toplam 
8 vapurunun Assab adlı yere gittiği haber verilmiştir. Söz konusu 
askerler Osmanlı Devleti ile harp etmek üzere Musavva ve Sevakin taraflarına sevk olunmaktadır şeklinde bilgilendirme de yapılmışt1r.©8 23 Nisan 1885'te Albay Saletta, Roma'ya gönderdiği yazısında Musavva'da kurulacak mezarlığın ve çevresinin inşası için yaklaşık 


4.000 lire bir harcama yapılması gerektiğini bildirmiştir.“ 


Osmanlı Devleti gerek Avrupa'daki sefirlerinden gerekse de bölgede görev yapan memurlarından aldığı bilgiler doğrultusunda 
bölgede askeri anlamda bir dizi tedbir alma gayretinde olmuştur. 14 
Nisan 1885 tarihli bir yazışmada, Babü'l Mendeb'de olan Şeyh Said körfezi ve arazisi bir başkasına satılıyor rivayetinin arkası araştırılmış ve bunun yabancılar tarafından çıkarıldığı kanaatine varılmıştır. Söz konusu yer daha önce arz olunan gemilerden başka henüz kimse 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tarafından müdahale edilmemiştir. Burada kale ve öteden beri tabyada iki bölük Osmanlı askeri vardır ve Seddülbahir korveti bölgeye gönderilmiştir. Musavva ve Babü'l Mendeb tarafında şu aralık İtalya ve İngiltere harp gemileri gelip gitmekte ve burada bir tabur Osmanlı askeri ile iki kıta top ile topçu Moha ve Babü'l Mendeb'e gönderilmiştir.*?* 


Bu gelişmeler yanında Mısır'ın pozisyonu ve oradaki İngiliz askerleri ile ilgili bir dizi tedbir almak durumu da ortaya çıkmıştır. 
Hicaz Valisi İstanbul'a gönderdiği yazısında, İngilizlerin Mısır'daki askeri için Hicaz tarafından deve, koyun ve başka levazım satın almak vesilesiyle Hicaz taraflarıyla ilgilendiklerini, kimi zaman ahaliyi kışkırtmak niyetinde olduklarını haber vermiştir. Ayrıca Halim Paşa'nın İstanbul'da bazı fesatlıklara karışacağı buna karşı dikkatli olunması noktasında bilgi verilmiştir. Bunun yanında Sevakin ve Musavva'ya nakli için Hicaz taraflarında yasak olan her tür erzak ve eşya için İngilizlerin Cidde'ye sokulmalarına fırsat verilmemesi istenmiştir. Bu mahalde bulunan İngiltere konsolosuyla tebaasının hareketleri gizlice her an her dakika teftiş edilmeli ve kontrol altında tutulmalıdır şeklinde bir öneri de sunulmuştur.” 


Sadece Sevakin ve Musavva'nın konumu değil aynı zamanda Zeyla'nın durumu ve oradan çekilecek Mısır askerleri de Osmanlı sefirlerinin Londra'da üstüne düştükleri bir konu olmuştur. 29 Nisan 1885'te Zeyla'dan alınan askerin kaldırılması nedeniyle oranın Osmanlı askeri tarafından işgali ve Sudan'ın Mısır'dan taarruzu kesin olarak kararlaştırılmış olduğundan oraya Mısır askeri gönderilemeyeceği hakkında Lord Granville'in ifadeleri ve Osmanlı elçisi Muzurus Paşa'nın telgrafı ve Hasan Fehmi Paşa'dan gelen telgraf İstanbul'da ele alınmıştır. Muzurus Paşa'nın telgrafında yazdığı üzere Zeyla Limanı ve Sudan, padişahın fermanı gereği Mısır'a bağlı olduğundan Babıali'nin muvafakati olmadıkça Mısır'dan ayrı düşünülemeyeceğini ifade etmiştir. Bu ifadenin yerinde olduğu kararına 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varılmıştır. Ancak Hasan Fehmi Paşa'nın gelen telgraflarında Osmanlı Devleti'nin sadece Kızıldeniz'deki menfaatini dikkate alacağı şeklinde bir durum ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Hasan Fehmi Paşa'nın İstanbul'a dönmesi yerinde görülmüştür. Muzurus Paşa'ya da verdiği cevabın yerinde görüldüğü ve gelişmeleri İstanbul'a bildirmeye devam etmesi istenmiştir.? Muzurus Paşa gelişmeleri ve Kızıldeniz üzerine olan hadiseleri bildirmeye devam etmiştir.*73 Bölgeden gelen haberler de sıkı takibe alınmış ve arkası araştırılmıştır. 
Bu noktada 6 Aralık 1885'te Hicaz vilâyeti'nden gönderilen telgrafla, Musavva'daki Mısır askeriyle Mısır memurlarının Osmanlı sancağını indirip memleketi tahliye ettikleri ve İtalya'ya teslim ederek Mısır'a hareket ettiklerinin doğru olduğu haberi verilmiştir.” 


Musavva'daki İtalyan yöneticilerin 2 Mayıs 1885 tarihinde hazırladığı raporda, Arkiko'nun işgal edilmesinin Habeş çetelerine etki ettiği ve onların akınlarını arttırdığı belirtilmektedir. Scialak Araia, Habeş bayrağını Arkiko'nun daha yakınına getirmiş iken Ras Alula'nın bazı adamları Baaraza'da tutuklanmıştır. Scialak Araia'nın çetesi ise 21 Nisandan beri yaptığı akınlarla Arkiko'lulara ait olan hayvanları ele geçirmişlerdir. İtalyan askerlerinden bazıları köyden çıkışta daha önce çalınmış olan şeyleri geri almışlar ve çok sayıda Habeşli öldürülmüştür. 29 Nisan'da Ailet'ten gelen haberlerde ise Balat- Tagabro'nun birçok adamıyla birlikte Arkiko'yu yakma emri alarak Ailet'e giriş yaptığı belirtilmektedir.*” 


İtalyan işgalinden sonra Musavva'ya gelen ve daha önce Kahire'de bulunan İtalyan elçi Maissa, 29 Nisan 1885'te Dışişleri Bakanı 
Mancini'ye gönderdiği mektubunda Arafali'de küçük bir kalenin 50 
kişilik başıbozuk tarafından muhafaza edildiğini, Zula'nın 10 başıbozuk tarafından işgal edildiğini ve Zula'nın işgalinin Musavva ve Arafali'deki reisler tarafından bir sıkıntı oluşturmasa da İtalyanlar 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için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etmiştir. Maissa ayrıca Fransızların da İtalyanların Arafali ile iletişimini kesmeye çalışacaklarını düşünmektedir. Bunun yanında Habeşliler ile İtalyanların ilişkilerinin zor bir dönemde ve karmaşık olduğu ve Musavva'daki 


bazı aksaklıkların devam ettiği haber verilmiştir.*” 


Maissa yine 9 Haziran 1885'te Mancini'ye gönderdiği bir başka telgrafında genel durumdan bahsetmiştir. Ayrıca Fransa konsolos yardımcısı Lemay ile görüşmeleri hakkında bilgi vermiştir. Kendisiyle Habeş'ten dönüşte görüşmüştür. Konsolos yardımcısı Lemay, İtalya ile Fransa arasında Kızıldeniz'deki faaliyetler hakkında bir anlaşma yapmak düşüncesindedir. Lemay, Zula'daki pozisyonları ve Fransa'nın Zeyla ve Berbera üzerine olan ilgisinde İtalyan desteğini aramaktadır. Ancak Maissa pek de Fransızlara güvenmemektedir. 
Ayrıca 14 Temmuzdaki kutlamaları için hazırlık içinde olduklarını 


telgrafında anlatmıştır.*7? 


İtalya, Musavva'dan sonra Zula'yı da son derece önemli gördüğünden bölgeden 25 Haziran 1885 tarihli gelen yazıda, Maissa Mancini'ye bazı önerilerde bulunmuştur. Maissa'ya göre Saati'de yapıldığı gibi Zula için de hareket etme imkânı vardır. Buradaki Mısırlı yetkililerle anlaşmayı ve Zula'daki 10 başıbozuğun İtalya hesabına çalışması için ücretli asker yapılmalarını tavsiye etmiştir. Ayrıca Musavva'dan Arafali'ye giden yolun güvenliğinin arttırılması gerektiğini çünkü hırsızların saldırılarının devam ettiğini ifade etmiştir.*78 


İtalya Başbakanı Depretis, 12 Temmuz 1885'te Musavva'daki görevli Zerboni'ye gönderdiği yazısında Saati'de garnizonlarda- ki düzensiz Mısırlıların paralı asker olmaları için alınan kararları onayladığını bildirmiştir. Bununla beraber Zula başıbozuklarının paralı asker olarak alınmalarını da yerinde gördüğünü ifade etmiştir. Zula'daki başıbozukların bazılarının Mısır bayrağını korumakta 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oldukları ve bu nedenle yerlerini terk etmek istemediklerini söylemiştir.7? 


Musavva'daki yetkililerden Zerboni 15 Temmuz 1885'te Dışişlerine gönderdiği raporda Sevakin'den gelen ve temmuz ayının 14'ünde hala Musavva'da olan Marcopoli Beyi'in Hidivliğe ait vapurla, Musavva'dan Sevakin'e geri döndüğünü ifade etmiştir. Albay Saletta, Port Said'deki evinden Zerboni'yi tanıdığını orada hala bir erkek kardeşinin memur olarak Mısır hükümetinin yanında çalıştığını söylemiştir. Bir gün sonra Marcopoli, Zerboni'yi görmeye konsolosluk konutuna gelmiş ve görüşmede ona Sevakin yöneticisi Chermside'nin Musavva'ya gelip birkaç gün geçirmek için bazı planları olduğunu ifade etmiştir. Kendisine Mısır yönetimi tarafından yüklenen bazı özel görevleri icra etmenin ve uygulamanın zor olduğunu ve onun iki ay içinde izne çıkacağını yani Musavva'dan ayrılacağını belirtmiştir. Chermside ayrıca Musavva'da siyasi otoritenin Mısır yönetimi ile doğrudan iletişimde olmasını istemiştir. Ne kadar İngiliz askerinin Sevakin'de kaldığı bilinmek istenirse de gerçekte 700 İngiliz ve 2.000 Hint askeri olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştır.“89 


Musavva'daki İtalyan konsolos Zerboni, 6 Ağustos 1885 tarihinde Roma'ya yazdığı mektubunda Mısırlı memurların yolsuzluklarından bahsetmektedir. Örneğin 5 Ağustos 1885 tarihinde 200 
deveden oluşan bir kervan, yükleriyle Habablara ulaşmıştır. Oradaki yetkiliden ihraç yetkisi aldıktan sonra yola koyulmuşlardır. Ama farkına varılmıştır ki Albay Saletta'nın da haklı bir şekilde şüphelendiği üzere diğer 200 deveden oluşan başka bir kervan yalnızca gizlice hububat taşımanın yanında çıkış yetkileri olmasından dolayı doğrudan isyan eden kabile mensuplarını da taşımaya kalkışınca bütün kervan, kervanbaşıyla beraber hemen tutuklanmıştır. 30 taler değerinde olan İtalyanlara ait yünlülere de el konuldu ki bu nakliyeyi de izinsiz yaptıklarını yani yola ruhsatsız devam ettiklerini kabul etmişlerdir. 
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O halde kervanbaşı açıklamasında, yükleme izni ile büyük miktar- 


larda mal taşıdığını itiraf etmiştir.! 


Musavva'dan 25 Ağustos 1885 tarihli bir yazı gönderilmiştir. 
Musavva'da bulunan Zerboni'den Depretis'e gönderilen raporda Zerboni, İzzet Bey'in kendisiyle Zula üzerine konuştuğunu ve İzzet Bey'in İtalyanların tedbir almalarının amacını iyi anladığını söylediğini ifade etmiştir. Muhtemeldir ki Fransa bu çevrede sahip olduğu yerleri kontrolü altına alabilir. Zula şeyhlerinin başkanı Muhammed Zebib yaşı ilerlemiş biri olarak Arafali'den gelerek İtalyanların müfrezeleri için erzak gönderiyor. Albay Saletta ile derhal görüşmüş ve Zerboni'ye bilgi verilmiştir. Muhammed Zebib'in garantisi altında onun bir bölükbaşı tarafından yönetilen, 10 adamdan oluşan ve toplam 300 Mısır kuruşu bölükbaşına, 150 kuruş ve diğerlerine de 
150 kuruş ödemesiyle bir başıbozuk birliği oluşturması kabul edilmiştir. Şeyh Muhammed Zebib, Zerboni'ye Zula toprakları ve yaşam şartları üzerine ayrıntılı bilgiler vermiştir. Buna göre Zula 400 
kulübeden oluşan ve sakinlerinin tümü Müslüman olan bir köydür. 
Orada zengin bir kaynaktan gelen muhteşem bir su vardır. Zula'da yerleşenlerin en temel geçim kaynağı hayvan yetiştiriciliğidir. Ha- 


beşlilere tuz satışı karşılığında onlardan hububat satın alıyorlardı.**? 


Musavva'dan Zerboni Başbakan Depretis'e, Marcopolo Bey'in Sevakin için Asmara'dan ayrılışı hakkında 7 Eylül 1885”te bir telgraf göndermiştir. Marcopolo önce Musavva'ya gitmiş ve orada 36 saat kadar kalmıştır. Bu süre içerisinde ne Albay Saletta ne de konsolos ile görüşmüş ne de yazışma yapmıştır. Söylenenlere göre Marcopolo her şeyi ile Musavva'dan ayrılmıştır. Eğer bu doğruysa bir daha Musavva'ya dönmeyecektir. Kendisi Süveyş Kanalı'ndaki bir gümrüğü idare etmek için oraya gidecekti. Bu arada Albay Saletta da Hidivliğe ait vapurlardan birini kiralayarak doğrudan Sevakin'e gitti. 
Marcopolo'nun bu gümrüklerden uzaklaştırılması bana göre daha uygundur. Kendisi herşeyi yerli halkın idarecilerine rapor edebilir. 
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Marcopolo bir İngilize ulaşmak için buraya gitmeyi kafasında koymuştur ki benim geçmiş raporlarıma göre Ras Alula'yla birleşmek için bekliyor. Marcopolo Bey'in beklenmeyen gidişinin gerçek nedenini İzzet Bey'den öğrenmeye çalıştım. Kendisi de onaylıyor ki birkaç gün önce görevini tamamlar tamamlamaz dönmeye hazır olması için bir haberci ile bir talimat aldığını Hidivlik adına başarılı bir anlaşma yaptığı için Chermside'in telgraflarıyla, ona Asmara'yı bırakıp Sevakin'e geçmesi emredilmiştir. İzzet Bey bu gibi öngörülemeyen durumların farklı nedenleri olabileceğini belirtmiştir. Ama ilaveten kendisi Kassala'nın düşmesi ile tercihen İngiliz ve Mısır hükümetlerinin politikalarının bir değişikliği ile açıklayabilir ki haber her taraftan teyit edilmiştir. İzzet Bey'in düşüncesine göre Marcopolo'nun görevi tamamen başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu arada Habeşliler de bazı hazırlıklar içine girmişlerdir.183 


Roma Dışişleri Bakanı'nın 11 Eylül 1885 tarihinde Musavva'daki konsolos Zerboni'ye gönderdiği mektupta ve Mısırlı Binbaşı Saad Efendi'nin gönderdiği iki raporda onun ifadesiyle 8.000 ile 12.000 arasında Türk askerinin Musavva için yolculukta olduklarını Kassala'daki yardım kampanyasında yer almak için yola çıktıkları haber verilmiştir. Başka rivayetler de aynı şekildedir. Musavva'daki İtalyan birlikleri asla böyle bir şeye izin vermezler. Ancak bu Türk birliklerinin gelişine dair hiçbir işaret ve delil yoktur.“ Bu ifadeler ise İtalyanların pek de rahat bir şekilde Musavva'da bulunmadıklarını göstermektedir. 


2 Eylül 1885'te Musavva'dan Marcopolo Bey, gümrükler genel 
yöneticisine gönderdiği mektupta 25 Ağustos 1885'te Mısır valiliği gümrüklerde çalışan altı memurun işten çıkarılmasını istemiştir. 
Bunların maaşlarının gümrük kasalarından verileceği ile ilgili bilgilendirme yapmıştır. I Haziran 1885'ten itibaren de gümrüklere 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Luigi Stefanoni'nin memur edildiği haberi verilmiştir. Ancak kendisinin valilik kayıtlarında isminin olmadığı belirtilmiştir.*” 


İtalyan Dışişleri Bakanı Robilant'ın 9 Kasım 1885 tarihinde Paris'teki elçi Menanbrea'yla yaptığı görüşmesinde Musavva'dan ve Kahire'den gelen haberlere göre Fransa'nın Zula'da bulunan Osmanlı bayrağına karşı itirazlarının olduğu ve onu indirmek istedikleri belirtilmiştir. Menanbrea, Fransız yöneticisi gizlice bütün belgelerle bu olaya dair bilgileri aktarmıştır. Kendisi Zula üzerine ilgisini göstermektedir. Ancak bu durum İtalya için asla kabul edilemez. Ancak Zula da pekâlâ Musavva gibi aynı pozisyondadır. Zula'da hala küçük bir Mısır garnizonu ve Osmanlı bayrağı bulunmaktadır. Fransa'nın bu bayrağı indirmesi için bir nedeni yoktur. İtalya için dahi daha önce bazı pozisyonlar ortaya çıksa da İtalya bunları gerekçe gösterip işgal etmemiştir. Zula'nın muhafazasında İtalya ve Fransa eşit bir konumdadır. Fransa için bir gelişme olmayacağı belli iken bu durum iki hükümet arasında dikenli bir mevzu olarak durmaktadır 


diye İtalya'nın Paris elçisi haber vermiştir.**“ 


16 Kasım 1885 tarihinde Musavva'daki İtalyan birlikleri komutanı General Gene'ye gönderilen raporda Zula'nın politik konumu ile ilgili üçönemli konudan bahsedilmektedir. Birincisi Zula'da uzun zamandan beri Osmanlı bayrağının dalgalanması ikincisi küçük bir başıbozuk garnizonu kurulması düşüncesi ve son olarak Zula'nın Musavva yönetimine vergi ödemesi konuları üzerinde durulması istenmiştir.“97 21 Kasım 1885'te Zula'yla ilgili Mısır'daki konsolos De Martino gönderdiği raporunda Osmanlı Devleti'nin 1859'da Negusa Nagast'ın Zula'daki topraklarını Fransa'ya sattığını kabul ettiğini bildirmektedir.**8 De Martino ayrıca 13 Aralık 1885'te gönderdiği 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telgrafında Zula'nın uzun süredir Osmanlı hâkimiyetinde olduğunu 


yinelemiştir. “8 


Gelişmeler devam ederken bölgeden İtalyan yönetimine katılmak isteyenlerin olduğu da görülmüştür. 19 Kasım 1885'te ikisi atlı olmak üzere 3 Habeşli askerin ya Saatili başıbozuklara ya Mısırlıların hizmetine ya da İtalyanların safına geçebilecekken İtalya hizmetine geçmek istedikleri öğrenilmiştir. Bunların İtalya tarafını seçmeleri sürpriz olarak görülmüştür. Habeşlilerin ise Saati'ye girebilecekleri bildirilmiştir. Böyle yerlerin bir an önce takviye edilmesi düşünülmüştür. Eğer başıbozuklar Monkulla'ya geri dönecek olurlarsa kale komutanı derhal bunun önüne geçmelidir. Ancak Saati birliklerinin taşınması ile ilgili bilgiler söylentiden ibarettir diye Roma'ya bilgilendirme yapılmıştır. Konuyla ilgili 11 Aralık 1885 tarihli Scialak Araia'dan Albay Luciano'ya gönderilen mektupta İtalyan askerlerinin Saati'de bulundukları haber verilmiştir.** 


16 Aralık 1885'te Arkiko'lu Hassan'ın oğlu Naib Osman'ın 
Zula ve ilgili olaylar hakkında açıklamaları olmuştur. Naib Osman, yaklaşık 35 yıldır her zaman bu ülkede olduğunu ve gençliğinden beri Zula'nın ya da Habeşlilerin egemenliği altında bulunduğunu ifade etmiştir. Habeşliler kabileler ile savaş halindedirler ve naipler üzerine sık sık saldırılar yapmışlar fakat oraya asla hâkim olamamışlardır. Zula'nın toprakları her zaman doğrudan Arkiko'lu genel Naib'e yani en baştaki Naib'e bağlıdırlar ki onları temsil eden şeyhlerin atanmaları ya da görevden alınmaları naibin isteğine bağlıdır. Genel denetim ve yetki naip tarafından icra edilmiştir. Birincisi ben doğduğumda Musavva Osmanlı hâkimiyeti alundaydı ve kabileler ile etrafındaki topraklar üzerindeki yetki Arkiko naibine bırakılmıştı ve Zula da buna dâhildi yani şeyhler Arkiko Naibi aracılığıyla Musavva hükümetine bağlıydı. Sonra hatırlıyorum ki hemen hemen 27 yıldır Musavva'nın yöneticisi Türk'tü. Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetinin artmasının istendiği beyan edilmiş ve Zula'ya Osmanlı bayrağını 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dikmek üzere büyük bir debdebe ile Osmanlı bayrağı gönderilmiştir. 
Diğer taraftan Danakil kıyıları da fazla bilinmiyor ki orada Habeşliler ve diğer güçler hakkında şikâyette bulunulmaktaydı. 20 yıl önce Zuladaki yönetim Osmanlılardan Mısır hükümetine geçti. Zula'nın kaderi doğrudan Musavva yönetimine geçtiği için değişti. Musavva yöneticileri Zula'nın en mühim başlarından birini şeyh olarak atardı. Zula şeyhlerinin fonksiyonları arasında (o sırada şeyh Abdullah'ın oğlu Şeyh Hamid var) başlangıçta ayda iki ya da üç taler bir tahsisat ile katkıda bulunuyorlardı ve yerine geçtikleri her bir yaşlı için de bir taler daha alırlardı. Zula ülkesinde iki köye Mısır bayrağı dikildi ve bugüne kadar ara vermeden bir şekilde dalgalanmaya devam etti. Şeyh Hamid, Osmanlı Devleti yönetiminden aldığı maaşla ihtiyaçlarını temin ediyordu ve hatta parası birkaç kuruş arttırıldı. 
Şeyh Hamid, Şeyh Saad'ın yerine geçti ve bunlar Habab şeyhleriydi. 
Hemen hemen iki yıldır Habab şeyhleri Zula'nın başı olarak görevlerine devam ediyorlar ve ayda 200 kuruş alıyorlardı. Osmanlı yönetimi Zula'dan vergi ya da aşar vergisi toplamıyorken Mısır yöneticileri yaklaşık 600 taler ve bazen daha fazla yıllık bir vergi koydular ki birkaç yıldır düzenli bir şekilde almaya ve hâlâ Zula'dan Habeş içlerine doğru ithal edilen tuzun vergisi Mısırlı mültezimler tarafından toplanmaya devam ediyordu diye bilgi vermiştir. Tüm bu hadiseler ve İtalyan hareketliliği ise İtalya'nın Musavva'yı işgal ettikten sonra bölgeye daha yerleşeceğinin belirtileri olmuştur. 
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6. 


Musavva'nın İşgalinden Sonra Doğu 
Afrika'da İtalyanlar 


de boyunca Doğu Afrika önemini koruyan yerlerden biri oldu. Buraya birçok güç zamanla geldi ve hâkimiyetini kurdu. Habeşistan da Afrika'daki önemli topraklardan biri olarak kabul edildi. Gerek nüfusu gerekse de ekonomik kaynakları burayı değerli kıldı. Habeşistan'da mücadele daha çok Hristiyan Amhar bölgesi ve Tigray arasında geçti. Bölgedeki güçlerin kendi arasındaki rekabet kadar Araplar, Türkler, Portekizliler, Mısırlılar ve son olarak Avrupalı koloni kuvvetlerinin rekabeti de bölgede etkili oldu.*? 
Doğu Afrika'nın dünyaya açılmasında önemli yeri olan Musavva da Afrika'nın sıcak koşullarında kendilerini bulan İtalyanlar için son derece sıkıntılı bir şehir oldu. Bu yüzden bir süre sonra daha yüksekte olan Asmara tercih edilir oldu.*93 Musavva aslında adalık bir alandı. Buraya gelen askerler için su ihtiyacı önemli bir sorundu. Bu yüzden Monkullo ve Otumlo ile etrafı ele geçirildi. Ayrıca burası İtalyan askerleri için fazlasıyla sıcaktı. Belki Sicilya'dan gelen askerler buna dayanabilirdi. Ancak içerlerde daha uygun yerler bulmak bir zorunluluktu. Bu sırada 1887'de İtalyanların Dogali'de yenilmeleri 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de işleri zorlaştırdı.** Bunun üzerine İtalya'da Francesco Crispi başbakan oldu ve Habeş'e savaş ilan edildi.*5 


İtalya, İngiltere'nin Sudan'ın kuzeyini boşaltmasını ve Musavva'nın arkasında kalan araziyi terk etmesini önemli bir fırsat olarak gördü. Bu nedenle Kassala ve Hartum'un ele geçirilmesine niyet edildi. Bu girişimlerde herhangi bir risk görünmüyordu. Doğuda- ki Kassala doğrudan ele geçirildi. Ancak Hartum'da işler zorlaştı.“ 
İtalyanlar Kızıldeniz sahillerine geldiklerinde ve 1889'da Eritre'de bir koloni kurmak üzereyken sahillerin ve bölgenin iç kısımlarının bir kısmı Osmanlı hâkimiyeti altında Mısırlıların, bir kısmı Habeş askeri güçlerinin kontrolünde, bir kısmı da Habeşli yöneticilerin kontrolü altındaydı.“ Ocak 1887'de İtalyan-Habeş Savaşı öncesinde Debab tarafları İtalyan idaresine henüz girmişti.“ Ancak Dogali'de İtalyanların yenilmesi hesapları değiştirecekti. 


İtalya'nın Doğu Afrika ve Habeşistan üzerine olan ilgisi 2 Mayıs 1889 Uccialli Anlaşması'ndan önce başladı. 40 yıldan beri Habeşistan'da İtalyan misyonerler, tüccarlar, kâşifler, maceraperestler, diplomatlar ve askerler bulunuyordu. Bunlar arasında Guglielmo Massaia, Orazio Antinori, Antonio Cecchi, Pietro Antonelli, Antonio Baldissera ve Oreste Baratieri ilk akla gelen isimlerdi.*? Ancak İtalyanların Habeşlilere yenilmesi ve Uccialli Anlaşması bir yandan da İtalyan Başbakan Crispi'nin hükümetinde de büyük bir hayal kırıklığı yarattı.” Bu dönemde Kızıldeniz kıyılarında bir başka güç de kendine yer arama çabasındaydı. Ruslar bir ara Habeşistan'da bir koloni kurmanın yollarını aradılar.5*' Rusya, Doğu Afrika'da etkinliğini arttırmak ve bir sömürge sahibi olabilmek için girişimlerde bulundu. Çar'ın bu konudaki teşebbüsleri çok büyük etki yapmasa da önemli sayılırdı.59? 


IV. Yohanna'nın ölümü, Ras Alula'nın gücünü kaybetmesi ve İtalya'nın bölgeyi daha iyi tanımasıyla birlikte resmen Eritre Kolonisi adıyla yerleşim başladı. 1890'daki bu başlangıç uzun yıllar Afrika'daki İtalyan varlığı için önemli bir adımdı. O dönemdeki mevcut duruma bakıldığında, 1891'deki rakamlara göre İtalya Musavva, Keren ve Asmara'da 3.100 millik bir araziyi ve 250.000 kişilik bir nüfusu elinde tutuyordu. Dahlak'ta 420 mil ve 2.000 nüfus, Assab'da ise 
550 mil ve 6.800 nüfus kontrol altında bulunuyordu.*3 Kassala'yı 
İtalyanlar 1893'ten itibaren kontrollerine almışlardı. Ancak şehir harap bir vaziyetteydi. Bunun yanında Agordat'taki savaşta General Arimondi Dervişlere yenildi.5** Böylece elde tutulan geniş arazi ve ahalide kıpırdanmalar da kendini gösterdi. 


İtalya'nın arası başlangıçta 11. Menelik ile iyiydi. 11. Menelik kendi hükümdarına başkaldırmış bir pozisyonda bulunuyordu ve bu iki güç birleşme ihtiyacı hissetmişti. Ancak IV. Yohanna'nın beklenmedik ölümü işleri değiştirdi. Bir süre sonra 11. Menelik arzu ettiği pozisyonu yakaladı. Ne var ki bu defa Fransa ve Rusya, ll. 
Menelik'i İtalyanlara karşı kışkırttı. Bu yüzden İtalya 1896'da kendini tekrar Habeşistan ile savaşta buldu. Bu savaş ise Adave'de bir yenilgiyle sonuçlandı. 13.000 kişilik İtalyan birliği yaklaşık 90.000 
kişilik 11. Menelik kuvvetleriyle karşı karşıya geldi. Tahminen 6.000 
İtalyan öldürüldü. Bunların çoğu Avrupalıydı. 2.500 kadar İtalyan da esir alındı. Böylece İtalya bir daha başını kaldıramadı ve 11. Menelik'in bağımsızlığını kabul etti. Doğu Afrika ile ilgili genişleme 


planlarından da vazgeçti.” 
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İtalya'nın Doğu Afrika'da yayılması biraz da şartların kendine sunduğu imkânlarla gelişti. Bu sırada İmparator IV. Yohanna'ya karşı başkaldırmış olan 11. Menelik, İtalyanların işini kolaylaştırdı. Ancak 1896'da İtalya'nın uğradığı yenilgi, İtalyan kamuoyunda büyük bir akis uyandırdı.5* İtalya'nın sömürgecilik tarihinde XIX. yüzyılda 1889 tarihli Uccialli Anlaşması ve İtalyanların 1896'da Adave Savaşı'nda yenilmeleri önemli bir yer teşkil eder. Bu hadiselerden sonra İtalyanların Habeşistan üzerindeki yayılmasının tıkandığı söylenebilir.597 İtalya'nın Habeşistan üzerine olan ilgisi ve yayılmacılığı 1887'de kısıtlandı ve 1896'da yaşanan yenilgiden sonra bundan vazgeçildi.” Yenilgiden sonra koloni hesaplarında değişimler oldu. 
İlk etapta Habeş üzerindeki koruyuculuğunu bırakmak durumunda kaldı. Ardından 11. Menelik'in bağımsızlığını tanıdı. Kassala boşaltıldı ki burası daha önce İngiltere'nin de rızası alınarak ele geçirilmişti. Burada dervişlerin İtalyanlara karşı düşmanlığı vardı.5* 
IV. Yohanna'dan sonra 11. Menelik, Habeş kralı oldu. Kendisi bir süredir İtalyanlarla işbirliği içerisinde olsa da daha sonra bölgedeki güçler arasında dengeler değişti.” 


Belçika da Kızıldeniz sahilleri ve Doğu Afrika ile ilgilendi. Bu konuda çeşitli takipler yapılsa da 11. Leopold'ün inisiyatif almasıyla asıl ağırlık Kongo'ya verildi. Yine İngilizlerin Habeşistan'daki faaliyetleri takip edildi.5!! 1896 yenilgisinden sonra Sam Wiener (LI. 
Leopold'ün resmi görevlisi) Roma ve Eritre'ye başka projelerle ilgili ziyaretlerde bulundu. Belçika bayrağı altında Mehdi'ye karşı bir askeri operasyonla ilgili ihtimaller düşünüldü. Ayrıca 11. Menelik 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karşısında İtalyanların durumu, Kassala'dan çekilme konuları da ele alındı.!? Ancak bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. 


Başbakan Francesco Crispi, çok büyük hayalleri olan biriydi. 
Afrika'da çok geniş bir hat üzerinde koloni kurmak gibi bir düşünceye sahipti.” İtalya'nın ilk sömürgelerle ilgilenen devlet adamlarından olan Francesco Crispi, kolonilerin modern yaşam için bir gereklilik olduğuna inanıyordu. Onun bu teşebbüsleri 1896'da İtalyanların Habeşliler karşısında yenilmesiyle son buldu.'* Ancak buna rağmen İtalya'nın kontrolündeki Müslüman toplumları uzun bir süre (1890-1941) İtalyan kolonisi tarafından çevrelendi.”"9 
İtalya'nın Afrika'daki kolonicilik faaliyetleri 1885-1941 dönemini kapsadı. 1890'da Eritre kolonisi kuruldu. Musavva buranın başkenti oldu. Ancak 1899'dan itibaren başkent Musavva'dan Asmara'ya taşındı.”9 Kurulan Eritre kolonisi de yüksek dağlar ve derin vadilerle Musavva'ya kadar uzanan bir alandı. Burası Habeşistan içlerine doğru uzanmada elverişli bir noktayı oluşturuyordu..5!7 


İtalya'nın Doğu Afrika'da politik tıkanıklığa girişini biraz daha derinlemesine ele almak gerekir. Bölgeye yerleşim düşüncesinin daha ilk zamanlarından itibaren İngiltere önemli bir aktör olarak görüldü. Musavva'nın işgalinden sonra da Doğu Afrika'ya yerleşen İtalya, elçisi vasıtasıyla İngiltere'deki gelişmeleri yakından takip ediyordu. 
İtalya'nın sömürgecilik teşebbüsünde İngiltere'nin önemli bir yeri vardı. Gerek dünya siyasetindeki belirgin tavrı gerekse de Kızıldeniz sahillerinde sahip olduğu pozisyon İngiltere'yi İtalya için değerli kılıyordu. İtalya'nın İngiltere elçisi bu düşüncelerle yaşanan gelişmeleri 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aktarmaya devam ediyordu. 22 Mart 1886'da Roma'ya gönderdiği haberlerde İtalyan elçi, İngiliz Savaş Bakanı Campbell-Bannerman verdiği cevaplarda hükümetin Nil'den Asvan'a kadar olan demiryollarında kademeli olarak İngiliz askerlerini geri çekmeyi planladığını söylemiştir. Wadi Halfa sınırı Mısırlı askerler tarafından korunacaktır. Bu karar İngiliz hükümeti tarafından alınmıştır. Campbeli-Bannerman ayrıca Mısır'da İngiliz ordusunun subay ve askerlerle birlikte 17.108 kişilik bir birlikten oluştuğunu da sözlerine eklemiştir.”!8 


Osmanlı Devleti Musavva'nın İtalyanlar tarafından işgalini kesinlikle kabul etmemiştir. Buraları kendi toprağı gibi kabul ederek İtalyanların ve diğer güçlerin her faaliyetini izlemiştir. Bu kapsamda 
16 Haziran 1886'da Kızıldeniz'in Afrika sahillerinde bazı mahallerde İtalyanlar ve Fransızlar tarafından yapılmakta olan bina ve diğer bazı yapılara dair gelen yazı İstanbul'da ulaşmıştır. Musavva'da İtalyanlar tarafından bina inşasında kullanılmakta olan şahıslardan oraya gitmek isteyenlere engel olunması ve bunun önlenmesi için lazım gelen yetkililere yazı gönderilmiştir.”? 


İtalya, Musavva'ya yerleştikten sonra en büyük şaşkınlığını ve sıkıntısını Saati ve Dogali'de yaşamıştır. Bu hadiseler İtalya'nın Doğu Afrika'ya doğru olan yayılmasında sarsıcı etki yapmıştır. İtalyan kuvvetleri beklenmedik şekilde Habeşliler karşısında yenilmiştir. Bu durum ise İtalya'da siyasi kademelerde sıkıntılara neden olmuştur. 19 
Şubat 1887'de İtalyan resmi gazetesinde yayınlanan haberde 16 ve 
25 Ocak 1887 tarihli Saati ve Dogali'de yapılan mücadelelerde ölenlerden ve yaralananlardan bir kısmının listesi verilmiştir. Bu tarihte de İtalyan Savaş Bakanı Bertole-Viale'dir.>” 


Kızıldeniz ve Musavva etrafında olan biten olaylar ve İtalyanlar üzerine odaklanma kadar başka ülkelerdeki gelişmeler de takip edilmiştir. 5 Nisan 1887'de Viyana Sefareti'nden gönderilen telgrafta, 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Dışişleri dairesinde Kont Robilant'ın İtalya yeni vekil heyetinden hariç bırakılması, Musavva meselesinde parlamentoda bulunduğu harekete bağlanmaktadır. Dışişleri Bakanlığı'nı üzerinde bulunduran Mösyö Depretis'in başkanlığındaki vekiller heyetine muhalefet fırkasının dâhil olması söz konusu fırkanın İtalya tarafından şimdiye kadar bulunduğu politikayı tasdik eylediği gibi bu değişikliğin İtalyan dış politikasına asla zarar vermeyeceği şeklinde yorumlanmıştır,>2! 


Kızıldeniz'le ilgilenen devletlerin en başında İngiltere, Fransa ve İtalya gelse de başka ülkeler de bölgeye sokulmak istemiştir. 
İspanya da bu ülkelerden biri olmak istemiştir. 13 Mayıs 1887'de Filipin Adalarına giden vapurları için bir kömür deposu tesis etmek üzere İspanya tarafından Somali sahilinde küçük bir körfezin satın alınmak istenmesi, Ajans Havas'ın haberlerinde yer almıştır. Yine Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Hudeyde ile Moha arasındaki Sokor adındaki adanın satılacağına dair istihbarat üzerine İspanya Dışişleri Bakanı ve müsteşarı ile yapılan mülakatı içeren madde hakkında İtalya meclisinde yapılan ifadelerin Roma Sefareti'nden telgrafla gönderilmesi görüşülmüştür. Gelen telgrafta, söz konusu yerlerin satılması bir tasavvurdan ibaret olsa da İspanya Dışişleri Bakanı tarafından Osmanlı topraklarına tecavüz olmayacağı birkaç defa ifade edilmiştir. Ancak farklı elçilerden alınan bilgiler bu ifadelerin aksini göstermektedir. Bu yüzden şimdiden oraların muhafaza edilmesine dikkat edilmesi istenmiştir. Dikkatli olunması için Madrid sefirine yazılmıştır. İspanya'nın tasavvurunun İtalya meclisinde görüşülmesi telaşa neden olsa da söz konusu yerlerin İtalya'nın işgalinde olmamasına dair Mösyö Depretis tarafından yapılan ifadeler üzerine biraz sükünet olmuştur. Ancak bu görüşmeler Kızıldeniz'in bir zamandır kazandığı önemi göstermekte olduğundan Kızıldeniz sahillerinin 


muhafazasına önem verilmesi üzerinde durulmuştur.” 
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İtalya'nın Londra'daki elçisi Corti'ye İngiltere Dışişleri Bakanı Salisbury 13 Mayıs 1887'de bir yazı göndermiştir. Mektupta bir süre önce kendisine İtalya'nın Musavva'dan Ras Kasar'a kadar Kızıldeniz'in Afrika sahillerinin denetimi konusunda istekli olduğu ve bunun bir toprak işgali anlamına gelmediği belirtilmiştir. Salisbury, İtalya'nın bu teklifinin İngiliz yetkililerle görüşülmesi sonrasında 17.5 kuzey enleminde olan Ras Zeronba'ya kadar olabileceği ifade edilmiştir. Bu alanın biraz kuzeyinde Mısır yerleşmiş durumdadır. 
Bu durum İtalya ile Mısır'ı karşı karşıya getirebilir. Ayrıca kendisine bildirildiğine göre köle ticaretinin önlenmesi için İtalya'nın bazı adımlar atacağının belirtildiğini Corti'ye tekrar ifade etmiştir. Ancak Salisbury buralarda ne kıyıların ne de karasuların İngiltere'ye ait olmadığını, sadece geçici bir süre kontrol altında olduğunu beyan etmiştir.”2 


Hariciye Nezâreti'ne 21 Mayıs 1887 tarihiyle Londra Sefaretinden gönderilen tahriratın tercümesinde ise Kızıldeniz sahilinin bir kısmı hakkında İngiltere ve Fransa arasında yapılan müzakerelere dair bilgi verilmiştir. Önceki gün Marki de Salisbury ile bu meseleye dair uzun uzadı konuştuk. Bendenize verilen izahat evvelce Hariciye Nazareti'nden almış olduğum malumatı kısmen teyit ediyor. Marki de Salisbury bendenize dedi ki “büsbütün uygunsuz bir arazi işgal eden Aden askerleri her gün hububat ve zahire için karşı sahile muhtaç olduğundan İngiltere pek çok zamandan beri Somali sahili üzerinde bir dereceye kadar nezâret icra etmekte idi. Fransızlar söz konusu sahilin daha kuzey tarafında bir noktaya yerleşebilirler. Biz içeri taraflara doğru nüfuz kurmaya çalıştıkça bu durum İngiltere ve Fransa arasında büyük bir gerginlik çıkartabilir. Aynı zamanda bazı kabileler arasında anlaşmazlık durumu ortaya çıkardığından buna bir son vermek için Fransa ve İngilterenin nüfuz alanlarını bu konuda ortaya çıkan anlaşmayla belirleyecektir. Ancak bunun sureti ve içeriği henüz kararlaştırılmadı” demiştir. Söz konusu anlaşmanın şartları bu ayın 14 tarihli sunduğum yazıdaki şartlara uymaktadır. Bunun üzerine bendeniz 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Aden'e zahire ve hububat tedarik etme maksadını ve bunun bir teftiş icrasından ibaret kaldığı müddetçe Osmanlı Devleti'nin bir itirazı olmadığını belirttim. Fakat söz konusu araziye dair ecnebi bir devlet ile bir anlaşma akdi mevzu bahis olunca meselenin şekli değişip önem ve vahamet arz eder dedim. Ayrıca Osmanlı Devleti söz konusu arazi üzerindeki hukukunu muhafaza için tüm kayıtları bilmeye mecburdur dediğimde Salisbury, Babıali hüküm ve nüfuzunu icra edemediğinden İngiltere, Osmanlı hukukuna halel gelmeksizin söz konusu havaliyi muhafazaya ve kendi menfaatlerini korumaya mecbur oldu dedi. Bu cevabı vermesiyle bendeniz mademki İngiltere Osmanlı Devleti'nin hukukuna saygılıdır öyleyse söz konusu anlaşmaya buna bir şart veya bir madde eklemesi gerekir dedim. Bunun üzerine böyle bir yetkisi olmadığını ancak böyle bir durum ortaya çıktığında bunu göz önünde tutacağını ifade etti demiştir. Ayrıca şimdiki halde anlaşma yoksa da anlaşma kararlaştırılırken bunu dikkate almaya gayret edeceğini söyledi demiştir.”24 Bu şekilde Londra Sefareti ve Hariciye Nezâreti arasında yazışmalar devam etmiştir.” 


2 Haziran 1887 tarihli olarak İtalya'nın Musavva ve Kızıldeniz'deki askeri operasyonlar için 7.3000.000 lire bir bütçe ayrılmıştır. Savaş Bakanı olan Bertole-Viale de bu dönemde bu harcamalarla birlikte etkin bir sonuç alabilmek için gayret içinde olmuştur.”2 
İtalya'nın böylesine bir bütçe ayırması Saati ve Dogali'de yaşanan başarısızlığı da düzeltmek amacından kaynaklanmaktadır. İtalya'nın bütün bu gayretleri devam ederken Osmanlı Devleti de İngiltere'de ve diğer merkezlerde yaşanan gelişmeleri takip etmenin uğraşı içinde olmuştur. 


Londra'daki Osmanlı sefirinden ve bölgeden alınan bilgiler doğrultusunda Hariciye Nezâreti gelinen son durumu Sadarer'e bildirmiştir. 6 Haziran 1887 tarihli yaptığı bilgilendirmede, Obuk havalisindeki hareketleri sınırlamak için İngiltere ve Fransa arasında 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düşünüldüğü istihbar olunan anlaşma hakkında Lord Salisbury ile yapılan görüşme, endişeleri doğrular niteliktedir. Ancak oranın Osmanlı Devleti'ne ait olduğu yazılmıştı. Salisbury ile gerçekleşen görüşmede kendisi, Osmanlı Devleti'nin hükümranlığını içeren bir şart veya ibare eklenmesine dikkat edeceğini beyan eylemiştir diye haber verilmiştir.2? Söz konusu bilgilendirmeye Londra Sefiri'nin gönderdiği yazılar da eklenmiştir.”? 


Bölgeden alınan haberlerde ise Bogos memleketinde Keren kalesinin İtalyanlar tarafından işgal olunduğuna dair Roma Sefareti'nden gelen telgraf mütalaa edilmiştir. Afrika'nın İngiliz haritasında gösterilen Keren şimdi Bogos memleketi ve Habeşistan hududu dâhilinde gösterilmektedir. İşbu haritaya göre söz konusu memleketler Osmanlı hudutları haricinde bulunmaktadır. Memleketin Osmanlı-Mısır askerleri tarafından fethinde Sudan'ın bu cihetinde icra edilmiş olması gereken sınır değişikliğini göstermektedir. Resmi evraklar ile haritaların olması cihetiyle lüzum görüldüğünde Hidiv vasıtasıyla Mısır Erkan-ı Harbiyesi'nden malumat alınabilir denmiştit 


İtalya'nın Musavva'ya yerleşmesi ve Doğu Afrika'da topraklarını genişletmeye çalışması İtalya'yı Osmanlılar kadar Habeşlilerle de karşı karşıya getirmiştir. Bir savaş ihtimali belirdiğinde 26 Haziran 
1887 tarihli olarak, İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu konuda Habeşlilere dostane nasihatlerle yetinmiştir. Kraliçe, İtalya ile muharebede ortaya çıkacak sorunları beyan etmek ve savaştan men etmek için Habeş Kralı'na bir mektup göndermişse de henüz bir cevap alınamamıştır. İtalya hükümetinin Musavva'ya bir fırka asker göndermesinden teessüfle bu seferden bir fayda ortaya çıkması muhtemel değildir. Fakat İtalya'da kamuoyu etkilenmemiştir. Ahaliyi bu fikirden feragat ettirmek mümkün olmamıştır şeklinde kraliçe mektubunda açıklamalar yapmıştır.3* 
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Yemen tarafına yabancı devletlerin sokulmasını engellemek üzere yapılan hazırlıklar da Sadrazam tarafından uygun bulunmuştur. 12 Temmuz 1887 tarihli olarak Kamil Paşa, Rüsümat Emaneti'nin Şura-yı Devlet mazbatasıyla takdim edilen evrakta Babü'l Mendeb'de ve Vesim Limanı'nda Rüsümat daireleri teşkiliyle buralarda memur, kolcu ve kantarcı istihdam edilmesini ve tamamının maaşlarının gelecek sene bütçesine ilave edilmesine izin vermiştir.” 


Kızıldeniz'de İtalya ve İngiltere arasında bir anlaşma olup olmadığı son derece önemli görüldüğünden bu işin takibi bırakılmamıştır. 13 Temmuz 1887'de İtalya ve İngiltere'nin Musavva'daki durumu ve nüfuzunu tayin eden bir mukavelenin mevcut olduğu Mösyö Mancini tarafından parlamentoda beyan edilmiştir. Aynı konuyla ilgili hiçbir mukavelenin olmadığı Lord Salisbury tarafından kesin olarak ifade edilmiş ve bu açıklama Londra Sefareti'nden İstanbul'a ulaştırılmıştır. İki tarafın açıklamalarındaki farklılık üzerine sefaretlere tekrar haber gönderilmiştir. Sefirlerden beklenen cevaplar gelmiş ise hemen gelmemiş ise bu maddenin sağlamlaştırılarak cevapların padişaha bildirilmesi gerekli görülmüştür.» 


İtalya açısından gelişmeler sadece Londra'da takip edilmemiştir. 
20 Temmuz 1887'de İtalya'nın Paris elçisi Menabrea, İtalya'nın Dışişleri Bakanı Depretis'e gönderdiği raporunda, Flourens ile bir konuşma yaptığını Flourens'in kendisine Kızıldeniz'in batı kıyılarının işgalini düzenlemek için İngiltere ve İtalya arasında neticeye varılmış bir anlaşmanın gerçek olup olmadığını sorduğunu ifade etmektedir. 
Menabrea da bildiği kadarıyla sınır çizgileri üzerine İngiliz ve İtalyan yetkililerinin kendilerine ait olan yetkilerinin sınırlarını tespit ectmek ve kararlaştırmak için yapılan sadece bir konuşması olduğunu ifade etmiştir. Menabrea ayrıca daha önce İtalyanların ilan ettiği gibi nüfuz sahasını belirlemek için böyle bir sınırlandırmanın gerekli oldugunu belirtmektedir. Menabrea, Flourens'ın bu açıklamadan mutlu 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olduğunu ve daha fazla ısrar etmediğini ifade etmektedir.” 25 Temmuz 1887'de Depretis Menabrea'ya gönderdiği yazısında, Fransa'daki İtalyan elçiliğine düzenli olarak gönderdiğimiz diplomatik belgelerden anlaşıldığı üzere İngiltere ile bir anlaşma vardır. Nakledilenler çoğunlukla, Musavva ve Sevakin arasında bulunan kıyıların ticari yönetimi ve güvenliği ile ilgilidir demiştir. Kıyıların denetimi şu anda Ras Kasar'a kadar iken, gerçekte Dahlak takımadasının kuzeyindeki son adacık olan Dufnein ucunda sona ermektedir. Bununla beraber bu konu üzerine Flourens ile görüşmek mümkün olabilirdi. 
Ancak Fransa'nın bu konu ile alakadar olmadığını beyan etmiştir.”3* 


Musavva çevresindeki en önemli aşiretlerden biri Habablardır. 
Bu nedenle Musavva'ya yerleşen İtalyan askerleri ve yetkilileri bu kabileyi yakın takibe almışlardır. I Ağustos 1887'de Hababların reisi Ahmed Kantibay hakkında genişçe bir rapor tutulmuş ve Roma'ya gönderilmiştir. Buna göre, 1885 Ekim ayından beri Afrika'daki kumandan Albay Saletta ve Hababların başı Ahmet Kantibay arasında karşılıklı yarar üzerine düzenlenmiş bir anlaşmaya varılması üzerine karşılıklı görüşmeler başladı. Bu hususta Kantibay'ın kendisi çok sayıda maiyetiyle Musavva'ya gitmiştir. Bu anlaşma kapsamında ortaya çıkanlar şunlardı: Habablar birliklerimiz için bize develer ve hayvanlar temin edecekler ve onların toprağında yazı geçirmek için uygun bir yer bulacaklardır. Ayrıca Hababların topraklarını geçip Musavva'ya gelen kervanlar da korunacaktı. Bunun için ayrıca İtalya IV. Yohanna ile bir anlaşmaya varmak istiyordu. Görüşmeler sonunda Kantibay istediklerini aldı. Kuzey topraklarından gelen dervişlerin tehditlerinden korunabilmek için İtalyanlardan 1.000 asker gönderilmesini, 1.000 tüfek alınmasını 2 dağ topu ile 6 ay içinde 1.000 askere yetecek erzak talep etmişti. 


Kantibay'la görüşmelerin başlangıcı Albay Saletta'nın 10 Ekim tarihli ve 567 numaralı mektubuyla aktardığı bilgilerle başlamaktadır. Görüşmeler devam ederek 6 Kasım tarihli nota ile Generel 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Saletta'nın yerine General Gene'nin Musavva'da kumandan olarak göreve başladığı haberi gelmiştir. Görüşmeler devam ederken Habeşliler ile ilişkilerin her geçen gün kötüye gittiği bilgisi de Roma'ya ulaştırılmıştır. Ardından Saati ve Dogali savaşları gerçekleşmiştir. Bu arada Kantibay ile görüşmeler askıya alınmıştır. 1887 yılının Mayıs ayında tekrar General Saletta, General Gene'nin yerine geçmiştir. 
General Saletta, buradan İtalya Savaş Bakanlığı'na gönderdiği 26 
numaralı telgrafta Hababların reisi Ahmed Kantibay'dan mektup aldığını ve Musavva'ya onu görmeye gelmek için izin istediğini belirtmektedir. Saletta'ya göre Kantibay'ın gönderdiği mektubun 6. 
paragrafında deniz yoluyla yapılan ticari alışverişten bahsetmiştir. 
Saletta'nın telgrafına cevap olarak da 26 Haziran'da 84 numaralı telgraf gönderilmiştir. Bu telgrafta Saletta'ya İtalyan hükümetinin Ahmed Kantibay'la görüşmelere yeniden başlayabileceğinin onayladığı belirtilmiştir. Ancak son derece ihtiyatlı ve tedbirli olması istenmiştir. Bu şartlar altında Kantibay ile yapılan görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmış ve İtalyan hükümeti tarafından 30 Temmuz 1887'de bu anlaşma onaylanmıştır.”*” 


Catalani, 2 Ağustos 1887'de Mösyö Crispi'ye gönderdiği raporunda Londra'da son kalışında Evelyn Baring'in beyan ettiği ifadeler arasında Musavva'dan Ras Kasar'a kadar İtalya'nın icra ettiği denetim konusunda İtalya ve İngiltere arasındaki anlaşmanın şartlarının değişmesi noktasında bir açıklama yapmıştır. Bu anlaşmaya göre Habablar ikiye ayrılmış durumdaydı. Bir kısmı İtalyan idaresi altında bir kısmı İngiliz idaresi altındaydı. Hababların güvenilmez oluşları bu durumu önemli hale getiriyordu. Catalani, ne Lord Salisbury'nin ne de Dışişleri'nde herhangi bir yetkilinin bu konuda kendisine açıklama yapmadığını da eklemiştir. Bu durumun Mösyö Crispi'ye bildirilmesinde fayda gördüğü için son gelişmelerden Roma'yı haberdar etmiştir.” 
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Osmanlı sefirleri çalışmalarını Kızıldeniz üzerine yoğunlaştırdığı sırada İspanya ile ilgili endişeler tekrar ortaya çıkmıştır. Hariciye Nezâreti'ne 5 Ağustos 1887 tarihiyle Londra Sefareti'nden gelen telgrafın tercümesinde İtalya, Filipin Adalarına giden İspanya gemilerine mahsus bir kömür deposu kurmak için Assab arazisinden bir noktayı geçici olarak İspanya hükümetine bırakmayı teklif etmiştir. 
İspanya dahi buna teşekkür etmiştir. Ancak verilecek nokta henüz 
belirlenmemiştir haberi gelmiştir.37 Konuyla ilgili 6 Ağustos 1887 
tarihli Madrid Sefareti'nden gelen telgraf da Hariciye Nezâreti'nin 
tezkeresiyle padişaha sunulmuştur. 3 


Osmanlı Devleti, İtalya'nın askeri hazırlıklarını ve İtalya'dan Kızıldeniz'e yapılan sevkiyatları İtalya'daki kaynaklarından takibe devam etmiştir. Bu kapsamda 4 Ağustos 1887'de Dimetyo Gazetesi'nde Musavva ile ilgili olan haberler 12 Ağustos 1887'de Hariciye Nezâreti'ne ulaşmıştır. Alınan haberlerde, İtalya genel vapur şirketi hayli zamandan beri İtalya'dan Afrika'ya asker ve askeri mühimmat nakli noktasında 15-20 kadar vapur hazırlamak için emir almıştır. Bunun üzerine Harbiye Nezâreti'nin temayülleri sebebiyle söz konusu şirket eylül sonunda Napoli Limanı'nda bazı vapurları (Bosforu, Singapur, Manila, Arkimede, Birmanya, Domeniko, Baldoviniye, Yava, Indipendite, Markominketi ve Washington) hazırlayacaktır. Adı geçen vapurlar yalnız 10.000 piyade askerini ve gerekli mühimmatı götüreceklerdir. Ayrıca bataryalara asker ve lazım gelen mühimmat 15 Eylül'de gerek adı geçen şirketin ve gerek Beruçev Dofor adlı şirketin vapurları ile nakledilecektir. İtalya harp gemilerinin başında olan Amiral Rakiba maiyetinde bulunan donanma iki fırkaya ayrıldığı halde askeri sevkiyata eşlik edecektir denmektedir. Bunun yanında, Savaş Bakanlığı tarafından Musavva hakkında tertip edilen başıbozuk askeri fırkası münasebetiyle ahalinin her sınıfından İtalyan Savaş Bakanlığı'na 500 kişi kadar kişinin dâhil olması istenmiştir. Söz konusu 500 kişi içinde ahalinin önde 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gelenlerinden de birkaç kişi mevcuttur. Bunlardan prens Cidani del Drago, Kont Anderya Marçalu, Prens Filip Herkulani Ebtisbalya, Prens Luvyi Kolona adeta nefer gibi hizmet arzusundadırlar diye haber verilmiştir.53? 


İtalyan Savaş Bakanı'nın 4 Ağustos 1887'de gizli koduyla gönderdiği yazıda General Saletta'nın yeni bir polis idaresi kurmak için çok dikkatli ve öngörü ile hareket ettiği bilgisi verilmiştir. Ayrıca çalışmalarından dolayı Kaptan Valleris ve Komiser Hagg'ın çok başarılı bir şekilde vazifelerini yerine getirdikleri ifade edilmiştir. 9 
Ağustos 1887'de ise Başbakan Crispi tarafından Londra'daki elçiye gönderilen yazıda Habab kabilesinin Musavva'dan Ras Kasar'a doğru giden ve İtalya'nın nüfuzu altındaki bütün kıyılara girmesinden bahsedilmiştir. Bunun üzerine Crispi, Saletta'yı Habab kabilesinin reisleriyle anlaşmalar yapmak üzere görevlendirmiştir.”“! İtalya, bölgede etkinliğini arttırmaya çalışırken Osmanlı Devleti de İtalya'yı takip etmek için uğraşmıştır. 


Ne var ki alınan tüm tedbirler İtalyanları takip etmek için yeterli gelmemiştir. Özellikle bölgeden bilgi akışında ciddi sıkıntılar gözlenmiştir. Bu yüzden 16 Ağustos 1887'de önemli bir adım daha atılmıştır. Buna göre, Sadaret'ten Süveyş, Sevakin ve Musavva için itimada şayan güvenilir hafiyelerin görevlendirilmesi istenmiştir. Yabancıların buralarda yapmakta oldukları işler ve alınacak tedbirler için böyle bir çalışma gerekli görülmüştür. Görevlendirilecek hafiye memurları için yeterli akçenin verilmesi ve Hicaz Valiliği'nden aylık 
5.000 kuruş ödenmesi düşünülmüştür. Bu konudaki ilk talep 11 
Temmuz 1887'de olmuş görüşmeler sonunda ihtiyaç halinde süresi sonradan değiştirilmek üzere ve ödemeleri gelecek senenin bütçesin- den yapılmak koşuluyla bu işe olur verilmiştir.”*? 
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İngiltere'nin de bölgede zaman zaman Osmanlı Devleti'ni zor duruma sokan eylemleri olmuştur. Mısır'a İngilizlerin yerleşmesi nedeniyle arada zaten bir güvensizlik mevcutken İtalya'nın Kızıldeniz ve Doğu Afrika'daki eylemlerinde İngilizlerden üstü kapalı bir destek aldığı kanaati ilişkilerdeki güvensizliği arttırmıştır. Bunun yanında zaman zaman bölgede görülen gerginlikler de bu güvensizliği arttırmaktan başka bir işe yaramamıştır. 15 Eylül 1887'de Sadaret'e gönderilen bir yazıya göre Hicaz'daki Henici kabilesinden 60 kadar Arap Sevakin'e yakın Acem adlı mahalde İngilizler tarafından tutulmuştur. Hicaz Vilâyeti'nden konu ile ilgili yazı geldiğinde durumu İstanbul'daki İngiliz elçiliği üzerinden gündeme getirmek yerine Mısır Hidivliği veya Ahmed Muhtar Paşa vasıtasıyla İngilizlerle görüşmenin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.” 


General Saletta, Musavva ve çevresindeki son durumla ilgili Roma'ya haberler göndermeye devam etmiştir. 26 Eylül 1887'de gönderdiği telgrafta İngiliz habercinin bir gün önce Mader'den Demoita kabilesi reisinin nezâretinde bir kervanla ayrıldığını, belki 8 
gün içerisinde Makale'ye ulaşabileceğini ve 8 gün sonra da Debra Labor'a varabileceğini ve 45 gün içerisinde habercinin geri döneceğinin tahmin edildiğini haber vermiştir.”** 30 Eylül 1887'de Roma'ya Başbakan Crispi'ye gönderilen yazıda ise Sevakin yöneticisi Albay Kitchener ile Musavva'daki İtalyan birliklerinin başı olan General Saletta'nın Kızıldeniz kıyılarının denetlenmesi ve İtalya ile Mısır sınırı hakkında görüştükleri belirtilmektedir. General Saletta, tüm kölelerin ve köle teknelerinin İtalyan gemileri tarafından yakalanmasının İngiliz-Mısır antlaşmasının şartlarına (4 Ağustos 1877) uygun olduğunu ilan etmektedir.” 


İtalya'nın Doğu Afrika işleri ile ilgili gelişmeleri takip ettiği yerlerden biri de Kahire'dir. Kahire'deki İtalya konsolosu De Martino, Başbakan Crispi'ye gönderdiği yazıda 12 Ekim sabahı İngilizlerin 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Mısır'daki temsilcisi Baring, Kitchener'in Taclai'nin”*© 50 kilometre kuzeyinde küçük bir liman olan Aghik'te iç ticareti kolaylaştırmak amacıyla bir gümrük ofisi kurma isteği üzerine bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek için Martino'nun yanına gelmiştir. Ama Taclai'de böyle yakın bir mesafede hiçbir netice ve fayda elde edilemeyebilir ve burası sahipsiz kalabilir. İtalyanlar da benzer şekilde Taclai'de bir gümrük kurma niyetindedirler. Ek olarak Nubar Paşa bir proje sunmuş ve De Martino da bu uygulama ile ilgili görüşmeler için davet edilmiştir. Nubar Paşa, Mısır hükümetinin İtalya'nın bu isteğini geri çevirmeyebileceğini belirtmiştir. İtalyanlar Mısır'ın Kızıldenizdeki pozisyonlarının kabul edilmesi sırasında belki de Osmanlı Devleti ile görüşerek durumu tehlikeye attıklarını düşünüyorlardı. 
Gerçi Osmanlı Devleti de kesinlikle dışarıda kalmak istiyordu ve İngiliz hükümeti ve İtalya krallığı arasında Aghik ve Taclai'de gümrük ofisleri yerleştirmek için de doğrudan bir amaç, niyet vardı. Baring, neticeyi bildirmek için Lord Salisbury'ye telgraf çekti. Baring'in bu açıklaması De Martino için bir sürprizdi çünkü bu kıyıların denetimini sınırlandırmak için kafasında var olan tereddütleri ve zorlukları Londra'da aştığını düşünüyordu. Hiçbir şekilde Taclai Limanı'ndan vazgeçmeyi düşünmüyordu.“ Ticaretle ilgili görüşmeler devam ederken 22 Ekim 1887'de Roma'dan De Martino'ya bir yazı gönderilmiştir. Buna göre Sevakin ve Musavva kumandanları ticaret için özel bir muafiyet tavsiye etmişlerdir. Ancak İngiltere bu teklifin tersine Taclai'de bir gümrük merkezi kurma noktasındadır. Bu konuda Saletta'ya da bilgi verilmelidir demiştir.”*8 


Bölgeye Osmanlı hafiye memurlarının gönderilmesiyle birlikte Sevakin ve Musavva'da olan biten gelişmelerden daha ayrıntılı bilgi sahibi olunmaya başlanmıştır. 24 Ekim 1887'de Hind ve Enem kabile halkı dağlarda hazırlanıp Mehmed Ali kabilesiyle birlikte eşkı- 


yayla muharebe noktasında (Sevakin'e karadan 24 saat ve denizden 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10-12 saat mesafede) Tokur adlı mahalle gitmek için hükümetle ittifak etmişlerdir. Mehmed Ali olduğunda onunla olmazsa yalnız kendileri muharebe için hareket edeceklerini söylemişlerdir. Dün akşam sahilde hazırlanmış iken Sakin Paşa, Şeyh Osman, zabıta memuru, urban memuru ve Mehmed Ali'nin oğlu Ahmed Bey urban ve diğerleriyle muharebe için Tokur'a gittiler. Bugün sabah Müncer adlı harp vapuru dahi başıbozuk askeriyle Sevakin'e 12 saat mesafesi bulunan Terketnat adlı mahalle gittiler. Söz konusu askerlerin karaya çıkmayıp orada hazır olmaları emrinin hükümdar tarafından verildiği tahmin edilmektedir.”* 


İngiltere ile İtalya arasında bir anlaşmanın olup olmadığı noktasında Osmanlı Devleti'nin Londra Sefiri her fırsatta bilgi edinmeye çalışmıştır. Hariciye Nezâreti'ne 26 Ekim 1887 tarihiyle Londra Sefareti'nden gelen tahriratın tercümesinde, Lord Salisbury evvelki gün Londra'ya geldiğinde kendisiyle uzun uzadıya görüştüm. Kendisiyle yapılmakta olan konuşmalara dair malumatı olup olmadığını öğrenmeye çalıştım. Lord Salisbury bu konuda hiçbir haberi olmadığını ve İtalya'ya arazi olarak bazı yerlerin vaat olunduğuna dair yapılmakta olan rivayetlerle ilgili malumatı olmadığını söyledi. Musavva işine gelince Lord Salisbury İngiltere, İtalya'ya asla iştirak teklifinde değildir. Birkaç kez ortadan kaybolduktan sonra Londra'ya dönmüş olan İtalyan elçi Corti hareketle ilgili mesai sarf etmektedir. 
Fakat kamuoyu bu sefer tamamen müsait olmakla bu mesaisinden bir semere ortaya çıkmadığını bendenize söyledi.”“* 


Osmanlı Devleti'nin görevlendirdiği hafiye memurları her haberi bölgeden bildirmeye başlamışlardır. Bu haberlerde 27 Ekim 
1887 tarihli olarak, Müncer adlı harp vapuru dahi Rivaye adlı mahaldeki askerleri değiştirmek ve daha önce muharebe için Tokar'a sevk olunan Araplara yardım etmek üzere Ardan ve Akilen adlı mahalde Arapları toplamak için Rivaye'ye hareket etti. Önceki gün Terkintat adlı iskeleden kumaş, hurma, tarçın, karanfil yüklü bir kayık 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getirildi. Bu kayık yükünü karaya çıkarmakta iken uzaktan bir kayık geldiğini görüp tüccar kayığı olduğunu zannetseler de bunun karakol kayığı olmasıyla beraber içindeki askerler tarafından zikrolunan mallarla yüklü kayığa doğru kurşun atılmaya başlanmıştır. Kayık ahalisi daha önce firar etmişken daha sonra gelerek ikisi arasında yerden kurşun muharebesi esnasında askerler için malzeme getirmiş olan İsnepot vapuru bu hali görerek top atışlarıyla Arapları kaçırmıştır. Söz konusu kayık, içindeki yüküyle beraber yüklenerek tekrar Sevakin'e getirilerek malları satmak için mezada çıkarılmıştır.” 


Bu arada Sevakin hafiye memuru, Mehmed Ali Bey'in oğlu Ahmed'in giriştiği harekâtla ilgili 28 Ekim 1887 tarihiyle haber vermiştir. Hafiye memuru, Mehmed Ali Bey'in oğlu dünkü gün Tokar'dan döndü. Verdiği habere göre Hindu Arapları hemcinsleriyle savaşsız çekilmişlerdir. Mehmed Ali Bey'in oğlu kendi başına Sudanlılarla çarpışmak için Sevakin hükümetinden Sudan askeri talep ettiğinden Sevakin hükümeti Sevakin'de ne kadar köle ve köle oğlu siyahi var ise rızalarına bakılmaksızın cebren toplamaya başlamıştır. Bunlara hükümet ikişer riyal vermiştir. Mahalli hükümet derme çatma olarak cebren topladığı işbu siyahilere yarın silah verecektir. Ardından Tokar tarafına sevk edileceklerdir.”»? 


Hafiye memurlarının durumuyla ilgili olarak 30 Ekim 1887 
tarihiyle yazışmalar yapılmıştır. Buna göre, Süveyş, Sevakin ve Musavva gibi mevkilerde itimada şayan hafiye memurları istihdamıyla Kızıldeniz üzerindeki maksatlar ve girişimler daima takip edilerek ecnebilerin girişimlerine dair tedbirlerin alınabilmesi gerekmektedir. 
Söz konusu mevkilerde şimdilik Sevakin'de telgraf memuru sıfatıyla sahip olduğu bilgiyi Cidde telgraf memuriyetinde müstahdem biraderi vasıtasıyla Cidde'ye gönderecek birisi vardır. Bunu aylık 5.000 
kuruş maaşla Sevakin'e ve Arap şeyhleri içerisinden itimada şayan ve sözüne güvenilen birini yine aynı miktar maaşla Musavva'ya göndermek gerekmektedir. Söz konusu şeyh alacağı malumatı her an 


551 Y.PRK.UM. 10/73 (1305.S.27). 
552 Y.PRK.UM. 10/73 (1305.S.27). 


232 / XIX. Yüzyılda Doğu Afrikada Osmanlılar ve İtalyanlar 


Sevakin'deki memura gönderecektir. Şimdilik alınan üç kıta Arapça evraklarda o taraflarda kuvvetli muharebelerin olduğu anlaşılmaktadır.53 Hafiyelerin maaşlarının ödenmesi ile ilgili olarak 20 Eylül 
1888 tarihinde tekrar bazı görüşmeler yapılmışsa da bu konuda pek 
bir sıkıntı yaşanmamıştır. ”* 


İtalyanların Musavva'ya yerleşmesiyle birlikte Musavva'da bulunan Yunanlılar hakkında 2 Kasım 1887 tarihli olarak Yunan hükümetinin İtalya ile bir mukavele yaptığı rivayeti ortaya atılmıştır. Hariciye Nezâreti'ne 26 Ekim 1887 tarihiyle Roma Sefareti'nden gelen haberlerde Reforma ve Popolu Romano adlı yarı resmi gazetelerin haberlerine göre Yunan hükümeti Musavva'da tebaası için bir konsolos bulundurmadığından daha önce bu işi Fransa'ya bırakmıştı. 
Şimdi Yunan hükümetinin tebaası için İtalya ile anlaştığı haberleri çıkmıştır. Yunan hükümeti böyle bir işe girişirse bu işgali tanımış olacağından Yunan elçisinden izahat istenmiştir. Elçi, Musavva'da idama mahküm edilmiş bir zat için böyle bir işe girişilmişse de bu anlaşmanın İtalya'nın işgalini tasdik manasına gelmediği cevabını vermiştir.”99 


Londra'daki Catalani'den 2 Kasım 1887'de Başbakan Crispi'ye gönderilen raporda Harrison Smith'in Habeşle ilgili gözlemlerinden bahsedilmektedir. Buna göre Habeşliler ile bir anlaşmaya varılmışur. IV. Yohanna, İtalya için önemli işler görebilir. Diğer bir noktada IV. Yohanna'nın Saati üzerinde herhangi bir hakkı olmamasıdır. 
Smith'in gözlemlerinden biri de İtalya ile Habeşliler arasındaki fikir ayrılıklarının gün yüzüne çıkmış olmasıdır. İtalya, doğrudan IV. Yohanna ile bağlantıya girmediğinden kendisi İtalya'nın barış konusunda istekli olduğuna dair bilgi sahibi değildir.55“ Bu teşebbüsleri ile İtalya, Habeşlilerin durumunu daha yakından bilmek ve aradaki sorunları çözmek arzusunda olmuşlardır. Bu sırada ise Sevakin 


553 Y.PRK.UM. 10/73 (1305.S.27). 

554 DH.MKT 1448/105 (1305.M.2). 

555 HR.TO. 97/38 (1887.10.26). 

556 ASDMAE, Massaua, Fascicolo 26, 2 Kasım 1887 


Durmuş Akalın - Selim Parlaz / 233 


taraflarında Sudanlılar ile İngilizler arasındaki gerginlik ve çatışmalar hala devam etmektedir. 


4 Kasım 1887 tarihiyle Sevakin hafiye memuru bölgedeki son 
gelişmeleri bildirmiştir. Gönderdiği haberinde, 26 Ekim 1887'de Mehmed Ali Bey'in oğlu Ahmed Bey Sevakin'e döndü. Mısır hükümetine bağlı Amran kabilesinden çoğunun fertleri ordugâhı terkle dağlara kaçtı. Bunlardan ordu merkezinde çok az adam kaldı. Ahmed Bey, Sevakin'de mevcut tüm Sudanlıların toplanıp ordugâha sevkini talep etti. Hükümet ise cebren Sudanlıları topladı. İyi ve zayıfları birbirinden ayırdı. Bunların tamamına Mısır hükümeti ikişer riyal verdi ki savaşla ilgili ihtiyaçlarını temin etsinler. Bu şekilde asker toplanması Sevakin ahalisini ıstırap ve hayret içinde bırakmıştır. Çünkü bu siyahiler silah bir yana sopa bile kullanmaya muktedir olmadıkları halde bunların nasıl harbe gönderileceği şaşkınlık yaratmıştır. Müncer adlı Mısır karakol vapuru Rivaye'den döndü ve Tokar'a gönderilmek üzere mahalli Araplardan 110 nefer adam gönderildiğini bildirmiştir.”7 Aynı şekilde 6 Kasım 1887'de Musavva'dan benzer şekilde haberler alınmıştır.”58 


Bölgede görevlendirilen hafiye memurları her bilgiyi Cidde'ye ulaştırmaya başlamışlardır. Cidde de kendine gelen bu bilgileri İstanbul'a göndermiştir. 7 Kasım 1887 tarihiyle Sevakin'deki hafiye memurundan alınan ihbarda, Mehmed Ali kabilesine eşlik etmek üzere toplanan 350 nefer köle 3 gün önce Tokar'a sevk edildi. Muharebeye geçen gün Sevakin'de bulunan Ciddeliler hükümet tarafından zorlanmışsa da Osmanlı tebaası olduklarını beyan ettiklerinde bu durumdan vazgeçilmiştir. Zagazik Vapuru bundan 4 gün evvel Süveyş'ten gelmiş ve Saib'e ulaştırmak üzere 531 Sudan askerini alıp Kasir'e hareket etmiştir. Habeş ve İtalyalılar arasında barışa yardımcı olacak İngilizleri Musavva'ya götürmüş olan İngiliz savaş gemisi bugün dönerek söz konusu fevkalade memur İtalyanlar tarafından karşılanmıştır. Gerekli durumda savaşa hazır 10.000 askerin gelmesiyle 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İtalyasız savaşa başlanacağı tahmin ediliyor.” Bir gün sonra verilen haber de ise Habeş ile İtalya arasındaki barışa aracı olmak üzere gelen birisi, İngiltere tarafından memur edilmiştir. Sevakin'e geldiğinin ikinci günü İngiltere'nin İsternek adlı savaş gemisiyle Musavva'ya gitmiş ve kendisiyle beraber mevcut Lisen dahi hareket etmiştir.”* 
Hicaz Valisi Safvet Paşa da eline geçen bu istihbaratları 13 Kasım 1887'de İstanbul'a göndermiştir.”“! 


Osmanlı Devleti'nin Sevakin ve Musavva'dan hafiyeleri aracılığı ile bilgi topladığı sırada İtalya da bölgedeki yetkililerine gerekli talimatları vermiştir. İtalyan Savaş Bakanı'ndan İtalya Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen 7 Kasım 1887 tarihli yazıda İngiliz yetkililer tarafından Achik limanının açılması ile ilgili hususlardan bahsedilmiştir. Buna göre Sevakin yöneticisi Albay Kitchener bu limanın tekrar açılması ile ilgili talebi duyunca öfkelenmiş birden havaya fırlamıştır. Çünkü bu noktanın Londra ile yapılan son anlaşmalarda kendilerine emanet edildiğini ve denetim altında tuttukları sınırlar- dan uzakta olmadığını ifade etmiştir. Ne var ki bu eğilim gümrüğe girişlerde katı tedbirlere maruz kalabilir. Silahlar, mühimmat ve geminin mürettebatı bu prosedüre göre hapsedilebilecek, gemilere de el konulup açık arttırmayla satılabilecektir.”“? İtalya'nın Londra'daki temsilcisi Catalani de 12 Kasım 1887'de Crispi'ye gönderdiği raporunda Lord Salisbury'nin kanaatine göre IV. Yohanna'nın Ailet ovasını İtalya'ya bırakmaya niyeti olmadığını bunun dışındaki tüm şartları kabule hazır olduğunu belirten ifadelerini Roma'ya ulaştırmıştır.“ 


İtalya'nın uğraşmak durumunda kaldığı meselelerden biri de köle ticaretidir. 18 Kasım 1887'de Musavva'dan Baldissera'nın gönderdiği haberde Sevakin başıbozuklarının Ekim ayının ortalarına 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doğru Abund'da İtalya'nın kuzey kıyılarında 6 senbuk yakaladıkları haber verilmiştir. Bu senbuklara el konulmuştur ve durum Roma'ya bildirilmiştir.“* 23 Kasım 1887'de Harrison Smith, Catalani'ye gönderdiği raporunda Afrika'daki İtalyan topraklarında bulunan farklı kabile reislerinden ve bu reislerden biri olan Kantibay hakkında bilgi vermiştir. Smith'e göre Kantibay, sadık ve inançlı biridir ve kendisinden ihanet beklenmemektedir.”6 


Musavva'daki İtalyan makamları en fazla tedirgin eden Habeşlilerdi. Bu nedenle Habeşlilerin hareketleri İtalyan yetkililer tarafından takibe alındı ve zaman zaman Roma'ya gelişmelerle ilgili bilgi verildi. Musavva'daki İtalyan birlikleri kumandanı Marrano'nun İtalyan Savaş Bakanı'na 23 Kasım 1887 tarihinde gönderdiği telgrafta 19 Kasım sabahı Ras Alula'ya emir taşıyan ulak Asmara'ya ulaşır ulaşmaz İngilizlerin geçmesine müsaade edildi. Görev dolayısıyla Kasım ayının ortalarında Ras Alula'nın 50 askerinin refakatında Adave için ayrıldığı görüldü. IV. Yohanna da Debra Labor'dan ayrıldı şeklinde haberler Roma'ya ulaştırılmıştır.5“9 24 Aralık 1887'de ise Taclai'de bir İtalyan gümrüğünün kurulması ile ilgili tekrar yazışmalar olmuştur. Sorunları hala devam etse de bu istek kabul görmüştür. Bu istekle Sevakin ve Musavva'daki yetkililer bir anlaşma için çalışmaktadırlar. Gümrük hakları her iki tarafa da eşit olacak şekilde düzenlenmeye çalışılmaktadır denmiştir.”“7 


Osmanlı Devleti, İtalya'nın haksız yere topraklarını işgal ettiğini düşündüğünden mümkün olan her alanda İtalya'yı zorlamaya çalışmıştır. Bu kapsamda 13 Aralık 1887'de Mısır'dan İtalyanlara hayvan sevkini engellemek üzere bazı yazışmalar yapılmıştır. Hayvan ihracına dair yasaklar olmayınca birkaç yüz hayvan geçirilmiştir. 
Bu noktada ya eski yasağın geri getirilmesi ya da Mısır'a hayvan sevkinin geçici olarak durdurulması çare olarak görünmüşse de yasağın 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iadesi genel ticareti ihlal edecektir. Osmanlı Devleti'nin başka yerlerinden Mısır'a hayvan naklinin durdurulması istenirse geçici de olsa başarılı olamayacağından İtalyanların ve başka şahısların adı geçen ordu için hayvan alıp satmaları ortaya çıkacaktır. Bunların men edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve bunun için hazırlık yapılması istenmiştir.”“8 Aynı kapsamda 25 Aralık 1887'de Sadaret'e yazılan yazılarda Mısır'a yazılan yazılara oradan verilen cevaplar doğrultusunda gelen ifadeler takdim edilmiştir. Yazıların içeriğinden anlaşılacağı üzere Musavva'ya sevk edilecek hayvanlar Mısır yoluyla geçirilmektedir. Mısır'a hayvan ihracı men edilmez ise İtalyanların bu şekilde elde edecekleri hayvanları Mısır'a ve oradan da Musavva'ya göndermeleri mümkündür. Hayvanların Mısır'a varmasından sonra Musavva'ya nakli için yapılacak bir şey olmadığından ve tahkikattan da bir netice çıkmayacağından başka bir şekilde tedbir alınmadıkça Musavva'ya hayvan naklini engellemek mümkün değildir kanaati ortaya çıkmıştır.“ 29 Aralık 1887'de ise Sadrazam Kamil Paşa, Musavva için hayvan satın alınması mevzusunun araştırılması ve kendisine yazılmasına dair gerekli yerlere emir vermiştir.””* 


Osmanlı Devleti'nin hafiye memurları da önemli gördükleri haberleri Osmanlı makamlarına intikal ettirmeye devam etmişlerdir. Bu dönem son derece hareketli bir zaman dilimi olduğundan bölgeden gelen bilgilerin önemi büyüktür. 28 Aralık 1887 tarihiyle Sevakin hafiye memurundan alınan ihbarın suretinde, bugün öğleden önce Araplar tabyalara yakın gelmişlerdir. Tabyalardan ve harp gemilerinden top ile ateş edilmesi üzerine bir çeyrek saatten sonra Araplar dağlara dönmüşlerdir. Musavva'da yeterli sayıya ulaşmadıkça İtalyanlar savaş ilan etmeyeceklerdir. Çünkü kuvvetleri 20.000 
kişiden ibarettir. Necaşi'nin kontrolü altında 300.000 askeri mevcuttur diye haber verilmiştir.” 
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Sudan hafiye memurundan 29 Aralık 1887'de alınan ihbar suretinde ise Amrar, Ali ve Aghik adlı mahaller ahalisini yağmalamak için Osman Dikna'nın askeri bu taraflara hareket etmiştir. Bu kabileler zayıf olmaları nedeniyle uzak mahallere çekilmektedirler. 
Mehmed Ali Bey cemaatinden olan Amrar kabilesinin bazısı bunlara tesadüf ederek haremlerini ve mallarını yağmalamışlardır. Birkaç gün önce bir senbuk ile gelmiş ve Mehmed Ali Bey tarafından tutuklanmış bir Arabın ifadesine göre Osman Dikna'nın askeri kuvvetleri mükemmel olup ordusu dahi 9.000 askerden mürekkeptir. 
Daha sonra karaya gelmiş olan bir Arap ise Osman Dikna'nın casusu olması ihtimaliyle hükümet tarafından tutuklanmıştır. Sevakin'i muhasara etmek üzere Osman Dikna askerlerinden bir fırka Şertin adlı mahalde bulunmaktadır. Tabyaların altındaki ziraati tahrip için bu fırkadan bir kısmı her gece hücum etmektedir. Hatta Mahmud Tahir adlı kişinin sura yakın olan bahçesine gelip içindeki ziraatı telef ettikleri rivayet olunmaktadır. Aghik cihetinde olan Habab kabilesinin dahi Osman Dikna ile ittifak ettikleri şayiası vardır. Aghik tarafındaki Habab kabilesine Halife Abdullah tarafından Şeyh Okud tayin olunmuştur. Habab kabilesi için maiyetine Bakara kabilesinden birkaç nefer gönderilmektedir. Rivaye'deki askerin muhafazası için Müncer adlı vapur oraya hareket etti. İtalyanlarla muharebe etmek üzere Necaşi'nin topladığı askerin 300.000 kişiye vardığı söylenmektedir. İtalyanların askerleri ise 20.000 kişiden ibarettir. Yetersiz olmalarından dolayı 15.000 askerin daha gönderilmesi komutan tarafından talep olunmuştur. Bununla beraber İngiltere barıştan yanadır şeklindeki haberler Cidde'ye gönderilmiştir.””? 


Önemli bir noktada olan Musavva ile ilgili haberler de Osmanlı makamlarına ulaştırılmıştır. 30 Aralık 1887 tarihi itibariyle Musavva ve İtalya hakkında alınan ihbar suretinde, Musavva'nın Saati merkeziyle irtibatı noktasında İtalyanlar tarafından şimendifer inşasına başlandı. Bu merkez İtalyanların daha önce birçok telefat verdikleri muharebe mevkiidir. İnşa olunan şimendifer hattı 5.000 metreden 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ibaret olup bunun gelecek ayın ortalarına kadar Saati'ye varması düşünülmektedir. Hattın muhafazası için Araplardan oluşturulan bir fırka süvari ile birtakım başıbozuk askeri gönderildi. Yağan yağmurlar bir dereceye kadar bu hatları tahrip etmiştir. Necaşi halen Erkenc adlı mevkide olup İtalyanların teçhizat ve harp hareketlerine hiçbir surette ehemmiyet vermiyor. Ras Alula adlı kumandan dahi 4.000 askerle İblat adlı mahaldedir. Barışa memur olup Kücek ve Necaşi'yle mülakat etmiş olan Mösyö Pornal bu ay içinde Habeş'ten Musavva'ya başarılı olamadan dönmüştür. Mösyö Pornal barış için çok çalışmış ise de Necaşi kabul etmeyip ret cevabı vermiştir. Bunun üzerine Mösyö Pornal İtalyanların şu teçhizatının Saati muharebesi mağlubiyetinden dolayı intikam maksadından kaynaklandığını beyan etmesiyle bunun ehemmiyetinin olmadığı ve bu hadisenin meydana gelmesine İtalyanların hareketlerinin sebep olduğu cevabını Necaşi'den almıştır. Şayet bu hareketlerde devam edilecek olursa İtalyanların tamamen perişan ve pişman edileceğini ilave etmiştir. 
Ayrıca Mösyö Pornal'ın Musavva'ya dönüşünden sonra İtalya tarafında askeri hareketlilik arttı ve önem kazandı. Gelecek Cuma günü süvari ve topçu askerlerinin Saati merkezine nakil edilmesi için karar verildi. Genel komutan olan Mösyö Marrano dahi Musavva'ya bir buçuk saat mesafesi olan Monkullo adlı mahalle merkezini nakletti diye bilgi verilmiştir.” 


En fazla istihbarat bilgisi gönderilen nokta Sevakin olmuştur. 
Sevakin'den haberlerin daha kolay ulaştırılması ve yine Sevakin'in sık sık bölgesel güçler tarafından sıkıştırılması bunun en büyük nedenidir. Bu noktada 30 Aralık 1887 tarihiyle Sevakin hafiye memurundan alınan ihbarda, dün Sevakin muhafızı Kitchener Paşa, 
200 Araptan fazla bir fırka teşkiliyle silahlı olarak gece tabyadan çıkarak Osman Dikna'nın üzerine saldırdı. Söz konusu fırka Sevakin 
çevresinde dolaşıp orada buldukları 1.000 koyun, 150 deve ve 50 
ineği yağmalayarak Cuba nehri ve Osman Dikna takımından ora- 


da buldukları bir hayli erkek, kadın ve çocuğu katlederek sabaha 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doğru Sevakin'e dönmüşlerdir. Osman Dikna takımı bunu haber aldığından bugün saat ikide yanında birkaç bin kişi olduğu halde tabyaların önüne gelip harbe niyet etti. Tabyalardan ve gemilerden toplar atılmıştır. Bu muharebede bir netice ortaya çıkmamıştır.” 


Sevakin hafiye memuru yine 3 Ocak 1888 tarihli istihbaratın- da, dün gece yarısı Araplar Sevakin civarına kadar hücum ettiğinden ve askere etkili bir şekilde saldırdıklarından tabyaların üzerine şiddetli ateşler edildi. Arapları ve hareketlerini tamamıyla görmek üzere harp gemileri derhal ortalığa ışık verdiler. İki saat şiddetli muharebeden sonra sabah tabyalar civarında Araplardan kalmış 3 tavuk ve 1 harabe alan bulundu. Bugün tabyalardaki deniz askerleri talim için kasabanın 10 dakika haricine çıkmışlardı. Araplar bu hali görünce denizciler üzerine yıldırım gibi hücum ettiler. Denizciler neye uğradığını şaşırarak firar ettiler. Savaş gemisi Araplar üzerine gülle yağdırdığından Araplar takipten feragat ederek yerlerine dönmüşlerdir.” Bir gün sonra 4 Ocak 1888 tarihli istihbaratta ise Habeş arazisini keşf etmek üzere Musavva'dan gönderilen 300 nefer İtalya askerine Habeşliler tesadüf edince meydana gelen kavgada İtalyanlardan 60 kişi telef olup geri kalanı Musavva'ya dönmüşlerdir şeklinde bilgi verilmiştir.5” 


XIX. yüzyılın sonlarına doğru Doğu Afrika'ya çok yönlü ve çok aktörlü bir kargaşa ortamı hâkimdir. Bölgeye dışarıdan gelen güçler kadar bölgenin yerel unsurları kendi aralarında bir mücadele içerisindedirler. Bu ortam içerisinde bölgeden toplanan her bilgi anlamlı hale gelmiştir. Bu kapsamda 6 Ocak 1888 tarihli olarak Şerif Mehmed Abdullah'tan alınan bilgiler Sudan ve Habeşistan tarafları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır. Mekke ahalisinden olan Şerif Mehmed Abdullah, bundan 15 sene evvel Sudan tarafına gitmiş bir süre orada ikamet etmek durumunda kalmıştır. Kendisi Mehdi'nin kuvvetleri hakkında bilgi vermiştir. Şerif Mehmed 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Abdullah, Mehdi'yi bertaraf etmek için üzerine asker gönderildiğini ancak gönderilen askerleri etkisiz hale getirdiğini anlatmıştır. Mehdi'yi yakalamak için tekrar asker gönderilse de onların da tamamına yakınının öldürüldüğünü ancak 30 kadar askerin kaçabildiğini anlatmıştır. Bunun üzerine Hartum tarafından 10.000 kadar nizami ve başıbozuk askerin üzerlerine gönderildiği fakat akıbetlerinin öncekiler gibi olduğunu söylemiştir. Kunfuda tarafından 4.000-5.000 
kadar asker de üzerlerine gönderilse de sonucun değişmediğini ilave etmiştir. Tamamının öldürüldüğünü ve teçhizatlarının yağma edildiğini ifade etmiştir. Ardından Mehdi'nin vefatı haberi gelmiştir. 
Mehdi'nin amacının Sudan'ı bir zabıta altına almak ve ardından 
Mısır ve Hicaz'ı kontrol altına almak olduğunu vefatından sonra 4 
halife görevlendirildiğini ifade etmiştir. Bunların içinde Hz. Ebubekir gibi gösterilen isim, Halife Abdullah'tır. Bunun da emeli Mısır ve Hicaz'ı ele geçirmektir cevabını vermiştir. Kendisine yöneltilen sorularda ayrıca tüm Sudan ahalisinin kontrollerinde olduğu, vefat eden Mehdi'nin sağlığında 12 müdürlük ve 2 idare merkezi olduğu daha sonraki muharebelerde ele geçirdiği silah ve mühimmatın miktarını kimsenin bilmediğini ancak 200'den fazla topları olduğunu anlatmıştır.” Şerif Mehmed bin Abdullah'tan elde edilen bu bilgiler Hicaz Valisi Safvet Paşa aracılığı ile İstanbul'a ulaştırılmıştır.579 


Osmanlı Devleti'nin Sevakin'de görevli hafiye memuru, gelişmeleri aktarmaya devam etmiştir. 8 Ocak 1888 tarihiyle gönderdiği ihbarında, Müncer adlı savaş gemisi önceki gün Avli sahiline gitti. Çünkü oradan fırsat olduğunda Osman Dikna takımından bir şeyler yağmalamak üzere Mehmed Ali aşireti bulunuyor. Acemi Vapuru, Mehmed Ali oğlu Ahmed'i getirmek için Şeyh Bergos iskelesine gitmişti. İskeleye vardığı esnada karada birtakım süvariler göründüğünden gemidekiler, bunları Mehmed Ali'nin oğlu ve ona tabi olanlar zannetmiştir. Ancak kaptan bu süvarilerin üzerine hücum vaziyetinde gelmekte olduklarını anladığından ve gemisinin 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demirlediği nokta karaya çok yakın olduğundan durumun farkına varmıştır. En sonunda bunların Osman Dikna takımından 1.000 
kadar süvari ve arkalarında başkaca piyadeler olduğu anlaşıldığından vapurdan tüfek ateşine başlanmıştır. Çünkü Acemi vapurunda top yoktur. Bunun üzerine gemi geri dönerek Sevakin'e gelmiş durumu haber vermiştir.””? Sevakin ve Musavva'daki hafiye memurlarının kendisine ulaştırdığı istihbaratları Hicaz Valisi Safvet Paşa biraz da özetleyerek ana hatlarıyla İstanbul'a ulaştırmaya devam etmiştir.”*9 


Osmanlı Devleti'nin almaya çalıştığı tüm tedbirlere rağmen Musavva'ya ve İtalyanlara hayvan götürülmekte olması Osmanlı Devleti'ni rahatsız etmiştir. 8 Ocak 1888'de Sadaret'e yazılan yazılarda, daha önce gönderilen telgraflara nazaran hayvan alıp satma ve ihracı noktasında teşebbüsler devam etmekte olup Belka ve İta taraflarından haylice hayvan alınarak Bafa'daki İtalya konsolosu marifetiyle sevk edileceğinin haber alınması ve bunların Mısır'a gönderileceğinin hissedilmesi üzerine men edilmiştir. İtalya askerleri için Osmanlı Devleti'nin değişik yerlerinden Musavva'ya hayvan naklinin men edilmesi istenmiştir.”8! 


Sevakin hafiye memuru, Osman Dikna ile ilgili bilgilerini Hicaz'a aktarmayı sürdürmüştür. 10 Ocak 1888 tarihinde, Amrar kabilesine yardım ve Osman Dikna ile muharebe etmek üzere Rivaye'ye yakın Darh adlı mahalle Müncer adlı vapur ile Mehmed Ali'nin Arapları ile birtakım tüfek ve zahire gönderildi. Duyumlara göre Osman Dikna, Sevakin'e 15 saat mesafede Kassala'dan dönüşünde Hindu kabilesinden birçok adamı katlederek haremlerini ve çocuklarını almıştır. Bunun sebebi ise Tamaya muharebesinde kendisine yardım etmeyip firar etmelerinden kaynaklanmıştır. Ayrıca hükümet bu kabilenin Amrar kabilesiyle ittifak halinde Osman Dikna ile muharebe etmesi için haber göndermiştir. 11 Ocak 1888 tarihli alınan ihbar evrakı suretinde ise Osman Dikna takımı bugünlerde 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tabyalara yaklaştığından İngiliz savaş gemisinden toplar atılmış ve Mısır askeri, tabyalara gitmişse de bir süre sonra iki taraf ateşi keserek yerli yerine çekilmiştir.53? Bu bilgiler Hicaz Valisi Safvet Paşa tarafından 12 Ocak 1888'de İstanbul'a gönderilmiştir."83 


Musavva hafiye memuru da kendi görev sahasında olan bitenleri içeren 13 Ocak 1888 tarihli istihbaratını Hicaz Valiliği'ne göndermiştir. İstihbaratta, İtalyanlar savaşa başlamayıp müdafaa kararı verdiler. Daha epeyce askerlerini kaybettikleri Saati adlı mevkie şimendifer hattı inşasıyla meşguldürler. Duyumlara göre Necaşi'nin elindeki kuvvetler 8.000 asker ve süvariden ibarettir. Silahları genellikle tüfektir. Ras Alula ve Ras Agasu, Debab mevkiinde olup İtalyanlara hücum etmek üzere Necaşi'nin emrini beklemektedirler. 
İtalyanlar 11. Menelik'ten yardım beklemektedirler. Ras Alula, İtalyanları muhasara altına almak ve Musavva'ya girip tahribat yapmak düşüncesindedir. Saati karşısındaki Ras Nil adlı mahalle İtalyanlar tarafından müstahkem kaleler yapılmıştır. O taraflarda her gün devriyeler gezdirilmektedir. Askeri hareketliliği ile Cibuti ve Necaşi'yi keşif için 5 nefer silahlı asker gerekmektedir. 5 adet de harp balonu gelmiştir. Habeşliler büyük düşman olduğundan 3 Ocak 1888 
tarihinde Osman Dikna tarafından hücum olacakları söyleniyor. 
9 Ocak 1888'de Habeşliler Habda ve Vaylat adlı mahallerde toplanarak karara destek olmayan ahaliyi tazyik ederek yağmaladılar. 
Habeşliler de casusluk töhmetiyle İtalya taraftarı olan Salim bin Antiba'yı tutuklamışlardır. İstihkâmın geri kalanları kuvvetlendirilecektir. Sonucu gelecek vapurla bildiririm diye Musavva hafiye memuru son bilgileri vermiştir.84 


13 Ocak 1888 tarihli Musavva'dan gelen bir başka istihbarat 
daha vardır. Bu istihbarata ise hafiye memuru, daha önce yazmış olduğum 5 adet harp balonu sabahleyin Musavva'ya geldi. Şimendifer hattı Saati'ye bir saat mesafeye kadar yenilendi. İtalyanların Habeş 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arazisine girmesinden evvel Habeşliler bunların üzerine hücum etmek fikrinde değildirler. Necaşi ile barış İtalya tarafından istenilmekte ise de Necaşi şimdiye kadar bir cevap vermemiştir. Mehmed Bey'in evlatlarından birisi Sevakin yakınındaki eşkıya üzerine hücum ederek başından yaralanmış ama henüz Sevakin'e dönmemiştir. Şimdiye kadar hükümetle işbirliği yapan Zikşan emirinin isyan edip Osman Dikna'ya iltihak etmek üzere olduğu söylenmektedir. 
Telgraf hattı bozuk olduğundan muhabere kesiktir. Durum önceki bildirdiğim gibidir. Bütün gayretler şimendifer hattının tamamlanmasına dönüktür. İtalyanların askerleri artmaktadır. Habeşliler hücum ettiklerinde İtalyanlar cevap vermeye hazırdırlar. Habeşlilerin çokluğu harekâtı ertelemektedir şeklinde bilgi vermiştir. * 


Mısır üzerinden hayvan getirilmesine Osmanlı Devleti engel olmaya çalıştığından başka yerlerden hayvan temin edilmesine çalışılmıştır. Osmanlı Devleti, İtalya'nın bu tür teşebbüslerini de yakın takibe almıştır. Buna göre, 19 Ocak 1888 tarihli Babü'l Mendeb ve Moha taraflarındaki kabilelerden haylice deve satın alınıp Aden'e gönderilmekte olduğundan ve İtalyanlar Habeşlilerle muharebe halinde bulunduklarından bu develerin Musavva'ya gönderileceği tahmin edilmektedir. Deve ihracının artmasından dolayı develerin Yemen iskelelerinden Musavva'ya nakline kalkışılması mümkündür. 
Bu konuda Yemen Vilâyeti'nden gelen yazılar İstanbul'da dikkatleri üzerine çekmiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, dışarıya hayvan ihracı yasağını kaldırmış olduğundan bunun tamamen önleyemeyeceğini ancak uygun fırsatlar ortaya çıktığında yerel idarenin önleyici tedbirler alabileceğini ifade ederek bu konuda takip edilecek politikayı yerel idarecilere bırakmıştır.“ Bu konuda izlenecek yol Dâhiliye Nezâreti'ne de sorulduğundan oradan da benzer bir görüş 
ortaya çıkmıştır. 587 
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Sevakin taraflarında önemli gelişmeler yaşandığından buradan gelen haberlerde artış olmuştur. 22 Ocak 1888 tarihiyle Sevakin hafiye memurundan alınan ihbarda, Rivaye'ye yakın Darub adlı mahalden dün gelmiş olan Müncer vapurunun ifadesine nazaran Osman Dikna'nın cemaati Şeyh Bergos'a hücum ederek Mehmed Ali Bey'in oğlu Ahmed'i ve ona bağlı olanları katletmişlerdir. Öldürülenlerin adedi 400 kişidir. Reisleri olan Ahmed'in dahi nerede olduğu meçhuldür. Dün ikindi vakti Osman Dikna'nın cemaati Sevakin tabyalarına hücum ederek akşama kadar ateş etmişler ve sonra geri dönmüşlerdir.”*8 Gelen bu bilgiler daha önce olduğu gibi Hicaz 


Valiliği üzerinden yine İstanbul'a ulaştırılmıştır.”8? 


Osmanlı Devleti, İtalya'yı sıkıştırmak için başka yolları da denemiştir. 27 Ocak 1888 tarihiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerde Musavva'dan gelen eşyaların durumu ele alınmıştır. İtalya'nın Musavva'yı işgalini kabul etmeyen Osmanlı makamları Mısır ile de görüşerek ve kararını oraya da bildirerek Musavva'dan gelen malların gümrük tezkereleri olsa bile tezkeresiz kabul edilmesine ve ona göre ücret alınmasına karar vermiştir. Bu karar ilgili Rüsümat Emaneti'ne de bu şekilde bildirilmiştir.?9 Osmanlı Devleti'nin Musavva gibi yerlerden gelen mallara karşı uyguladığı düzenleme kendisini de zorlamıştır. Örneğin dışarıdan Cidde'ye gelen ve oradan Musavva ve Sevakin gibi noktalara gönderilen bazı mallarla ilgili yasak kaldırılmak zorunda kalmıştır. Ancak Cidde'den başka yerlere ihraç edilmesi istenen yağ ve bal gibi bazı maddelerle ilgili yasağa devam edilmiştir. Bu konuda Cidde'deki yetkililer bu yasağın da kaldırıldığına dair karar gelmedikçe bu konudaki emre uyacaklarını yazmışlardır.” 


28 Ocak 1888'de Musavva hafiye memuru, Sevakin telgraf hattının kesik olmasından dolayı Musavva muhaberatının Aden ve Süveyş yoluyla yapılmakta olduğunu bildirmiştir. Hattın tamiri için 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bir haftaya ihtiyaç vardır. İtalyanların 11. Menelik'ten yardım beklemekte oldukları işitilmiştir. Hâlbuki rivayetlere göre 11. Menelik, Necaşi'ye 50.000 süvari vermiştir. İtalyanlar ile yapmakta olduğu görüşmelerin evraklarını da vermektedir. Ayrıca Necaşi de II. Menelik'in bu şekilde hareketlerinin devam etmesini tavsiye etmiştir. Tl. 
Menelik bağımsız bir hükümdar olup Habeş hükümdarının merkezine 25 günlük mesafede Afrika tarafındadır. Habeş kralının cemaatindendir. Daha önce Habeş kralı olup vefat eden Teodoros'un kendisi bir kral iken onun vefatından sonra hala Habeş kralı bulunan IV. Yohanna'nın cemaatine iltihak etmiştir.”*? 


Mehdi'ye bağlı olan Osman Dikna, Sevakin'i almak için büyük gayret göstermiştir. Onlara göre Sevakin'in alınması Sudan'daki siyasi ortama ve kuvvetlerine büyük katkı sağlayacaktır. Sevakin'de bulunan hafiye memuru da gönderdiği haberlerde özellikle Osman 
Dikna ve kabilelerin faaliyetlerine yoğunlaşmıştır. 31 Ocak 1888 
tarihiyle Sevakin muhabirinden alınan ihbarda, dün gece Amrar kabilesi efradı Rivaye'ye yakın eşkıya ile giriştiği muharebeden dönmüş ve Sevakin'e ulaşmıştır. Bunlar mağlup durumdadır ve halleri acınacak bir seviyeye varmıştır. Bu muharebede iki taraftan epeyce adam telef olmuş ve bu noktada Mısır hükümeti ve Mehmed Ali Bey'in oğlu Mehmed Şeyh'in ölümüne tüm ahali üzülmüştür. 
Mehmed Şeyh fen alanında mahir biriydi. Araplar her gün her gece Sevakin etrafından eksik olmuyor. Sevakin'den atılan toplar ile def edilmeleri ancak mümkün olabiliyor. 4 Şubat 1888 tarihli haberde ise bugün gün doğmadan iki saat evvel Osman Dikna takımından bazıları tabyalara kadar gelip orada buldukları bir bahçeyi dağıtarak geri dönmüşlerdir. Geldiklerini ve gittiklerini gören olmamıştır şeklinde haber vermiştir.” 


Sevakin sürekli saldırıya açık olduğundan ve Osman Dikna taraftarları bölgeden eksik olmadığı için Sevakin'in daha iyi bir konuma getirilmesi gerekmiştir. Bunun için 124.037 kuruş 17 parayla 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yeniden bir hükümet konağı, topçu kalesi, iki nizamiye ve iki zaptiye karakolu inşası, biri sancakta ve diğeri denize yakın limanda karantina ve bunun dışında limanın üstünde bir kasaba teşkili gündeme gelmiştir. Bu konuda İstanbul'da ve ilgili nezâretlerde görüşmeler olmuş ve yazışmalar yapılmıştır.”9* 9 Temmuz 1888'de yapılmakta olan hükümet konağı ile ilgili bazı hususlar tekrar gündeme gelmiştir. Hükümet konağının kapısına asılmak üzere bir Osmanlı arması gerekmiştir. Bu levhanın İstanbul'da yapılarak gönderilmesi talebinde bulunulmuştur.” 


Hicaz Valisi Safvet Paşa, 9 Şubat 1888'de İstanbul'a gönderdiği yazısında Habeş kralı Necaşi'nin bütün kuvvetlerin kumandasını oğluna ihale ettiğini haber vermiştir.”*“ Yine 26 Şubat tarihli bilgilendirmesinde, Musavva taraflarında bulunan İtalyanların o havaliyi Mart sonunda terk edip yalnız Musavva'nın muhafazası için 5.000 
asker bırakacakları ve Sevakin'e 4 günden beri Araplar tarafından şiddetli hücum yapıp pek ziyade tazyik etmekte olduklarını bildirmiştir. ”97 


İtalya, Musavva'da kendini rahat hissedemediğinden ve aynı zamanda Musavva'yı daha iyi tahkim etmek gerektiğinden sürekli bir hazırlık içinde olmuştur. 19 Mart 1888 tarihiyle Musavva hafiye memurundan alınan ihbarda, İtalyanlar tarafından Musavva iskelesinde geceli gündüzlü gayet müstahkem bir rıhtım ve sahilde tabyalar inşasıyla uğraşılmaktadır. Musavva'nın İtalyanlar tarafından işgalinden önce orada oturan ve işgalden sonra dağın berisine gidip orada ikamet etmekte olan Habeşli Dib Deled Rabi Bey adlı kimse İtalyanların yanına gidip bazı ikramlarla 800 tüfek ve 200 sandık cephane almıştır. Böylece dağın muhafazasına memur olmuştur. 
Bir müddet sonra Habeş hükümdarlarından Adave'de Bezez adlı kimsenin yanına firar ederek bundan dahi birçok ikram ve iltifat 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görmüştür. Sudanlılar 40 kadar kiliseyi içeren Gondar adlı gayet büyük bir şehir zapt etmiş, ahalisini ve mallarını yağmalamışlardır. 
Hükümdar Bezez'in Sudanlılardan korkusu İtalyanlardan daha fazladır şeklinde bilgi verilmiştir. 98 


İngilizler de bölge üzerinde ilgilidir. Meydana gelen tüm hadiseler yakından takip edilmeye çalışılmıştır. İngilizlerin bu ilgisi İtalya'nın da dikkatini çektiğinden 22 Mart 1888 tarihli olarak Saati'den bir İngilizin yaptığı yazışmaların Londra'daki Times gazetesinden yayınlanan haberi de İtalyanların ilgisini çekmiştir. Yayınlanan habere göre 1887-88 seferi uygulamada sona ermiş kabul edilmesine rağmen şimdilik etkisi konusunda resmi bir duyuru yapılmamıştır. 
Bölgede bulunan İngiliz'e göre yaz aylarında birkaç önemsiz küçük çatışmaların yaşanması kaçınılmazdır, tüm ciddi çalışmalar gelecek sonbahara kadar ertelenmiş olarak kabul edilebilir. Bu dönemde İtalya, hala hareketlerinde serbest ve Avrupa sorunları tarafından kısıtlanamayan özgür bir şekildedir. İngilizler, İtalyan operasyonlarının Saati, Keren ve Asmara'ya doğru gelişmesini beklemelidir. Saati'de en büyük sıkıntılardan biri hava sıcaklığıdır özellikle gün ortasında daha belirgin bir hale gelmektedir. Sevakin'den gelen kulübeler kalıcı bir garnizona dönüştürülme niyetindedir. Bu kulübeler yaz aylarında uygun bir sığınak vazifesi görmektedirler. Kulübeler İtalyan askeri yetkililerin onayıyla oluşturuldu. Bugüne kadar duvarları ile ilgili kısımlara henüz silahlandırma yapılmamıştır. Ayrıca su kuyularının kazılması ve kalıcı kaleler yapılması hala devam etmektedir. 
Bağlantı köprüleri de henüz bitmemiştir. Demiryolu kalelere kadar ulaşamamaktadır. Bunun için çalışmalar yürütülmektedir.” 


IV. Yohanna'nın birliklerinin İtalyan sınırındaki yerleri uzun süre elinde tutması mümkün değildir. Teğmen Baroni'nin düzensiz birlikleri Sabergumma'ya doğru keşfe çıktığında yaklaşık 50 Habeşliden oluşan bir grubu yakalamışlardır. Habeşliler çarpışmayarak hızlı bir şekilde Baresa yönüne doğru geri çekilmişlerdir. Buradaki 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çetelerin amaçlarından biri de Ailet'e geçmek olduğu ifade edilmektedir. General Baldissera'nın önderliğinde bu ayın 19'unda gece yarısı 3-4 civarında düzensiz birliklerle ve bir nişancı taburuyla düşmanı yakalamak için bir harekât düzenlenmiştir. Fakat tek bir düşmana dahi rastlamamışlardır. Ailet'te şu anda bir sıkıntı yoktur. IV. Yohanna, öyle görünüyor ki Vokıtba'da karargâhını yeniden yerleştirirken beklenmedik bir şekilde Asmara'ya ziyarette bulunmuştur. Ras Alula ile birlikte Bizen Dağı'nın yükseklerine çıkmıştır. Buradan İtalyanların elinde bulunan bölgelerde çok güzel bir pozisyon elde edebilir. Daha sonra gelen haberlerde IV. Yohanna'nın bu sabah ayrıldığı ve Habeşlilerin erzak sıkıntısı içinde oldukları ve bazı askerlerinin firar etmesinden dolayı düzenlerinin bozulduğu haber verilmiştir. 
Habeşliler, birçok milletin aksine gerilla savaşı yerine geniş kitleler halinde düşmana saldırmayı ve onu ezmeyi tercih ederler. Saati'deki birliklerin çekilmesinden sonra Ras Alula, Saati veya Saati ile Mu- 


savva arasında bulunan irtibat hatlarına saldırabilir.“99 


Mart sonu ve Nisan başında Musavva çevresindeki hareketlilik artmıştır. Bölgeden ardı ardına haberler gelmeye başlamıştır. İlk olarak 24 Mart 1888 tarihli hafiye memurundan alınan haberlerde, İtalyan başıbozuklarının genel komutanı 200'den fazla başıbozuk askeriyle Habeş'e doğru İtalya ile muharebe etmek üzere gelen sergerde Nagos'un yanına gitmiştir. 25 Mart 1888 tarihinde verilen haberde, şu anda iki fırka Habeşli birlik, mükemmel cephaneleriyle hareket etti. Bunların Sudan sınırına gidecekleri söylenilmektedir. 
Bazılarının tahminine göre henüz sebepleri belli değilse de İtalya'nın üzerine hücum edilmeyeceğine kesinlikle karar verilmiştir. 26 Mart 1888'de Habeşlerin kumandanı Ras Alula, Cinde'den mükemmel kuvvetlerle çıkıp Agos'a gidiyor. Oradan dahi başkaca asker toplanıp İtalyanlar üzerine hücum edildiğinde, İtalya dahi müdafaada bulunacaktır. 27 Mart 1888'de gelen haberde, bu gece saat iki civarında düşman tarafından birkaç tüfek ateş edildiğinden İtalyanlar hemen o tarafa gidip Marna Dağı'nın kuzey tarafında Habeşlilere tesadüf 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etmişlerdir. Yarım saat kadar muharebeden sonra bir kayıp olmaksızın geri dönülmüştür. Habeşlilerin saldırıları sırasında 4 İtalyan mühendisi balonla yükselmiştir.5©' 


İtalyanlar devriyede iken Serkume taraflarında bazı Habeşlilere tesadüf ederek bir saat kadar muharebe edilmişse de bir kayıp olmamıştır. Habeşliler Dikna Dağı'na kaçmışlardır. 29 Mart 1888'de verilen haberde, şu anda Dikna Dağı'nda pek çok piyade ve süvari Habeş askeri muntazam şekilde göründüğünden üzerlerine bir fırka İtalyan süvarisi sevk edilerek bir muharebeden sonra Habeşlilerden birisi yaralı kalarak diğerleri firar etmişlerdir. Aynı gece alınan bir başka haberde, Mevsud vadisinde dahi birkaç tüfekten ateş edilmesi üzerine derhal inceleme yapılmışsa da kimse görünmemiştir. 30 
Mart 1888'de gelen haberde ise, evvelki gün Habeş'ten iki papazın görüşmesi ile barış müzakeresi açılmış ve şartların dahi generale sorulduğu bildirilmiştir. Ertesi gün öğrenilen bilgilerde böyle mühim maddeler için sözlü muhabere caiz olmayacağından General Nagos tarafından resmi bir yazı istemiş ve cevabı geldiğinde dahi derhal Nagos'a tebliğ etmişlerdir.**? 


İtalyan generalin talebi üzerine Nagos tarafından Habeşçe ibareli bir mektup gelmiş ve tercümesinden sonra içeriği telgrafla Roma'ya bildirilip oradan cevap gelinceye kadar muharebe edilmemesi kararlaştırılmıştır. Aynı gece İtalyan general barışın kararlaştırılmasından evvel Nagos'un hareketleri ve teşebbüsleri hakkında tam bir izahat istemiştir. 2 Nisan 1888'de Habeş'in genel komutanı Ras Alula'nın Habab ile barış isteği öğrenilmiştir. Nagos da barışta pek çok fayda görmüştür. Daha sonraki haberlerde ise Habeşlilere ahali tarafından onlara yemek verilmemesinden dolayı bazı yerleri yaktıkları öğrenilmiştir. Nagos'un kesin kararı halen gelmemiş ise de pek az Habeşli Eyteb ve Marna Dağı'nda kalmış ve geri kalanları su ve yemek bulamadıklarından tekrar dönmüşlerdir. Mısır'daki İngiliz askerin generali Dormer adlı kişi bu pazartesi Mansura vapuruyla 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Sevakin'e gelmek üzere Süveyş'ten hareket etti. Yarın öbür gün gelir ve orada bir gün dinlenir belki ertesi gün tekrar geri döner. 9 Nisan 1888'de ise Osman Dikna ile hükümet arasında bir muharebe olmasının beklendiği haberi Hicaz'a ulaştırılmıştır.3 Ertesi günkü haberlerde tabyalar müfettişi General Dormer evvelki gün Mansura Vapuru'yla buraya geldi. Yarın Cidde yoluyla dönüyor. Bugün, gün doğumunda Araplar tabyalara hücum edip iki taraftan epeyce ateş edildikten sonra çekildiler şeklinde bilgi öğrenilmiştir.“ Hicaz valisi de tüm bu ardı ardına gelen bilgileri 16 Nisan'da İstanbul'a ulaştırmıştır.“* 


Osmanlı Devleti'nin İtalya'da görevli sefaret memurları da başkentte ve mecliste olan bitenleri öğrendikleri kadarıyla İstanbul'a yazmaya devam etmişlerdir. 24 Nisan 1888 tarihiyle İtalya'nın Kızıldeniz'e hücumu üzerine İtalya Dışişleri Bakanı Crispi ve Denizcilik Bakanı Bertelo Viale'nin ittifakla parlamentoda takdim edecekleri siyasi evraklardan tertip olunan bir evrak nezârete ulaştırılmıştır. Söz konusu evrakta, 1882 tarihinde Lord Granville'in, Hidiv'i muhafaza etmek üzere notayı imzaladığı ve Fransa'nın sahip olduğu hukuku gasp edip İskenderiye'yi topa tuttuğu ve karışıklığa neden olduğu esnada İtalya bu işte gerek insanlık ve gerekse de İngiltere'yle olan dostluğundan bu medeniyet işinde hissedar olmak arzusunda olduğunu beyan etti. İtalya'nın bu beyanatı dikkatleri çektiği halde birçok defa tekrar etti. Bu durum İngiltere tarafından takdirle karşılandı ve elden geldiğince İtalya'nın dostluğunu arttırmak için gayret ve kuvvet sarf ettiği şeklinde görüldü denilerek Roma'dan alınan haberler İstanbul'a ulaştırılmıştır.“9“ 


Avrupa'daki gazetelerde İngiltere kraliçesinin Habeş Kralına yazdığı yazıya da yer verilmiştir. Kraliçe mektubunda Habeş kralına hitaben, “İtalyanlar ile kavga etmenizden üzülerek İtalya pek kuvvetli 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bir millet olup, fikirleri hakkınızda gayet iyi ve dostanedir. Başlangıçta Musavva'yı zapt etmek üzere geldiklerinde ticaretin serbest olmasına dair General Hirot vasıtasıyla kararlaştırılan anlaşmada tarafınızdan olan taahhütleri muhafaza ve mülahaza edeceklerdi. Hâlbuki söz konusu maddelere asla riayet olunmadığından bahisle şikâyette bulundugunuzda bu ihtilafın nereden ileri geldiğini incelemek üzere Hartiron İsisi gönderdik. Kendisiyle görüştükten sonra İtalya ile münasebatınız dostane olacağı gibi onlar ile olan sorun ve ihtilafınız dahi dostluğa döneceğini ümit ederiz. Bundan başka Musavvada ticaretin serbestliğine nezâret etmek üzere bir acente göndermek fikrindeyiz. Ras Alula, Saati ile Vavata ticaretin himayesi fikriyle memurlar koyan İtalyanların fikirleri hakkında aldanmıştır. Çünkü hiçbir vakitte Habeşi istila etmek fikrinde değildirler. Bu halde Ras Alula, İtalyanlar üzerine haksız olarak hücum edip ikinizin arasında bir savaşa sebebiyet verdi. İsalyanlar üzerine harp ilan ediyorlar. Kendileri pek kuvvetli bir millettirler. 
Fakat anlaşmayı arzu ederseniz ne şartlar üzerine tesis edebileceklerini kendilerinden soralım. Münasip bir başarı sağlamanız için size yardım edeceğiz” yollu ifadelerde bulunmuş ve bunlar da İstanbul'a ulaştırılmıştır.“97 


İtalya'nın Kızıldeniz'e olan askeri sevkiyatları da İtalya'daki Osmanlı yetkililerinin takip etmeye çalıştıkları faaliyetlerden biri olmuştur. Hariciye Nezâreti'ne 30 Temmuz 1888 tarihiyle Napoli Başşehbenderliğinden gelen tahriratın tercümesinde, bu ayın 18'i itibariyle Napoli Limanı'na gelen Sekerboya adlı vapur içinde 2.450 
tonluk askeri mühimmat, asker elbisesi, topçu alet edevatı, arpa ve saman bulunduğu halde Kızıldeniz'e bu akşam hareket edecektir. 
İstihkâm ve topçu alaylarına mensup 130 nefer dahi Musavva'daki birlikleri ikmal için adı geçen vapura binmişlerdir. Bu vapur Napoli'ye geldiği vakit çeşitli sınıflara mensup olan ve Afrika'da askeri vazifelerini yerine getiren 422 neferi karaya çıkarmıştır.“ Benzer şekilde de İtalyan faaliyetlerini takip eden Londra'da görevli Rüstem 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Paşa ile Hariciye Nazırı Said Paşa arasında 1 Ağustos 1888 tarihli olarak yazışmalar gerçekleşmiştir.“*? Bu yazışmalar daha sonra da devam etmiştir.“!9 Hariciye Nezâreti de Roma Sefareti'nden kendisine gelen bu bilgileri 14 Ağustos 1888'de Sadaret'e ulaştırmıştır.€"! 


Hicaz Valisi Safvet Paşa, 12 Ağustos 1888'de Sevakin'den aldığı haberlerde Hindub'daki Osman Dikna'nın ordugâhında geceli gündüzlü şenliklerin yapıldığını, bunun sebebinin Mehdi'nin Habeşlilere galip gelecek olduğundan ileri geldiğini belirtmiştir. Habeş tarafının karışık olduğu ve geçenki muharebede kralın oğlunun ölmüş olmasından dolayı kralın vezirlerinden ve vekillerinden bir kısmını idam ettirdiği haberleri öğrenilmiştir. Burada İtalyanların Habeş ti- 


caretini ellerine almak gibi emelleri olduğu beyan edilmiştir.6'? 


Pariste çıkan haberler de oradaki sefirler tarafından Hariciye Nezâreti'ne ulaştırılmıştır. Paris'ten 13 Ağustos 1888'de öğrenilen bilgilerde Dib adlı Habeş kumandanının İtalyanlara galip geldiği bilgisi yer almıştır. 4 İtalyan subay ile 350 nefer başıbozuğun telef olduğu da Musavva'dan bildirilmiştir.“!? Bu konuda Ajans Havas'ın haberleri de bu bilgilere eklenmiştir.“!* Bu arada İngiltere'den de Hariciye Nezâreti'ne 15 Ağustos 1888 tarihli bilgiler ulaştırılmaya devam etmiştir.“!5 


Bu gelişmeler devam ederken bir yandan da birçok kanaldan 
gelen ihbarlar da İstanbul'a ulaşmaya başlamıştır. Bu ihbarlardan 21 
Ağustos 1888 tarihli olan bir gazetede yer alan haberde Osmanlı Devleti, İtalya'ya yaptığı notasını geri almadıkça ilişkilerin düzelmeyeceği şeklinde bir haber yer almıştır. Osmanlı Devleti ise Mösyö Crispi'nin notasının hükümsüz olduğu kanaatindedir. Şimdiki 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İtalyan hükümetine Rusya'nın yakın olmayacağı beyan edilmiştir. 
Patri Gazetesi'nin 23 Ağustos 1888 tarihli nüshasının tercümesinde ve başka gazetelerde hükümetin Musavva'ya asker yardımındaki haberler ve yeniden bazı teşebbüslere başlanacağı şeklinde haberler yer almıştır. Ancak bu konuda herhangi bir karara varılmadığı da yine aynı gazetelerde yer almıştır. Habeş tarafına Miralay Vilgalo ve Binbaşı Valeriz ve Yüzbaşı Tarzri'den oluşan bir heyetin gönderildiğine dair olan rivayetin dahi tamamen aslı olmadığı gazetelerde yer almıştır. “16 


İtalyan hükümetinin Kızıldeniz'e yapacağı askeri sevkiyata dair Napoli Başşehbenderliği tarafından gelen yazı, 16 Ağustos 1888'de Sadrazam tarafından tekrar Hariciye Nezâreti'ne gönderilmiştir.“!? 
Benzer şekilde İtalya'nın eylemleri noktasında Trablusgarb Kumandanlığı'na da haber verilmiştir. Boş bulunulmaması ve Paris'te çıkan Losan gazetesinin 12 Ağustos 1888 tarihli nüshasında İtalya'da çıkan bir gazeteden naklen alınan yazıda İtalya'nın bugünlerde Trablusgarb'ı zapt etmek için asker sevk etmesinin muhtemel olduğu 


yazılmıştır.“!8 


İtalya'nın Musavva'dan çıkmak istememesi ve her geçen gün daha da yerleşmesi üzerine Avrupa'nın büyük devletleri ile de temaslar arttırılmıştır. Cibuti'de yerleşik olan Fransızların da İtalyanlarla arasının iyi olmamasından istifade edilip edilmeyeceği üzerine yogunlaşılmıştır. Osmanlı Devleti, 18 Ağustos 1888 tarihli Derise Paşa aracılığı ile bazı bilgiler öğrenmiştir. Buna göre, Musavva hakkında padişahın isteği doğrultusunda geçen Pazartesi günü Fransa elçisine sorulan sorulara Paris'ten verilen cevapların içeriğini adı geçen elçi bildirmiştir. Musavva meselesinde Fransa'nın hareketi gayet muayyen olup Paris ile Roma kabineleri arasında cereyan eden ve oraların Osmanlı olduğu eskiden beri belli olduğundan eski anlaşmaların orada da geçerli olması gerekmektedir. Osmanlı Devleti ile beraber 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tüm diğer devletlerarasında bir karar alınmadıkça eski anlaşmaların Musavva'da kaldırılmasının mümkün olamayacağı iddiasındadır. 
Osmanlı Devleti'nin oradaki hukukuna gelince Mösyö Carpi'nin ve Musavva'nın İtalya tarafından zapt edilmesi ve kontrolüne alınmasına Osmanlı hükümetinin rıza ve muvafakat gösterdiğine dair olan dava ve gereksiz isnatları tehir edilmeden tekzip etmek Osmanlı Devleti'ne aittir. Hatta bu hususta veya zımnen İtalya'nın iddiasına muvafakat eylemedikçe Fransa hükümeti, Osmanlı Devleti'nin hukukuna asla halel gelmemiş nazarıyla bakacaktır. Bu sebebe bağlıdır ki Musavva'da bulunan şehbenderi Babıali'den almış olduğu berata göre vazifelendirmiştir. Kaldı ki geçen pazartesi günü elçinin maruzatının Fransa hükümeti tarafından tamamen tasvip edildiğini elçi aracıya bildirmiştir. Şurasını da ilave etmiştir ki İtalya tarafından Süveyş Mukavelesi'nin üçüncü bendine verilen yoruma, padişah ehemmiyet vermeyerek söz konusu mukavelenin İstanbul'da icra edilecek imza ve tasdikini ertelememelidir. Çünkü bu hususta meydana gelecek tehirlerin Süveyş Mukavelesi'ni de Musavva gibi birtakım iddia ve sıkıntılara sokması mümkündür. Hâlbuki söz konusu mukavele ile Osmanlı Devleti'nin hukuku bütün devletler tarafından tasdik edilecek ve Mısır ile Süveyş Kanalı için gayet kıymetli bir teminat oluşturacaktır.6'? 


Osmanlı Devleti, Avrupa'da destek ararken bir yandan da Musavva'dan son derece önemli bilgiler de gelmeye devam etmiştir. 
22 Ağustos 1888'de Sevakin Telgraf Müdürlüğü'nün Musavva'dan 
aldığı mektup içeriğine göre geçen hafta İtalya zabitleri kumandasıyla Habeş üzerine hücum ettirilen 700 nefer başıbozuktan 100 
kişi kurtularak geri dönmüşlerdir. Bir de Bursalı eşkıyadan Çıplak Mustafa adlı kimse firar ederek Mısır'a kaçmış ve başıbozuk yazılp Musavva'ya gelmiştir. İtalyanlar onu casus sıfatıyla ve Yemen Vilâyeti'nden havadis almak üzere deve satın almak bahanesiyle görevlendirmişlerdir. Kendisinin Hudeyde'ye gidip gelmekte olduğu öğrenilmiştir. Önceki gün dahi Mısır Vapuru'yla yine Hudeyde'ye 


619 Y.PRK.MYD. 7/41 (1305.Z.2). 


Durmuş Akalın - Selim Parlaz / 255 


gitmiştir.9 Hicaz Valiliği durumu soruşturarak Çıplak Mustafa namında bir şahsın İtalya tarafından muhbir sıfatıyla ve Mısır Vapuru'yla birkaç gün evvel Hudeyde'ye gittiğinin haber alındığını bildirmiştir. Çıplak Mustafa'nın deve tüccarı namıyla mürur tezkeresi alarak oranın ahvalini araştırıp Musavva'ya döneceği, Musavva muhbirinden bildirilmesi üzerine Çıplak Mustafa'nın tutuklanarak Osmanlı Vapuru'yla doğruca İstanbul'a gönderilmesi Yemen Vilâyeti'ne yazılmıştır.“ Bu gelişmeler yanında Londra'daki Osmanlı sefiri Rüstem Paşa'nın Hariciye Nazırı Said Paşa ile Musavva hakkındaki yazışmaları ve bilgilendirmeleri devam etmiştir.“ 


Osmanlı elçileri her ihtimali değerlendirmeye çalışmışlardır. 
Hatta kimi zaman İstanbul'a serzenişlerini de bildirmişlerdir. Bu noktada 24 Ağustos 1888'de Atina Sefareti'nden Hariciye Nezâreti'ne yazılan yazıda, Babıali'nin Musavva hakkındaki son durumu Atina'daki yabancı elçiler tarafından Osmanlı sefirine sorulmuştur. 
Osmanlı sefiri bu konuda kendisinin bilgi sahibi olmamasından teessüf etmiştir. Buradaki Fransa elçisinin dahi konuya vakıf olduğunu ancak kendisine bilgilendirme yapılmadığını söylemiştir. Üstelik Musavva'da yaşayan Rumlar olduğu, bu maddeden Osmanlı Devleti'nin Yunanistan'la İtalya karşısında politika geliştirme imkânları olduğunu belirtmiştir. Zaten Yunan politikasının bu noktada İtalya ile çok iyi bir zeminde olmadığını anlatmıştır. Ayrıca bu mesele, Fransa'dan çok Osmanlı Devleti'ni ilgilendirdiğinden Babıali'nin gelişmeler karşısında kendisini bilgilendirmesini istemiştir.“ 


Aynı zamanda Londra'da Times gibi gazetelerde Rusya üzerine çıkan 27 Ağustos 1888 tarihli haberler de takip edilmiştir. Rusya'nın tarihi emelleri hakkında çıkan haberler Osmanlı Devleti'nin ilgisini çekecek niteliktedir. Devlet birçok gaile ile uğraşırken Osmanlı için en büyük tehdit unsuru da ihmal edilmemiştir.“ Bunun yanında 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Rüstem Paşa, İngiltere'nin Kızıldeniz ve İtalyanların Musavva üzerine olan alakalarını içeren haberleri aksatmadan göndermeye devam etmiştir.“ 28 Ağustos 1888 tarihli İtalya'da gazetelerde çıkan haberler de son derece önem arz ettiğinden İstanbul'a ulaştırılmıştır. Çıkan haberlerde İtalya donanmasına derhal Avgos'ta toplanma emri verilmiştir. İtalya'nın bu kadar kuvveti toplamasında bir gösteriş yoksa ise bunun Trablusgarb üzerine harekât ihtimali de akıllara gelmiştir. Eğer Fransa tarafından bir hücumdan korkulsa Madalena'da toplanacağından böyle bir ihtimal olmadığı tahmin edilmiştir. Bunun yanında başka bir nüshada yer alan haber üzerine, İtalya'nın Trablusgab'ı almak arzusuyla birçok yalan yanlış haberin dolaştığı ifade edilmiştir. Trablusgarb'ın Osmanlı mülkü olduğu ve padişahın burayı terk etmemek niyetinde olduğu unutulmuştur. 
Osmanlı Devleti, Trablusgarb'a geçenlerde kuvvetli bir askeri birlik göndermiştir. İtalya'nın eğer orayı almak isterse 40.000 kişilik bir ordu göndermesi ve bunun yanında donanma ile karaya çıkması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca Trablusgarb dışarıdan himayeye muhtaç değildir. Eğer bu noktada Babıali ile müzakereye girişilirse iş uzayacak Osmanlı Devleti'nin Mısır meselesindeki tavrı göz önüne getirildiğinde İtalya'nın başarı şansı azalacaktır. Fransızlar, Trablusgarb için Tunus'tan asker yürütme imkânına sahip olduklarından daha avantajlıdırlar. Ancak bu noktada bir emel göstermemektedirler. İtalya'nın Trablusgarb'ı almasına en çok itiraz edenler kendi müttefikleridir. Musavva'da pek de parlak başlamayan müstemleke politikasına daha fazla saplanması Fransa'nın işine gelmektedir.“?" 


Yurtdışındaki Osmanlı makamları gazetelerde Musavva ve Doğu Afrika üzerine olan haberlere dikkat kesilmişlerdir. Gerek Osmanlı Devleti gerekse de bu konu üzerine olan haberler vakit geçirilmeden Hariciye Nezâreti'ne ulaştırılmıştır. Buna göre 31 Ağustos 1888'de 
İtalya ve Avusturya arasındaki gelişmeler takibe alınmıştır.” Yine 1 
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Eylül 1888'de Republic Fransız Gazetesi'nin 24 Ağustos 1888 tarihli ve eski Dışişleri Bakanı Florens'in Musavva'daki İtalyanlar üzerine olan bir yazısına yer vermiştir. Eski bakan, 5 Şubat 1885'te İtalyanların Musavva üzerinde faaliyet yürüttüklerini beyan etmiştir. Mösyö Florens yazısında ilk olarak Mısır ve Babıali'nin İtalya'ya yaptığı protestolara ve ardından İtalya'nın verdiği cevaba yer vermiştir. 
Babıali'nin ilk protestosuna Grinyal kabinesi memurları vasıtasıyla Kızıldeniz sahilindeki İtalyan askeri faaliyetlerinin tüm devletlerin menfaatine ve asayişe bağlı bir tedbir olduğunu bildirmiştir. Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetine de asla bir halel getirmek kastı olmadığı da ilave edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin protestolarını alan Avrupa kabineleri de İtalya'ya Osmanlı Devleti'nin hukukuna riayet etmesini tavsiye etmişlerdir. Ocak ayında ziyadesiyle arttırılan İtalyan askerlerinin kumandanı ilk olarak Mısır hükümetine resmi bir haber vermeksizin Mısır bayrağını indirtmiştir. 180 kadar Mısır askerini de gemiye bindirerek Süveyş'e göndermiştir. Babıali bu hareketi protesto etmiştir. Hariciye Nazırı Said Paşa bu konuda yoğun mesai sarf etmiştir. Metbuu olarak hareket eden Osmanlı Devleti'nin İtalya'nın Musavva'yı terk ederek Mısır'a bırakmasını istemiştir. İtalya ise arazi meselesiyle ilgilenmediği şeklinde işi savuşturmuştur. Bu hareket Osmanlı Devleti'nin mülkünü tanımamak olmuştur.628 


Benzer şekilde Roma'da basılan Monitör Dorum Gazetesi'nin 
4 Eylül 1888 tarihli nüshasında ise Musavva'daki Rumların durumu tekrar gündeme gelmiştir. Gazetelerde çıkan haberlerde Yunan hükümeti ve İtalya arasında Musavva'daki Rum ahali için görüşmeler olduğu ve bir anlaşmaya varıldığı belirtilse de bununla ilgili bir haber olmadığı mütercim Mehmed İzzet tarafından beyan edilmiştir. 2? Yine 4 Eylül 1888 tarihli olarak Mütercim Mehmed İzzet'in verdiği haberde Republic Fransız Gazetesi'nin bir nüshasında Babıali'nin Roma kabinesine vereceği protesto metni yer almıştır. 
Bu metinde Mösyö Crispi'nin Süveyş Mukavelenamesi'nin üçüncü 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maddesinden çıkardığı mana herkesin hatrındadır. Bu madde Babiali'nin Kızıldeniz sahili üzerindeki hakkını teslim ediyor. İlk layihada zaten Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz sahillerindeki varlığı konu ediliyor. Fransa ve İngiltere'nin isteği üzerine bazı ifadeler yer almıştır. Ancak Roma kabinesi bunu Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz'in batısındaki sahillerden ve Musavva'dan feragat ettiği şeklinde yorumlamıştır. Babıali Mısır'a tabi batı sahilleri üzerindeki araziye asla göz dikmemiştir. Bu mukavelede yer alan ifadelerin Kızıldeniz'in batı sahili üzerindeki araziye asla bir halel getirdiği söylenemez. Mukavele henüz icra edilmediğinden ve padişah tasdik etmediğinden Babıali mukaveleyi hükümsüz görmektedir. Üçüncü maddenin manası anlaşılmadan da bu mukaveleyi imzalamaktan çekinmektedir.9 Bunun yanında Avrupa'da çıkan İstanbul'da kimin sadrazam olacağı ve paşalarla ilgili hususları içeren bazı gazete ve yazılar da İstanbul'a ulaştırılmıştır. Mütercim Bogos tarafından çevrilen 2 Eylül 1888 tarihli bu haberde padişahın sadrazam görevlendirmekte zorlandığı üzerine haberler yer almıştır.63! 


İstanbul'a da Musavva ve İtalya'nın faaliyetleri ile ilgili olarak haberler ulaştırılmaya devam etmiştir. 4 Eylül 1888'de elde edilen bir bilgide İtalya'nın Musavva'da icra etmiş olduğu deniz nümayişinden bir netice elde edemediğinden doğu sularına dahi bir donanma çıkarmaya ve Beyrut Vilâyeti'ni tehdit ederek abluka altına alıp, olmuş bitmiş manası vermek fikrinde olduğundan şüphelenilmiştir. 
Fransa hükümeti bunu haber alır almaz 24 saat zarfında 3 parça donanmasıyla doğu sularına çıkar çıkmaz İtalya donanması maksadına nail olamayacağını anlayarak geri çekilecektir. Bu konularda dikkat 


edilmesi tavsiye edilmiştir.63? 


Osmanlı Devleti, Derise Paşa aracılığı ile Fransa elçiliğinin Musavva konusunda takip ettiği siyaseti ve bu konuda Osmanlı Devleti ile yapabileceklerini öğrenmek üzere Derise Paşa'yı elçiliğe 


630 Y.PRK.TKM. 12/53 (1305.Z.16). 
631 Y.PRK.TKM. 12/52 (1305.Z.14). 
632 YPRK.TNE 2/21 (1305.Z.27). 


Durmuş Akalın - Selim Parlaz / 259 


göndermiştir. Derise Paşa elde ettiği bilgileri 9 Eylül 1888 tarihli olarak bildirmiştir. Elde ettiği bilgilerde, Fransa elçisi şimdiye kadar Fransa'nın yapacak olduğu harekete dair malumat edinememiştir. 
Kendisine sorduğum soruları hemen telgrafla Fransa Dışişleri Bakanı'na bildirmiş olup gelecek cevabı yazıp haber verecektir. Padişah elçinin görüşünü bilmek arzusunda olduğundan Kont Montebello kendi görüş ve fikrini tamamen hususi olarak bendenize bildirdi. 
Görüşü şu şekildedir: “İza/yanların asker çıkarmalarından evvel Osmanlı Devleti'nin yeterli asker ile Musavva'yı işgal eylememiş olması teessüfe şayandır. Bugün büyük müşkülatlar ortaya koymaksızın bu küçük kasabayı almak pek müşküldür. Mamafih Osmanlı hükümeti geleceği muhafaza için bir defa daha ve en şiddetli surette proteste etmekten başka bir şey yapamaz. Önceki gün Babıali'de okunan notalar- da İtalya'nın açıkladığı pek ehemmiyetsizdir. Filhakika geçen sene Volef 


mukavelesini tasdik etmiş oldular” demiştir.6? 


İngiltere'nin Mısır'ı istediği zaman tekrar işgal edebileceğini tanıyarak hukukların en mühim kısmını terk etmiş olacakları sırada İtalya'nın dahi Musavva hakkında Osmanlı Devleti ile buna yakın bir mukavele imzalamak ümidinde olması pek tabiidir. Zira bu suretle bir meşru hak kazanmış olur ki İngiltere'nin Mısır hakkında sahip olmadığı bu hakka İtalya sahip değildir. Şu halde padişah Fransa'nın nasihatlerine uyarak Volef mukavelesini reddetmekten müteessir olmamalıdır. Bu mukavelenin İtalya tarafından dahi yeni iddialara sebep olacağı açıktır. İtalya tarafından Süveyş Mukavelesinin üçüncü maddesine verilen mana ise iltifata şayan değildir. 
Böyle çarelere müracaat edilmesine bakılırsa İtalya'nın ciddiyetten mahrum olduğu anlaşılıyor. Filhakika bu mukavele Osmanlı Devleti'nin umum Mısır üzerine olan hukukunu tasdik eylediğinden Mısır memleketlerinden maksatla önceki ifadede yer alan Kızıldeniz'in Arap sahillerini demeye bir lüzum kalmazdı. İşbu halde İtalya'nın harekâtına karşı protesto için Osmanlı Devleti'nin büyük devletlere göndereceği yazıda bu noktayı göstermek kâfidir. Üçüncü 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maddenin yazılışını değiştirmek için Avrupa ile uzun müzakerelere girişmek beyhude ve tehlikeli olur. Bilakis muntazam ve kesin bir irade tahtına girmesi için hızlıca imza teatisi yapmak lazımdır ki özelde Mısır'ın mevcut meselesine ait diğer meseleleri de incelemek mümkün olabilsin şeklinde Fransa elçisi açıklamalar yapmıştır.“ 


Hariciye Nezâreti'ne 15 Eylül 1888 tarihiyle Napoli Başşehbenderliğinden gelen tahriratın tercümesinde, Sekerboya adlı vapur içinde silahlar ve askeri mühimmat, saman ve arpa gibi malzemeleri içeren birkaç yüz sandık bulunduğu halde bu akşam Kızıldeniz'e hareket edeceği haber verilmiştir. Bundan başka Musavva başıbozuk askeri yeni kumandanı Edugardodi ve Yılbandi adında 2 zabit ve 
52 nefer ve komiser Moroli ile birlikte adı geçen vapura binerek 
Musavva'ya gidecektir. Napoli amelesinden bir hayli kimse zaruretlerinden dolayı Afrika'ya gitmek istemişlerse de hükümet şimdilik bu istekleri kabul etmekten imtina etmiştir.6 Kızıldeniz'e yapılan askeri sevkiyata dair Napoli Başşehbenderinin Roma Sefareti'ne gönderdiği tahriratı Hariciye Nezâreti tarafından 27 Eylül 1888'de Sadaret'e gönderilmiştir.5 30 Eylül 1888'de Sadrazam Kamil Paşa, Kızıldeniz'e yapılan askeri sevkiyata dair Napoli Başşehbenderinin Roma Sefareti'ne gönderdiği tahriratı Hariciye Nezâreti'nin tezkeresiyle iade etmiştir.637 


15 Eylül 1888'de Rusya'nın Doğu Afrika üzerine olan ilgisi üzerine Osmanlı Devleti haberdar edilmiştir. Buna göre, Rusya Devleti Avrupa'dan başka hem Asya hem de Afrika'da günden güne nüfuz kazanarak epeyce arazi kazanmaya çalışmaktadır. Bu sene kazak komutanlarından Aşinof birkaç Rus ile beraber Afrika'da Danakil memleketi sahiline giderek orada bir yeri cebren işgal etmiştir. Bu halden Kızıldeniz sahilinde olan Babü'l Mendeb Boğazı civarı ve Rus müstemlekesi Musavva'nın güneyinde İtalya'nın istila ettiği 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Zula Limanı'nı içeren tertip ettiğim haritayı padişaha göndermeye cesaret ettim. Rusya ve Habeşistan arasında olan münasebetler hakkında Avrupadan gelen gazetelerde neşredilen telgraf ve fıkraların içeriğine nazaran Aşinof ve Habeş kralının müttefiki olduğu halde Habeş memleketine yakın olan Danakil kabilesinde yani Fransa müstemlekesi olan Tacura Limanı yakınında bu sene nisan ayında bir müstemleke kurmuştur. Aşinof maiyyetinde bulunan birkaç yüz kişi ile Danakil kabilesi emirine tesadüf ederek harp ettikten sonra 
emir yenilerek bir anlaşma yapılmıştır. Şöyle ki Danakil kabilesi 32 
km. civarında bir araziyi Aşinof'a terk etmiştir. Bu arazi artık Rusya emlakından olur. Müstemlekeler ile Habeşistan arasındaki mesafe 
320 km. kadardır. Rus subaylarının maiyyetinde bulunan ve nezâret 
edenlerden 140 kişi Rus olup geri kalanları Habeş kralının hizmetine bıraktığı yerlilerdendir.8 


Aşinof muharebe esnasında yanında 400 asker olduğu halde Danakil ordusu 4.000 askere yakın iken Danakil emirine galip gelmesi garip görünüyorsa da bu galiba bir Amerikalının Fransa'ya götürüp Aşinof'a hediye ettiği 8 mitralyöz ile 500 tüfek sayesinde olmuştur. Aşinof'un beyanına göre tesis ettiği Rus müstemlekeleri Perim ve Aden şehirlerine kıyasla fevkalade iyidir. Çünkü buralarda çok fazla su bulunmakla beraber liman gayet iyi ve Afrika'nın sıcak rüzgârları büsbütün kaybolduğundan havası pek latiftir. Yabancı neşriyattan anlaşıldığına göre daha sonra Fransa, Tacura'da Rusların bir manastır inşa etmelerine müsaade etmiş olduğundan söz konusu manastır Astiyoruz Dağı'na, Milan'da basılan ve neşredilen Secolo adlı İtalyan gazetesinin 4 Eylül 1888 tarihli nüshasına göre Rusya İmparatoru, Piyazi ismindeki papazı Habeşistan'daki Rus manastırın başrahipliğine tayin etmiştir. Mösyö Crispi'nin fikrini içeren Reforma gazetesinin iddiası söz konusu manastırın Musavva'ya fena tesir ettiği şeklindedir. Musavva'nın güneyinde olan Zula şehrinin naibinin 2 seneden beri İtalya himayesinde bulunmayı talep ettiği gazetelerin ifadesinden anlaşılmıştır. Söz konusu zırhlının tayfası ve 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bir başıbozuk karaya çıkıp Zula naibi ve kabilesi hazır bulunduğu halde İtalya bayrağı çekilmiştir. Fransa'nın Musavva hakkında ortaya koyduğu şikâyetlere karşı İtalya'nın Zula şehrini istila etmiş olduğunu bazı Avrupa gazeteleri beyan etmişlerse de İtalya'nın maksadı Beylül ve Assab müstemlekelerine kadar olan sahilleri zapt etmekten ibaret olduğu şüphesizdir.“ 


Gelişmeler Mısır üzerinden de takip edilmiştir. Bu konuda Ahmed Muhtar Paşa'nın çok önemli gayretleri olmuştur. 25 Eylül 1888 tarihli olarak Ahmed Muhtar Paşa gönderdiği yazısında, Mısır'ın İtalya general konsolosu geçenlerde Hidiv'e Musavva'da istihdam edilmek üzere Mısır ve çevresinde bulunan Sudanlılardan birkaç yüz nefer istihdam etmek için müracaat etmiştir. Hatta Mösyö Crispi'nin bu konuda kendisini görevlendirdiği rivayeti vardır. 
Anlaşılan bu konuda İngilizlerin fikri de alınmış gibidir. Bu konuda verilecek cevap daha sonraya ertelenmiştir. İngiliz konsolos vekili Mösyö Portel dahi Mısır'da işgal komutanı olan General Dormar buna itiraz etmez ve bir sakınca görmez şeklinde tebligatta bulunmuştur. Musavva bir taarruz ile işgal edilmiş ve Osmanlı Devleti ile Mısır dahi bunu protesto etmiştir. Bu isteğe daha sonra Mısır'ın kesinlikle müsaade etmeyeceği cevabı verilmiştir. Bu cevap İngiliz konsolosluğu tarafından Londra'ya bildirilmiş ve Lord Salisbury bu cevabı yerinde bulmuştur. Hatta İngiltere'nin bu işte bir menfaati olsa dahi ret cevabı verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu şekilde Mısır Hidivliği'ne de konsolosluk tarafından bilgi verilmiştir.“ 


İngiltere, İtalya'nın Mısır'da asker toplamasına müsaade etmemişken 29 Eylül 1888'de İngiltere'nin Sevakin ile Zeyla'yı İtalya'ya terke meyilli olduğuna dair bir havadisi İngiltere Dışişleri Bakanı'nın tekzip ettiği haberi, Hariciye Nezâreti'ne Londra Sefareti'nden gönderilmiştir. Deba Gazetesi'nin Roma'dan alıp neşrettiği bu ayın 27'si tarihli nüshasında beyan ettiği üzere İngiltere'nin Sevakin ile Zeyla'yı İtalya'ya terke meyilli olduğuna dair Mösyö Amaçinci'nin 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önceki tasarrufuna uygun olduğu haberi yer almıştır. Ancak başka kaynaklar haberin asılsız olduğunu beyan etmiştir.6*! 


Osmanlı Devleti'nin Berlin sefiri de İtalya'nın Avrupa düzeni üzerindeki yerini takibe alarak Musavva konusunda takip edilen siyasete fayda sağlayacak bilgilerini 2 Ekim 1888'de Hariciye Nezâreti'ne göndermiştir. Sefir açıklamalarında, resmi sıfatı olan bir zatın bendenize ilettiğine göre Musavva ve Tunus meseleleri ortaya çıktığında şu aralık Fransa hükümeti dışında İtalyan hükümetinin asayiş ve huzurunu bozacak bir emare mevcut değildir. Bu zatın söylediği- ne göre İstanbul'da ecnebi elçilerden bazılarının tahrik ve teşvikleri ile bir harp çıkması mümkün değildir. Zira İtalyan hükümeti de Fransa tarafından taarruzu ihlal etmeyecekmiş.“2 Bunun dışında | Aralık 1888 ve 6 Aralık 1888 tarihleriyle Musavva ve İtalya üzerine Londra sefiri Rüstem Paşa ve Hariciye Nazırı Said Paşa arasında yazışmalar devam etmiştir. Bu yazışmalarda İngiltere'nin Musavva üzerindeki tutumu ve faaliyetleri ile İtalya ile arasında olan temaslar hakkında da edinilen bilgiler yer almıştır.“ 


İtalya'nın Londra elçiliğinden Mösyö Crispi'ye 18 Kasım 1888'de gönderilen raporda Sevakin başıbozuklarının Abund'da ekim ayı ortalarında 6 adet senbuğu yakaladıkları ifade edilmiştir. 
Senbuklar Sevakin'e götürülürken kaptanları köle ticareti ile suçlanmıştır.“ 12 Aralık 1888'de Londra'daki elçi Catalani bir başka rapor daha göndermiştir. Raporunda Dervişlerin varlıklarını devam ettirmeleri için Sevakin'e silah ve mühimmat taşımalarını engellemek için Ras Kasar'ın güneyindeki kıyılarda gerçekleştirilen başarılı harekâtlardan bahsedilmiştir. Bu gerekçe ile Kızıldeniz'deki sahilleri denetlemek adına İtalyan savaş gemilerinin arttırılabileceğinden 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bahsetmiştir. Bunun denizin muhasarasını kolaylaştıracağı ifade edilmiştir.“*5 


İtalya'nın Musavva ve Doğu Afrika'daki faaliyetleri için asker toplama girişimleri daha önce Mısır'ın verdiği olumsuz cevapla ve İngiltere'nin de bunu destekler yaklaşımıyla önlenmişken 18 Aralık 1888'de Ahmed Muhtar Paşa bir yazı daha göndermiştir. Dâhiliye Nezâreti'ne gönderdiği yazısında, Musavva için geçende burada asker toplanmasına çalışıldığı halde men ettirilen İtalyanların ziyade aylık ile jandarmalık hizmetinde istihdam olunacaksınız diye Aydın Vilâyeti dâhilinde birkaç yüz biçareyi kandırarak sahil iskelelerinden Rum kayıkları marifetiyle üçer beşer aşırarak Musavva'ya gönderdikleri haberi vardır. Yine bunlardan birinin oradan yine bir Rumun yardımıyla firar ederek Mısır'a gelip durumu anlatmasından hadise hakkında haber alınmış ise de memleketine gitmiş olduğundan buldurulamamıştır. Bu nedenle durum bir duyumdan daha gerçek bir hale tam olarak vardırılamamış ise de Osmanlı Devleti'nin menfaati ve İslam aleyhinde her türlü teşebbüsten bir dakika boş kalmayanların böyle şeylere başvuracakları dahi pekâlâ mümkündür. Durum doğru olsun olmasın sahillerin bağlı oldukları idareleri tarafından bu hadise ile ilgili bir soruşturma yapılması yerinde olacaktır.“*“ 
Aynı zamanda 22 Aralık 1888'de Londra sefiri Rüstem Paşa, İtalya'nın politikası üzerine İngiltere'de yürüttüğü görüşmeler hakkında Hariciye Nazırı Said Paşa'ya bilgi vermiştir.5*7 


Londra'daki İtalyan elçi Catalani, Crispi'ye 18 Aralık 1888'de gönderdiği telgrafında İtalyanların sahip olduğu toprakların kuzey sınırında vahşi, zorlayıcı bir mübadele olduğundan bahsetmiştir. 
Buna göre Dervişlerin köleleri vererek karşılığında silah aldıkları ve bu silahları İngilizlere karşı kullandıkları belirtilmiştir.“*9 19 
Aralık 1888'de Sevakin'den gönderilen bilgilerde ise Sevakin'deki yetkililerin İtalyanlara ait bazı eşyalara el koyduğu ve geri iade etmeyeceklerini belirttikleri ifadesi yer almıştır. Bunun için Baring'e telgraf gönderilmesi istenmiştir.“* 


Ahmed Muhtar Paşa'nın İtalyanların Musavva ve Doğu Afrika'daki faaliyetleri için Aydın Vilâyeti'nden asker topladıkları rivayetini duyması üzerine Osmanlı makamları konunun üzerine gitmişlerdir. Sadece Aydın Vilâyeti değil, asker toplanması ihtimali olan vilâyet idarelerine yazılar gönderip durumu soruşturmalarını istemiştir. Bu kapsamda Selanik Valisi Hasib Paşa, idaresi altındaki yerlerde tahkikat yapmıştır. Yaptığı tahkikatında Selanik taraflarından Rum kayıkları ile asker toplanmasına dair herhangi bir malumat ve hissiyat olmadığını, böyle bir şeyi bazı Arnavutlar dışında kabul edecek kimse olmadığını bu Arnavutlar kabul edecek olsalar da ruhsat verilmeyeceğini beyan etmiştir.9 2 Ocak 1889'da Aydın Vilâyeti'nden gelen yazıda ise Vali Rıza, Musavva'ya asker toplanmasına dair merkezde ve merkeze bağlı mahallerde herhangi bir duyum almadıklarını ancak böyle şeylerin olma ihtimaline karşı gizlice tahkikat yaptırıldığını beyan etmiştir. Tahkikat sonucunda da böyle bir duyum almadıklarını belirtmiştir.6! 2 Ocak 1889 tarihli bir başka yazısında Aydın Valisi Rıza, Aydın'a bağlı Menteşe Mutasarrıflığı'nda da yapılan tahkikat sonucunda böyle işlere kalkışanlar olmadığını öğrenmiş ve bunu da Dâhiliye Nezâreti'ne göndermiştir.92 Aynı şekilde 7 Ocak 1889'da da Manastır Valisi Rıfat, Dâhiliye Nezâreti'ne gönderdiği yazısında merkez ve merkeze bağlı yerlerde Musavva için asker toplandığı ve teşvik edildiğine dair herhangi bir malumat alınmadığını bildirmiştir.653 


Osmanlı yetkililerine Sevakin'deki gelişmeler hakkında bilgi verilmeye devam edilmiştir. Her ne kadar bir sene önceki hareketli 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dönem biraz sakinliğe dönmüş olsa da yine de Osmanlı makamları- nın bilmesi gereken bazı gelişmeler olduğu düşüncesinden hareketle bilgi aktarılmaya devam etmiştir. Bu kapsamda 11 Ocak 1889'da gönderdiği bilgilerde Sevakin hafiye memuru, 11. Zenci Taburu binbaşısı İngiliz Çefon Bey, taburuna ziyafet verip asker Arap kıyafetine girerek bazı eylemlerde bulunmuşlardır. Kumandan Kitchener Paşa ile muhafız İstib Paşa dahi gelip izlemişlerdir. Bu durum Times 
gazetesi muhabiri tarafından Londra'ya telgrafla bildirilmiştir. 15 
Ocak 1889'da ise Habeşistan'a gitmek üzere Avusturya vapuruyla ve Cidde yoluyla gelen 130 Rus'u, Port Said'den beri takip eden İtalya harp gambotu Sevakin'e geldiklerinde İtalya tarafından Sevakin'de bulunan Mısır'daki politika memuru başkâtibi ve İtalya süvari binbaşısı Kont Carlo Sanimanya Telli adlı zatın telgrafıyla İtalya'ya ulaştırmıştır. Ulaştırdığı bilgilerinde adı geçen Avusturya Vapuru'nun Musavva'ya uğramaksızın, İtalyan gambotu takiben ve Kont Carlo dahi Avusturya vapuruna binerek Rusların doğruca Fransa'nın himayesinde bulunan Obuk adlı mahallere çıkarılmaları İtalya'dan emredilince Kont Carlo, İtalyan gambotu eşliğinde hareket ettiler. 
Obuk adlı mahalle vardıklarında Fransa'nın söz konusu sahil karakolunda bulunan Mindaver adlı harp vapuru tarafından işaretle anlaşılarak Rusların Tacura adlı mahalle indirilmeleri Fransa vapuru tarafından bildirilmiştir. 


Avusturya vapuru Tacura Limanı'na giderek Rusları indirmiştir. 
Vapurda 4 top ile 400 ton mühimmat da Tacura'ya bırakılmıştır. 
Gelenlerin tamamının ümera ve zabitan olduğu Kont Carlo tarafından yapılan tahkikattan anlaşılmıştır. Hudeyde ve Demenhur vapurlarıyla İngiliz süvarileri ve Kitchener Paşa, Süveyş'e gitmek üzere hareket ettiler. 9. Zenci Taburu Asvan'a gitmek üzere Mansura adlı vapurla Kuseyr'e hareket etti. Bugünlerde Araplar gelip hükümete katılmaktadırlar. Yanlış bir harekette bulunmuyorlar. Katılmak- ta olan Arapların ifadelerine nazaran Osman Dikna'nın emirlerine muhalefet etmemektelermiş. Osman Dikna, Hindub adlı mahalli terk ederek Tokar adlı mahalde ikamet ediyormuş. Arapların alım 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satım yapmaları için şehirlere gidip gelmelerine müsaade olunmuştur. Ras Alula'nın Musavva üzerine gelmekte olduğu haber alınarak Musavva'daki bütün İtalya askerinin Saati adlı mahalde toplanması emredilmiştir. İtalyan askerleri toplanmışken Bolanjere meselesi üzerine hareketleri ertelenmiştir. 


Mısır sahillerinde bulunan Acemi adlı vapur Halayib adlı mahalde Cidde'ye gitmek üzere 2 senbuk içinde 16 cariye ile 3 köle ve diğer 2 senbuk içinde dahi mallar ile Cidde'den gelip Musavva'dan Araplar üzerine götürülmek üzereyken yakalanarak Sevakin'e götürülmüştür. Esirlerin tamamına izin verilip arzu edenler dağıtılmıştır. 
31 Ocak 1889'da ise İngiliz İstarlenk adlı harp vapuru sahili kolaçan 
etmek üzere hareket etti. Senbuklar satıldı. Arapların görünmekte olduğu yerlerde tifo hastalığı ortaya çıktığından şehir dışında 5 gün karantina yaptırılmaktadır. Şehre gelen hayvanlardan hasta olanı kurşun ile vurulmakta ve sağlamları getirilip satılmaktadır. Araplar Sevakin'e gelip gitmekte, alıp satmaktadırlar. 5 Şubat 1889 tarihli verilen haberde, Musavva'dan vapur gelmiş ise de dikkat çekici bir havadis yoktur. Musavva'ya uğrayan bir İngiliz harp vapuru askerleriyle İtalyanlar arasında bir tartışma olmuş ise de derhal İngiliz askeri vapura alınmıştır. Arapların İtalyan askerini tahkir etmekte oldukları rivayet edilmektedir.©* 


1889'a doğru Doğu Afrika'da askeri hareketlilik azalmaya başlamıştır. Bu azalışla birlikte 15 Ocak 1889'da Hicaz'dan alınan şifrelerde Arapların çekilmesinden dolayı Sevakin'den İngiliz askerlerinin de peyderpey Süveyş'e nakledildikleri 50 kadar süvarileri kaldığı haberleri alınmıştır. Ayrıca İtalyanların da 3.000-4.000 kadar başıbozuk bırakarak 2-3 aya kadar Musavva'dan çekilecekleri haberi alınmıştır.“ Aslında bu çekiliş Musavva'yı tahliye etmekten çok aşırı sıcaklardan zarar gören askerlerin muhafazası için Asmara'ya nakledilmesinden kaynaklanmıştır. 
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Sevakin hafiye memuru da 5 Mart 1889'da Sevakin ve Musavva'nın sakin olduğunu haber vermiştir. Sevakin civarında bulunan Araplar peyderpey hükümete katılmaktadırlar. Firaren dün Kassala'dan gelen La'li Ab adlı Arapların şeyhi Elamin'in ifadesine göre Mehdi'yle muharebe etmekte olan Senusi kabilesi emiri Yahya Eldin'in Hartum'a pek yakın Am Derman adlı mahal üzerine yürüdüğü haber alınarak Am Derman'da bulunan Mehdi askeri Hartum'a çekilmiştir. Mehdi, Osman Dikna'yı Hartum'a çağırarak yerine Sevakin'den firar etmiş olan Şeyh Tahir'i atamıştır.“5“ 


Birçok defa Sevakin'deki İngilizlere yardım eden hatta iki oğlunu bu muharebelerde kaybeden Mehmed Ali Bey'in oğlu son derece hassas bir konu olmuştur. 6 Mart 1889'da Sevakin hafiye memuru bu konu hakkında, ayrıntılı bilgi vermiştir. Gönderdiği rapora göre, eski Sevakin muhafız vekili İngiliz askeri kaymakamlarından Randel Bey'den gördüğü hakaret üzerine bundan 9 ay önce Mehmed Ali Bey'in oğlu Ahmed Ali, Osman Dikna tarafına firar etmiştir. Ahmed Ali oradan Mehdi'nin yanına gitmiş ve iltifat görerek Araplar üzerine şeyh olarak atanmıştır. Ahmed Ali bu defa Hartum'dan Hindu'ya kadar gelip pederi dahi hükümetten ruhsat alarak 7 Şubat 1889'da Hindu'ya gitmiştir. Orada oğluyla mülakat edip beraber gelmesini her ne kadar oğluna teklif etmişse de oğlu buna itibar etmeyerek dönmüştür. Mehmed Ali Bey'in Araplar tarafından kaçırılmaması için muhafazasında | tabur piyade ile 50 süvari dahi yanında bulunmuştur. 11 Şubat 1889 tarihinde sabaha karşı muhafız Holad İsbet Paşa 4. Mısır taburuyla 11. ve 12. Zenci taburları ve bir bölük süvari Hindu'ya kadar gidip Hindu şehrini yanmış görmüşlerdir. 
Şehirde canlı bir hayvan dahi bulunmadığını görerek geri dönmüşlerdir. Osman Dikna'nın Hindu'yu terk etmesi hakkında iki rivayet varsa da hükümetçe hiçbiri tasdik edilmedi. Biri Habeşlilerin Kassala üzerine gelmekte olduklarından Kassala'yı muhafaza etmek üzere gittiği diğeri de Tokar adlı mahalde ikamet etmek üzere gittiğidir. 
Ancak henüz doğrulanmadı. Sahilleri kolaçan etmek üzere gitmiş 
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olan İngilizlerin İstarlenk adlı vapuru 17 Şubat 1889'da döndü. 18 
Şubat 1889 tarihinde Acemi adlı vapur Rivaye adlı mahalle hareket etti. Dışarıda olan Araplar şehirlere gelip gitmektedir. Musavva'da başka bir havadis yoktur.” Bu haber aynı gün İstanbul'a Hicaz Valisi Nafiz Mehmed Ahmed tarafından gönderilmiştir.“ 


8 Nisan 1889'da Hariciye Nezâreti'ne Roma Sefareti'nden gönderilen telgrafta Mösyö Crispi ile yapılan görüşmede Habeşistan kralının vefatından bahsedilerek rivayetin aslı olmadığı beyan edilmiştir. Bu ayın beşinci günü bakanlar kurulunda yapılan görüşmede verdiği cevap üzere İtalyan hükümetinin şimdilik bir askeri hareketlilik içinde olmayacağı ifade edilmiştir.5? Bir gün sonra 9 Nisan 1889'da Hariciye Nazırı Sadaret'e konu hakkında bilgi vermiştir. 
Habeş kralının vefatı şayiası doğruluk kazandığı halde İtalya hükümetinin alacağı tavır ve harekete dair bakanlarının yaptığı toplantıda Mösyö Crispi'nin açıkladığı ifadeleri içeren telgraf 8 Nisan 1889 
tarihli olarak gönderilmiştir. Musavva'daki İtalyan askerinin derhal Habeşistan'da hareket icra edeceğine dair rivayetin aslı olmadığı ve İtalyan hükümetinin şimdilik bakanlar kurulunda verdiği cevapta 


beyan edilmiştir.“ 


Daha önce birkaç defa Osmanlı makamlarını meşgul eden İtalyanların Musavva için hayvan tedarik etmek üzere giriştikleri hareket 15 Nisan 1889'da tekrar gündeme gelmiştir. Bunun üzerine Suriye Vilâyeti'ne gönderilen yazıda, bazı İtalyanlar tarafından Şam'dan epeyce miktar hayvan alınarak Kahire'ye sevk edildiği ve Beyrut'ta 70-80 kadar hayvanın çevrildiği duyumları vardır. Söz konusu hayvanların Mısır'a götürülmesine müsaade olunmakta ve Mısır'a getirilen hayvanların oradan Musavva'ya gönderilmekte olduğu öğrenilmiştir. İtalyanların böyle hayvan getirmelerini kesin olarak yasaklamak Mısır'a hayvan ihracının yasaklanmasıyla mümkündür. 
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Osmanlı Devleti'nin diğer yerlerinden böyle hayvan alınıp satılmasına dair bir yasak olmadığından bu konuda ne şekilde tedbir alınabileceğinin araştırılması istenmiştir.““! Ancak bu teşebbüsün arkası getirilememiştir. 


Sevakin ve Musavva taraflarında görevlendirilen hafiye memurlarının durumları 25 Nisan 1889'da tekrar gündeme gelmiştir. 
Buna göre, Hicaz Vilâyeti'nden gelen tahrirat ve ilgili pusulada bu memurlara 1888 senesi ekimden şubat sonuna kadar Cidde mal sandığından 7.854 kuruş 30 para verildiği ve 1889 senesi martından ağustos sonuna kadar 9.048 kuruş harcandığı belirtilmiştir. Bu harcamalardan 1888 senesine ait olanın şimdi, diğerinin bir sonraki senenin bütçesine konulacağı haber verilmiştir.“? Bu harcamaların Hicaz Vilâyeti'nin gelirlerinden olarak Dâhiliye tahsisatına havale edilmesi yerinde görülmüştür.“ 12 Ekim 1889'da da konuyla ilgili olarak tekrar durum ele alınmış ve ödemelerle ilgili nasıl bir yol izleneceği Maliye Nezâreti'ne bırakılmıştır.“ 


Osmanlı Devleti'nin Roma Sefareti, öğrendiği bilgileri Hariciye Nezâreti'ne ulaştırmaya devam etmiştir. Buna göre Hariciye 
Nezâreti'ne 6 Haziran 1889 tarihiyle Roma Sefareti'nden gelen 123 
numaralı telgrafın tercümesi ulaştırılmıştır. Telgrafta sefir, aldığım malumata göre Keren ile Bogos ahalisi tarafından yapılan talep üzerine bu kere Keren arazisiyle kalesi, Musavva'daki İtalyan askerinin bir müfrezesi tarafından işgal edilmiş ve söz konusu mahalle İtalya bayrağı dikilmiştir haberini İstanbul'a ulaştırmıştır.“6 


4 Temmuz 1889'da Hicaz'dan gönderilen şifrede, Musavva liman ve kasabasının imarı noktasında yapılan harcamalar için İtalyanlar, İngilizlerden destek almışlardır. Ancak vali, buralar Osmanlı Devleti'nin memleketi olduğundan hatta eskiden Hicaz valilerine 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bağlı olduğundan daha sonra idarelerinin Mısır'a havale edildiğini hatırlatmıştır. Ne var ki burası İtalyanlar tarafından yok yere işgal edilmiştir. Osmanlı Devleti bunu protesto etmiştir. Böyle protesto edilen bir mahalli bir başkasına satmak ve yine devletin memleketin- den bulunan Mısır hazinesinden para verdirmek devletlerarasındaki hukuka mugayirdir. Gerek İngiltere tarafından parasının verilerek müstemlekelere dâhil edilmesi gerekse de başka türlü olsun İtalyanların kendine ait malı olmayan bir mahalli nasıl satacağı anlaşılamadığından bu durum garip düşmektedir. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz'deki varlığına da halel getirmektedir.“ 


Musavva'daki İtalyanların faaliyetleri hakkında Vali Nafiz, 5 
Ekim 1889 tarihli İstanbul'a çektiği telgrafıyla, İtalyanların Musavva ve dâhilinde almış oldukları Asmara adlı mahalde Habeşliler 3.000 
başıbozuk askeri ile birkaç İtalyan zabitiyle Sudan'ın Kassala yolunu keşfettikleri ve hareketleri 7 günü geçtiği halde nereye vardıklarının haber alınamadığını bildirmiştir. Takipleri için 400 İtalyan askeri bir miktar zabitle gönderilmiştir. Bunlar başıbozukların bulunduğu mıntıkaya vardıklarında başıbozukların hemen İtalyanların üzerine hücum ederek tamamını telef ettikleri tahkik edilmiştir. Yine Musavva'ya gelmek üzere 800 askerin hareket ettiği hafiyenin malumatında öğrenilmiştir.““7 


İtalyan kuvvetleri de Musavva çevresinde pek güvenli bir konumda değildi. Habeş kuvvetleri elden geldiğince ve fırsat yakaladıklarında İtalyan kuvvetlerine saldırmaktan geri kalmıyorlardı. 24 
Ekim 1889'da Londra'dan bilgi veren Catalani, Crispi'ye gönderdiği notlarında Musavva'dan çıkan bir grubun Arkiko yakınlarında saldırıya uğradığından bahsediyordu. Bu gelişmeler İtalya'yı daha fazla İngiltere'ye yakınlaştırdığından Londra'da Catalani, Musavva'da ise General Baldissera, Sevakin'deki İngilizler ile bağlantı kurmaya çalışıyordu.568 
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İtalya'nın Habeşistan ile olan ilişkileri Osmanlı Devleti'nin bölgedeki memurlarının en fazla uğraştıkları başlıklardan biri olmuştur. 1889 yılında bu kapsamda Musavva'da 20.000 İtalyan askerinin olduğu beyan edilmiştir. Bunlar Habeşlilerle muharebe etmek için defalarca tedarik ve hareketlerde bulunmuşlardır. Ancak sınırda bulunan Habeş askerlerinin başındaki Risalona'nın karşısına çıktıklarında Habeşliler geri çekilmişlerdir. Musavva'dan 5 saat ötede bulunan Senhit adlı mahalde istihdam edilmişlerdir. Şu mevsimde sıcakların artmasından İtalyan askerleri arasında ölümler artmıştır. 
Ölü sayısı günlük 50-100 askere çıkmıştır. Bu nedenle sadece 4.000 
asker bırakılıp gerisi İtalya'ya dönmeye mecbur kalmıştır. Sevakin'de ise Kitchener Paşa'nın kumandasında 1.500 nefer Mısır askeri kalmıştır. Osman Dikna'nın kumandasındaki Sudanlılar her gece Sevakin istihkâmlarına gelip hücum etmelerine rağmen tutunamamaktadırlar. Bazen Mısır askeri istihkâmlardan çıkarak üzerlerine hücum ediyorsa da her defasında haylice telefat verip geri çekilmektedirler. 
Sudanlılar her ne kadar Mısır askerleriyle muharebe ediyorlarsa da başlarında İngiliz subaylar olduğu için İngilizlere karşı muharebe ediyor gibidirler. Eger Osmanlı padişahı üzerlerine asker gönderecek olsa derhal tevazu gösterip teslim olacakları rivayet olunmaktadır.“©9 Bunun yanında Debab'da 4 zabit ile 350 nefer askerin telef olduğu haber alınmıştır.979 


Hicaz Valisi Nafiz Paşa, 16 Ocak 1890'da gönderdiği haberlerinde Sevakin'de vukuat olmadığı ve memleket dışında iskân edilmiş olan Arapların büyük bir kısmının erzak alarak yine dağlara çekildiklerini haber vermiştir. Orada yalnız dul hatunlar ile yaşlı adamlar kaldığı ve Sevakin'den Aden ve Zengibar'a kadar olan sahilin İngiltere ve Musavva sahilinin İtalyanlar tarafından muhafazası daha önce aralarında kararlaştırılmış iken bu kere Musavva ve Sevakin sahilinin iki devlet tarafından müşterek himayesi için İtalya'nın Sevakin'deki konsolosuna emir geldiği ihbar alınmıştır. 5 Ocak 1890 tarihinde 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Musavva'dan Aghik yoluyla Sevakin'e bir harp korveti gelip iki gün ikametten sonra Rivaye ve Halayıb ve diğer ufak limanlara uğrayarak dönmüştür. Diğer bir vapurun adı geçen limanı dolaşarak Musavva'ya dönmek için gelmek üzere bulunduğu hafiyenin aldığı 


malumatlar arasındadır.“”! 


Avrupa'da olan biten gelişmeler İstanbul'a aktarılmaya devam etmiştir. 13 Mart 1890'da Osmanlı Devleti'ne Avrupa'dan bilgi aktaran elçisi, Avrupa gazetelerinde Doğu meselelerine dair bir hayli neşriyat varsa da çoğunluğu Bulgaristan hadisesi ile ilgilidir notunu göndermiştir. Doğrudan Osmanlı Devleti'ni ilgilendirenler azdır. 
Bu haberler içinde İtalya'yla ilgili olanlarda İtalya'nın Afrika işleri ele alınmıştır. Habeşistan'ın adeta İtalya'nın istilasına girmekte olduğu, 11. Menelik'in yavaş yavaş İtalya kontrolüne girdiğinden bahsedilmiştir. Bunun yanında İtalya'yı Musavva'da zor durumda bırakacak bir gelişme de yaşanmadan engellenmiştir. İtalyan jandarmaları Musavva'da bir arbedede birkaç Arap deveciyi tutukladıkları sırada Araplardan birinin bükülmüş bir kâğıdı yutmaya çalıştığını görerek kâğıdı almışlardır. Musavva'da okutturulan bu kâğıtta bir yanların hafiyelik hizmetinde olan iki Habab kabilesi reisi olup ve şimdiye kadar İtalya'nın sadık müttefikleri olarak görülen isimler olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine idamlarına hükmedilmiş ise de yeni İtalyan kanunları idamı kaldırmış olduğundan kral bu idam hükmünü affetmiştir.”? 


Osmanlı Devleti, yaşanan gelişmelerden sonra bölgeyle olan irtibatını daha da arttırma yoluna gitmiştir. Son derece hassas bir bölge olan Kızıldeniz çevresinde telgraf hatları gözden geçirilmiştir. 
20 Ağustos 1890'da Yemen Valisi İsmail Hakkı tarafından Dâhiliye 
Nezâreti'ne gönderilen bir yazıda, Moha'dan Şeyh Said'e oradan deniz altından Perim Adası'na kadar yenilenmesine başlanılmış olan telgraf hattının tamamlandığı ve Yemen'le muhaberata başladığı 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bildirilmiştir.53 23 Ekim 1890'da yenilenen kablodan Osmanlı hissesine ait olan ücretler Şura-yı Devlet'e havale olmuştur.“”* Perim ile Yemen Vilâyeti arasındaki yenilenen hat için Osmanlı Devleti'nin harcamaları Kasım ayına da sarkmıştır. Bu konuda Telgraf ve Posta 


Nezâreti ile yazışmalar devam etmiştir.575 


Osmanlı Devleti'nin bölgeyle olan bağlantılarını arttırmaya çalıştığı sırada İtalya da Sudan tarafları ile ticaretini geliştirmek için 
mesai harcamıştır. Osmanlı Devleti'nin öğrendiği bilgilerde, 13 
Aralık 1890'da Sevakin'e 90 mil mesafede Tokar İskelesi olan Aghik adlı mahalle yarım saat mesafede Adonya adlı mahalli İtalyanlar alarak Sudan ile ticarete açıp epey mal ithal ve ihraç edildiği bilgisi öğrenilmiştir. Dün Prens Louis Batcerig kumandasında İskavet adlı İngiliz harp vapuru geldi. Mısır'da bulunan İngiltere politika memuru Sir Baring ile İngiliz amirali diğer harp vapuruyla bir iki güne kadar Süveyş'ten hareket edecektir. 15 Aralık 1890 tarihli alınan bilgilerde, geçen sene Sevakin tabyaları yakınına hendekler kazılmasıyla Sevakin'i fevkalade tazyik eden Naip Osman bu kere Hindub emiri atanarak önceki gün gelmiştir. Prens bugün tüm tabyaları keşif ve muayene etti. Mısır'ın Aydan adlı vapuru prensin maiyetine verilmiştir. 9 Ocak 1891 tarihli haberde ise Halife Abdullah'ın vefat ettiği Sevakin hükümetine ihbar edilmiştir. Sevakin'de bulunan prensin Musavva'dan Aghik'e Mısırın Aydan adlı harp vapuruyla gittiğini ve Süveyş'ten amiral ile Sir Baring'in Sevakin'e gelmek üzere olduklarını ve Hindistan'dan Sevakin'e İngilizlerin harp vapuru geldiğini Sevakin'deki Osmanlı memuru şifre ile bildirmiştir. 9 Ocak 1891'de alınan bilgilerde ise muhafız ve prensin geldiği belirtilmiştir. İtalyanlar, Adonya'ya asker sevk etmeyip yalnız iki harp vapuru göndererek ora şeyhleriyle ittifak etmek üzere iken muhafız yetişip vapurları kaldırtmıştır. Prens, Musavva kumandanıyla resmi surette görüşerek Adonya maddesinden dolayı kendisini protesto etmiştir. 
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Prens, harp vapuruyla yarın Cidde'ye hareket edecek ve Salı günü yine Sevakin'e dönecektir. Müncer adlı vapur Aghik'de karakol olarak bırakılmıştır.“76 


Osmanlı Devleti'nin en fazla mesai harcadığı yerlerden biri İtalya olmuştur. İtalya'daki gelişmeler, parlamento ve hükümet kanadı- nın temsilcilerinden mümkün olduğunca gelişmeler öğrenilerek ona göre tedbirli olunmak istenmiştir. Bu düşünceyle 16 Aralık 1890'da Roma Sefareti Erkan-ı Harbiye Ateşemiliteri Osman Nizami Bey'in gönderdiği tahriratında, bundan iki ay önce Kızıldeniz'de bazı meselelerin çözümü noktasında İtalya hükümeti tarafından Kont Antonelli o tarafa gönderilmişti. Resmi gazeteler Antonelli'nin Habeş ile sınır tayini meselesinin çözümü için Musavva'ya gönderildiğini yazmışlarsa da Kont Antonelli doğrudan doğruya Assab'a gitmiştir. 
Hala oradadır ve gidiş sebebi ise Fransa'nın tasarrufunda bulunan Obuk arazisi ile Assab arazisinin hududu hakkında ortaya çıkan müşkülattan ibarettir.“77 


Osman Nizami Bey, meselenin daha iyi izahı noktasında Obuk arazisi hakkında malumat vermek istemektedir. 1857'de Avnn'daki Fransa şehbenderi Mösyö Lamir, Obuk ahalisi ile müzakereye girişmiş ise de 1859 senesi Ocak ayında orada maktulen vefat edince müzakereler sonuçsuz kalmıştır. 1862 senesi Mart ayında Fransa hükümeti tarafından Obuk'a gönderilen savaş gemisinin süvarisi Mösyö Floriyo tarafından Danakil kabileleri reisleriyle yapılan mukaveleye göre 10.000 talere karşılık Obuk ile Tacura körfezinde Ras Ali arasında bulunan arazi Fransa'nın tasarrufuna geçmiştir. Fransa bu şekilde Babü'l Mendeb Boğazı'nın girişinde donanması için gayet mükemmel bir nokta elde ederek 20 sene kadar burayı işgal etmiştir. 24 Haziran 1884'te ilk defa olarak Fransa hükümeti oraya bir müdür tayin etmiştir. 1887 senesi Mayıs ayında Fransa ile İngiltere arasında yapılan mukaveleye göre iki devletin nüfuz alanları tespit edilmiştir. Söz konusu hudut Kızıldeniz sahili üzerinde Lahda 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köyünden kara ile Sadun bataklıklarından geçtikten sonra Eyasaum'dan Yebe Kabuba'ya kadar kuzeye doğru giden kervan yolunu ve oradan Zeyla'dan Harar'a giden kervan yolunu takip etmektedir. 
Harar arazisi iki taraftan hiçbirinin tasarrufuna geçmeyeceği gibi himaye altına dahi alınmayacağı mukavele hükümlerindedir. İngilizlerle hudut kararlaştırılmış iken İtalya arazisi ile hudut tamamıyla kesin olmadığı gibi hudut tayini asla yapılmamıştır.678 


Assab'da bulunan İtalya komiseri 17 Mart 1883'te Tacura hâkimiyle müzakereye girişerek 1884 senesi Kasım ayında yapılan mukaveleye göre Asel Gölü ile havalisi, İtalya'nın himayesine girmişse de Tacura hâkimi iki ay sonra Obuk'ta bulunan Fransız müdürü ile önceki mukaveleyi feshettirecek surette bir mukavele yapmıştır. O zamandan beri iki taraf kendi nüfuzunu arttırmaya çalışmakta olup İtalyanlar, Fransızlara nispetle hem daha fazla fedakârlıkta bulundugundan ve hem de bu işin uygulanmasında şiddet göstermesinden Tacura hâkimi tekrar İtalya tarafına geçtiği gibi Rahita hâkimi dahi kontrol altına alınarak yerine bir başkası atanmıştır. Yazıya ilişkin haritada görüldüğü üzere Asel Gölü, Avsa'dan gelen kervanların güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. İtalya'nın tasarrufunda bulunduğu halde içeriden kervanların Obuk üzerine gidecekleri yerde Rahita üzerine gideceklerinden Asel Gölü'nün Fransa arazisi dâhilinde kalıp kalmaması, meselenin en mühim noktasını teşkil eder.6” 


Danakil kabileleri Habeş emirine tabi bulunmakla Fransa hükümetinin adı geçen kabileler ile yapmış olduğu mukavelelerin TI. 
Menelik tarafından tasdik ettirildiği cihetle himayesi tarihinden önce yapılmış olduğundan feshedilmeyeceklerini beyan etmektedir. 
İşbu ihtilafın bertarafıyla meselenin halledilmesi noktasında Kont Antonelli Assab'a gitmiştir. Parlamentonun açılışında kral tarafından yapılan nutukta Afrika müstemlekelerine dair söylenilen sözler dahi bu meseleye dönüktür. Müzakerelerin neticesi şimdilik malum değilse de Kızıldeniz meselesine dair Fransa Dışişleri Bakanı Mösyö 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Ribo tarafından hazırlanmakta olup yakında neşredilecek Sarı Kitap'ta bu konuda malumat olacağına şüphe yoktur.“©9 31 Aralık 
1890 tarihinde Roma Sefareti Ateşemiliteri Erkan-ı Harbiye kaymakamlarından Osman Nizami Bey tarafından gönderilen tahriratın sureti padişaha sunulmuştur. Konuyla ilgili gerekli görüşmeler ve çalışmalar da başlamıştır.“! 


Ahmed Muhtar Paşa da İtalya'nın hareketleri hakkında Mısır üzerinden elde ettiği bilgileri ve genel durumu içeren yazılarını göndermeye devam etmiştir. Kendisi İtalya'nın askeri faaliyet yürüttüğü alana yakın olduğundan gönderdiği bilgiler son derece önemlidir. 
23 Aralık 1890'da Ahmed Muhtar Paşa Sadaret'e gönderdiği yazısında, İtalyanların Kassala tarafındaki harekâtına bağlı durumdan bahisle bu konudaki hadiseleri içeren emirnamenin alındığını bildirmiştir. İtalyanlar Kassala tarafında birleştikten sonra o havalinin Mısır ile olan münasebetleri hatta ticaretlerine varıncaya kadar tüm bağlar tamamen kesilmiştir. İster resmi ister gayri resmi surette olsun Mısır tarafından orayla ilgili doğru bilgi elde etmek imkânı olmadığından Mısır devlet adamları arasındaki malumat Mısır'daki İngilizlerin onlara bildirmek istedikleri şeylere mahsustur. O da İtalyanların Kassala tarafına taarruz etmek niyetinde olduklarının aslı yoktur haberinden ibarettir. Ancak bir şekilde bazı ecnebilerden alınan havadis Mısırlılardan işitilen şeylerin tamamen hilafındadır. 
Onlar, İtalyanların Musavva'nın arkasında hafif askeri harekâtlar ile iştigal etmekte oldukları ve hatta Kassala'ya dahi yaklaşmakta oldukları kanaatindedirler.“5? 


Öğrenilen haberlerdeki ikircikli bilgiden hangisinin ne dereceye kadar doğru olduğunun keşfedilmesi ve araştırılması buradaki zorluklardan dolayı mümkün olmayıp gerçek durum bir dereceye kadar Hudeyde tarafından öğrenilebilir ise de en doğru havadisin Roma'dan alınabileceği ortadadır. İfade ettiklerimi bir dereceye 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kadar doğrulatmak mümkün olamasa da Nil boyundan ve Sevakin tarafından ticaret yolunun bugüne kadar Sudan'ın elinde olması Mısır'da İngilizleri birçok sıkıntıya sokmuştur. Mısır devlet adamlarından bazıları Sevakin yoluyla Sudan'ın doğusunu fethetmek hevesinde iseler de bu konuda İngilizler ağırdan davranıyor. Musavva tarafından ticaretleri aleyhine ilerlemekte olan İtalyanlara karşı güya hiçbir şey demeyeceklermiş gibi bulunuyorlarsa da menfaatlerine aykırı olarak ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak mecburiyetindedirler. İngilizler elbette İtalyanlar ile bir işe girişmiş ve duruma bir şekil vermek mecburiyetinde bulunmuş olsalar gerektir. Şu halde İtalyanların Musavva tarafında yapmakta oldukları hareketleri ileride Musavva'da kalabilmek için öteye beriye uzanıp tutunmak fikrinden de ortaya çıkma ihtimali vardır. Mamafih İtalyanlar gerek istila emeliyle Kassala cihetine doğru ilerlesinler ve gerek kendilerini Musavva'da sağlamlaştırmak efkârına bağlı olarak girişsinler her nasıl olsa her iki tarafın Afrika'nın doğu sahillerinde tüm icraat ve teşebbüsleri aleyhinde olması nedeniyle Osmanlı Devleti'ni ilgilendirmektedir. Her iki taraf bunu bildiklerinden hareketlerini perde arkasından ve Mısırlıları, söze ve işe karıştırmadan işlerini yapmaya çalışacaklardır demiştir.68 


Habeşistan taraflarının karışık olması Musavva'ya gelen insanların sayısını da arttırmıştır. 14 Nisan 1891 tarihli bölgeden alınan haberlerde Habeşistan tarafındaki kabilelerden Müslim ve Gayr-i Müslim erkek, kadın ve çocuk 71 kişinin Musavva'ya geldiği öğrenilmiştir. Bunların ne sebeple geldikleri üzerine araştırmalar devam etmektedir.“ Bu gelişmeler yanında gazetelerde Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren ve önem arz eden hadiseler de dikkat çekmeye devam etmiştir. 28 Kasım 1891 tarihli olarak Londra'dan öğrenilen haberlerde Berlin'de çıkan gazeteler, Osmanlı Devleti'nin Fransa ile bir mukavele yaptığını bildirmiştir. Gizli mukavele hükmünce Osmanlı Devleti, Perim Adası'na yakın Şeyh Said adlı noktayı 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Fransa hükümetine terk etmiştir. Bunun İngiltere'nin menfaatine dokunacağı yazılmıştır. Fransa'ya gösterilen bu muamelenin Mısır Meselesi'nden dolayı İngiltere hakkında takınılan tavırla ilgili olduğu ifade edilmektedir. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti, Yemen'le olan yazışmalarında bu konuyu da gündeme getirerek dikkatli olmalarını istemiştir.“8“ Osmanlı Devleti'nin Roma Sefareti, İtalyan parlamentosunu sürekli takip etmekte olduğundan Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren hususlarda hemen Hariciye Nezâreti'ne yazmıştır. Bu kapsamda 20 Mart 1892 tarihli olarak mecliste bir vekil Hidiv'in elinde bulundurduğu memuriyet fermanında Musavva'da yer almakta mıdır şeklinde bir soru yöneltmiştir. İtalyan hükümetinin yetkilisi ferman metni henüz malum olmadığından kesin cevap verilememektedir diye yanıt vermiştir.987 


Musavva Osmanlı topraklarına çok yakın olduğundan burası ile Arap Yarımadası arasında sıkı bir irtibat olmuştur. Zaman zaman iki yönlü nüfus hareketliliği de yaşanmıştır. 2 Nisan 1892 tarihinde Sadaret'e gönderilen yazı da bu kapsamdadır. İtalyanların memleketlerine gitmelerinden dolayı Hudeyde'ye hicret ederek ikamet etmek isteyen 95 kişi hakkında ne şekilde bir karar verileceği Yemen Vilâyeti'nden telgrafla sorulmuştur.688 


Osmanlı Devleti'nin İtalya'yı zorlamak için tuttuğu yollardan biri de Musavva'dan gelen posta ve çantalara gösterdiği muamele ve kısıtlamalar olmuştur. Ayrıca İtalya'nın ele geçirdiği arazilerdeki teşkilatlanması ve kurduğu posta merkezleri de takip edilmiştir. Bu noktada 14 Mayıs 1892'de Telgraf ve Posta Nezâreti ile yazışmalar olmuştur. Yazışmalarda İtalya tarafından Musavva çevresinde işgal edilen arazide Asmara ve Keren adlı mahallere posta şubesi kurduğu istihbar edilmiştir. Bu postahaneler hakkında ne gibi muamele yapılacağı sorulmuştur. Telgraf ve Posta Nezâreti'nden alınan cevapta 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Musavva'daki şube ile aynı muameleye tabi tutulmaları istenmiştir.“ Ayrıca mevzu Şura-yı Devlet Dâhiliye Dairesi'ne de intikal ettirilmiş ve burada da mütalaa edilmiştir. Yapılan görüşmelerde Musavva'da vaktiyle açılan İtalya postahanesiyle Cidde ve Hudeyde postaları arasında çanta mübadelesi hakkında daha önce İtalya Posta İdaresi tarafından yapılan istek de ele alınmıştır. İtalya Posta İdaresi, Telgraf ve Posta Nezâreti'nin aldığı karardan dolayı ortaya çıkacak şikâyetlerde mesuliyet kabul etmeyeceğini bildirmiştir. Osmanlı Devleti'nin İtalyan işgalinden itibaren Musavva'dan gelen posta evrakı ve çantalara pulsuz nazarıyla bakması devam etmiştir.9** 


Musavva'daki İtalyan posta idaresine ve oradan gelen postalara karşı takınılan tutum hakkında 16 Mayıs 1892'de Sadaret'e haber verilmiştir. Buna göre 1885 Martından itibaren Musavva'da bir İtalyan postanesi tesis edildiği Posta ve Telgraf Nezâreti'nden bildirilmiştir. 
Bunun üzerine Hariciye Nezâreti ile muhabere edilerek alınan cevapta Osmanlı Devleti, İtalya'nın işgalini kabul etmeyip protesto ettiğinden bu işgalden kaynaklı olarak muamelelerin dahi tasdik edilmemesini istemiştir. Bu hususla ilgili olarak Hariciye Nezâreti 
2 Mayıs 1885'te Telgraf ve Posta Nezâreti'ne bir yazı daha göndermiştir. Yeni bir tebligat yapılmadığından dolayı İtalya puluyla gelen mektuplara pulsuz nazarıyla bakılarak iki kat ücret alınmakta ise de adı geçen İtalya postanesinden gelen mektuplar Mısır postanesi nizamı dairesinde pullanmış kabul edildiğinden tereddüt yaşanmış ve kabul edilmiştir. Süveyş postanesiyle adı geçen İtalya postanesi arasında çanta dahi mübadele edilmekte olduğu istihbar edilmiştir. 
Musavva'nın mülki idaresi Mısır'a bağlı olduğundan Cidde merkezi ile Musavva'daki Mısır postanesi arasında bir posta çantası muamelesine başlandığı ve buna işgalden sonra her nasılsa devam edildiği ve Cidde'den Musavva İtalya postanesine gönderilmekte olan çantaların icrasına devam edilip edilmeyeceği sorulmuştur. Bir de mübadelenin her iki taraftan kesilmesi Musavva ile yapılacak bağlantının 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da gecikmesine neden olup mektup kaçakçılığına neden olabilecektir. Bu nedenle İtalya postanesinden gelen çantaların alınıp alınma- 


yacağı İstanbul'dan sorulmuştur.“ 


Konu Babıali hukuk müşavirlerine de sorulmuştur. 17 Haziran 1892'de hukuk müşavirleri, Musavva'da vaktiyle yapılan postaneden gelecek mektuplara pulsuz nazarıyla bakılıp 2 kat ücret alınması daha önce kararlaştırılmıştır. Bunun gereği yerine getirilse de Mısır Posta İdaresi tarafından bu gibi mektuplar, nizami şekilde pullanmış kabul edildiği gibi Süveyş ile Musavva arasında çanta mübadele olunmaktadır. Hatta daha önce Cidde merkezi ile Musavva'daki Mısır postanesi arasında çanta mübadelesi başladığından Cidde'den Musavva İtalya postanesine gönderilmekte olan çantanın gönderilmesine devam edilmesi icap etmeyeceği ve mektup kaçakçılığının ortaya çıkacağından bunun ret edilip edilmeyeceği Telgraf ve Posta Nezâreti'ne sorulmuştur. Yapılan talep üzerine durum Dâhiliye Nezâreti ile görüşülmüştür. Görüşmelerden sonra her ne kadar İtalya'nın Musavva'yı işgalinden sonra böyle bir yola başvurulmuşsa da ticari önemi ve tesiri göz önünde tutularak bu İtalyan Posta İdaresi'nin teklifinin kabul edilmesinde bir sakınca olmadığına karar verilmiştir. Ayrıca daha önce alınan kararın pek de tesiri olmadığı ve yapılan mektup teatisinin çok kesret arz etmemesi nedeniyle kabul edilmiştir.“*? Konuyla ilgili olarak 25 Haziran 1892 tarihli bir tahkikat da yapılmış durum daha da açıklığa kavuşturulmak istenmiştir.“ 


İtalya'nın oluşacak şikâyetlerden dolayı sorumluluk üstlenmeyeceğine dair tebligatından sonra 11 Ağustos 1892'de Telgraf ve Posta Nazırı, Dâhiliye Nezâreti'ne meselenin mahiyetini içeren bir açıklama göndermiştir. Buna göre, İtalya Posta İdaresi tarafından Musavva'da yapılan posta merkezi hakkında yazılar üzerine Osmanlı Devleti, İtalya'nın Musavva'yı işgalini kabul etmeyip protesto etmiştir. 
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Bu nedenle işgalden dolayı muamelelerin de tasdik edilmeyeceğinin emredilmesi üzerine Musavva'dan İtalya puluyla gelecek mektuplara pulsuz nazarıyla bakılması müdürlere söylenmiştir. Daha sonra işgal edilen arazide Asmara ve Keren adlı mahallerde açılan iki posta merkezi hakkında da bu usul geçerli olmuştur. Bu muamele bütün posta idarelerine bildirilmiştir. İtalyan hükümetince pek tesiri olmayan ve posta idarelerinin dahi hasılatlarında bulunmayan ve siyasi tarafı şöyle dursun oluşacak şikâyetlerden dolayı İtalyan Posta İdaresi hiçbir şekilde mesuliyet kabul etmeyeceğini bildirmiştir. 
19 Ağustos 1892'de konu tekrar Babıali hukuk müşavirlerine sorulmuştur. Onlar da önceki açıklamaları noktasında bir açıklama daha yapmışlardır. 24 Eylül 1892'de hukuk müşavirlerinden Keşer ve Gabriel, bu tedbirin işgalle başladığını ve protesto mahiyetinde yapıldığını beyan etmiştir.“ Hariciye Nazırı 8 Ekim 1892'de hukuk müşavirlerinin açıklamalarını ve son durumu Şura-yı Devlet'e göndermiştir.©”7 


11 Aralık 1892'de Şura-yı Devlet, Telgraf ve Posta Nezâreti ile 
ilgili diğer nezâretlerin görüşmeleri ve yazışmaları sonrasında Musavva'daki İtalyan posta idaresine karşı takınılacak durumla ilgili bir sonuca varılmıştır. Buna göre mektuplar için kararın aynen devam etmesi ancak çantalarla ilgili hükmün kaldırılmasına karar verilmiştir. Alınan karar 18 Aralık 1892'de Telgraf ve Posta Nezâreti'ne bildirilmiştir. Nezâret, çanta mübadelesinin çok büyük ehemmiyeti olmadığını bu yüzden kabul edilmesinde bir sakınca olmadığını bildirmiştir.? 31 Ocak 1893'te de Babıali hukuk müşavirleri alınan karar hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir. Ayrıca İtalya'nın Trablusgarb dışında başka bir yerde de posta idaresi bulunmadığı için 


694 ŞD.2600/9 (1310.Ş.15). 
695 ŞD.2600/9 (1310.Ş.15). 
696 ŞD.2600/9 (1310.Ş.15). 
697 ŞD.2600/9 (1310.Ş.15). 
698 ŞD.2600/9 (1310.Ş.15). 
699 ŞD.2600/9 (1310.Ş.15). 


Durmuş Akalın - Selim Parlaz / 283 


kararın yerinde olduğunu beyan etmişlerdir.9 Konuyla ilgili 6 Şubat 1893'te Hariciye Nezâreti gibi ilgili nezâretlerin bilgilendirmesi de yapılmıştır.” 


İtalya, Kızıldeniz'de Osmanlı Devleti aleyhine kullanabileceği her türlü fırsatı kullanmaktan imtina etmemiştir. Bu noktada kimi zaman basit olayların da biraz abartılarak Osmanlı aleyhine kullanılmak istendiğini söylemek mümkündür. Bu mevzuya bir örnek olarak 8 Kasım 1893'te Yemen Rüsümat Nazırı, Hudeyde Sancağı Mutasarrıflığı'na açıklamalarda bulunmuştur. İtalya konsolosluğu, Osmanlı Devleti'ne sahilleri kontrol eden kayıkların İtalya bandıralı bir kayığa ateş açtıkları şeklinde bir şikâyette bulunmuştur. Osmanlı makamları kayıklardaki reisleri bu konuda sorgulamış ve durumun İtalyan konsolosluğunun beyan ettiği şekilde gerçekleşmediğini açıklamışlardır. Kayık reisleri açıklamalarında Şeyh Said'de gündüz saat 3'te oradan geçerken gördükleri kayığa doğru işaret vererek bayrak çekmişlerdir. Adı geçen kayık buna rağmen yola devam etmiştir. 
Karaya 2 mil mesafede kayığa yetişilerek gerekli teftiş yapılmış, kaçak eşya olmadığı görülmüştür. Öyle silah atmak ve sert muamele yapmak gibi bir hal ve harekette bulunulmamıştır. Teftiş yapan ka- 


yıkların hareketleri nizam dairesinde olmuştur.”” 


Konuyla ilgili 9 Kasım 1893'te Hudeyde Mutasarrıfı Dâhiliye Nezâreti'ne daha ayrıntılı bir şekilde bilgi vermiştir. Buna göre, Fethüsselam adlı senbuğun Aden ile Assab arasında iki Osmanlı senbuğu tarafından tüfek atılarak tutulmasından dolayı İtalya konsolosluğu bir şikâyette bulunmuştur. Durumun gerçek hali ise İtalyanların aktardığından başka şekilde olmuştur. Bu konuda geçenlerde İtalya'nın Hudeyde konsolosu mutasarrıflığa gelerek İtalya sancağı olan bir senbuğa Musavva civarından gümrük kayıkları tarafından tüfek atıldığını ve sert muamele edildiğini söylemiştir. Musavva'ya giden bir kayığın böyle bir muameleye uğraması kabul edilemeyeceğinden 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derhal kayık reisleri çağırılmıştır. Kendileri açıklamalarında Şeyh Said'de gündüz saat 3'te dolaşırlarken bu kayığı gördüklerini işaret verdiklerini ama kayığın durmadığını söylemişlerdir. Karaya 2 mil mesafe kalarak kayığın tutulduğu ve içinde arama yapılarak ruhsat verildiğini beyan etmişlerdir. Öyle tüfek atmak gibi bir hadisenin de olmadığını ilave etmişlerdir. Bu sıralar Mehmed Said İclan ve Ciddeli Mehmed Zakir'in silah, cephane ve kurşun gibi girişi yasak malları getirdikleri öğrenildiğinden tesadüf edilen kayıkların teftiş edilmesi gerekmektedir. Yabancı kayıkların istisnası halinde bütün kayıklar yabancı sancağını yanlarına alacaklardır. Bu da verilen emirlerin uygulanmasına halel getirecektir. Bunun için Kızıldeniz'de gümrük kayıklarına tesadüf edenler hangi sancağı taşırlarsa taşısınlar muayene ve teftiş edilmeleri gerekmektedir. Bu durumun Hariciye Nezâreti'ne de bildirilmesine karar verilmiştir.79 


İngiltere bu dönemde Kızıldeniz'deki hâkimiyet mücadeleleri dışında Uganda ile de uğraşmak durumunda kalmıştır. 23 Aralık 1893'te Hariciye Nazırı, Sadaret'e gönderdiği yazıda, İngiltere'nin nüfuzu dâhilinde kalan Uganda arazisi hakkında mecliste alınan kararı ve bazı ifadeleri Londra Sefareti'nden aldığını belirtmiştir. Tahriratın tercümesi daha önceki tezkeresiyle takdim edilmişti. Uganda arazisini uhdesini almış olan İngiliz Kumpanyası bu konudaki masrafların üstesinden gelemeyeceğini beyan etmiştir. Yalnız sahilde bulunan idaresini devam ettirmek üzere Uganda'yı terk edeceğini İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bildirmesi üzerine İngiltere hükümeti tarafından arazinin ahval ve servet kaynaklarını incelemek üzere gelen komiserin raporu parlamentoya sunulmuştur. Adı geçen raporda gösterildiği üzere bahis konusu arazinin hükümet tarafından idaresi kabine tarafından kabul edilmiştir. Kabule dair bazı ifadeleri içeren Londra Sefareti'nden gelen tahriratın tercümesi dahi birleştirilerek arz edilmiştir.94“ Londra Sefareti'nden Hariciye Nezâreti'ne 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gönderilen yazıda da benzer durum vurgulanmıştır.” Aynı konuyla ilgili olarak Londra Sefareti'nin daha geniş kapsamlı bir açıklaması 16 Nisan 1894'te Hariciye Nezâreti'ne ulaştırılmıştır. Bu açıklamada şirket, masrafların çokluğundan dolayı burayı tahliye etmek durumunda kaldığını belirtmiştir. İngiliz hükümeti de bölgedeki servet ve kaynakları incelemek üzere özel bir komiser görevlendirmiştir. Komiser raporunda bu işin İngiltere için menfaat sağlayacağını belirtmiştir.7*“ 


1893 yıllarında Sevakin ve Musavva şeklen birer muhafızlık olarak teşkilatlandırılmış olup, Mısır'a bağlı gibi görünüyordu. Aslında Kızıldeniz'de Osmanlı sancağını taşıyan muhafızlıklar dört taneydi. 
Fakat Musavva yıllardan beri İtalyan işgali altında bulunuyordu.” 
Osmanlı Devleti'nin buraları hala muhafızlık statüsünde kabul etmesi bir bakıma İtalya'nın gerçekleştirdiği işgalin hükmü olmadığına bağlanıyordu. Ancak kararın mali ve askeri yönden desteklenmesi istenilen ölçüde olmadığından bundan pek bir sonuç elde edilemiyordu. 


Musavva tarafları Osmanlı hâkimiyeti altındaki Yemen gibi mahallere yakın olduğundan buralardan eşya veya başka araç gerecin alınıp karşı sahillere götürülmesi gibi hadiselere sıklıkla tesadüf edilmiştir. Bu noktada Yemen Valisi Ahmed Feyzi, Dâhiliye Nezâreti'ne gönderdiği yazısında İtalya konsolosunun aldığı malları Musavva'ya götürmesine müsaade edilip edilmeyeceğini sormuştur.”99 24 Şubat 
1894 tarihinde de Dâhiliye Nezâreti, Yemen Vilâyeti'nden gelen 
telgraf sonrasında konsolosun aldığı eşyaları götürmesine müsaade edilebileceğini belirtmiştir.” 


İtalya ile Osmanlı Devleti'ni tekrar görüşme yapmaya iten faktörlerden biri Musavva tarafından Arap Yarımadası'na esir naklinin 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devam etmesiyle ilgili olmuştur. 31 Mayıs 1894'te Sadaret'e yazılan yazıda, Musavva'dan Hudeyde'ye getirilen iki zenci kızın Musavva'dan alınan mürur tezkerelerinde Hudeyde sakinlerinden olduğu gösterilmişse de bunların esir oldukları araştırma sonucu öğrenilmiştir. Yerlerine gönderilmeleri gerektiğinden ve Hudeyde'deki esir satıcılarının ticaret bahanesiyle Musavva'ya gidip oradan buraya hayli cariye getirmekte oldukları anlaşılmıştır. Bu gibi hallere meydan verilmemesi noktasında Musavva Muhafızlığına tembihat yapılması Yemen Vilâyeti'nden istenmişse de Musavva Osmanlı Devleti mülkü sayıldığından bu durum siyaseten mahzurlu görülmüştür.”!9 
Konuyla ilgili yapılan yazışmalar 5 Haziran 1894'te Dâhiliye Nezâreti'ne gönderilmiştir. Bu gibi şeylere meydan verilmemesi için Musavva Muhafızlığına İtalya elçiliği vasıtasıyla tembihat yapılması Yemen Vilâyeti'nden istenmiştir. Ancak adı geçen muhafızlığa tebligat 
icrasının münasip olmayacağını içeren 30 Mayıs 1894 tarihli ve 833 
numaralı tezkere mütalaa olunarak emsaline nazaran elçiliğe özel tebligat ifasında sakınca görülmemiş olmakla gerekenin yapılması istenmiştir.” Konu 13 Haziran 1894'te Hariciye Nezâreti'ne de yazılmıştır. Nezârete verilen bilgide, Musavva'nın Osmanlı Devleti'ne ait olmasından dolayı İtalya elçiliği aracılığı ile oranın muhafızlığına tebligat yapılması siyaseten mahzurlu görünmüştür.1? Hariciye Nezâreti de Dâhiliye Nezâreti'ne gönderdiği 31 Temmuz 1894 
tarihli yazısında bu şekilde yapılacak tebligatın mahzurlu olacağını vurgulamıştır.” 


Esir satıcıları vasıtasıyla Musavva'dan Yemen taraflarına esir nakli devam ettiğinden 11 Ekim 1894'te İstanbul'dan Yemen Vilâyeti'ne yazılan yazıda tahkikat yapılması istenmiştir. Musavva Muhafızlığına yapılacak tembihat noktasında bilgi sahibi olmak için zikrolunan cariyelerin nasıl kayık ve senbuklarla Hudeyde'ye 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getirilmekte olduğunu ve senbuk sahiplerinin isimlerinin ve hangi bayrağı taşıdıklarını bilinmesi için araştırma yapılması istenmiştir.”!* 
Daha önce Musavva'daki kaymakamlara karşı gösterilen tutum gibi Hudeyde Mutasarrıfı hakkında da esir istihdam ettiği şeklinde şikâyetler olmuştur. 20 Ekim 1894'te bu konuda Hariciye Nazırı, Dâhiliye Nezâreti'ne yazmıştır. Hudeyde Mutasarrıfı'nın kendi hanesinde zenci esirler bulundurduğu ile ilgili İngiltere konsolos vekâletinden yapılan ihtara itibar etmeyerek bazı esirlerin Hudeyde'den vapura bindirilerek ihracına müsaade etmiştir. Bununla ilgili konsolos vekilinden verilen yazı Yemen Vilâyeti'ne gönderilmiştir.” 


Hicaz Vilâyeti'nden alınan şifrede, 6 Mart 1896 tarihli bazı duyumlar hakkında bilgi verilmiştir. Gönderilen şifrede bir İtalyan limanından Salunca, Palermo, Lombardini ve Jerof Ceneve vapurlarıyla Musavva'ya sevk olunan mühimmat oldukça fazladır. İtalya askeri dahi hezimete uğrayıp hatta Berbera'dan oraya sevk olunan deve ve diğer malzemeler dahi Habeşliler tarafından zapt edilmiştir. Şimendifer hattının Musavva'ya 1 mil mesafeye kadar olan kısmı dahi 
tahrip edilmiştir. Muharebe esnasında Habeşlilerin İtalyanlara 50 
adım kadar bir mesafeye yaklaştıkları öğrenilmiştir. Ayrıca Habeşliler, Sudanlılarla toplanarak geçen sene İtalya'nın kontrolüne geçmiş olan Kassala'yı 20 gün önce ele geçirmeye muvaffak olmuşlardır. 
Oradaki İtalya askerinin bazısı esir düşüp bazısı dahi firar etmiş ve sıcak bir mevsimde olunmasından dolayı İtalyanlar telef olmuştur. 
Askeri sevkiyatta birçok müşkülatlara tesadüf edilmiştir. İtalya'nın Musavva Limanı'nda bir fırkateyn, bir korvet ve beş kruvazörü bulunduğu gibi Habeşlilerin dahi muhtaç olduğu silahlar ve cephaneyi Obuk ve Tacura tarafından almakta oldukları anlaşılmaktadır.“ 
Hicaz Vilâyeti'nden daha sonra gelen bir şifrede ise İtalyanların uğradıkları kayıp 8.000 ve Habeşlilerin esaretine düşenlerin miktarı da 2.000 nefere varmıştır. Bu mağlubiyet ve hezimet sebebiyle bir 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İtalyan generali dahi intihar etmiştir. Bu bilgiler Sevakin muhabirinden alınmıştır.7!7 


19 Mart 1896'da Kahire'den İtalyan Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bir yazıda İngiliz hükümetinin Dongola'ya olan seferi hakkında bilgi verilmiştir. İtalyanların yenilgisinin hemen arkasından gelen bu sefer haliyle İtalyanların fazlasıyla dikkatini çekmiştir. Öğrenilen bilgilerde, henüz 14 Mart sabahı bir İngiliz acentesi Dongola'ya sefer hakkında İngiliz hükümeti tarafından alınan kesin kararı Londra'dan haber olarak getirmiştir. Bu karar bir süredir devam eden görüşmelerden çıkmıştır. Lord Cromer, ihtiyatlı ve akıllı biri olarak İtalyanların Hidiv'le konuşabilme ihtimaline karşılık bu projeyi şimdiye kadar gündeme getirmemiştir. Birçok şahıs bunun beklenmedik bir karar olduğunu dile getirmiştir. Dervişler Kassala karşısında kuvvetlerini topluyor ve Kassala'ya doğru ilerlemek istiyorlar. Bu bilgiler tamamen asılsız değildir. Fransızlar bu gelişmelerden dolayı kaygı içindedirler. İki İngiliz alayı sınırda askeri operasyonları desteklemek için zaten yolda bulunmaktadır. Yerli görevlilerde oldukça fazla heyecan var ve onların çoğu hizmette bulunmaktadır. Yalnızca bir kişi istifa etti ve bu isim Mustafa Kamil'in erkek kardeşidir. Kendisi Delonde'nin en aktif adamıdır ve geçen sene Fransa'da bir vatanseverlik konferansında vermiş olduğu, sunduğu meşhur arzuhal, dilekçe ile Mısır halkından Fransızlara yöneldi. Sefer için hazırlıklar büyük bir hızla yapıldı. 12 saat içerisinde kararlar alınarak birliklerin geçişi için gerekli olan tüm ulaşım araçları kiralandı, geçici bir demiryolu inşası için gerekli olan tüm malzemeler tedarik edildi. 
Sarrar'dan güneye doğru epeyce deve ile tedarik edilen malzemeler taşındı. Şimdilik Vadi Halfa'da yaklaşık 8.000 erkek var diğerleri yolda ve birkaç gün içerisinde 10.000 kişilik bir koloni tamamen sınırı geçecek ve çoktan Sudan alayları da develerine binmiş 500 kişi olarak aynı şekilde hareket edeceklerdi.”'* 
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İtalya'nın Habeşistan'daki başarısızlığından sonra İngiltere'nin Sevakin'i alacağı şeklinde bazı şayialar da ortaya çıkmıştır. 7 Nisan 1896'da Fransa Dışişleri Bakanı'nın Paris Sefareti'ne yaptığı açıklamadan bu durum anlaşılmıştır. Paris Sefareti'nden gelen telgraf Meclis-i Vükelâ'da yapılan müzakerelerden sonra padişaha arz edilmiştir. Padişah da gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştir.”!? Bu konu Şura-yı Devlet'in de gündemine gelmiştir. Fransız elçi Mösyö Cambon, Cidde'de gerektiğinde Sevakin'de kontrolü elde tutabilmek için bir miktar kuvvet bulundurulmasını istemiştir. Ayrıca Fransızlar, Osmanlı Devleti'nin Sevakin'e bir gemi gönderirse İngi- 


lizlerin burayı işgal edemeyeceklerini ifade etmişlerdir.” 


Osmanlı Devleti, İngilizlerin Sevakin'e asker çıkarma ihtimalleri karşısında İngilizlere belli etmeden bir takım tedbirler alınması kapsamda Cidde'ye 4 tabur asker ile Sevakin taraflarını dolaşacak 
gemilerle ilgili hazırlıklara başlamıştır. Bu hazırlıklar 7 Nisan 1896 
tarihinde padişaha sunulmuş, padişah da yapılan çalışmaları yerinde bulmuş ve tedbirlerin kararlaştırıldığı gibi alınmasına 8 Nisan 1896'da yani bir gün sonra onay vermiştir.2' 9 Nisan 1896'da da Bahriye Nazırı'ndan Dâhiliye Nazırı'na gönderilen yazıda, Kızıldeniz'de Kilitbahir, Şevketnüma, Sinop ve Nimet vapurları vardır. 
Bunlar her işe elverişli olmasından ve Kilitbahir korveti Süveyş'te tamir bahanesiyle Sevakin'e gönderilebilecektir. Diğer gemiler de başka vesilelerle sahilleri güvenlik altında tutabilirler. Kızıldeniz'deki gemilerin azalmaması için bir vapurun daha gönderileceği bildirilmiştir. Cidde'ye gitmesi gereken taburların nakli için gerekli vapurlar hazır olduğundan hangi gün vapurlara bineceklerinin ve bunların mühimmatları ve araç gereçlerinin neler olduğunun bildirilmesi istenmiştir.22 Bahriye Nazırı, Kızıldeniz'deki Osmanlı gemilerinin sayısının azalmaması için Plevne Vapuru'nun hazırlanıp 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gönderileceğini de daha sonra ifade etmiştir.723 Bu konudaki görüşmeler devam ederken Fransa elçisi ile de irtibatlı olunmaya özen gösterilmiştir.72* Alınan tedbirler Osmanlı Sefiri aracılığı ile Fransız Dışişleri Bakanı ile 11 Nisan 1896'da görüşülmüştür. Bakan sefirin açıklamasından dolayı teşekkür etmiş ve alınan tedbirleri yeterli görmüştür. Gelişi güzel adım atmak yerine bu konularda kendisiyle 


görüşülürse yerinde olacağı kanaatini de bildirmiştir.” 


Osmanlı Devleti, İtalya'nın Habeşliler karşısında yenilmesin- den sonra biraz olsun Kızıldeniz ve Doğu Afrika sahillerinde rahatlama imkânı yakalamıştır. Buna rağmen Yemen Vilâyeti ve Hicaz Vilâyeti'ne her konuda tedbirli olmaları noktasında tavsiyelerde bulunmaya devam edilmiştir. Bunun yanında mevcut gelişmeler karşısında da hâkim bir tutum sergilenmesini istemiştir. Bu kapsamda Musavva ile Yemen sahilleri arasında nakli yasak malların taşınması ve ihracıyla uğraşan bazı senbuklar Musavva taraflarında o tarafın yöneticileri tarafından tutuklanmıştır. Bu kayıklar Cidde'ye getirilmiştir. Ziver-i Derya Vapuru'nun kaptanı 5 Aralık 1898'de çok geniş bir alanda bu ticaretin yapıldığı ve bazı sığ noktalara giremediklerinden sıkıntı yaşandığını bildirmiştir. Bu sıkıntının önüne geçmek için hem Cidde tarafında hem de Musavva tarafında tedbir 


alınmasını ve vapurların gezdirilmesinin gerektiğini bildirmiştir.”? 


Osmanlı Devleti, daha önce yaşadığı sıkıntılar ve Yemen'in de içinde bulunduğu karışık durumdan dolayı Seraskerlik makamını bu konuda daha aktif hale getirmiştir. 16 Mart 1902'de Serasker açıklamalarında, Kızıldeniz'de bulunan Osmanlı gemilerinin askeri sevkiyatları temin edememekte olduklarından bahisle işe yarayacak bir duruma getirilmelerini 7. Ordu'dan istemiştir. Bahriye Nezâreti'nden alınan cevapta Yemen sahillerinde İskender ve Kilitbahir korvetleri ile Ziver-i Derya ve Nurü'l Bahir vapurları ve Mekke, 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Pira ve Galata istimbotlarından oluşan yedi parça geminin olduğu belirtilmiştir. Bunların tamamının çalışır durumda olduğu tamire muhtaç olanlar var ise Kamaran'da inşa edilen alanda kontrol edileceklerini açıklamıştır. Hudeyde Kumandanlığı'ndan daha sonra alınan bir yazıda bazı Fransız ve İtalyan gemilerinin Osmanlı sahillerinde dolaştıkları ve Babü'l Mendeb'de yer değiştirmek için zabitsiz gönderilen topçu erlerini korsanlardan korumak için gittiklerinde iki korsan gemisine rastlayarak onların ateşine maruz kaldıklarını bildirmiştir. Bu ateşe Osmanlı askerleri tarafından karşılık verildiği ve bu işler kontrol altına alınmazsa bölgedeki ticaretin de zarar göreceği belirtilmiştir.72 


İngiltere'nin Aden'e yerleşmiş olması ve Aden'in hem Kızıldeniz hem Doğu Afrika hem de Hindistan ile olan bağlantıda kritik bir rol oynamasından dolayı Yemen'de olan biten gelişmeler hem 
İngiltere'yi hem de Osmanlı Devleti'ni ilgilendirir olmuştur. 17 
Temmuz 1902'de Taiz Mutasarrıfı Alaaddin, İstanbul'a gönderdiği haberlerinde Perim'de çıkan isyanın Taiz'e bağlı yerlerde de görüldüğü Taiz ile Moha arasında bağlantının bazı noktalarda kesildiği ve bu durumdan İngilizlerin son derece telaşa kapıldıklarına dair haber vermiştir. Bunun için alınacak tedbirler ve mevcut durum ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yine buralarla bağlantı son derece önemli olduğundan Perim'deki telgraf hattı da son derece önemli görülmüştür. 20 Ağustos 1904'te Eastern Telgraf Kumpanyası'nın bir vapuruyla tamir ettirilen telgraf hattı hakkında yazışmalar yapılmış, Perim-Şeyh Said kablosunun tamir masrafları ödenmesine dair görüşmeler olmuştur.”? 


Doğu Afrika'da uzun süre devam eden karışıklıklar XIX. yüzyılın sonuna doğru azalmaya başlamıştır. İtalya'nın Habeşliler karşısındaki yenilgisi burada belirleyici bir rol oynamıştır. Bunun yanında 1902 tarihli İngiliz-Habeş Anlaşması, Sudan ve Habeşistan 


727 Y.MTIV. 231/49. 
728 Y.PRK.UM. 74/50. 
729 İ.DH. 1335/47/1314.M/48. 
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arasındaki sınırı belirlediği gibi İngiliz, İtalyan ve Habeş hükümetlerinin Habeş ve Eritre'deki alanlarını ve sınırlarını da çizmiş oldu.”* 
Bunun yanında İtalya, Habeşistan'daki başarısızlıktan sonra yönünü tekrar Akdeniz'e çevirmiştir. Daha önce Tunus'a yerleşen Fransızlar da kendilerini bu noktada Libya konusunda serbest bırakmıştır. 
Bundan sonra da İtalya yönünü Trablusgarb'a iyice dönmüştür.” 


İngilizler Mısır'a ilk olarak ticaret yoluyla geldi.73? Fransa da İngiltere gibi Mısır'la ticari sebeplerle ilişki kurdu. Bu ticarete Hint yolu da eklenince zamanla ilgi daha da arttı. İlk dönemlerde Mısır'a gelen İngiliz ve Fransız uzmanlar buralarda çalışmalar yaptılar ve haritalar hazırladılar. Bir anlamda Mısır'ı keşfetmek ve tanımak için hemen adımlar atıldı.73 Ancak İngiltere, başlarda Süveyş Kanalı'nın açılmasından son derece rahatsız oldu.73* Doğu'da ticari ve politik bir takım çıkarları vardı. Kanal açılırsa Doğu ile iletişim artacaktı. 
Ancak İngiltere'yi bu işte endişelendiren, başka devletlerin de bu yolu kullanarak Doğu'da konumuna zarar verme ihtimaliydi. Kanalin açılmasını engelleyemeyince bölgedeki gelişmeleri kendi kontrolü altında tutmaya çalıştı. Her ne kadar bölgede İtalya ve Fransa gibi aktörler de olsa 1. Dünya Savaşı'na kadar bölgede yaşanan gelişmeleri kendi kontrolünde tutmasını bildi. 


I. Dünya Savaşı sırasında İtalya, kolonileri ile ilgili birtakım fırsatlar ortaya çıkarabilecek gelişmelerden de istifade etmeye çalışmıştır. Bunlardan biri de 26 Nisan 1915 tarihli Londra Anlaşması'nda yer alan 13. maddeye dayanıyordu. 13. madde gereği eğer İngiltere 


730 Edward Ullendorff, “The Anglo-Ethiopian Treaty of 1902”, Bulletin of the School 
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731 Richard Bosworth, “Britain and Italy's Acguisition of the Dodecanese”, 1912- 
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p. 685-686. 

732 Muhammed Enis, İngiltere ve Tarik-i Süveyş fi Kurun-ı Samin Aşr, Ed. Ali Berekat, 
Ter. Abdülvehhab Bekir, Darülkütüb ve Vesaik-i Kavmiye, Kahire, 2009, s. 19. 

733 James Rennel, 4 Tfeatise on The Comparative Geography of Western Asia, 
Gilbert&Rivington, London, 1831, p. 80-81. 

734 Durmuş Akalın, 2015a, s. 137-138. 
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ve Fransa, Alman kolonilerine karşı bir genişleme içinde olursa İtalya da Libya, Eritre ve Somali'de bu hakka sahip olacaktı. Bu kapsamda Afrika işleri üzerine 1913-1919'a kadar birçok yazışma ve telgraf gerçekleşti.75 Böylece İtalya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da sahip olduğu topraklar üzerindeki nüfuzunu muhafaza edeceğini göstermekteydi. Hadiselerin gelişimi de bu şekilde oldu ve İtalya, 1940'lara kadar Doğu Afrika'da kalmaya devam etti. Ayrılışından sonra ortaya çıkan Eritre üzerinde de belirgin bir iz bıraktı. 


735 Robert L. Hess, “Italy and Africa: Colonial Ambitions in the First World War”, 
The Journal of African History, Vol. 4, No. 1, Cambridge University Press, 1963, p. 105. 


Sonuç 


oğu Afrika, tarih boyunca konumu itibariyle önemli bir 

mevkide bulunmuştur. Afrika'nın bu kısmının en önemli hayat kaynağı Kızıldenizdir. Öyle ki Doğu Afrika'da yaşayan milletlerden Kızıldeniz'e sahili olanlar bu sahilleri ellerinde tutmak isterken, Habeşliler gibi uzağında kalan milletler bu sahillerde bir liman elde etmek için yoğun çaba göstermişlerdir. Kızıldeniz, Doğu Afrika ticaretinin ve ulaşımının da can damarıdır. Afrika'nın Kızıldeniz sahillerinde bulunan Sevakin, Musavva, Beylül, Obuk, Tacura, Zeyla ve Berbera gibi limanlar her zaman önemli görülmüştür. Bu limanlar içinde özellikle Sudan ve Habeşliler için Musavva'nın ayrı bir yeri vardır. Bu limana sahip olabilme emeliyle Sudanlılar ve Habeşliler büyük bir istek taşısa da bu konuda pek başarılı oldukları söylenemez. 


Doğu Afrika'nın Kızıldeniz sahilleri üzerinde etkin bir rolü olan bir diğer bölgesel güç Mısır'dır. Mısır'ın bölgeyle çok yönlü bir etkileşimi vardı. 1517'de Mısır'ın Osmanlıların eline geçmesi ile birlikte Musavva ve çevresi üzerinde Osmanlı hâkimiyetinin önü açıldı. 
Kızıldeniz üzerindeki Osmanlı izleri, daha eski dönemlere gitse de Mısır'ın alınması bu süreci hızlandırdı. Bu hâkimiyetin derinleşmesinde Doğu Afrika ve Kızıldeniz etrafında yerleşmeye başlayan Portekizlilerin bölgeye sokulması da etkili oldu. Kutsal yerlerin Osmanlı Devleti'ne geçmesi aynı zamanda bu yerlerin savunulmasını Osmanlı Devleti'ne bırakıyordu. Bu nedenle Portekizlilerle mücadele sadece Kızıldeniz ve Doğu Afrika'da değil, Hint Okyanusu ve Hindistan'a kadar geniş bir alanda devam etti. 
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Portekiz tehlikesi karşısında mücadele etmek Osmanlı Devleti'nin bölgedeki etkinliğini ve saygınlığını arttırdı. Özdemir Paşa'yla birlikte de Doğu Afrika'da Sevakin ve Musavva çevresinde Osmanlı hâkimiyeti başlamış oldu. Özdemir Paşa'yla başlayan Osmanlı hâkimiyeti XIX. yüzyıla kadar devam etti. Ancak bu hâkimiyet çok kesin sınırlarla belirlenmiş değildi. Biraz da Doğu Afrika'nın merkezden uzakta kalması nedeniyle, Osmanlı Devleti'nin zayıfladığı zamanlar- da bu hâkimiyet yerel güçlerle paylaşılmak durumunda kaldı. Mısırda Mehmed Ali Paşa'nın vali olmasına kadar Doğu Afrika zayıf bir bağla Cidde valileri üzerinden Osmanlı kontrolündeydi. Ancak Mehmed Ali Paşa, Mısır'da vali olduktan sonra askeri ve siyasi emelleri için Sudan ve Habeşistan'a doğru genişleme eğilimi içindeydi. 
Mehmed Ali Paşa'ya göre, Musavva ve Sevakin gibi alanların Mısır kontrolü altında olması gerekiyordu. Bunun için çok geçmeden Sudan'da gerçekleştirilen faaliyetlerle birlikte Doğu Afrika'nın Kızıldeniz sahillerini kendi kontrolü altına aldı. 


Osmanlılar karşısında Mehmed Ali Paşa, başlangıçta ardı ardına başarılar kazanmasına rağmen bu üstünlüğünü devam ettiremedi. İngilizlerin de Osmanlı Devleti'nin yanında olmasıyla Mehmed Ali Paşa yenildi ve Mısır'a çekilmek zorunda kaldı. Ancak Sudan bölgesi, Mısır'ın idaresi altında kalmaya devam etti. Doğu Afrika sahillerindeki Musavva ve Sevakin'den Mısır yararlanmaya devam etse de buraların tekrar Mısır'a bağlanması için Mehmed Ali Paşa, padişah Abdülmecid'e başvurdu. Bir süre devam eden görüşmelerden sonra Abdülmecid, 1846'da Sevakin ve Musavva'nın Mehmed Ali Paşa'ya bırakılmasına onay verdi. Mehmed Ali Paşa, 1847 ve 
1848 yıllarında olmak üzere buraları çok kısa bir süreliğine kendi 
idaresi altında tuttu. Ardından sahildeki bu iskeleler tekrar Osmanlı Devleti'ne bırakıldı. Bu erken bırakış biraz da Mehmed Ali Paşa'nın ölümüyle gerçekleşti. İbrahim Paşa ve daha sonra yerine geçen Abbas Paşa bu konuda çok istekli sayılmazlardı. 


Osmanlı Devleti, Mısırın Doğu Afrika sahillerindeki Sevakin ve Musavva gibi limanları terk etmesinin ardından daha kesin 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bir şekilde buraları idaresi altına almaya karar verdi. Bunun için bir miktar düzenli askerin Musavva'ya yerleştirilmesi ve o sıralar Trablusgarb'da bulunan Osmanlı subaylarından Mehmed Paşa'nın Musavva'ya muhafız olarak atanması ilk akla gelen tedbirler arasındaydı. Mehmed Paşa'ya yeni görevi için kapsamlı bir talimatname verildi. Bu talimatnamede bölgedeki Osmanlı idaresini yeniden tesis etmesi için yapması gerekenler açıkça belirtilmişti. Mehmed Paşaya da gerektiğinde talimatname içinde kalmak koşuluyla serbest hareket etme hakkı da tanınmıştı. Talimatnamede en dikkat çekici hususlardan biri ise bölgeye Avrupalıların yerleşmeye başladığının belirtilmesi ve bu durumun önüne geçmesi için paşadan tedbirli davranmasının istenmesiydi. Musavva'nın daha önce Mısır ve Osmanlı Devleti arasında el değiştirmesi ve bir ara tam olarak idare altında tutulamayışı sırasında yabancı konsolosların Musavva'ya gelip yerleştiklerinden bahsediliyordu. Osmanlı Devleti, Mehmed Paşa'ya verdiği talimatnamede bunun son derece tehlikeli olduğunu göstermeye çalıştı. Ne var ki 1849 yılında başka bir mesele, Osmanlı Devleti'nin Doğu Afrika'da yeniden inşa etmek istediği düzeni geciktirdi. Bu meselede Yemen'in tekrar kontrol altına alınma teşebbüsüydü. 


Osmanlı Devleti, Kıbrıslı Muavin Tevfik Paşa ile birlikte ilk olarak Hudeyde'den başlayarak bir dizi askeri harekâta girişti. Daha önceden Kıbrıslı Muavin Tevfik Paşa'nın İstanbul'a gönderdiği yazılarında Yemen'de az bir güçle sarsılan Osmanlı idaresinin yeniden tesisinin mümkün olduğu belirtilmişti. Paşaya göre, eski idareci Şerif Hüseyin elinden Hudeyde'nin alınması ve Osmanlı askerlerinin Sana'ya yerleşmesiyle, Sana'daki imamlara da söz geçirilebilecekti. Ne var ki Kıbrıslı Muavin Tevfik Paşa öngörülerinde yanıldı. Bölgedeki askeri faaliyetler dahi kendi idaresi altında gelişmesine ve kendisi bu birliklerin komutanı olmasına rağmen Sana'da tamamen bir hayal kırıklığı yarattı. Başarısızlıkta paşanın askeri sevk ve idaresindeki noksanlıklar da etkili olmuştu. Bu nedenle Osmanlı Devleti, Doğu Afrika'da bir düzen tesis etmek isterken aynı zamanda Yemen'de 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zuhur eden ve her geçen gün karmaşıklaşan bir mücadelenin içinde 


kendini buldu. 


Cidde Valiliği üzerinden idare edilen Sevakin ve Musavva iskeleleri Mısır Hidivi İsmail Paşa'ya kadar Osmanlı idaresi altında kaldı. Hatta Musavva'da gayet başarılı bir kaymakamlık idaresi kuruldu. Her ne kadar Musavva Kaymakamları yabancı konsoloslarla birçok kez karşı karşıya kalsalar da genel anlamda Osmanlı Devleti'nin bölgeye gayet sağlam bir şekilde tutunduğu söylenebilirdi. 
Ancak İsmail Paşa, Mehmed Ali Paşa gibi büyük hayaller peşinde koşunca Mısır'ın en önemli kaynaklarını temin ettiği Sudan ve Habeş tarafları üzerine daha fazla eğilmesi gerekti. İleride yapılacak askeri faaliyetler için bu iki iskele olmazsa olmaz bir konumdaydı. 
Bunun için Osmanlı Devleti'ne başvuruldu ve Sevakin ile Musavva resmen Osmanlı Devleti'nden istendi. İstanbul'da devam eden uzun görüşmelerden sonra 1865'te bu iskelelerin Mısır'a bırakılmasına karar verildi. Ancak iskeleler üzerindeki Osmanlı Devleti'nin hukuki konumu Mısır'a verilen müsaadede muhafaza edildi. 


Sevakin ve Musavva'yı kendi tasarrufuna alan Mısır, bir süre sonra Doğu Afrika'da çok geniş bir sahada hâkimiyet kurmanın yollarını aradı. Bu hâkimiyet neredeyse Zengibar'a kadar uzandı. 
Bunun için birçok Avrupalı ve Amerikalı asker ve sivil uzmandan yardım alındı. Bu destekler ve o dönem Mısır'ın içinde bulunduğu elverişli mali durum imkân tanıdığı için geniş bir alanda Mısır bayrağı dalgalanır oldu. Ancak Mısır ekonomisi çok sağlam sayılmazdı. Böylesine büyük bir yük Mısır'ın dayanabileceğinden çok fazla olduğu için Mısır'da bir süre sonra sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Ne var ki 1879'a kadar bir şekilde sorunlar geciktirilse de 1879'da İsmail Paşa, Mısır Hidivliğini bırakmaya zorlandı. Sudan ve Habeşistan üzerinde giriştiği faaliyetler paşayı koltuğundan etmişti. 
İsmail Paşa'nın Mısır Hidivliği'nden uzaklaştırılmasında sadece Sudan ve Habeşistan üzerine giriştiği faaliyetler tek sebep sayılmazdı. 
Süveyş Kanalı'nın tamamlanması için kanal şirketine birçok kolaylık ve destek yapmıştı. Aynı zamanda kanal, İsmail Paşa'yı Mısır'ın 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imkânlarından çok ötede hayallere sürüklemişti. İsmail Paşa bu nedenle yepyeni bir Mısır inşa etmeye çalışıyordu. Kahire'ye çok büyük yatırımlar yapılmıştı. Avrupalı birçok uzman için Mısır bir gelir kapısına dönmüştü. Tüm bunlar ise Sudan'daki askeri yayılmayla birlikte Mısır'ı iflasa doğru sürükleyen gelişmeler olarak görüldü. 


Mısır'ın yaşadığı sıkıntılar ile birlikte Doğu Afrika'dan çekilmesi, Avrupalı güçlere fırsatlar doğurdu. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte hatta inşaatı devam ederken Doğu Afrika sahillerine gelip yerleşen şirketler, bir süre sonra ülkelerine Doğu Afrika'da sömürgecilik kapısını açtılar. Bunlardan biri olan Rubattino Shipping Company de Süveyş Kanalı çalışmaları devam ederken Assab Körfezi'nde bir arazi satın aldı. Bu arazi İtalya'nın Doğu Afrika'daki ilk adımı olarak kabul edildi. Mısır'ın bölgeden çekilmesi ve Akdeniz'de Tunus'u Fransa'ya kaptırması nedeniyle İtalya, Doğu Afrika'ya yöneldi. 
Birkaç İtalyanın Assab'da öldürülmesini gerekçe göstererek burayı tamamen kontrolü altına aldı ve bir miktar askerini oraya yerleştirdi. Mısır'ın Musavva'yı tahliye etmek üzere olduğunu gören İtalya, İngiltere'nin de göz yumması ile birlikte 5 Şubat 1885te Musavva'yı işgal etti. 


Doğu Afrika'nın İtalya tarafından işgali sırasında Osmanlı Devleti herhangi bir askeri faaliyete girişemedi. Bunun en önemli nedeni Osmanlı Devleti'nin İtalya'yla bir savaşı kaldıracak durumda olmamasıydı. Üstelik bu iskele Mısır'a bırakıldığı için hukuki durumu da farklıydı. Bu nedenle Osmanlı Devleti durumu protesto etmekle yetindi. Ancak uzunca bir süre bölge üzerinde sahip olduğu haklarından vazgeçmeyen tutumunu fırsat bulduğu her ortamda gündeme getirdi. Doğu Afrika'nın Avrupalı güçler tarafından işgalinde Mısır'ın bölgeden çekilmesi kadar Osmanlı Devleti'nin 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda uğradığı yenilgi de önemlidir. Savaştan sonra imparatorluğun başkentine kadar sokulan Rusların dayattığı Ayastefanos Antlaşması ve onun yerine yürürlüğe girecek olan Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti'ni oldukça zor durumda bırakmıştı. 
Bu güç kaybı haliyle birçok yerde kendini göstermişti. Osmanlı-Rus 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Savaşı'nın gelişimi içerisinde İngilizler Kıbrıs'a yerleşmişti. Bunun üzerine Fransızlar Tunus'u ve 1882'de de İngilizler Mısır'ı almıştı. 
Bu parçalanış domino taşları gibi birbirini devirirken Doğu Afrika'ya da uzanmıştır. Doğu Afrika sahillerinde İngiltere ve Fransa'nın pozisyonlarından sonra İtalya da fırsattan istifade etmesini bildi ve Musavva'yı 5 Şubat 1885'te ele geçirdi. 


İtalya, Musavva'yı işgal etmiş olsa da gerek Osmanlı Devleti'nin protestoları ve gerekse de Musavva ve çevresindeki bölgesel güçler kendini rahat bırakmadı. İtalya'nın Musavva ile yetinmeyerek Doğu Afrika'ya doğru genişlemesi bölgesel aktörleri de fazlasıyla rahatsız etti. Bölgenin aktörleri arasında Habeşliler, kendisini en fazla uğraştıran güç oldu. Sudanlılar ve Mehdi güçleri daha çok İngilizler ve Mısır ile bir rekabet içinde olurken Habeş güçleri İtalyanların yayılmasından hiç memnun değildi. Habeş kralı IV. Yohanna ve onun en başarılı komutanlarından biri olan Ras Alula, 1887'de ve 1896'da İtalyanların yenilmesinde önemli rol oynadılar. Özellikle 1896'da Adave Savaşı'nda İtalyanların uğradığı kayıp, Afrika'daki İtalyan sömürgecilik faaliyetlerini doğrudan etkiledi. Savaşın Habeş ve İtalyan toplumlarından ve siyasilerinden öte tüm Afrika için bir anlamı ve değeri vardı. Böylece, Avrupalı sömürgecilerin yerliler tarafından yenilebileceği gösterilmiş oldu. İtalya her ne sebeple olursa olsun Doğu Afrika'dan çekilmeye niyetli değildi. Her ne kadar Adave yenilgisinden sonra yayılma faaliyetleri dursa da Musavva ve Asmara'da güçlü bir kolonicilik faaliyeti devam etti. Bunun için İngiltere ve Fransa ile de zaman zaman görüşmeler yapıldı. Neticede 1940'lara kadar İtalyan varlığı Doğu Afrika'da devam etti. Ancak Osmanlı Devleti yıkılışına kadar Doğu Afrika'daki İtalyan varlığını kabul etmemekte ısrar etti. Osmanlı Devleti'ne göre bu durum kabul edilemezdi. Ortada hiçbir sebep yokken kendisine tabi Mısır'ın elinden bu toprakların alınmasını kendi toprağının gasbı olarak gör- 


dü ve bunu birçok kez dile getirdi. 
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XIX. Yüzyılda Doğu Afrika'da 


Osmanlılar w İtalyanlar 


Bu çalışma, XIX. yüzyılda Avrupalılar açısından son derece önemli kabul edilen Doğu Afrika'yı ve Osmanlı Devleti'nin bölgedeki hâkimiyetini anlatmaktadır. Aynı zamanda İtalya'nın Doğu Afrika'ya yerleşme sürecini de ele almaktadır. Afrika'nın bu kısmı Napolyon Bonapart'ın Mısır'a çıkmasından sonra dikkatleri üzerine toplamaya başlamış, Kavalalı Mehmed Ali Paşa'yla değerini arttırmış ve Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla daha da önem kazanmıştır. Bu gelişmelerin farkında olan Osmanlı Devleti, bölge üzerinde zayıf olan kontrolünü arttırmaya gayret ederken Avrupalılar ve özellikle İtalyanlar kendileri açısından değerli kabul ettikleri Kızıldeniz sahillerine yerleşmeye çalışmışlardır. Eser, Osmanlı Devleti ile İtalya arasında devam eden 


çok yönlü mücadeleyi tüm yönleriyle anlatmaya çalışmaktadır. 
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